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Introductie

Rome
Rome is een van de meest fascinerende steden ter wereld, met
bezienswaardigheden en attracties die meer dan 2000 jaar terug de tijd
ingaan. Natuurlijk wil je van al die historische pracht genieten, maar naast
monumenten in het oude décor van Rome vind je ook steeds meer
moderne restaurants, trendy bars en leuke hotels. Rome is historisch en
hip tegelijk en daarmee een erg afwisselende stad. Rome is redelijk
compact, zeker wat betreft de leuke delen van de stad. In een paar dagen
kun je veel van Rome zien en de beste manier om de stad te ontdekken is
te voet. Naast alle bezienswaardigheden is Rome ook nog eens één van de
beste winkelsteden van Italie!

Rome in het kort
Rome, voor de één synoniem aan een hoop oude stenen, voor de ander
synoniem aan de kerk en Paus. Hoewel Rome inderdaad een soort
openluchtmuseum is met als topattractie Vaticaanstad, heeft de stad nog zoveel
meer te bieden. Vele bezoekers komen dan ook dolenthousiast terug. Vreemd
is dat niet want Rome is zonder twijfel één van de meest bijzondere steden ter
wereld. Het compacte historische centrum met alle pleinen, historie, kerken en
toeristische attracties mag je niet missen, maar plan zeker ook een dag in om
de minder bekende wijken als Prati, Ripa en Testaccio te verkennen. Daar tref
je nog het echte Rome en ontmoet je in plaats van de hordes toeristen, de
echte Romeinen. Ook kun je daar kennis maken met de Joods-Romeinse
keuken, met als specialiteit de gefrituurde artisjok. Je eet er voor een
habbekrats en kleine winkels verkopen er lokale producten. Een niet te missen
wijk is Trastevere. Met name in de namiddag en avond is deze van oorsprong
Joodse wijk erg gezellig, met een mix aan toeristen en locals die in de kleine
nauwe straten genieten van een hapje en drankje. Rome is het hele jaar een
topbestemming voor een stedentrip maar houd wel rekening met hete dagen in
juli en augustus.
 
Oriëntatie
Rome is verrassend klein. De meeste bezienswaardigheden bevinden zich
tussen het Roma Termini treinstation en het Vaticaan aan de westoever van de
rivier de Tiber, die slechts 3 metrostops of een uurtje lopen van elkaar
verwijderd liggen. De meeste intercity's arriveren op station Termini waar je
gemakkelijk overstapt op zowel de bus als metro. Het beste verken je Rome
echter te voet. Op deze manier komt de pracht van de stad optimaal tot zijn
recht.
 

 De Rome checklist. Dit mag je niet missen!

De klassiekers: de Sint Pietersbasiliek, het Pantheon, de Trevi Fontein
en de Spaanse trappen
Shoppen in de Via di Cola Rienzo of chique Via dei Condotti
Een wandeling maken over Borgo van Trastevere naar het Vaticaan
Genieten van la Dolce Italia in de gemoedelijke restaurants, trattoria's
of wijnbars
Tot rust komen in Park Villa Borghese
De indrukwekkende historie van de stad ontdekken in het Forum
Romanum en het Colosseum
De echte Romeinse sfeer proeven op een van de karakteristieke
markten
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Map

A - Pizzeria Ivo B - Pizzeria Dar Poeta

C - Alle Fratte di Trastevere D - Da Enzo

E - Da Giggetto F - Da Vittorio

G - Gino in Vicolo Rosini H - Il Pagliaccio

I - La Rosetta J - Le Mani in Pasta

K - Maccheroni L - Miyabi

M - Paris N - Rosati

O - Ijssalon Il Gelato di San Crispino P - Castroni

Q - Chocolat Cioccolatini R - Dakini Oriental Art

S - Colosseum T - Forum Romanum

U - Villa Borghese V - Thermen van Diocletianus

W - Musei Capitolini X - Museo d'Arte Contemporanea

Y - Museo Civico di Zoologia Z - Museo della Pasta

Niet op de kaart:

1 - Terme di Caracalla 2 - Vaticaanse Musea

3 - Beklimmen Sint Pieter 4 - Palazzo Venezia

5 - Alexanderplatz 6 - Le Coppelle 52

7 - VinAllegro 8 - Kerst in Rome

9 - Oudjaarsdag in Rome 10 - Marathon van Rome
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Handige informatie

Historie Rome
Over het ontstaan van Rome bestaan verschillende theoriën. Volgens de
legende is de stad in 753 voor Christus gesticht door Romulus en
Remus. Rome is gesticht als een klein dorp ergens in de 8e eeuw voor
Christus rond de Palatijn. De palatijn is een van de zeven heuvelen die
ook het gebied omvat waar later het Forum Romanum is gevonden. Door
de gunstige ligging aan de rivier de Tiber werd Rome een kruispunt van
verkeer en handel. In de 4e eeuw voor Chistus bestond Rome inmiddels
uit 7 nederzettingen gebouwd op heuvels die door een muur met elkaar
in verbinding stonden.
 

De 7 heuvelen waarop de eerste nederzettingen van Rome gebouwd
zijn, omsloten door de stadsmuur (rood).
 
Rond de geboorte van Christus was Rome al bijna 800 jaar de grootste,
rijkste en machtigste stad in de westerse wereld, met een dominante rol
in het grootste deel van Europa. Vanaf de derde eeuw begon het rijk in
verval te raken waarna in de loop van de vierde en vijfde eeuw een
definitieve splitsing in een West- en Oost-Romeinse Rijk volgde.
Byzantium (beter bekend als Constantinopel) werd in deze tijd de nieuwe
hoofdstad van het rijk en overvleugelde al spoedig de vorige hoofdstad
Rome dat inkromp tot een gemiddelde provinciale stad. Toch behield
Rome na de val van het Romeinse Rijk in de 5e eeuw haar grote belang
en rijkdom. Dit is mede te danken aan de oprichting van Rome als
centrum van de Katholieke kerk met als heerser de bisschop van Rome
(de toenmalige Paus).

De stad stond in de Middeleeuwen in het teken van een strijd tussen het
Heilige Roomse Rijk en de Paus. Rome veranderde pas weer echt ten
tijde van de Italiaanse Renaissance in de 15e eeuw. Extravagante
kerken, bruggen en openbare ruimten, werden gebouwd door de paus
van Rome om op een gelijk niveau te komen met andere Italiaanse
steden. Een nieuwe Saint Peter's Basiliek en de Sixtijnse kapel zijn daar
voorbeelden van.

In de 19e eeuw werd Rome opnieuw het middelpunt van een
machtsstrijd met de opkomst van het Koninkrijk van Italië. De Kerkelijke
Staat bleef onder Franse bescherming in handen van Rome, maar met
het uitbreken van de Frans-Pruisische oorlog van 1870 werden de
Franse troepen gedwongen Rome te verlaten zodat het vanaf 1863
definitief toebehoorde aan het Koninkrijk van Italië. Rome is sindsdien
altijd de hoofdstad van Italië gebleven. De wereldlijke invloed van de
Paus beperkt zich sinds het Verdrag van Lateranen van 1929 tot de
dwergstaat Vaticaanstad in Rome.

Met de ontmanteling van de monarchie en de oprichting van de
Italiaanse Republiek na de Tweede Wereldoorlog, groeide de bevolking
van Rome explosief en werd de basis gelegd voor de moderne
metropool die het vandaag de dag is. Uniek aan Rome is de
samenkomst van stijlen uit de Middeleeuwen, de Renaissance en de
moderne tijd die de lange historie van de stad weerspiegelen.

Praktische informatie
 
Algemene informatie Rome
Populatie: ca. 2,6 miljoen

Betaalmiddel: € / euro

Netnummer land: 0039

Netnummer stad:  06

Alarmnummer:  112

Lokale kranten:  'Corriere della Sera', 'La Repubblica' en 'La Stampa'

Uitgaansagenda: 'Rome C'è' en 'Trovaroma'

Klimaat
Rome kent milde winters en hete zomers. De beste reistijd is van april tot en met
juni en van september tot en met november. In juli en augustus is het met
temperaturen tot boven 30 graden celcius erg warm. In de winter kan de
temperatuur onder het vriespunt dalen, maar sneeuw is zeldzaam. 

Geldzaken Rome
In Rome vind je honderden pinautomaten verspreid over de stad. Deze
automaten accepteren Maestro, Cirrus en plus met een limiet van € 250,- per
dag. Creditcards zijn gemeengoed geworden in Rome. Ieder hotel met 2 of meer
sterren accepteert de creditcard als ook alle restaurants met uitzondering van de
hele kleine adressen. Dit wordt duidelijk aangegeven op de deur.

Toeristeninformatie Rome
Voor specifieke toeristische informatie over Rome kun je terecht bij 'Enjoy Rome'
of een van de informatiekiosken (PIT) in de binnenstad. Enjoy Rome heeft een
bezoekadres aan de Via Marghera 8A en is van maandag t/m vrijdag geopend
van 9.00 tot 18.30uur en op zaterdag van 8.30 tot 14.00uur. De groene toeristen
informatie kiosken vind je onder andere bij Castel Sant'Angelo (Piazza Pia),
Piazza Navona (Piazza delle Cinque Lune), Trastevere (Piazza Sonnini) en aan
Via dei Fori Imperiali (Piazza del Tempio della Pace).

Tabacchi
Een 'tabacci' of 'tabaccherie' is de enige officiële plek in Italië
waar je tabaksartikelen kunt kopen. Hier worden naast
rookwaren ook postzegels, telefoonkaarten en nog
belangrijker, kaartjes voor het openbaar vervoer verkocht.
Een Tabacchi wordt altijd aangeduid door een duidelijk blauw
bord met een witte letter 'T'. Een Tabacchi kent doorgaans
dezelfde openingstijden als winkels. Een alternatief vormen
de zogenaamde edicole. Dit zijn de krantenkiosken die je met
uitzondering van de winter verpreidt over Rome aantreft.

 
Gevaren Rome
Overvallen zijn zeldzaam in Rome. Zakkenrollen is daarentegen helaas wel
gemeengoed. Let vooral in de drukke toeristengebieden zoals Piazza Navona,
Piazza di Spagna en de Trevi fontein goed op je bezittingen en draag je
portemonnee niet in een open broekzak. Reis je met de auto naar Rome, bereid
je dan voor op een meer dan temperamentvolle rijstijl en kijk niet raar op als je
auto van bumper tot bumper door Italianen wordt ingesloten. Een bekend
werkterrein van kwaadwillenden is het gebied rond Station Termini. Hier zijn
zowel verhalen bekend van kinderen die optreden als tasjesdieven als van
malafide taxichauffeurs. Maak je gebruik van de taxi, wend je dan enkel tot de
officiële taxi standplaatsen. Hier staan alleen officiële taxi's. Verder is Rome een
zeer veilige stad, vooral als je het spreekwoord 'When in Rome, do as the
Romans do' volgt.

Algemene winkelopeningstijden Rome
Winkels in Rome openen tussen 9.30 uur en 10.00 uur hun deuren en sluiten
uiterlijk om 20.00 uur.Veel winkels in het centrum van Rome hebben de bekende
siësta verbannen, maar vooral traditionale zaakjes en winkels buiten het
toeristisch gebied sluiten nog altijd tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Houd er
rekening mee dat veel winkels en restaurants hun deuren in augustus twee
weken sluiten in verband met vakantie. Reis je in augustus naar Rome, besef
dan goed dat dit niet de beste tijd is om er te shoppen. Winkels openen
mondjesmaat ook steeds vaker op zondag maar gebruikelijk is dit nog niet in
Rome.

Feestdagen
In Rome zijn er officiële feestdagen waarop dienstregelingen aangepast zijn en
winkels aangepaste openingstijden kennen. Een overzicht.

1 januari Nieuwjaarsdag
6 januari Epifania Driekoningen
Goede vrijdag in april
Pasen in april
25 april Bevrijdingsdag
1 mei Dag van de Arbeid
15 augustus Maria Hemelvaart
1 november Allerheiligen
8 december Dag van de Onbevlekte Ontvangenis
25 - 26 december Kerst
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Handige informatie

Reisinformatie Rome
Rome is gelegen in Centraal-Italië aan de oevers van de Tiber op
zo'n 1600 kilometer van Amsterdam. De stad is vanuit Nederland
prima te bereizen met het vliegtuig. Alternatieve vormen zijn de trein
en de auto, maar hier kleven wel wat nadelen aan. Zo zijn er geen
directe treinverbindingen naar Rome vanuit Nederland en is Rome
weliswaar goed bereikbaar met de auto, je auto schadevrij
gebruiken en parkeren in de binnenstad van Rome is een heel ander
verhaal. Een overzicht van de mogelijkheden om te reizen naar
Rome.
 
Met het vliegtuig naar Rome
Verreweg het populairste vervoersmiddel om naar Rome te reizen is het
vliegtuig. In minder dan 2 uur vlieg je van Amsterdam naar Rome. Voor
een korte stedentrip zijn er diverse voordelige vluchten beschikbaar
vanuit zowel Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Brussel als Düsseldorf.
Deze vluchten maken gebruik van beide luchthavens in Rome:
Luchthaven Leonardo da Vinci Fiumicino en Luchthaven Ciampino. Een
overzicht van de reismogelijkheden per vliegtuig naar Rome. TIP: Vanaf
nu vlieg je met KLM al voor 99 euro all-in retour naar Rome. Voortaan
voor maar 99 euro, inclusief alle service van KLM! Dat is dus voordelig
boeken, KLM vliegen! Boek nu op KLM.nl
 
Vanuit Amsterdam: easyJet (Fiumicino) en KLM (Fiumicino)
Vanuit Rotterdam: transavia.com (Fiumicino)
Vanuit Eindhoven: Ryanair (Ciampino)
Vanuit Brussel: Brussels airlines (Fiumicino)
Vanuit Düsseldorf: Airberlin (Fiumicino) en easyJet (Fiumicino)

Je reist gemakkelijk naar Brussel en Düsseldorf met de trein. Een enkele
reis Brussel is er vanaf € 25,- en voor Düsseldorf vanaf € 19,-.

Luchthaven Leonardo da Vinci Fiumicino
Fiumicino is de grootste van de twee luchthavens in Rome op 34
kilometer ten zuidwesten van het centrum van de stad bij de plaats
Fiumicino. De luchthaven heeft 3 terminals (A, B en C) en ontvangt zowel
grote internationale luchtvaartmaatschappijen als kleinere prijsvechters.
Terminal A wordt gebruikt voor binnenlandse vluchten, Terminal B voor
zowel binnenlandse als internationale vluchten en Terminal C uitsluitend
voor internationaal verkeer. Door de grote omvang en het belang van
deze luchthaven, zijn er legio mogelijkheden voor aansluitend vervoer
naar het centrum van Rome.

Met de trein van Fiumicino naar de stad
Een voordelige en gemakkelijke manier om van Fiumicino naar de stad
te reizen is de trein. Om het half uur vertrekt de Leonardo Express naar
het station Termini in Rome. De reistijd bedraagt 30 minuten en een
ticket kost ca. € 14,-. Je kunt ook kiezen voor de reguliere trein naar
`Orte` of  `Fara Sabina` (lijn FM1) die stopt op het centraal gelegen station
Tiburtina. Deze trein vertrekt iedere 20 minuten en doet er door een
aantal extra tussenstops, waaronder Trastevere, wat langer over.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de kaartjesautomaten op het airport en bij de
kaartverkoop op het station zelf. Vergeet niet je kaartje af te stempelen
voordat je in de trein stapt.

Met de bus van Fiumicino naar de stad
De blauwe bussen met de naam Cotral rijden naar de metrostations
Roma Magliana en Lepanto. Hier kun je de reis per metro (lijn A)
vervolgen naar hartje Rome. Een goed alternatief is de Terravision
shuttle bus. Deze vertrekt bij de aankomst hal (domestic and
international). Hiermee reis je voor slechts € 7,- enkele reis naar hartje
Rome. Een nadeel is de lange reistijd. Door de vele tussenstops duurt
een ritje naar Station Termini maar liefst 70 minuten. Kaartjes zijn
verkrijgbaar bij het Terravision loket op de luchthaven of in Station
Termini. Komt je vlucht aan tussen 23.30 uur en 5.00 uur, dan kun je
gebruik maken van de nachtbus naar station Tiburtina. Hiervoor betaal je
ca. € 5,-. Deze vertrekt slechts een keer per uur. De bushaltes liggen
vlakbij de internationale aankomsthal C. 
 
Met de taxi van Fiumicino naar de stad
Een aantrekkelijk alternatief is de taxi. Deze zijn breed beschikbaar,
maar let er wel op dat je in een ofiiciële taxi met een taximeter stapt.
Verder is het handig om te weten dat het normaal is dat er een
luchthaventoeslag wordt gerekend bovenop de ritprijs. Een richtprijs is €
40,- voor een ritje naar de stad. 

 

Luchthaven Ciampino
Deze luchthaven is een stuk kleiner dan Fiumicino en ligt op 15 km. ten
zuidoosten van het centrum. Het vliegveld werd geopend in 1916 en was tot
1960 het belangrijkste vliegveld van Rome. Daarna werd Fiumicino het
belangrijkste vliegveld van de stad. Ciampino is tevens een militair airport. De
laatste jaren is het vliegveld drukker geworden, door de opkomst van de lowcost
luchtvaartmaatschappijen. Het vliegveld wordt voornamelijk gebruikt door low-
costmaatschappijen als Ryanair, easyjet en Wizz Air. Vlieg je vanuit Eindhoven
met Ryanair, dan kom je aan op deze luchthaven. Veruit de gemakkelijkste
manier om van Ciampino naar het centrum van Rome te reizen is de bus. Een
overzicht van de mogelijkheden.

Met de trein van Ciampino naar de stad
Er is een mogelijkheid om met de trein naar Rome Termini centraal station te
reizen vanaf Ciampino airport. Je moet daarvoor wel eerst met de bus naar het
metrostation Anagnina. De blauwe bussen met de naam Cotral rijden naar dit
metrostation waar je de metro (metrolijn A) naar het centrum kunt nemen. Bij de
krantenkiosk bij de ingang van het vliegveld kun je voor € 1,- een buskaartje
kopen. Dit is een zeer omslachtige en weinig populaire optie.

Met de bus van Ciampino naar de stad
Vanaf de luchthaven Ciampino rijden verschillende bussen naar het centraal
station Termini midden in het centrum van Rome. De busrit duurt ongeveer 45
minuten en kost ongeveer € 8,- enkele reis. Veruit de meest populaire busdienst
vanaf Ciampino is Terravision. Kaartjes voor deze busdienst worden je vaak al in
het vliegtuig aangeboden. Je kunt je kaartje ook kopen aan het Terravision loket
op de luchthaven of in Station Termini. Let op: deze bussen vertrekken niet
vanaf het busstation maar aan de zijkant van de aankomsthal. Alternatieve
busdiensten worden uitgevoerd door Sitshuttle en Schiaffini.

Met de taxi van Ciampino naar de stad
De meest comfortabele manier om naar de stad te reizen is zonder twijfel de
taxi. Er zijn over het algemeen voldoende taxi's beschikbaar. De taxi’s doen 40
minuten over de route Ciampino – Rome centrum. De kosten liggen tussen de
€25,- en de €35,-, afhankelijk van de hoeveelheid bagage en het tijdstip van de
reis. Verder is het handig om te weten dat het normaal is dat er een
luchthaventoeslag wordt gerekend bovenop de ritprijs.
 
Met de auto naar Rome
Ben je van plan om met de auto naar Rome af te reizen, dan zijn er een aantal
praktische zaken waar je rekening mee moet houden. Buiten de lange rit die je
moet maken om vanuit Nederland in Rome te komen, is het hebben van een
auto in de binnenstad van Rome eerder een last dan een lust. Als je niet eerder
in Italië bent geweest, dan wacht je een ware cultuurshock als het aankomt op
de rijstijl van de Italianen. Doorgaans is dit een kwestie van de juiste instelling
maar anders wordt het wanneer je je auto van bumper tot bumper ingeparkeerd
terug aantreft. Verder is het van belang om de volgende verkeersregels in acht
te nemen:

Het dragen van de veiligheidsgordel is te alle tijden verplicht.
Buiten de stad is het verplicht om met dimlicht te rijden.
Het bij je dragen van een geldig rijbewijs en ID-kaart is verplicht.

Net als in iedere Nederlandse stad, geldt ook in Rome dat parkeren in het
centrum betaald is. Bedenk dus goed of het wel loont om met de auto naar
Rome te gaan. De meeste bestemmingen in het centrum zijn prima beloopbaar
en het Openbaar Vervoer is een goed alternatief.
 
Met de trein naar Rome
Er gaan vanuit Nederland geen directe treinen naar Rome. Je zult daarom een
aantal keer over moeten stappen. Er zijn verschillende routes mogelijk. Zo
vertrekt vanuit Amsterdam de Thalys naar Parijs waar je over kunt stappen op
een trein naar Lyon, om van daaruit de trein naar Turijn of naar Milaan te nemen.
Daar stap je over op een directe trein naar Rome. Andere routes vanuit
Nederland lopen via Frankfurt-Milaan-Rome, Keulen-Karlsruhe-Basel-Luzern-
Milaan-Florence of Keulen-München-Rome. De reistijd van een treinreis vanuit
Nederland naar Rome zal tussen de 18 en 21 uur in beslag nemen. Plan je reis
per trein altijd goed van te voren en houd er rekening mee dat plaatsen in
bepaalde treinen, zoals de Thalys en de TGV, van te voren gereserveerd dienen
te worden. Hoewel een treinreis vanuit Nederland naar Rome niet de
gemakkelijkste, snelste en goedkoopste manier van reizen is, zal het zeker een
avontuurlijk belevenis zijn waarbij je onderweg kunt genieten van de
voorbijglijdende landschappen van de verschillende landen die je doorkruist.

Treinstations in Rome
Rome kent verschillende treinstations. Roma Termini, Roma Ostiense en Roma
Tibertina zijn de bekendste en grootste treinstations in Rome. Hier kom je dan
ook aan als je per trein naar Rome reist. De meeste treinen vanuit het buitenland
komen aan op Roma Termini. Dit is het Centraal Station van Rome. Het ligt aan
het Piazza dei Cinquecento, een groot plein waar veel bussen en taxi´s stoppen
zodat je gemakkelijk door kunt reizen naar het centrum van de stad. Ook de
twee metrolijnen van Rome komen bij Roma Termini samen.
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Handige informatie

Openbaar Vervoer Rome
Zoals in zoveel hoofdsteden is ook in Rome de metro de snelste
manier van reizen. Helaas beschikt Rome op dit moment slechts
over twee metrolijnen en dat is voor een stad met deze omvang erg
weinig. De trage aanleg van de metro heeft te maken met de
archeologische rijkdom in de bodem van Rome. Doordat er telkens
archeologische vondsten worden gedaan, wordt de bouw van de
metro veelvuldig stilgelegd. Gelukkig zijn er alternatieven want in
Rome kun je ook gebruik maken van de bus en tram. De metro, bus
en tram samen wordt in Rome ook wel Metrebus genoemd, een
combinatie van de woorden metro, treno metropolitano (stadstrein
of tram) en autobus (bus). Met een kaartje voor Metrebus kun je van
al deze vervoersmiddelen gebruik maken. Een overzicht van de
verschillende vervoersmiddelen in Rome.
 
De metro in Rome
Rome heeft slechts twee metrolijnen, lijn A en lijn B, en deze kruisen
elkaar bij station Termini. Het metronetwerk wordt beheerd door MetRo.
De metro is een prima vervoersmiddel om bezienswaardigheden buiten
Rome te bezoeken, maar binnen het centrum ben je beter af met bus en
tram. De dienstregeling van de metro loopt elke dag van 5.30 uur tot
23.30 uur. Elke 3 tot 8 minuten verschijnt er een metro aan het perron.
De ambitieuze plannen voor de uitbreiding van het bestaande metrolijnen
en de toevoeging van twee nieuwe lijnen is inmiddels in volle gang. De
nieuwe lijn C zal waarschijnlijk vanaf 2015 lijn A en B verbinden via de
stations Ottaviano (A) en Colosseo (B). De voorbereidingen voor een
vierde lijn (D) zijn inmiddels begonnen.
 
De bus in Rome
Een veel gezien vervoersmiddel in Rome is de bus, lokaal Trambus
genoemd. Trambus wordt geëxploiteerd door vervoersmaatschappij
ATAC en telt maar liefst 250 lijnen. Afhankelijk van de route rijdt de
Trambus dagelijks tussen 5.30 en middernacht. De verschillende haltes
in de stad zijn duidelijk gemarkeerd en zijn voorzien van informatie over
de lijnen en routes. Handig om te weten is dat wanneer een Trambus
aangeduid wordt met 'Express' dat deze slechts enkele stops maakt
onderweg. In het hart van Rome, Centro Storico, worden delen van het
traject uitgevoerd door elektrische minibussen omdat de reguliere
stadsbussen te groot en vervuilend zijn voor de smalle straatjes in dit
stadsdeel. Rome beschikt ook over een toeristenbus, lijn 110. Deze
vertrekt vanaf het station Termini en rijdt langs de grote
bezienswaardigheden. Een kaartje kost ca. €16,-.
 
De tram in Rome
Vervoersmaatschappij ATAC is naast Trambus ook verantwoordelijk voor
de exploitatie van het tramvervoer. Voor een toeristisch bezoek aan
Rome is de tram voornamelijk interessant als je een bezoek wil brengen
aan de buitengebieden van Rome. Een uitzondering is tramlijn 8. Deze
verbindt de wijk Largo Argentina met Trastevere en de westelijke
stadsgebieden.
 
Kaartjes Openbaar Vervoer Rome
Metrebus is de verzamelnaam voor de stadsbus, tram en metro. Met een
kaartje heb je toegang tot ieder van deze vervoersmiddelen uitgevoerd
door Trambus, MetRo en COTRAL. In principe is een kaartje in de
gehele binnenstad geldig, met uitzondering van express diensten van en
naar luchthaven Fiumicino. Kaartjes dien je vooraf aan te schaffen bij de
ATAC kaartautomaat, informatiepunten (zie Praktische Informatie voor
de adressen), kiosken en de zogenaamde Tabacchi's (tabakszaken). Er
zijn verschillende kaartjes beschikbaar. Een overzicht.

Type kaart Prijs

BIT - Biglietto Integrado a Tempo
• Enkele reis.
• Geldig voor een onbeperkt aantal buslijnen en één metrorit.
• Geldig tot 75 minuten na stempelen.

€ 1,-

BIG - Biglietto Integrado Giornaliero
• Dagkaart.
• Ongelimiteerd geldig in de bus, metro en tram.
• Geldig tot 00:00 op de dag waarop deze gestempeld wordt.

€ 4,-

BTI - Biglietto Turistico Integrado
• Kaart voor 3 dagen.
• Ongelimiteerd geldig in de bus, metro en tram.
• Ook geldig voor de trein naar Ostia (2e klas).
• Geldig tot 00:00, twee dagen nadat deze gestempeld wordt.
• Tip: overweeg ook de Roma Pass (zie hieronder).

€ 11,-

BIRG - Biglietto Integrado Regionale Giornaliero
• Dagkaart.
• Geldig op alle treinreizen binnen de Lazio regio.
• Ongelimiteerd geldig in lokale bus, metro en tram.
• Geldig tot 00:00 op de dag waarop deze gestempeld wordt.
• Prijs afhankelijk van gekozen zones.

 

CIS - Carta Integrata Settimanale
• Kaart voor 7 dagen.
• Ongelimiteerd geldig in de bus, metro en tram.
• Ook geldig voor de trein naar Ostia (2e klas).
• Geldig tot 00:00, zes dagen nadat deze gestempeld wordt.

€ 16,-

 
Roma Pass
Een interessant alternatief op de reguliere kaartjes voor het openbaar vervoer is
de Roma Pass. Deze toeristenkaart kost € 25,- en geeft naast onbeperkte
toegang tot het openbaar vervoer onder andere ook gratis toegang of korting op
musea in de stad. Met de Roma Pass geniet je van de volgende voordelen:

3 dagen onbeperkt gebruik van bus-, metro- en tramvervoer in Rome.
Gratis toegang tot de eerste 2 bezochte musea of archeologische sites.
Fikse korting op de toegangsprijs tot alle andere musea in de stad.
Korting op toegangskaarten voor diverse exposities, evenementen en
andere festiviteiten.
Inclusief gratis kwalitatieve stadsplattegrond met daarop alle
informatiepunten, metrostations, musea en belangrijkste
bezienswaardigheden.
Inclusief handige gids met informatie over de musea waar je met korting
heen kunt op vertoon van de Roma Pass.
Inclusief nieuwsbrief met actuele evenementen en festiviteiten in de stad.

De kaart is verkrijgbaar bij het Bureau voor Toerisme en informatiepunten in de
stad (zie Praktische Informatie voor de adressen). Meer informatie over de
voorwaarden van deze kaart is ook beschikbaar op de website van de Roma
Pass: www.romapass.it
 
Tips Openbaar Vervoer Rome

Bij de bureaus voor toerisme (zie Praktische Informatie voor de
adressen) vind je gratis dienstregelingen en in de kiosken op straat kun
je een gedetailleerd stratenplan en plattegrond ‘Roma Metro-Bus’
kopen (ca. € 6,-).
Let op voor zakkenrollers in het openbaar vervoer van Rome. Met name
lijn 64 en 40 tussen Termini en het Vaticaan zijn berucht.

De taxi in Rome
Taxi's zijn gemeengoed in Rome. Om problemen met taxi's te voorkomen is het
zaak dat je altijd kiest voor een officiële taxi. Wil je er zeker van zijn dat je een
officiële taxi hebt, wend je dan enkel tot de officiële taxistandplaatsen. Als je een
taxi aanhoudt, dan herken je de officiële taxi aan de witte of gele kleur en de
vermelding 'servizio pubblico' op het nummerbord. Een verlicht taxibord op het
dak betekent dat de taxi vrij is. De tarieven van de taxi liggen iets lager dan hier
in Nederland. Men rekent 's avonds, op zondagen en op feestdagen wel een
hoger tarief en het is gebruikelijk dat er een extra bijdrage wordt gevraagd
wanneer er bagage gedragen moet worden.
 
Mocht het je niet lukken een taxi aan te houden, dan kun je ook telefonisch een
taxi bestellen. Doe dit pas op het moment dat je de taxi daadwerkelijk nodig hebt
want de meter begint te lopen vanaf het moment waarop je belt. Ben je in het
centrum van Rome, dan is er meestal binnen enkele minuten een taxi aanwezig.
Vraag altijd even naar de wachttijd om nare situaties tot een minimum te
beperken. De volgende taxibedrijven bieden goede service:

Cosmos Radio Taxi, Tel. +39 (0)6 8822
Società Cooperativa Autoradio, Tel. +39 (0)63570
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Wijken in Rome
Rome is niet zo makkelijk in te delen in wijken. Dat heeft te maken
met de indeling van de stad. Rome bestaat namelijk uit 18
stadsdelen, Municipi genoemd. Als toerist en bezoeker van Rome
zul je waarschijnlijk alleen in Municipio I komen. Municipio I beslaat
het centrum links en rechts van de rivier Tiber en bestaat weer uit
21 wijken (Rioni). Centro storico (historische centrum), de leukste
wijken, meeste bezienswaardigheden, toeristische attracties en
hotels liggen in dit deel. Alleen de wijk Prati ligt in Municipio XVII.
Dan is er ook nog Vaticaanstad, maar dat is officieel een eigen staat
en telt niet als wijk in Rome.

Municipio I is op zich niet groot maar kent toch 21 wijken (Rioni): Monti,
Trevi, Colonna, Campus Martius, Ponte, Parione, Regola,
Sant'Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant'Angelo, Ripa, Trastevere,
Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio (gedeeltelijk), Celio,
Testaccio, San Saba en Borgo. Om het overzichtelijk te houden hebben
we de 21 wijken opgedeeld in grotere zones en deze de naam gegeven
die het meest gebruikt wordt in de stad. Deze vind je terug in dit
overzicht.
 

Overzichtskaartje wijken Rome
 

©2010 Europa Technologies, LeadDog Consulting, Tele Atlas
 
1. Centro Storico                   6. Testaccio

2. Vaticaanstad 7.  Ripa (Aventino)

3. Prati 8.  Monti

4. Tridente 9.  Rondom station Termini

5. Trastevere  
 

1. Centro Storico (oude centrum)
Het oude centrum van Rome ofwel Centro Storico kun je domweg niet overslaan
tijdens je bezoek aan de stad. Je vindt hier niet alleen vele leuke pleinen,
pittoreske straatjes en winkels maar vooral ook heel veel bezienswaardigheden.
Piazza Navona, het Pantheon, de Trevi fontein en Campo de Fiori zijn slechts
enkele van de highlights in deze wijk. Officieel bestaat Centro Storico uit 9 Rioni
(wijken) maar het gedeelte is zo klein dat we deze samenvoegen onder de
noemer 'oude centrum'. Vooral rondom het Pantheon en de Trevi fontein vind je
veel toeristische straten met gezellige terrassen, ontelbare restaurants en
ijssalons.
 

 Do's Centro Storico

Loop over de Ponte Sant’Angelo
Bekijk Piazza Navona en stel je eens voor dat dit vroeger een
sportarena was
Breng een bezoek aan de ochtendmarkt op Campo de Fiori
Bewonder de fresco’s in de kerken St. Ignazio di Loyala en Chiesa del
Gesu
Toeristisch maar niet te missen: Pantheon en de Trevi fontein
Eet het lekkerste ijs van Rome bij Il Gelato di San Crispino (vlakbij Trevi
fontein, Via della Panetteria 42

 

2. Vaticaanstad
Vaticaanstad is het kleinste staatje ter wereld. Het is dan ook geen echte wijk
van Rome maar een eigen land. De souvereine staat heeft ongeveer 1000
inwoners en staat onder gezag van de Paus. De Sint Pieter is de meest bekende
bezienswaardigheid van het Vaticaan en deze prachtige basiliek is gratis
toegankelijk al moet je er in het hoogseizoen wel lang voor in de rij staan.
 

De Sint Pieter is dé bezienswaardigheid in Vaticaanstad.
 
Verder vind je in de Vaticaanse musea vooral veel kunst. De Sixtijnse kapel is
een must voor iedereen die van klassieke kunst houdt. Hier tref je voornamelijk
werken uit de 15e en 16e eeuw. Vaticaanstad bestaat sinds 1929 als
onafhankelijke staat en het is in 1984 door UNESCO op de Werelderfgoedlijst
geplaatst. Wil je optimaal genieten van alle bezienswaardigheden dan raden wij
je aan om in het hoogseizoen (april-september) vroeg naar het Sint Pietersplein
te gaan. De rijen zijn dan nog kort en bovendien is de temperatuur dan nog
aangenaam. Combineer een bezoek aan Vaticaanstad met de wijk Prati of het
prachtige Borgo.
 

 Do's Vaticaanstad

Sint Pieter, vermijd lange rijen door ‘s-ochtends te gaan
Bezoek het graf van de Paus

 

3. Prati
Prati ligt pal naast Vaticaanstad en wordt hier als wijk vaak in één adem mee
genoemd. Dat is geheel onterecht want Prati heeft verder niets met het Vaticaan
te maken. Sterker, het is een ideale wijk voor toeristen en zakenreizigers die
centraal in Rome willen verblijven in een veilige en schone buurt. Prati is
welvarend en dat is te zien aan de huizen, parken, winkels en restaurants.
Piazza Risorgimento is een prachtig plein net voor de grens met Vaticaanstad.
Loop vanaf daar richting de Tiber door de Via Cola di Rienzo. Deze winkelstraat
is een stuk rustiger dan de drukke winkelstraten in het oude centrum maar niet
minder aantrekkelijk. Links en rechts van deze straat vind je enkele leuke
restaurants en in de wijk zelf zijn goede kleinschalige hotels en bed & breakfasts
te vinden.
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Wijken in Rome (2)

4. Tridente
Tridente ligt samen met het groene stadspark Villa Borghese ten
noorden van centro storico (het oude centrum). Tridente grenst aan Prati
en de ligging van deze wijk is ideaal als uitvalsbasis voor je stedentrip
naar Rome. Je vindt in Tridente dan ook vele goede hotels, helaas vaak
wel in de hogere prijsklasse. Dat kenmerkt meteen ook een beetje deze
wijk. Tridente is wat mondainer dan de rest van Rome. Je vindt er goede
maar een tikje te dure restaurants voor hetgeen ze voorschotelen. Het
meest sjieke gedeelte is het stuk rondom de beroemde via Vittorio
Veneto, hier tref je 5 sterren hotels, dure boetieks en loop je zelfs de
kans een filmster te spotten. Shopaholics slaan zeker hun slag in
Tridente want hier liggen enkele van Rome's bekendste en duurste
winkelstraten: Via del Corso, via del Babuino en Via Condotti (vergeet
hier vooral ook de zijstraten niet). Bekende pleinen (Piazza's) in Tridente
zijn Piazza del Popolo en Piazza di Spagna. De publiekstrekker van
Tridente is echter de 'Spaanse trappen'. Waarom deze trap zo'n grote
aantrekkingskracht heeft hebben wij al die keren dat we er stonden niet
begrepen maar het is zonder twijfel één van de meest gefotografeerde
bezienswaardigheden in Rome. Wil je tot rust komen bezoek dan het
prachtige park Villa Borghese.
 

 Do's Tridente

Windowshoppen in de Via dei Condotti, Via Borgogna en Via Frattina.
Bewonder de entreepoort van Rome op het Piazza del Popolo.
Winkelen in de winkelgalerij Galleria Alberto Sordi
Ontmoet zoals de locals ontmoeten op de Spaanse Trappen.

 

5. Trastevere
Trastevere, volgens ons nog altijd de leukste wijk van Rome. De wijk ligt
links van de Tiber maar zeer centraal ten opzichte van Vaticaanstad, het
oude centrum van Rome en alle bezienswaardigheden. Wat Trastevere
zo leuk maakt is de sfeer. Het is veel meer een klein dorp in een grote
stad. 's ochtends komt het leven hier heel langzaam op gang maar in de
namiddag gaat Trastevere bruisen van activiteit om over de avond en
nacht nog maar niet te spreken. Trastevere kent vele lokale winkels, een
bijna dagelijks markt met verse etenswaren en veel, heel veel
restaurants en bars. Vele bezoekers van Rome hebben intussen deze
wijk ontdekt maar desondanks vind je hier nog altijd enkele goede en
zeer betaalbare restaurants.
 

Een van de smalle steegjes in de wijk Trastevere.
 
Tegenwoordig is het gedeelte rondom de Piazza de Santa Maria erg
toeristisch maar steek je de Viale Trastevere over dan kom je in het
Joodse gedeelte wat veel minder druk is. Met uitzondering van
zondagochtend want dan vindt hier een enorme vlooienmarkt plaats
waar overigens voornamelijk Italianen op af komen. Loop zeker eens
door dit Joodse gedeelte, je zult er leuke authentieke restaurants vinden
en pittoreske pleinen waar het goed vertoeven is. Een andere niet te
missen bezienswaardigheid is de beklimming naar Borgo. Dit groene
park bovenop de hoogste heuvel van Rome biedt een schitterend uitzicht
over de stad aan de ene kant en Vaticaanstad aan de andere kant.
 

 Do's Trastevere

Ochtendmarkt op Piazza San Cosimato
Locals ontmoeten bij Friends Art Café, Piazza Trilussa 34
Flinterdunne pizza’s eten bij Dar Poeta, Vicolo del bologna 45
Wandelen naar Borgo
De Viale Trastevere oversteken en de wijk daar bezoeken

6. Testaccio
Testaccio in Rome is één van de minder bekende wijken bij toeristen. Dat maakt
het nu juist een niet te missen gedeelte van Rome. Testaccio is vernoemd naar
de ongeveer 36 meter hoge heuvel waarop het ligt. 36 meter lijkt niet veel maar
geloof ons, als je er 's avonds vanuit het oude centrum heen loopt dan praat je
wel anders. Neem dus een taxi of ga met de bus of metro. Wat is er te zien en te
doen? Testaccio is vooral een arbeiderswijk met enkele fabrieken en pakhuizen.
De haven van Ripa is een belangrijke economische factor want zoals gezegd,
toeristen weten de wijk nog niet te vinden. Een bezoek aan Testaccio breng je
vooral vanwege het uitgaansleven. Vele nieuwe clubs en bars hebben zich de
laatste jaren gevestigd in oude pakhuizen. Ook voor een typisch Romeinse
maaltijd kun je prima terecht in Testaccio. Testaccio is zo'n typische opkomende
wijk waar artiesten, kunstenaars en yuppen hun stempel drukken. Leuk dus
maar volop in beweging en daardoor altijd weer anders.
 

 Do's Testaccio

De wijk ‘s avonds bezoeken voor diner en uitgaan
Uitgaan op zaterdagavond in de buurt rondom Via di Monte Testaccio

 

7. Ripa (Aventino)
De wijk Ripa is vernoemd naar de rivierbank van de Tiber. Ripa is de officiële
naam als één van de 21 Rioni (wijken) maar tegenwoordig staat de wijk beter
bekend als Aventino en soms wordt het zelfs in één adem genoemd met
Testaccio. Het schierieland Isola Tiberina geeft het begin van Aventino duidelijk
aan en mocht je uit de richting van het Forum Romana komen, volg dan de weg
omhoog naar het zuiden, je komt dan automatisch in Aventino. Aventino ligt op
één van de zeven heuvels van Rome en is erg groen. Vanuit het hoogste punt
heb je een mooi uitzicht op Trastevere, de Tiber en in de verte Vaticaanstad. De
wijk is minder bekend bij toeristen maar er valt hier (juist daarom) veel te
ontdekken. Naast vele kleine bezienswaardigheden en leuke verrassingen kun je
in Aventino nog echt typische Romeinse restaurants vinden die voor een
habbekrats een simpele maar overheerlijke maaltijd voor je serveren. Hou je van
uitgaan, loop dan verder de heuvel op richting Testaccio.
 

 Do's rondom Ripa (Aventino)

Ghetto bezoeken
Eten bij Da Giggetto, Via del Portico di Ottavia 21a

8. Monti
Monti is als wijk misschien niet zo bekend maar dat geldt niet voor de
bezienswaardigheden die je in dit gedeelte van Rome aantreft. Met het
Colosseum voorop neemt Monti zeker een hoge positie in als het gaat om
toeristische attracties. Het Termini station (centraal station) ligt aan de grens van
deze wijk en Monti is daarmee prima bereikbaar en een veel beter alternatief om
te verblijven dan direct rondom het station. Vanuit Monti wandel je zo naar het
oude centrum en de vele bezienswaardigheden van Rome. Bovendien loopt door
Monti één van de 2 metrolijnen. Dus qua uitvalsbasis is Monti een goede locatie.
Wat vind je verder in Monti? Enkele kleine authentieke straatjes met bijzonder
leuke boetiekjes (met name aan de zuidkant van Via Nazionale), leuke
betaalbare restaurants en meer groen dan in de rest van de stad. Maar ook de
beroemde opgravingen Domus Aurea van Nero en het Forum Romanum.
 

 Do's rondom Monti 

De wijk rechts van de Via Nazionale inlopen
Unieke vintage en designer winkeltjes bezoeken
Eten in één van de vele authentieke restaurants

 

9. Rondom station Termini (Esquilino)
Station Termini ligt in de wijk Esquilino. De wijk staat beter bekend als de
'hotelwijk' van Rome gezien de vele (vaak slechte) hotels die er te vinden zijn.
De wijk is sowieso niet onze favoriet. Het station zelf is modern en groot maar
heeft ook de veel voorkomende eigenschappen die stations in grote steden vaak
kenmerken: drukte, chaos, stank, geluidsoverlast en bovenal veel vage figuren
die er op uit zijn om je op te lichten, te beroven of op andere manier geld van je
willen aftroggelen. De ligging van de wijk ten opzichte van de
bezienswaardigheden in Rome is ook niet zo gunstig. Voordeel is wel dat je
vanuit Termini met het openbaar verover (metro en bus) snel in alle delen van
Rome bent.
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Markten
Tijdens je stedentrip naar Rome moet je zeker wat van de
authentieke sfeer waar de stad bekend om staat opsnuiven. Dat kan
het allerbeste op een van de vele lokale markten! De Italiaanse
hoofdstad staat namelijk bekend om haar markten, die al bestaan
sinds de oprichting van de stad. Van oudsher heeft Rome namelijk
een ideale ligging om handel te drijven, gezien de ligging aan de
Tiber. Proef vandaag de dag de sfeer van het dagelijks leven in
Rome en ga op zoek naar typische lekkernijen, kleding, sieraden en
souvenirs maar ook tweedehands spulletjes. Lekker struinen langs
de marktkraampjes en luisteren naar dat prachtige Italiaans
waarmee de kooplui hun producten aan de man proberen te
schreeuwen. Rome is van alle markten thuis; van grote, zeer
populaire markten tot kleine authentieke marktjes die wij getipt
kregen van de locals. We hebben enkele van de meest
aantrekkelijke markten voor je op een rij gezet.
 
Campo di Fiori | Centro Storico
Lokaal een zeer populaire markt, en terecht! Campo de Fiori is namelijk
een typische openluchtmarkt waar, ondanks de hordes toeristen die de
markt aandoen, nog die authentieke marktsfeer hangt met roepende
marktlieden. Campo de Fiori is de bekendste markt in Rome die van
maandag t/m zaterdag plaatsvindt op Campo de Fiori. Je vindt er
voornamelijk etenswaren en bloemen. Ook vind je hier ook de typisch
Italiaanse waar als Artisjok en Siciliaanse Cherrytomaatjes.
Piazza Campo de' Fiori
Maandag t/m zaterdag van 7.00 – 13.00u.
 

Campo di Fiori.
 
 
Mercato Delle Stampe | Tridente
Hou je van vintage? Dan ben je bij Mercato Delle Stampe helemaal aan
het goede adres. Vrijwel alles wat hier in de kraampjes wordt verkocht
stamt uit de jaren '80 of eerder. Fans van oude boeken, platen en
curiosa kunnen hier hun hart ophalen. Ook vind je hier hippe
tweedehandskleding uit de jaren 50 tot de jaren 80, voor erg leuke
prijzen. Kunst en kitsch, dubieus en design liggen op deze stijlvol-
gevulde markt dicht bij elkaar. Mercato Delle Stampe vind je op Largo
della Fontanella di Borghese, in de wijk Tridente.
Largo della Fontanella di Borghese
Maandag t/m zaterdag van 7.00 – 13.00u.
 
 
Mercato di Piazza di San Cosimato | Trastevere
Mercato di Piazza di San Cosimato is een traditionele markt in de leuke
wijk Trastevere. Je vindt hier een uitgebreid aanbod groenten, fruit en
delicatessen van hoge kwaliteit. Op deze typisch Italiaanse markt heb je
ook een enorme keuze aan bloemen en huishoudelijke artikelen. Deze
markt moet je zeker bezoeken als je de bijzondere sfeer van de wijk
Trastevere wilt proeven.
Piazza di San Cosimato
Maandag t/m zaterdag van 7.00 – 13.00u.
 
 

 
 
 
Mercato Testaccio | Testaccio
De intieme overdekte markt op Piazza Testaccio is misschien wel de meest
authentieke onder de Romeinse markten. Het is al een cultureel spektakel om
hier rond te wandelen! De markt in deze volkse buurt is een wirwar van metalen
kramen waar je vers fruit, groenten, kruiden, vis en vlees van topkwaliteit vindt.
Rond de middag is de markt al zo goed als verlaten, dus kom op tijd! Zaterdag is
de drukste dag want dan doen ook alle inwoners van Rome hun inkopen.
Piazza Testaccio
Maandag t/m zaterdag van 7.30 - 13.30u.
 
 
Ponte Milvio | Centrum Noord
Op het noordelijke punt van de Via Flaminia vind je de typisch Italiaanse markt
Ponte Milvio. Op deze gezellige en grote markt vind je een groot aanbod verse
vis, zeevruchten en aanverwante producten. Hier staat de markt dan ook bekend
om. Naast het ruime aanbod verse vis kun je op Ponte Milvio ook terecht voor
verse groenten, fruit en andere Italiaanse lekkernijen. De inwoners van Rome
zijn dol op deze markt en na een bezoekje zul je snel ontdekken waarom.
Piazzale di Ponte Milvio
Maandag t/m zaterdag van 6.00 - 13.30u.

Porta Portese | Trastevere
Porta Portese is één van de leukste wekelijkse markten in Rome. Deze
vlooienmarkt aan Piazza Porta Portese is één van de grootste van Italië en trekt
zelfs Italianen van buiten Rome aan. Je vindt hier meer dan 2.000 handelaren
die echt van alles verkopen: kleding, schoenen, boeken, zonnebrillen, huis -tuin-
en keukenartikelen, antiek, sieraden, horloges, dvd's en muziek tot aan illegale
sigaretten. Ook de zonnebrillen, horloges, dvd's en muziek kun je in illegale
versie vinden. Pas hier wel mee op want hoewel de verkoop hiervan veelal wordt
gedoogd, is het bezit ervan strafbaar. Argeloze toeristen zijn hierdoor in het
verleden al vaak geconfronteerd met onverwachte boetes. De Porta Portese
wordt wekelijks op zondag gehouden aan de Via Portuense. De ingang vind je
aan het Piazza Porta Portese.
Piazza Porta Portese
Zondag van 7.00 - 13.00u.
 

De drukbezochte zondagsmarkt aan de Porta Portese.
 
 
Via Sannio | Monti
Op de markt van Via Sannio vind je kleding en accessoires, waarvan veel in
retro stijl. Maar je kunt hier ook terecht voor andere snuisterijen, van keukengerei
tot boeken en cd's. En aan alles hangt een leuk prijskaartje. Het centrum van de
markt is overdekt en in de omliggende straten bevinden zich nog enkele
kraampjes die bij de markt horen.
Via Sannio
Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 13.00u.
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Winkelen in Rome
Rome is voor veel fervente shoppers een verademing. Er zijn maar
weinig hoofdsteden waar je zoveel verschillende winkels aantreft en
grote shopping malls zijn uitgebleven. Ook megaconcerns en grote
ketens hebben nooit voet gekregen in Rome en dat geeft winkelen
in Rome een uniek karakter. Want minder populair is een dagje
shoppen daardoor natuurlijk niet. Integendeel. Via del Corso is als
hoofdwinkelstraat meteen ook de meest toeristische straat in Rome.
Hoewel je hier de bekende merken zult tegenkomen, blijft het
kleinschalig aanvoelen met dank aan de voetgangersvriendelijke en
smalle straten in een fraai Romeins decor zoals je het waarschijnlijk
ook precies had voorgesteld. Het Dolce Vita gevoel wordt nog eens
extra benadrukt door de sfeervolle groentezaakjes en wijnwinkeltjes
die op haast iedere straathoek te vinden zijn. En dat is slechts het
begin, want Rome heeft nog veel meer te bieden op winkelgebied.
Een overzicht van de leukste winkelstraten in Rome.

Via del Corso
De bekendste winkelstraat van Rome is de Via del Corso tussen Piazza
del Popolo en Piazza Venezia. Het winkelaanbod wordt gedomineerd
door bekende merken uit de middenklasse, van boeken en muziek tot
kleding en schoenen. De straat is tevens een belangrijke verbindingsweg
tussen het oude centrum van Rome en de wijk Tridente. Dit vormt in
combinatie met het populaire winkelaanbod al snel tot grote drukte vanaf
het middaguur. Een bezoek aan deze straat plan je daarom het beste
vroeg op de dag voordat de grote menigte Via del Corso heeft bereikt.
Ten zuiden van Via de Corso tref je het Centro Storico winkelcentrum
met het moderne Galleria Alberto Sordi.
 
Winkelgalerij Galleria Alberto Sordi
Deze gerenoveerde winkelgalerij in de Via del Corso is een bekend en
vooraanstaand winkelcentrum en tevens ontmoetingsplaats voor veel
Romeinen. Naast winkelcentrum is het een bezienswaardigheid op zich!
Onder het gekleurde glazen dak vind je meer dan 20 retail outlets
waaronder boekwinkel Feltrinelli en kledingbranche Zara. Verder zijn er
enkele zogenaamde aperativo bars. Zo nu en dan wordt hier een
muzikaal of artistiek optreden gegeven.
 

Galeria Alberto Sordi is naast winkelcentrum een bezienswaardigheid op
zich.
 
Via Margutta
Aan Piazza del Popolo ontspringt naast de Via del Corso ook de Via
Margutta. Dit is de straat waar regisseur Federico Fellini jarenlang
woonde. Het is een smal straatje in Tridente. Voor de Renaissance werd
deze straat voornamelijk gedomineerd door simpele arbeiders en stallen,
maar tegenwoordig vind je hier vele kunstgalerijen en hippe
restaurantjes. Deze straat is om die reden erg populair onder
kunstfanaten.

 
 
 
Via dei Condotti & Via Frattina
Rome wordt niet langer overschaduwd door Milaan en dat komt tot uitdrukking in
de straten die liggen ingesloten tussen Piazza di Spagna en Via del Corso. Dat
zijn Via dei Condotti, Via Borgogna en Via Frattina. Een wandeling door een van
deze straten is als het bladeren door een exclusieve modeglossy. Het gebied is
bepalend voor modetrends in Rome. Merken als Valentino, Armani, Gucci en
Prada, het zit er allemaal. Naast Italiaanse merken zijn ook duurdere
internationale modenamen vertegenwoordigd. Het aanbod bestaat hier
voornamelijk uit kleding, schoenen, tassen en juwelen. Dat dit alles ook een
aanzienlijk prijskaartje heeft, mag duidelijk zijn. Tip: vermijd de grote
toeristenmassa en duik de kleine zijstraatjes in. Je vindt er de leukste boetieks
en idyllische Italiaanse cafeetjes.
 

Via dei Condotti.
 
Via del Governo Vecchio
De Via del Governo Vecchio is een typisch Romeinse straat nabij het Piazza
Navona. Hier vind je veel kleine antiekzaakjes en ook enkele vintage
kledingwinkels. Het kan een leuke aanvulling op je middagje shoppen zijn, maar
een bestemming als winkelstraat op zichzelf is het niet.

Via Cola di Rienzo
Heerlijk winkelen op een plek waar de Romeinen dat zelf ook graag doen: de Via
Cola di Rienzo is een moderne winkelstraat in de wijk Prati, nabij het Vaticaan.
Het grote aanbod betere kledingzaken gecombineerd met brede trottoirs maken
deze straat tot een van de beste winkelstraten in Rome. Italiaanse delicatessen,
exclusieve kledingzaken, boeken en originele cadeau`s vind je allemaal terug in
deze straat. Via Cola di Rienzo is minder bekend bij toeristen en alleen al een
aanrader om te gaan shoppen.

Via Nazionale
Hoewel deze straat er op het eerste gezicht misschien niet erg aantrekkelijk
uitziet, is het een verademing in vergelijking met de Via del Corso. Je vindt in de
Via Nazionale kledingzaken uit het hogere segment afgewisseld met leuke kleine
winkels waar je voor weinig geld leuke spulletjes kan kopen. Sommige winkels in
deze straat bieden ook mode uit voorgaande seizoenen aan voor bodemprijzen.
Helemaal leuk zijn de straatjes aan de zuidkant van de Via Nazionale. Deze
smalle en heuvelachtige straatjes horen bij de wijk Monti en voelen met hun
afwisselende en kleinschalige karakter haast dorps aan. Een leuk gebied om
bijzondere winkels te ontdekken!

Via Veneto
De bekende winkelstraat die het decor vormde voor de film 'La Dolce Vita'. Wat
ons betreft is dit enigszins vergane glorie. Hier mag dan wel de rich and famous
heengaan, voor een doorsnee bezoeker aan Rome valt er niet veel meer te
beleven dan jezelf te vergapen de luxueuze hotels. Winkelen kan er wel maar
straten als Via Cola di Rienzo en Via dei Condotti zijn vele malen interessanter.
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Handige informatie

Bezienswaardigheden in Rome
Rome is een stad met een rijke historie en geweldige
bezienswaardigheden. Rome was de hoofdstad van het Romeinse
Rijk en tegenwoordig is het de zetel van de rooms-katholieke kerk.
De stad staat natuurlijk bekend om het imposante Colosseum, de
beroemde Trevi Fonteinen, het bijzondere Pantheon en niet te
vergeten het kleinste staatje ter wereld; Vaticaanstad. Maar dit is
nog lang niet alles! Je vindt in de stad namelijk talloze prachtige
kerken, mooie pleinen en andere bezienswaardigheden. Bereid je
bezoek aan Rome goed voor, want je zult anders oren, ogen en tijd
te kort komen in deze schitterende stad! Een overzicht van al het
moois wat je zeker niet mag missen tijdens je stedentrip.
 
Area Sacra dell'Argentina | Via del Sudario | Centro Storico
De fascinerende omgeving van Area Sacra dell'Argentina is een van de
beste plekken in Rome om de resten van de Romeinse architectuur uit
het Republikeinse tijdperk zien. Deze bijzondere plek is tijdens een
opgraving in de jaren twintig van de vorige eeuw ontdekt en werd één
van de mooiste archeologische vondsten van de 20ste eeuw. Je vindt
hier vier tempels die tot de oudste van Rome behoren. Daarnaast moet
je niet raar opkijken van het grote aantal katten dat je hier aan zult
treffen. Er bevindt zich namelijk een kattenopvangcentrum aan de
Zuidzijde van dit plein. Op zaterdag en zondag worden er om 15.00 uur
gratis rondleidingen in het Engels verzorgd op Area Sacra dell'Argentina.
 
Trevi Fontein | Piazza di Trevi | Centro Storico
Deze beroemde fontein krijgt zijn water via een aquaduct dat verbonden
is met een bron. De Trevifontein dateert uit de 18e eeuw. Het is hier een
ritueel een muntstuk achterwaarts over je linkerschouder in de fontein te
gooien als geluksbrenger. De munten worden verzameld door de stad
die het aan een goed doel schenkt. Op het monument zie je de beeltenis
van Neptunus terug.
 

De Trevi Fontein is ook in de avond een populaire attractie.
 
Il Gesù | Piazza del Gesù | Centro Storico
De Il Gesù staat voor de allerheiligste naam van Jezus. Deze kerk in
Rome is vanaf 1568 gebouwd in opdracht van Alessandro Farnese.
Sinds haar inwijding 18 jaar later in 1584, is deze kerk de belangrijkste
kerk van de Orde der Jezuïeten. De reden van de bouw van deze kerk
was dat de eerste Jezuïetenkerk te klein werd. De kerk is eenvoudig
gebouwd, maar later in de 17de eeuw is de kerk omgebouwd in de
barokstijl met meer kunst. Wanneer je een bezoek brengt aan deze kerk,
let er dan op dat tussen 12.30 uur en 16.00 uur de deuren gesloten zijn.
 
Pantheon | Piazza della Rotonda | Centro Storico
Het Pantheon heeft iets magisch. Het daglicht dat door de open cirkel in
de koepel van deze kerk naar binnen schijnt, heeft daar alles mee te
maken. Maar ook de unieke bouwstijl draagt daaraan bij. Het Pantheon
werd in de oudheid gebouwd voor godenverering. Het zou dateren van
enkele jaren voor onze jaartelling. Het werd meermaals gerestaureerd en
werd uiteindelijk een katholieke kerk.

 
 
 
Piazza Navona | Centro Storico
Het mooie plein Piazza Navona ligt in een van de oudste buurten van Rome,
nabij het Pantheon. Vroeger is hier een groot stadion geweest voor
atletiekwedstrijden. Na de val van het Romeinse Rijk werden er op de tribunes
huizen gebouwd. De atletiekbaan bleef onbebouwd en groeide uit tot een groot
plein, waaraan in de 17e eeuw de vorm van het Piazza Navona gegeven werd.
Hier werden later nog een kerk, een paleis en 3 fonteinen, waaronder La
Fontana dei Quattro Fiumi bijgebouwd.
 
Piazza del Popolo | Tridente
Dit is werkelijk een fantastisch plein. Het is tevens de voormalige toegangspoort
naar Rome, voor de komst van de moderne vervoersmiddelen. Brede trappen
leiden naar Monte Pincio, een uitzichtspunt dat aan het plein grenst. Het plein
staat bekend als de drietant van Neptunus, zoals de drie straten Via di Ripetta,
Via del Corso en Via del Babuino worden genoemd. Al deze straten komen
samen op dit plein dat één van de grootste is in Rome.
 
Santa Maria dei Miracoli & Santa Maria in Montesanto | Piazza del Popolo |
Tridente
Op het Piazza del Popolo vind je de twee kerken Santa Maria dei Miracoli en de
Santa Maria in Montesanto. De kerken staan bekend als de tweelingkerken
omdat ze qua uiterlijk veel op elkaar lijken. Toch zijn er een aantal kleine
verschillen. Leuk wanneer je deze beide kerken gaat bezoeken en hier eens
goed op gaat letten. De kerken zijn ontworpen en gebouwd in de 17e eeuw,
waarbij de Santa Maria in Montesanto in 1675 voltooid is en de Santa Maria dei
Miracoli in 1681. Een verschil tussen deze kerken dat we alvast kunnen
verklappen is dat de Santa Maria in Montesanto beschikt over een twaalfhoekige
koepel binnenin en de Santa Maria dei Miracoli over een achthoekige koepel.
 
Spaanse Trappen | Piazza di Spagna | Tridente
Dit zijn de beroemdste trappen ter wereld, gebouwd in de achttiende eeuw om
de Franse kerk Trinità dei Monti bovenaan de trappen te verbinden met de rest
van de stad. Buiten het feit dat de trappen een schitterend aanzicht zijn, ga je
hier ook naartoe om gewoon even van het moment te genieten, tot rust te komen
in dit altijd gezellig drukke stadsdeel.
 
Forum Romanum | Via dei Fori Imperiali | Monti
Het Forum Romanum is het politieke, religieuze en commerciële centrum van
Rome in het Romeinse Rijk. Hier werd het Romeinse Rijk bestuurd tot de
ondergang. Hierna raakte het Forum Romanum in verval. In de negentiende
eeuw begonnen de opgravingen. Het Forum Romanum ligt zo’n tien meter lager
dan de naastgelegen Via dei Fori Imperiali. In dit monumentale gebied ligt de
kernhistorie van de Romeinen en dat maakt het alleszins bezoekwaardig.

Forum Romanum.
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Handige informatie

Bezienswaardigheden in Rome (2)
Santa Maria Maggiore | Via Carlo Alberto | Monti
De Santa Maria Maggiore in de wijk Monti is een van de grootste en
meest indrukwekkende basilieken in Rome. In deze 5e eeuwse basiliek
zijn verschillende bouwstijlen verwerkt. De fantastische mozaïeken
behoren tot de mooiste van de stad en de prachtige vloer en de
Romaanse klokkentoren stammen uit de middeleeuwen. De basiliek
beschikt over een renaissancistische gouden plafond, wat een absolute
publiekstrekker is. Er wordt namelijk gezegd dat het goud dat hiervoor
gebruikt is het eerste goud was dat Columbus uit Amerika meegenomen
had. De kerk is gratis toegankelijk.
 
Colosseum | Piazza del Colosseo | Monti
Het is en blijft een statisch monument, maar toch is het Colosseum zeker
een bezoek waard omdat het een typisch Romeinse uitstraling heeft en
daarom tot de verbeelding spreekt. Met een beetje fantasie zie je hier
nog hoe er in de zesde eeuw voor een groot publiek door gladiatoren
gestreden werd tegen de dood. In de zomer is het Colosseum elke dag
tot 19.00 uur geopend!
 

Het imposante Colosseum.
 
Domus Aurea | Via della Domus Aurea | Monti
De Domus Aurea (ook wel het Gouden Huis genoemd) was het paleis
van keizer Nero en werd tussen 64 en 68 na Christus gebouwd. De
keizer woonde er nog maar korte tijd toen hij op 31-jarige leeftijd
zelfmoord pleegde. De Domus Aurea ligt in de wijk Monti, in het centrum
van Rome. Van binnen was het paleis bekleed met bladgoud, edelstenen
en parelmoer, van buiten met marmer. De toegang bevindt zich aan de
Viale Domus Aurea, dichtbij het Colosseum. Het is enkel in groepen te
bezoeken, onder begeleiding van een gids. Maar omdat het gebouw
lange tijd in slechte staat verkeerde is er een groot restauratieproject
opgezet. Hou er daarom rekening mee dat het paleis gesloten kan zijn
voor publiek.
 
Isola Tibertina | Ripa
Een van de vroegst-bewoonde plekken van Rome is La Isola Tibertina.
Het is een opmerkelijk eilandje dat als een soort bootje in rivier de Tiber
ligt. Zo'n 300 jaar voor Christus woonden hier al mensen; er stond een
tempel en ten tijde van het Romeinse Rijk een ziekenhuis. De brug vanaf
de wijk Ghetto is de originele Romeinse brug. Tegenwoordig is het een
redelijk rustig plekje te midden van de drukke stad.
 

Isola Tibertina.

 
 
 
Vittoriano | Piazza Venezia | Ripa
Monument Vittoriano is een imposant nationalistisch gebouw dat je eigenlijk niet
kunt missen. Het is gebouwd door Vittorio Emanuelle II, de eerste koning van
Italië en ter ere van eenwording van Italië. Het Museo del Risorgimento, over de
eeuw vóór de eenwording, is ook in het pand gevestigd. Tip: bovenop het
gebouw heb je een prachtig uitzicht over de stad.
 
Santa Maria in Cosmedin | Piazza Bocca della Verità | Ripa
Santa Maria in Cosmedin is een grote kerk die in de zesde eeuw gebouwd is op
de restanten van het Forum Boarium. Het interieur heeft zijn middeleeuws
uiterlijk goed behouden. Fraai decoratief marmeren inlegwerk versiert de vloer,
de dubbele kansels, de bisschopstroon, de paaskandelaar en het hoofdaltaar. In
de linker muur van de voorhal is de Bocca della Verità (mond van de waarheid)
geplaatst. Volgens middeleeuws geloof sloot de mond wanneer een leugenaar
zijn hand erin legde. Tegenwoordig is de Bocca della Verità een populaire plaats
om op de foto te gaan, uiteraard met je hand in de mond. Hou er tijdens je
bezoek rekening mee dat de kerk tussen 12.00 en 15.00 uur gesloten is. 
 

Bocca della Verità in Santa Maria in Cosmedin
 
Circo Massimo | Via del Circo Massimo | Ripa
Het Circo Massimo was in de oudheid een groot stadion in het centrum van
Rome. Het werd voornamelijk gebruikt voor de populaire strijdwagenraces en
gladiatorengevechten. De plaats van Circo Massimo werd al vanaf de zesde
eeuw voor Christus gebruikt. Het stadion bood plaats aan 300.000 toeschouwers
maar nu resteert er alleen nog maar een klein gedeelte van de tribunes in de
zuidoostelijke hoek van het Circus. Van de voormalige renbaan is verder alleen
nog een grasvlakte te zien die nu als park, trimbaan en evenemententerrein
wordt gebruikt.
 
Piazza Risorgimento | Prati
Piazza Risorgimento vormt het kruispunt van de Via Cola di Rienzo en de wat
rustigere Via Crescenzio. Het prachtige plein is recentelijk gerestaureerd.
Nieuwe lange stenen banken, bloembedden, palmen en nieuwe verlichting
hebben het plein fraai heringericht. Piazza Risorgimento heeft een centrale
ligging in de wijk Prati, net buiten Vaticaanstad.
 
Castello Sant'Angelo | Lungotevere Castellon | Prati
Castello Sant'Angelo is ook wel bekend als de Engelenburcht. Hadrianus plande
het gebouw, een meer dan 18 eeuwen oude burcht, tijdens zijn leven als graf
voor zichzelf en zijn opvolgers. Het gebouw heeft door de eeuwen heen echter
meer functies gehad dan Hadrianus zich ooit had kunnen indenken. Castello
Sant’Angelo heeft daarmee een spraakmakende en boeiende geschiedenis
opgebouwd en tegenwoordig is het gebouw dan ook een populaire
bezienswaardigheid.
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Bezienswaardigheden in Rome (3)
Palazzo di Giustizia |  Piazza Cavour | Prati
Het imposante Palazzo Di Gustizia (Het Paleis van Justitie) bevindt zich
aan de rivier de Tiber, vlakbij Castello Sant'Angelo. Palazzo Di Gustizia
is gebouwd tussen 1889 en 1911 door Guglielmo Calderinie en is een
van de meest indrukwekkende gebouwen van het huidige Rome. Het
paleis is gebouwd in prachtige barokstijl en geïnspireerd op de oudheid.
 
Santa Maria in Trastevere | Piazza di Santa Maria in Trastevere |
Trastevere
De Santa Maria in Trastevere is beslist het hart van de wijk Trastevere,
een wijk even buiten het historische centrum. Volgens de overleving is
deze kerk uit de vierde eeuw de eerste christelijke kerk die in Rome werd
gebouwd. Het gebouw dat er nu staat, dateert uit de twaalfde eeuw, net
als de goudkleurige mozaïken op de gevel. De 22 zuilen in de kerk
stammen allemaal uit de oudheid.
 
Borgo | Janiculum | Trastevere
Borgo is de tweede hoogste heuvel van Rome en is vernoemd naar de
god Janus, die op deze heuvel werd vereerd. De heuvel viel in de
Oudheid nog niet binnen de stadsgrenzen, daarom behoort hij niet tot de
'7 heuvels van Rome' maar tegenwoordig wordt het ook wel de 8e
heuvel van Rome genoemd. Borgo is erg populair bij de inwoners van
Rome en toeristen. Zij komen hier om even tot rust te komen, aangezien
het park één van de weinige rustpunten is in de hectische stad.
Daarnaast biedt de heuvel een prachtig uitzicht over de stad. Tijdens je
bezoek moet je ook zeker een kijkje nemen in het Orto Botanico. Ook
bevinden zich een aantal monumenten op de heuvel zoals de Garibaldi
Monumenten en de Fonte Acqua Paola.

Het indrukwekkend uitzicht vanaf Borgo.
 
Garibaldi Monumenten | Piazza Giuseppe Garibaldi | Trastevere
Het Giuseppe Garibaldi Monument is een enorm ruiterstandbeeld van
Giuseppe Garibaldi dat in 1895 werd gebouwd. Het standbeeld op
Borgo, eert de heroïsche strijd van de Italiaanse patriot. Anita, de vrouw
van Giuseppe Garibaldi wordt ook geëerd met een ruiterstandbeeld. Het
beeld toont Anita Garibaldi met een pistool in haar rechterhand en een
baby in haar linkerhand en werd gebouwd in 1932. Het Garibaldi
Monument en het Anita Garibaldi Monument zijn nog geen 200 meter
van elkaar verwijderd.
 
Piramide van Cestius | Piazza di Porta San Paolo | Testaccio
Deze piramide in Egyptische stijl staat aan de rand van Rome in de wijk
Testaccio. De Piramide van Cestius is in 12 voor Christus gebouwd als
grafmonument voor praetor en volkstribuun Gaius Cestius. Doordat deze
man zeer gefascineerd was door de Egyptische cultuur werd dit
grafmonument speciaal voor hem gemaakt. 
 

Villa Farnesina | Via della Lungara | Trastevere
Vlakbij de Santa Maria in Trastevere bevindt zich de Villa Farnesina. Dit
is een prachtige Renaissance villa die behoort tot een beroemde 16de-
eeuwse bankier uit Rome, Agostino Chigi. In de villa bevinden zich
allerlei beroemde werken van bijvoorbeeld Giulio Romano, Sodoma en
Baldassare Tommaso Peruzzi. Mis de Galatea kamer met fresco's van
Baldassare Peruzzi, del Piombo en Raphaël niet. Ook de geometrische
tuinen zijn de moeite om even een kijkje te nemen.
 
 

 
 
 
Van veraf lijkt het monument een stuk kleiner dan hij in werkelijkheid is maar de
met marmer beklede piramide is toch 36 meter hoog en 30 meter breed. Kijk niet
raar op als je een aantal katten tegenkomt bij de Piramide want tegenwoordig is
het monument een onderkomen voor zwerfkatten die zich daar vele generaties
terug gevestigd hebben.
 
Sint Pietersplein | Vaticaanstad
Het Sint-Pietersplein is het brandpunt van het katholieke geloof en ontworpen
door Bernini tussen 1656 tot 1667. Op het plein bevindt zich de imposante Sint-
Pietersbasiliek, die absoluut de moeite waard is om te bezoeken als je in Rome
bent. Wat ook erg leuk is, is de koepel van de Sint Pieter beklimmen en te
genieten van het prachtige uitzicht over de stad. Rondom het plein staat de
Colonnade met maar liefst 284 Dorische zuilen en 88 pilasters, in vier rijen en in
het midden bevindt zich de 37 meter hoge Egyptische obelisk. Op het
indrukwekkende Sint-Pietersplein spreekt de paus zijn jaarlijks Urbi et Orbi uit tot
de bijeengekomen gelovige menigte.
 

Sint Pietersplein.
 
Sixtijnse Kapel |  Città del Vaticano | Vaticaanstad
De Sixtijnse Kapel is een van de bekendste zalen ter wereld en zeker een
bezoek waard wanneer je in Rome bent. Je vind deze kapel op de begane grond
in de Vaticaanse musea van Vaticaanstad. De kapel is gebouwd in opdracht van
paus Sixtus IV tussen 1475 en 1483. In deze kapel vindt het conclaaf van de
kardinalen plaats wanneer er een nieuwe paus gekozen moet worden.
Daarnaast is de kapel enorm bekend vanwege de beroemde schilderwerken,
fresco's, van Michelangelo op het plafond. De kapel is geopend van 1 november
tot 31 maart van maandag tot en met zaterdag en de laatste zondag van de
maand van 8.45 uur tot 13.45 uur. Van 1 april tot 31 oktober zijn de
openingstijden van maandag tot zaterdag en de laatste zondag van de maand
verruimd naar 8.45 uur tot 16.45 uur, waarbij je tot 15.45 uur entree hebt.
 

Sixtijnse Kapel.
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Winkelen

Castroni

Via Cola di Rienzo 196

00193

Rome

Tel:+39 6 6874383

Dit is een van de bekendste Italiaanse

delicatessenzaken. Hier heb je de keuze uit

een groot assortiment Italiaanse

specialiteiten, van de beste Italiaanse wijnen

tot overheerlijke zelf gebrande Italiaanse

koffie. Maar men verkoopt ook

geïmporteerde zaken. De winkel heeft nog

die authentieke uitstraling zoals je dat

vroeger op meer plaatsen zag. Ook leuk om

eens binnen te lopen zonder

boodschappenlijstje.

Openingstijden
Ma 08:00 - 20:00
Di 08:00 - 20:00
Woe 08:00 - 20:00
Do 08:00 - 20:00
Vrij 08:00 - 20:00
Za 08:00 - 20:00
Zo gesloten

Chocolat Cioccolatini

Via della Dogana Vecchia 13

00186

Rome

Tel:+39 6 68135545

Deze culinaire verwenwinkel verkoopt

overheerlijke chocolade, maar ook andere

typisch Italiaanse delicatessen. Er is zelfs

speciale chocolade zonder suiker voor

diabetici. Als je echt geïnteresseerd bent,

mag je hier ook diverse lekkernijen

voorproeven. Een aanrader voor de

chocolade liefhebbers.

Openingstijden
Ma 12:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo gesloten

Dakini Oriental Art

Via dei Coronari 151

00186

Rome

Tel:+39 6 68 64 535

Dakini Oriental Art is een gave shop waar je

subtiele oriëntaalse meubels en accessoires

kunt vinden. Bijzonder is het vrij grote

aanbod aan oriëntaalse kastjes. Zorgvuldig

geselecteerd en daardoor vormt de collectie,

ondanks het grote genre, toch een geheel.

Leuk om eens binnen te wandelen, en dat

gaat gemakkelijk want de deur staat hier

praktisch altijd open.

Openingstijden
Ma 10:30 - 20:00
Di 10:30 - 20:00
Woe 10:30 - 20:00
Do 10:30 - 20:00
Vrij 10:30 - 20:00
Za 10:30 - 20:00
Zo 10:30 - 20:00
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Eten & drinken

Pizzeria Ivo

Via di San Francesco A Ripa 158

00153

Rome

Tel:+39 6 5817082

Een lokale aanrader is deze gezellige

pizzeria in het bruisende centrum van de wijk

Trastevere. Hier eet je pizza zoals die door

de Romeinen bedoeld is voor een

schappelijke prijs. Als aanvulling hierop tref

je een groot aanbod Europese gerechten

aan op de kaart zodat er echt voor iedereen

iets dat geschikt is bij zit. Het personeel is

jong, vlot en attent en hebben allemaal hun

naam achterop de bedrijfskleding waardoor

contact snel gelegd is.

Keuken:
Italiaans, Modern Europees, Pizza
Ambiance:
Levendig, Groepen, Authentiek
Voorgerecht:
€ 5 - 10
Hoofdgerecht:
€ 5 - 15

Openingstijden
Ma 18:00 - 00:00
Di 18:00 - 00:00
Woe 18:00 - 00:00
Do 18:00 - 00:00
Vrij 18:00 - 00:00
Za 18:00 - 00:00
Zo 18:00 - 00:00

Pizzeria Dar Poeta

Vicolo del bologna 45

00187

Rome

Tel:+39 6 5880516

Een van de beste Pizzeria's in Rome. Laat je

niet misleiden door het aanzicht van het

restaurant, het gaat om de pizza's. In een

smal straatje in de leuke wijk Trastevere tref

je Dar Poeta. Hier worden de pizza's

gebakken in een houtgestookte pizzaoven

en volgens Romeins recept. Dus een

flinterdunne maar krokante bodem. Naast de

standaard pizza's is de huispizza met

courgette een aanrader. Vanaf 20.00 uur zit

het altijd vol maar tafeltjes wisselen snel dus

even wachten loont.

Keuken:
Italiaans, Pizza
Ambiance:
Buitenterras, Levendig, Authentiek
Voorgerecht:
€ 3 - 7
Hoofdgerecht:
€ 5,50 - 12,50

Openingstijden
Ma 12:00 - 00:00
Di 12:00 - 00:00
Woe 12:00 - 00:00
Do 12:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 00:00
Za 12:00 - 00:00
Zo 12:00 - 00:00

Alle Fratte di Trastevere

Via delle Fratte di Trastevere 49

00153

Rome

Tel:+39 6 5835775

Helemaal Rome en typisch voor de wijk

Trastevere is dit sfeervolle restaurant. Met

een goede en degelijke kaart en bovendien

voor een schappelijke prijs. 's Zomers kun je

heerlijk buiten dineren in het pittoreske

straatje. De gerechten zijn hoofdzakelijk

typisch Romeins. Een hele goede keuze

voor een betaalbaar en lekker diner in wat

wij de leukste wijk van Rome vinden.

Keuken:
Italiaans, Lunch, Mediterraans, Modern
Europees
Ambiance:
Romantisch, Authentiek
Voorgerecht:
€ 6,50 – 9
Hoofdgerecht:
€ 7,50 - 15

Openingstijden
Ma 12:30 - 00:00
Di 12:30 - 00:00
Woe gesloten
Do 12:30 - 00:00
Vrij 12:30 - 00:00
Za 12:30 - 00:00
Zo 12:30 - 00:00
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Eten & drinken

Da Enzo

Via dei Vascellari 29

00153

Rome

Tel:+39 6 5818355

Dit is een lokale tip. Hier ga je uit eten zoals

de Romeinen dat zelf ook doen. Gerechten

zijn authentiek, goed en vooral uiterst

betaalbaar. Volgens sommige Romeinen is

het een van de beste restaurantjes van

Trastevere, maar dat oordeel laten we graag

aan jou over. Je hoeft deze plek nu in ieder

geval niet meer voorbij te lopen, want eerlijk

is eerlijk, van de buitenkant zou je deze

'opening in de muur' misschien niet

opmerken. Wel even reserveren.

Keuken:
Italiaans, Lunch, Mediterraans
Ambiance:
Romantisch, Levendig
Voorgerecht:
€ 5 - 10
Hoofdgerecht:
€ 7 - 15

Lunch Diner
Ma 12:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Di 12:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Woe 12:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Do 12:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Vrij 12:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Za 12:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Zo gesloten gesloten

Da Giggetto

Via del Portico di Ottavia 21a

00186

Rome

Tel:+39 6 6861105

Geniet van een oorspronkelijk Romeins-

Joods menu in dit stijlvolle restaurant dat op

een toplocatie in de getto wijk ligt. De sfeer is

warm en vriendelijk. Het wat oudere

personeel helpt je graag bij toelichting op de

voor velen vreemde Joodse gerechten. Dit is

overigens een perfecte locatie om de

gefrituurde artisjok eens te proberen (een

typisch Joods-Romeins gerecht). Bij mooi

weer zit je buiten perfect, met een beetje

geluk met uitzicht op de Portico d'Ottavia uit

de eerste eeuw.

Keuken:
Italiaans
Ambiance:
Romantisch, Populair
Voorgerecht:
€ 5 - 9
Hoofdgerecht:
€ 9 - 17

Openingstijden
Ma 19:30 - 00:00
Di 19:00 - 00:00
Woe 19:00 - 00:00
Do 19:00 - 00:00
Vrij 19:00 - 00:00
Za 19:00 - 00:00
Zo gesloten

Da Vittorio

Via di San cosimato 14A

00186

Rome

Tel:+39 6 5800353

Dit is een van de eerste pizzeria's van

Trastevere. Hier eet je voor een zacht prijsje

een heerlijke krokante pizza die natuurlijk uit

een authentieke houtoven komt. Je zit hier

tussen vele Italianen en dat zegt meestal al

genoeg over de kwaliteit.

Keuken:
Italiaans, Pizza
Ambiance:

Voorgerecht:
€ 3 - 7
Hoofdgerecht:
€ 4 - 16

Openingstijden
Ma 00:00 - 00:00
Di 00:00 - 00:00
Woe 00:00 - 00:00
Do 00:00 - 00:00
Vrij 00:00 - 00:00
Za 00:00 - 00:00
Zo 00:00 - 00:00
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Gino in Vicolo Rosini

Vicolo Rosini 4

00186

Rome

Tel:+39 6 6873434

Het is even zoeken naar dit restaurant in

Rome, maar als je deze traditionele trattoria

gevonden hebt wordt je wel beloond met een

heerlijke maaltijd. Als je gereserveerd hebt

tenminste. Deze trattoria wordt door veel

politici en journalisten bezocht. Dat bewijst

dat de inwoners van Rome voor wat betreft

eten echte liefhebbers zijn. Specialiteiten van

het huis zijn de Conigliio al Vino bianco

(konijn in witte saus) en een heerlijke

tiramisu. Let op: in augustus gesloten.

Keuken:
Italiaans, Mediterraans
Ambiance:
Romantisch, Bistro
Voorgerecht:
€ 4 - 9
Hoofdgerecht:
€ 8 - 17

Lunch Diner
Ma 13:00 - 15:00 20:00 - 23:00
Di 13:00 - 15:00 20:00 - 23:00
Woe 13:00 - 15:00 20:00 - 23:00
Do 13:00 - 15:00 20:00 - 23:00
Vrij 13:00 - 15:00 20:00 - 23:00
Za 13:00 - 15:00 20:00 - 23:00
Zo gesloten gesloten

Il Pagliaccio

Via dei Banchi Vecchi 129

00186

Rome

Tel:+39 6 68809595

Niet voor niets kreeg dit restaurant in Rome

een Michelin ster. Voor de fijnproevers onder

ons is dit een aanrader. De prijs kwaliteit

verhouding is erg scherp en dat maakt deze

luxe toegankelijker voor bezoekers met een

kleiner budget. De chef-kok studeerde in

Japan en die Japanse invloed vind je nog

steeds een beetje terug op de kaart.

Keuken:
Fusion, Italiaans, Modern Europees
Ambiance:
Romantisch, Chic, Michelin ster
Voorgerecht:
€ 22 - 30
Hoofdgerecht:
€ 29 - 45

Lunch Diner
Ma gesloten gesloten
Di gesloten 20:00 - 22:30
Woe 13:00 - 14:30 20:00 - 22:30
Do 13:00 - 14:30 20:00 - 22:30
Vrij 13:00 - 14:30 20:00 - 22:30
Za 13:00 - 14:30 20:00 - 22:30
Zo gesloten gesloten

La Rosetta

Via della rosetta 8

00186

Rome

Tel:+39 6 6861002

Dit is een van de beste visrestaurants van

Rome. De kaart is uitgebreid en de service

uitstekend. Zeer centraal gelegen nabij het

Pantheon. De prijzen zijn wel wat aan de

hoge kant, maar dat neemt de liefhebber van

een goede bereide vis natuurlijk voor lief.

Keuken:
Italiaans, Vis
Ambiance:
Chic, Zakelijk
Voorgerecht:
€ 5 - 15
Hoofdgerecht:
€ 10 - 40

Lunch Diner
Ma gesloten gesloten
Di 13:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Woe 13:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Do 13:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Vrij 13:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Za 13:00 - 15:00 19:30 - 23:00
Zo 13:00 - 15:00 19:30 - 23:00

Copyright 2011 Youropi.com 19/27 Powered by   



Rome

Eten & drinken

Le Mani in Pasta

Via de' Genovesi 37

00153

Rome

Tel:+39 6 5816017

Le Mani in Pasta is een relatief nieuw

restaurant en is wat ons betreft een blijvertje.

Het is een restaurantje met die typisch

authentiek Romeinse uitstraling: geruite

kleedjes op tafel en een open keuken die

alleen door een glazen ruit van het

restaurant gescheiden wordt. Het vriendelijke

personeel serveert je met plezier creatieve

gerechten tegen zeer scherpe prijzen. De

keuken is Italiaans. Reserveren is sterk aan

te raden. In augustus is dit restaurant drie

weken gesloten.

Keuken:
Italiaans, Mediterraans, Modern Europees
Ambiance:
Romantisch, Bistro, Levendig
Voorgerecht:
€ 5 - 10
Hoofdgerecht:
€ 7 - 18

Openingstijden
Ma 12:00 - 23:00
Di 12:00 - 23:00
Woe 12:00 - 23:00
Do 12:00 - 23:00
Vrij 12:00 - 23:00
Za 12:00 - 23:00
Zo 12:00 - 23:00

Maccheroni

Piazza coppelle 45

00186

Rome

Tel:+39 6 68307895

Dit is werkelijk een parel in Rome. Het

restaurant heeft de uitstraling van een

onvervalste brasserie. Je ziet de koks aan

het werk door de open keuken en wordt hier

op je wenken bediend door het jonge en

bedreven personeel. Dit is ook een bekende

ontmoetingsplaats voor locale

beroemdheden. Zij komen hier voor de

gezellige drukke sfeer en de traditionele

gerechten. 's Zomers is het buitenterras een

toplocatie voor je diner. Wel even

reserveren. Eet smakelijk!

Keuken:
Italiaans, Lunch, Mediterraans
Ambiance:
Romantisch, Bistro
Voorgerecht:
€ 9,-
Hoofdgerecht:
€ 9 - 15

Lunch Diner
Ma 13:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Di 13:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Woe 13:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Do 13:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Vrij 13:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Za 13:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Zo 13:00 - 15:00 20:00 - 00:00

Miyabi

Via Ostia 22

00192

Rome

Tel:+39 6 39724419

Lekker sushi eten? Een van de weinige

kwalitatieve alternatieven voor de Romeinse

keuken is Miyabi nabij het Vaticaan. Hier eet

je heerlijke sushi, Japanse en Thaise

gerechten. Het restaurant heeft een prima

prijs-kwaliteitsverhouding en beschikt over

een schitterend aangeklede binnenruimte en

zelfs een speciaal gedeelte met lage tafels

voor de echte Aziatische diner ervaring.

Keuken:
Japans, Sushi, Thais
Ambiance:

Voorgerecht:
€ 5 - 10
Hoofdgerecht:
€ 8 - 18

Openingstijden
Ma 12:00 - 23:00
Di 12:00 - 23:00
Woe 12:00 - 23:00
Do 12:00 - 23:00
Vrij 12:00 - 23:00
Za 12:00 - 23:00
Zo 12:00 - 23:00
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Paris

Piazza San Calisto 7A

00153

Rome

Tel:+39 6 5815378

Laat je niet misleiden door de naam van dit

restaurant want het is oer-Romeins. Paris

legt de nadruk op de Joodse specialiteiten

die Rome rijk is, maar je treft ook algemeen

gangbare Europese gerechten aan op de

kaart. Binnen is de entourage sjiek en

statisch. De bediening is no nonsense. De

prijs kwaliteitverhouding is goed en je kunt in

de zomer lekker buiten voor het restaurant

op het pleintje zitten. Dit restaurant is in

augustus drie weken gesloten.

Keuken:
Italiaans, Lunch, Mediterraans
Ambiance:
Romantisch, Chic
Voorgerecht:
€ 10 - 16
Hoofdgerecht:
€ 10 - 22

Lunch Diner
Ma gesloten gesloten
Di 12:30 - 15:00 20:00 - 23:00
Woe 12:30 - 15:00 20:00 - 23:00
Do 12:30 - 15:00 20:00 - 23:00
Vrij 12:30 - 15:00 20:00 - 23:00
Za 12:30 - 15:00 20:00 - 23:00
Zo 12:30 - 15:00 gesloten

Rosati

Piazza del Popolo 4-5a

00196

Rome

Tel:+39 6 3225859

Stijlvol restaurant op een toplocatie aan het

Piazza del Popolo. Restaurant Rosati

bestaat al sinds de jaren twintig, en is

sindsdien altijd al een populaire plek

geweest. Het stijlvolle art nouveau-café is

nog steeds een geliefde plek van acteurs,

schrijvers, kunstenaars en is de ideale plek

om een middagje rondslenteren in Rome

mee af te sluiten.

Keuken:
Italiaans, Lunch, Modern Europees
Ambiance:
Romantisch, Buitenterras
Hoofdgerecht:
€

Openingstijden
Ma 12:00 - 23:00
Di 12:00 - 23:00
Woe 12:00 - 23:00
Do 12:00 - 23:00
Vrij 12:00 - 23:00
Za 12:00 - 23:00
Zo 12:00 - 23:00

Ijssalon Il Gelato di San
Crispino
Via della Panetteria 42

00187

Rome

Tel:+39 6 6793924

Wat hebben we hier lekker ijs gegeten. Dit is

het beste ijs van Rome en volgens ons het

lekkerste ter wereld. Als je een ijsje bij Il

Gelato di San Crispino hebt gegeten dan ben

je voor eeuwig verpest. Lekkerder bestaat

niet. De keuze is groot maar probeer vooral

ook eens de bijzondere smaken zoals honing

en witte wijn ijs. Aan hoorntjes doen ze niet

want dat zou de smaak teveel beïnvloeden

volgens de eigenaren. De ijssalon zit niet ver

van de Trevi fontein, in een smal straatje. 

Keuken:

Ambiance:
Ijssalon
Hoofdgerecht:
€ 2,30 - 3,30

Openingstijden
Ma 12:00 - 00:30
Di gesloten
Woe 12:00 - 00:30
Do 12:00 - 00:30
Vrij 12:00 - 01:30
Za 12:00 - 01:30
Zo 12:00 - 00:30
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Uitgaan

Alexanderplatz

Via Ostia 9

00192

Rome

Tel:

Er zijn meerder jazzcafé's in Rome, maar

Alexanderplatz is eigenlijk de enige echte.

Dit was het eerste succesvolle jazzcafé van

Rome en eigenlijk is het dat nu nog. Elke

avond zijn er live optredens en veel mensen

eten hier een Romeinse maaltijd onder het

genot van goede jazzmuziek. Eten kan vanaf

20.30 en gebruikelijk start de muziek rond

22.30u. Wil je hier wat gaan eten, reserveer

dan even vooraf.

Openingstijden
Ma 20:00 - 00:00
Di 20:00 - 00:00
Woe 20:00 - 00:00
Do 20:00 - 00:00
Vrij 20:00 - 00:00
Za 20:00 - 00:00
Zo 20:00 - 00:00

Le Coppelle 52

Piazza delle Coppelle 52

00186

Rome

Tel:+39 34 97404620

Deze trendy cocktailbar is een leuke

ontmoetingsplaats in het centrum van Rome.

Op het mooie pleintje voor de deur ligt een

terras met heerlijke fauteuils. De specialiteit

is hier overduidelijk cocktails. De bar claimt

er zelfs meer dan 100 op de kaart te hebben,

en eigenlijk is dat alleen al een leuke reden

om er eens een kijkje te gaan nemen. Groot

is het niet dus de kans bestaat dat je voor

een volle bar terecht komt.

Openingstijden
Ma 18:00 - 02:00
Di 18:00 - 02:00
Woe 18:00 - 02:00
Do 18:00 - 02:00
Vrij 18:00 - 02:00
Za 18:00 - 02:00
Zo 18:00 - 02:00

VinAllegro

Piazza Giuditta Tavani Arquati 114

00153

Rome

Tel:+39 3 47 7753505

In het centrum van Trastevere vind je deze

romantische wijnbar die uitblinkt in subtiele

entourage. Meteen bij binnenkomst voel je

dat de locatie een warme en romantische

uitstraling heeft. De wijnkaart is uitgebreid

met meer dan 200 labels. Je kunt als je dat

wilt ook wat te eten bestellen maar de beste

activiteit op deze plek is toch het genieten

van een heerlijk glas Italiaanse wijn.

Openingstijden
Ma 10:30 - 02:00
Di 10:30 - 02:00
Woe 10:30 - 02:00
Do 10:30 - 02:00
Vrij 10:30 - 02:00
Za 10:30 - 02:00
Zo 10:30 - 02:00
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Colosseum

Piazza del Colosseo

Rome

Tel:+39 639967700

Het is en blijft een statisch monument, maar

toch is het colosseum zeker een bezoek

waard omdat het een typisch Romeinse

uitstraling heeft en daarom tot de

verbeelding spreekt. Met een beetje

verbeelding zie je hier nog hoe er in de

zesde eeuw voor een groot publiek door

gladiatoren gestreden werd tegen de dood.

In de zomer is het Colosseum elke dag tot

19.00 uur geopend!

Openingstijden
Ma 09:00 - 15:30
Di 09:00 - 15:30
Woe 09:00 - 15:30
Do 09:00 - 15:30
Vrij 09:00 - 15:30
Za 09:00 - 15:30
Zo 09:00 - 15:30

Forum Romanum

Via dei Fori Imperiali

Rome

Tel:+39 6 39967700

Het Forum Romanum is het politieke,

religieuze en commerciële centrum van

Rome in het Romeinse Rijk. Hier werd het

Romeinse Rijk bestuurd tot de ondergang.

Hierna raakte het Forum Romanum in verval.

In de negentiende eeuw begonnen de

opgravingen. Het Forum Romanum ligt zo’n

tien meter lager dan de naastgelegen Via dei

Fori Imperiali. In dit monumentale gebied ligt

de kern en historie van de Romeinen en dat

maakt het alleszins bezienswaardig.

Openingstijden
Ma 08:30 - 18:00
Di 08:30 - 18:00
Woe 08:30 - 18:00
Do 08:30 - 18:00
Vrij 08:30 - 18:00
Za 08:30 - 18:00
Zo 08:30 - 18:00

Villa Borghese

Monte Pincio

00187

Rome

Tel:

Villa Borghese is een kunstmuseum met een

romantisch park. In het museum vind je een

grote verzameling renaissance kunst

(Titiaan, Rafaël, Rubens, da Vinci). De

romantische tuin bij het museum leent zich

prima voor een wandeling, picknick of

fietstocht. Voor dat laatste kun je ter plekke

fietsen huren. Tip: Het uitzicht vanaf Monte

Pincio over het Piazza de Popolo, aan de

westkant van het park, is geweldig. Voor het

museum moet je vooraf even reserveren via

de website.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 09:00 - 19:00
Woe 09:00 - 19:00
Do 09:00 - 19:00
Vrij 09:00 - 19:00
Za 09:00 - 19:00
Zo 09:00 - 19:00
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Thermen van Diocletianus

Via le E. De Nicola 79

Rome

Tel:

In deze voormalige thermen bevinden zich

meerdere bezienswaardigheden. Je kunt een

bezoek brengen aan de de basiliek Sancta

Maria degli Angeli (met meridiaan) en aan

het Museo Nazionale Romano, een

archeologisch museum. De geschiedenis

van Rome huist in een thermen complex dat

in de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk

groot genoeg was voor 3000 badderende

Romeinen! Ontdek het zelf!

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Musei Capitolini

Piazza del Campidoglio 1

00186

Rome

Tel:

Musei Capitolini is de benaming voor een

tweetal musea aan het Piazza del

Campidoglio. Als je vanuit het westen de

brede trap hebt beklommen kom je op dit

plein dat door onder andere deze gebouwen

wordt omringd. Rechts heb je het Palazzo

dei Conservatori en links het Palazzo Nuovo.

Deze twee gebouwen vormen samen Musei

Capitolini. In 1743 waren dit de eerste

toegankelijke musea ter wereld. Er wordt een

verzameling klassieke beelden

tentoongesteld, geschonken aan de stad

Rome door verschillende pausen. De eerste

collectie binnen de Musei Capitolini stamt uit

het jaar 1471.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 09:00 - 20:00
Woe 09:00 - 20:00
Do 09:00 - 20:00
Vrij 09:00 - 20:00
Za 09:00 - 20:00
Zo 09:00 - 20:00

Museo d'Arte
Contemporanea
Via Reggio Emilia 54

00198

Rome

Tel:

Museo d'Arte Contemporanea is één van de

meest trendy musea in Rome. In het

nationale museum voor moderne en

hedendaagse kunst laat de stad Rome zich

van een andere, verrassende kant zien. Het

Museo d'Arte Contemporanea Roma is

gevestigd in het park Villa Borghese. Het

gebouw dateert van 1911 en werd

ontworpen door de architect Cesare Bazzani.

De vormgeving van het interieur en de

bijzondere collectie met eigentijdse

kunstwerken maken dit museum een

bezoekje waard!

Openingstijden
Ma gesloten
Di 09:00 - 19:00
Woe 09:00 - 19:00
Do 09:00 - 19:00
Vrij 09:00 - 19:00
Za 09:00 - 19:00
Zo 09:00 - 19:00
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Museo Civico di Zoologia

Ulisse Aldronvandi 18

Rome

Tel:+39 6 67109270

Museo Civico di Zoologia is gevestigd in het

voormalige Zoölogie Instituut Vlakbij Villa

Borghese. De collectie van dit interessante

museum bestaat uit 4 miljoen voorwerpen

met onder meer opgezette gewervelde en

ongewervelde dieren, vogels en insecten.

Verder doet het museum onderzoek naar

vissen, amfibieën en reptielen. Daarnaast

staat er een grote olifant met een hoogte van

15 meter opgesteld. Museo Civico di

Zoologia is een leuke activiteit om met

kinderen te bezoeken.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 09:00 - 17:00
Woe 09:00 - 17:00
Do 09:00 - 17:00
Vrij 09:00 - 17:00
Za 09:00 - 17:00
Zo 09:00 - 17:00

Museo della Pasta

Piazza Scanderbeg 117

00196

Rome

Tel:

Museo della Pasta is het enige pasta

museum ter wereld! Het schijnt dat in Rome

de meeste pasta gegeten wordt van heel

Italië, dus waar kan het museum beter

gevestigd zijn dan in deze prachtige stad?!

Museo della Pasta is ingericht door de

familie Agnesi, de oprichters van de Agnesi

pastafabrieken in Imperia. Hier kun je alles

leren over het typisch Italiaanse gerecht. Je

krijgt leuke weetjes te horen over de

geschiedenis en de productie van

verschillende soorten pasta. Daarnaast is er

een collectie kunst te zien die gemaakt is

van echte pasta.

Openingstijden
Ma 09:30 - 17:30
Di 09:30 - 17:30
Woe 09:30 - 17:30
Do 09:30 - 17:30
Vrij 09:30 - 17:30
Za 09:30 - 17:30
Zo 09:30 - 17:30

Terme di Caracalla

Viale delle Terme di Caracalla

00184

Rome

Tel:

Terme di Caracalla was één van de meest

luxe en uitgebreide badplaatsen voor de

oude Romeinen. De bouw ervan werd

voltooid in het begin van de derde eeuw en

het badhuis werd vernoemd naar Keizer

Caracalla. In Terme di Caracalla bevonden

zich naast de baden ook fitnessruimten,

sauna's en massage ruimten, sportvelden,

een bibliotheek en feestzalen. De thermen

waren rijk gedecoreerd. De muren waren

bekleed met marmer, mozaïeken of

geschilderde stucco en twee derde van de

vloer was bedekt met vloermozaïeken.

Helaas is er weinig overgebleven van de

luxe en rijkdom die de baden eens

uitstraalden, maar toch zijn deze bijzondere

ruïnes een bezoekje waard.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 09:00 - 17:00
Woe 09:00 - 17:00
Do 09:00 - 17:00
Vrij 09:00 - 17:00
Za 09:00 - 17:00
Zo gesloten
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Activiteiten

Vaticaanse Musea

Viale Vaticano

Rome

Tel:

De Vaticaanse Musea herbergen één van de

grootste en meest indrukwekkende

kunstverzamelingen ter wereld. De

collecties, de architectuur en de inrichting

van de verschillende musea zijn

overweldigend. Je vindt er onder meer

schilderijen, Griekse en Romeinse

beeldhouwwerken, uitgebreide Egyptische

afdelingen en het Missionarissenmuseum. In

de afgelopen eeuwen zijn verschillende

afdelingen ingericht om de reusachtige

collecties te herbergen, waaronder de

Sixtijnse Kapel op de begane grond. Je raakt

niet uitgekeken in deze musea dus trek er

gerust een ochtend of middag voor uit. Hou

er rekening mee dat de musea in het

laagseizoen al om 14.00 uur gesloten zijn.

Ook gelden er kledingvoorschriften, blote

knieën en schouders zijn niet toegestaan in

de musea.

Openingstijden
Ma 09:00 - 16:30
Di 09:00 - 16:30
Woe 09:00 - 16:30
Do 09:00 - 16:30
Vrij 09:00 - 16:30
Za 09:00 - 16:30
Zo gesloten

Beklimmen Sint Pieter

Piazza San Pietro

Rome

Tel:

Tijdens je bezoek aan Rome is het een

absolute aanrader om de koepel van de

prachtige Sint Pieterbasiliek te beklimmen.

Vanuit hier heb je namelijk één van de

mooiste uitzichten over Rome en natuurlijk

Vaticaanstad zelf. Voordat je hier bent

uitgekeken ben je een hele tijd verder. De

koepel meet van grond tot top 137 meter, en

je zult dan ook 551 treden moeten

beklimmen om dit hoogtepunt te bereiken. Is

je conditie wat minder? Dan kun je ook

gebruik maken van een lift, die je de eerste

230 treden zal besparen. Wij raden je aan 's

ochtends vroeg of juist laat in de middag te

komen, omdat er regelmatig een lange

wachttijd is voor het beklimmen van de

koepel.

Openingstijden
Ma 07:00 - 18:00
Di 07:00 - 18:00
Woe 07:00 - 18:00
Do 07:00 - 18:00
Vrij 07:00 - 18:00
Za 07:00 - 18:00
Zo 07:00 - 18:00

Palazzo Venezia

Piazza Venezia

Rome

Tel:+39 6 32810

Het Palazzo Venezia aan het prachtige

Piazza Venezia is een museum waar je

schitterende kunstwerken uit de

middeleeuwen en de renaissance vindt. Ook

is er een grote collectie diverse artefacten

zoals zilver, kleding, potten, glazen en

tapijten. Het paleis werd in 1455 gebouwd

voor kardinaal Pietro Barbo, die later Paus

Paulus II werd. In de 16e en 17e eeuw deed

het dienst als ambassade van de Republiek

Venetië en in de 19e eeuw als Oostenrijkse

ambassade. Pas in 1917 werd het paleis

overgenomen door de Italiaanse regering.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 08:30 - 19:30
Woe 08:30 - 19:30
Do 08:30 - 19:30
Vrij 08:30 - 19:30
Za 08:30 - 19:30
Zo 08:30 - 19:30
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Evenementen

Evenementen in Rome
In Rome vinden jaarlijks verschillende leuke evenementen plaats. Romeinen doen graag mee aan die evenementen en als je dat enthousiasme combineert

met het schitterende decor dat Rome als evenementenlocatie vormt, begrijp je dat een evenement in Rome bij voorbaat al geslaagd is. Wij geven je enkele

leuke tips.

Kerst in Rome

Begin: 25-12-2011 Eind: 26-12-2011

Adres: centrum

Misschien is Rome wel de allerbeste stad om de kerstdagen door te brengen. In de

stad van de Rooms Katholieke kerk heerst rond kersttijd in ieder geval een unieke en

sfeervolle kerstsfeer.

Oudjaarsdag in Rome

Begin: 31-12-2011 Eind: 01-01-2012

Adres: Piazza del Popolo

Luid onvergetelijk het nieuwe jaar in Rome in!

Marathon van Rome

Begin: 18-03-2012 Eind: 18-03-2012

Adres: Rome

Ook Rome heeft een marathon welke je langs de mooiste bezienswaardigheden van

de stad brengt.
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