


Parijs

Introductie

Parijs
Parijs is zonder twijfel één van de mooiste steden ter wereld. Prachtige
gebouwen, pittoreske straatjes en elegante pleinen geven de stad een
bijzonder karakter. Of je nu gaat voor de talrijke musea en
bezienswaardigheden, of gewoon om te winkelen. In Parijs hoef je je geen
dag te vervelen. Genietend vanaf één van de vele terrassen in de stad kun
je het Parijse leven echt ervaren. Parijs is een grote stad en toch is het
centrum redelijk compact. Met de metro reis je snel door Parijs en in een
paar dagen kun je, mits goed gepland, veel van de stad zien. Het leuke aan
Parijs is waar je ook komt en wat je ook doet, het is altijd mooi en
bijzonder. De stad is niet te vergelijken met welke andere stad dan ook en
dat maakt Parijs zo geliefd bij vele toeristen. 

Reizen naar Parijs
Parijs ligt op zo'n vier en half uur reizen van Nederland. De meeste
Nederlanders reizen per auto of trein (Thalys) naar Parijs. De reis met de auto
is prima te doen, parkeren in Parijs is geen probleem. Dit kun je doen aan de
straat maar dat raden wij af, gezien de schade die dat op kan leveren. Beter is
het om je auto te parkeren in één van de vele parkeergarages in de stad. Dit
kost wel zo'n €16,- tot €24,- per dag. Wil je die rompslomp met de auto niet dan
is de Thalys een goede optie. Met deze hogesnelheidstrein (hard gaat het pas
vanaf Brussel) ben je in 4 uur in het centrum van Parijs (Gare du Nord). Ook
met de bus kun je reizen naar Parijs, wat vaak goedkoop is maar wel lang
duurt.
 
Parijs in het kort
Parijs bestaat uit 20 arrondissementen waarvan er zo'n 15 echt interessant zijn.
De meeste bezienswaardigheden van Parijs liggen in het 1e, 7e en 8e
arrondissement. Beperk je echter niet tot alleen de bezienswaardigheden, maar
plan ook een ochtend of middag in om eens lekker door de vele leuke straatjes
te slenteren. Met name het 4e, 5e en 6e arrondissement lenen zich daar bij
uitstek voor. Parijs staat bekend vanwege de dure restaurants en café's waar je
als toerist veel geld kwijt bent voor een simpele salade of koffie. Dit is deels
waar, maar je hebt het wel grotendeels zelf in de hand. Eten en drinken op de
Champs-Éysées en de straten daaromheen, evenals rondom St-Germain is
inderdaad erg prijzig. Vermijd deze plekken dus om te eten. Er zijn genoeg
goedkope alternatieven, kijk in ieder geval van te voren even op de kaart of
neem een broodje bij een kiosk of barretje, dat scheelt veel geld.
 
Meer informatie over Parijs
Je hebt deze city guide gedownload op Youropi.com. Wist je dat je op
www.youropi.com nog veel meer informatie over Parijs en ruim 80 andere
steden kunt vinden? Youropi.com, Your Personal City Guide.
 

 De Parijs checklist. Dit mag je niet missen!

Slenteren op de kades langs de Seine.
Je vergapen aan de grandeur van de Champs-Élysées.
Een Croque Monsieur of Baguette bestellen op een terras.
Klassieke, moderne, hedendaagse kunst en nog veel meer bekijken in
de talloze Musea.
Shoppen in misschien wel de mooiste warenhuizen ter wereld:
Galleries Lafayette en Au Printemps.
Met de metro de hele stad door.
De trappen en straatjes van romantisch Montmartre.
Picknicken in mooie park zoals Jardin des Luxembourg of Place des
Voges.

 

  Parijs met kinderen

Beklim de Eiffeltoren, leuk voor alle leeftijden!
Bekijk Parijs vanaf een Ballon in het Parc André Citroën.
Spelen op de trappen naar de Sacré Coeur.
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Map

A - Music Hall B - Barrio Latino

C - Kong D - Kube

E - La Gare F - Le Petit Zinc

G - Spoon food & wine H - Restaurant Zebra Square

I - Georges J - Curieux Spaghetti Bar

K - Hotel du Nord L - Atelier Maître Albert

M - Galeries Lafayette N - Au Printemps

O - La Grande Épicerie P - Le Bon Marche

Q - Les Halles R - Rue de Rivoli

S - L'Empire T - The Five Hotel

U - Hotel Costes K V - Moulin Rouge

W - Tour Montparnasse X - Palais de Tokyo

Y - Sacré Coeur Parijs Z - Boottocht over de Seine

Niet op de kaart:

1 - Ballonvaren Parijs 2 - Museum Carnavalet

3 - Opera 4 - Jardin des Plantes

5 - Place des Vosges
6 - Boulevard Saint
Germain

7 - Pantheon 8 - Eiffeltoren

9 - Ecole Militaire 10 - Notre Dame

11 - Musee de la Vie Romantique 12 - Hotel des Invalides

13 - Fietsverhuur Parijs 14 - Barrio Latino

15 - Le Cafe Marly 16 - CAB

17 - Festival d'Automne
18 - Kerstmarkt La
Défense

19 - Kerstmarkt Blvd St-Germain-des-
Prés

20 - Kerstshoppen

21 - winteruitverkoop
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Handige informatie

Praktische informatie
Parijs algemeen
Populatie:   2.153.600

Betaalmiddel:  € / euro

Netnummer land:  0033

Netnummer stad:   01

Alarmnummer:  112

Lokale krant(en):     Le Parisien en Le Monde

Taal:  Frans

Geldzaken Parijs
Je kunt met een Nederlandse pinpas in Parijs niet in winkels pinnen. Wel
kun je gewoon overal geld uit de muur halen bij pinautomaten.
Giropassen kunnen gebruikt worden bij elke automaat met een
mastercard logo. Check voor de zekerheid wel even bij je bank of je
pinpas geschikt is voor gebruik in het buitenland! Een creditcard wordt
doorgaans overal geaccepteerd.

Post Parijs
Verspreid over Parijs tref je verschillende brievenbussen. Voor postzaken
kun je terecht bij het hoofdkantoor op de Rue du Louvre.

Toeristeninformatie Parijs
Het Office du Tourisme de Paris geeft toeristische informatie over Parijs
en is gevestigd aan de Rue des Pyramides (Tel: +33 (0)8 92683000).

Gevaren Parijs
Parijs is over het algemeen een veilige bestemming, Kijk wel uit voor de
zakkenrollers! Deze zijn heel behendig en voor je er erg in hebt is je
portemonnee weg. Met name op toeristische plaatsen, Gare du Nord,
metrostations en rondom de Sacre Coeur zijn vaak zakkenrollers actief.
Laat daarom je meest waardevolle spullen achter in je hotel of
appartement en houd je tas goed in te gaten! Verder moet je als je met
de auto in Parijs rijdt uitkijken voor het rijgedrag van de Parijzenaren. In
het centrum kan het verkeer erg chaotisch zijn.

Parijs voor kinderen
Parijs is een drukke stad, maar heeft voldoende activiteiten de bieden
voor kinderen. Hoogtepunten voor kinderen zijn onder andere het
grootste aquarium van Frankrijk CinéAqua, bioscoop Grand Rex, de
Eiffeltoren en natuurlijk Disneyland Parijs.

Rondleidingen Parijs
In Parijs worden veel rondleidingen georganiseerd.

Boottocht over de Seine, vanaf Eiffeltoren, Musée d'Orsay, St-
Germain, Notre-Dame, Jardin des Plantes, Hotel de Ville, Louvre
en de Champs-Élyseé, Tel: +33 (0)1 40627510
Fietstochten Parijs, Rue du Cardinal Lemoine, € 25,- p.p., Tel:
+33 (0)1 43541995
Rondrit Parijs met oude lelijke eend (2CV), vanaf Place du Palais
Royal, € 79,- p.p., Tel: +33 (0)6 64504419
Fietsen door Parijs, de geautomatiseerde fietsenstallingen zijn op
veel plekken in de stad te vinden, € 1,- per uur

Markten Parijs
Kledingmarkt, di t/m za 9.00 - 19.00 uur, zo 9.00 - 12.00 uur,
Carreau du Temple en Rue Perrée, metrohalte Temple of Arts et
Metiers
Bloemen, vogels en kleine dierenmarkt, ma t/m za 8.00 - 19.30
uur, Louis Lepine en omliggende kades, metrohalte Cite
Vlooienmarkt, oude kleding, di t/m zo 7.30 - 13.00 uur, Place
d'Aligre en Rue d'Aligre, metrohalte Ledru-Rollin
Vlooienmarkt, kleding, boeken en kunst, za en zo 7.00 - 19.00
uur, Avenue de la Porte de Vanves en Rue Marc Sangnier,
metrohalte Porte de Vanves
Vlooienmarkt Clignancourt, antiek, kleding, accessoires, kunst, za
en zo 7.00 - 19.30 uur, Avenue de la Porte de Clignancourt,
metrohalte Pte de Clignancourt,
Vlooienmarkt Montreuil oude spullen, kleding en accessoires, za
en zo 7.00 - 19.30 uur, Avenue de la Porte de Montreuil,
metrohalte Pte de Montreuil

Historie Parijs 

Waarschijnlijk was het gebied waar het huidige Parijs ligt al gedurende het hele
Neolithicum bewoond. Er zijn sporen gevonden uit de Chasseen-periode (4000-
3800 v. Chr) van een bewoner op het gebied aan de linkeroever van de Seine.
Ook zijn er resten teruggevonden van het zogeheten dorp van Bercy dat zich ca.
400 jaar voor het begin van de Christelijke jaartelling op de plek van Parijs moet
hebben bevonden. Deze resten zijn tegenwoordig te bezichtigen in het Musée
Carnavalet.De oorspronkelijke naam van Parijs was Lutetia, ook wel Lutetia
Parisiorum, in het Frans bekend onder de naam Lutèce. Lutetia verviel later als
naam en daar kwam Parijs voor in de plaats. Waarschijnlijk gebaseerd op de
naam van de Gallische stam der Parisii. De naam van deze stam is
waarschijnlijk afkomstig van het Gallische woord parios.

In 52 v. Chr veroverde Julius Caesar Parijs. In de bloeitijd van het Romeinse
Gallië breidde de stad zich een eind uit over de linker (-zuidelijke) oever van de
Seine. De locatie was een kruispunt van diverse handelsroutes, waardoor de
stad een groot potentieel had om te groeien in welvaart. In 506 maakte koning
Clovis I van Lutetia de hoofdstad van het Frankische Rijk. Lodewijk VI was de
eerste Franse koning die zich definitief in Parijs vestigde. Omstreeks
1180 bouwde Filips II zijn bekende omheining om de stad. In deze periode werd
Parijs ook steeds meer een internationaal handelscentrum, dankzij de
rechtstreekse verbinding met het Foire du Lendit in het nabijgelegen Saint-Denis.

In de dertiende eeuw werd de rechteroever van de Seine drooggelegd, die tot
dan toe moerassig was. In de dertiende eeuw werd ook begonnen aan de bouw
van het Louvre en de Notre-Dame. Ook werd er in deze tijd onder koning
Lodewijk IX steeds meer handel met Hanze gedreven en werden de eerste
provoosten waaronder Étienne Boileau aangesteld, waardoor er een dubbel
machtssysteem ontstond. Als gevolg van de bloeiende handel werd Parijs steeds
belangrijker. In de loop van de veertiende eeuw was het inwonertal gegroeid tot
200.000. Parijs was daarmee groter geworden dan Londen. In 1328 kreeg de
stad echter te maken met de pest, waardoor de bevolking een tijdlang afnam.

De Honderdjarige oorlog had tot gevolg dat provoost Étienne Marcel van de
ontevredenheid onder het volk profiteerde om zelf meer macht te krijgen. Dit
deed hij door middel van zijn Grande Ordonnance van maart 1357 en de door
hem uitgelokte opstand van 22 februari 1358. In 1407 brak als reactie op de
executie van Lodewijk I de burgeroorlog tussen de Armagnacs en Bourguignons
uit. Deze strijd zou tot 1420 duren.

Vanaf 1420 werd Parijs bezet door de Engelsen. In 1429 lukte het Jeanne d'Arc
niet om Parijs van de Engelsen te bevrijden. Toen de bezetting eindelijk achter
de rug was, werd er opnieuw een bouwwoede ontketend. Overblijfselen hiervan
zijn de Pont Neuf en de tuinen van Luxemburg. Tussen 1422 en 1500 nam de
bevolking van Parijs toe van 100.000 naar 150.000.

Op 14 juli 1789 vond de bestorming van de Bastille plaats, die de Franse
Revolutie inluidde. Tijdens de heerschappij van Napoleon III werd Parijs grondig
verbouwd door Georges-Eugène Haussmann. In Parijs woonden veel
mijnwerkers in kleine huizen. Wijk voor wijk werden deze afgebroken. Daarna is
Parijs met brede boulevards en avenues en met grote pleinen opnieuw
opgebouwd. Een van deze nieuwe avenues is de bekende Avenue des Champs-
Élysées. Een zwarte dag in de geschiedenis van Parijs is 28 mei 1871. Toen
lieten 20.000 Parijzenaren het leven tijdens een opstand, de Commune van
Parijs.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Parijs vrij van de Duitse bezetting. De
Duitse legers bereikten Parijs niet. In de Tweede Wereldoorlog werd Parijs wel
door de Duitsers ingenomen, in 1940. Op 25 augustus 1944 werd Parijs bevrijd.
De geallieerden lieten de Fransen zelf de eer.
 
 

Colofon
Deze Ready to Go city guide is met zorg samengesteld door de redactie van
Youropi.com en bevat een selectie van de informatie die op Youropi.com
beschikbaar is. Alle vermelde bedrijven  in deze gids zijn door de redactie
gekozen. Youropi.com is 100% onafhankelijk en het team van redacteuren
bezoekt alle steden regelmatig zelf om jou de beste en meest up to date
informatie te kunnen geven. Mocht er desondanks informatie in deze gids staan
die niet meer klopt, geef het dan aan ons door! Dit kan via de website
Youropi.com of door een mailtje te sturen naar redactie@youropi.com.

Het is niet toegestaan deze gids en de informatie uit deze gids te kopiëren,
verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van
Youropi Media B.V.

Contactgevens Youropi Media B.V.
Postbus 11012
5200 EA Den Bosch
073 6230191

Meer gratis city guides en informatie over steden op www.youropi.com
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Reisinformatie
Met de auto naar Parijs
Parijs ligt op ongeveer 460 km van Utrecht. Als je niet bang bent om door
Parijs heen te rijden (en tegen een krasje meer of minder kunt) dan is
Parijs prima te bereizen met de auto. Veel Nederlanders kiezen hier ook
voor. Over hoofdzakelijk snelwegen ben je er in 4 tot 5 uur.

Parkeren kan in Parijs in de smalle straten, maar het is vaak lastig om
een kaartje uit de parkeerautomaat te toveren. Je moet daar namelijk
een speciale kaart voor hebben die te koop is bij krantenkiosken.
Handiger is om te parkeren in een van de vele parkeergarages die Parijs
rijk is. Lees hier meer over bij Parkeren.
 
Met de trein naar Parijs
Sinds jaren is Parijs prima te bereiken met de hogesnelheidstrein
(Thalys). Deze trein brengt je in 3 uur en 18 minuten van Amsterdam
naar Parijs. Mogelijke opstapstations voor de Thalys naar Parijs in
Nederland:

Amsterdam
Schiphol
Rotterdam

Vanuit andere delen van Nederland moet je eerst naar één van de
bovenstaande stations reizen en aldaar overstappen. Kijk voor meer
informatie en het boeken van tickets voor de Thalys op de website:
www.nshispeed.nl. Aangekomen in Parijs stopt de Thalys op het station
Gare du Nord.
 
Gare du Nord
Dit internationale station is dag en nacht in beweging. Het kan er erg
druk zijn vanwege de vele internationale treinen die er stoppen en
vertrekken. Vanuit Gare du Nord ben je snel in andere delen van Parijs
met metro (lijnen 2 en 4), RER (een lokale trein), bus of taxi. 

 
 
 

 
Tip! Let bij Gare du Nord goed op zakkenrollers. Met name bij de in- en
uitgangen en taxi standplaatsen zijn er bedelaars en criminelen actief. Zij
proberen je af te leiden en ondertussen worden je spullen gestolen. Indien je een
taxi wil nemen vanaf Gare du Nord, ga dan naar de officiële taxistandplaats aan
de rechterkant van het station en sluit aan in de rij. Het wachten duurt hier niet
lang en taxi's zijn niet al te duur in Parijs.
 
Met het vliegtuig naar Parijs
Parijs is vanuit Nederlands nooit echt een vliegbestemming geweest en is dat
eigenlijk nog steeds niet. Er zijn weinig low budget maatschappijen die op Parijs
vliegen. Parijs is met het vliegtuig eenvoudig en snel te bereiken met o.a. KLM. 
 
Met de bus naar Parijs
Het kan erg comfortabel zijn en vaak is het de goedkoopste optie om naar Parijs
te komen. Het duurt wel wat langer. Boeken van een bustrip is vaak in
combinatie met een hotel; een pakketreis dus. Enkele aanbieders van reizen
naar Parijs met de bus:

Eurolines
Hotelplan
OAD
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Met NS Hispeed naar Parijs
Naar Parijs reis je gemakkelijk en relaxed met de trein. Geen files,
geen parkeerstress… lekker gaan zitten, gezellig bijpraten of
eindelijk dat spannende boek lezen. Die 520 kilometer vanaf
Amsterdam zijn afgelegd voor je er erg in hebt en je arriveert
helemaal uitgerust. Een prima alternatief voor de auto!
 
Thalys
Onbezorgd en milieuvriendelijk rechtstreeks naar Parijs reizen: dat doe je
met Thalys. Deze hogesnelheidstrein brengt je in 3 uur en 18 minuten
van Amsterdam naar hartje Parijs. Thalys vertrekt tot 10x per dag vanaf
Amsterdam Centraal, Schiphol en Rotterdam Centraal.
 

 
 
Een plek reserveren in Thalys kan gewoon thuis vanaf je computer op
www.NSHispeed.nl. Dit is niet verplicht maar wel aan te raden. Je ticket
print je zelf met homeprint. Makkelijker kan het niet. Wie vroeg boekt
heeft de grootste kans op de laagste prijs. Voor Thalys gelden namelijk
verschillende tarieven, waarvan de laagste beperkt beschikbaar zijn. Je
kunt al 3 maanden voor vertrek boeken. Boek dus vroeg voor de laagste
prijs en de langste voorpret. Een enkele reis naar Parijs is er al vanaf
€35,-! Gelijk doen!
 
Check vóór je vertrek de internationale treinplanner voor actuele
vertrektijden op www.NSHispeed.nl/nl/internationale-treinplanner , zodat
je helemaal op de hoogte bent van de laatste updates.
 
Reizen met Thalys is plezierig en relaxed. Comfortabele stoelen, een
prachtig vormgegeven interieur en WiFi in alle rijtuigen… aan alles is
gedacht. Drankjes, broodjes, salades en warme of koude snacks bestel 
je in het barrijtuig. Je kunt daar trouwens ook vast kaartjes voor het
Parijse openbaar vervoer. Handig, want zo kun je direct na aankomst
door naar je eindbestemming.
 
In Comfort 1 (1e klas) is er gratis catering aan je zitplaats. Wie Comfort1
boekt kan bovendien op de stations in Nederland lekker relaxen in de NS
Hispeed Lounge, in Parijs kun je plaatsnemen in de lounge van Thalys.
Om deze gemakkelijk te kunnen vinden kun je op de site van NS
Hispeed een plattegrond dowloaden:
www.nshispeed.nl/nl/stations/stationsplattegronden. In de lounges kun je
heerlijk zitten aan de leestafel met de nieuwste kranten en magazines of
het laatste nieuws zien aan de mediawand. In de zelfbedieningsbar vind
je gratis drankjes.
 

Met Thalys geniet je van een onbezorgde treinreis!

 
 
 
Klaar voor de stad? Je arriveert lekker uitgerust midden in het centrum van Parijs
op het station Gare du Nord. Vanaf dit station stap je gemakkelijk over op het
openbaar vervoer met alle bezienswaardigheden van Parijs binnen handbereik.
 

Gare du Nord, Parijs.
 
 
Gare du Nord
Dit internationale station is dag en nacht in beweging. Vanuit Gare du Nord ben
je snel in andere delen van Parijs met metro (lijnen 2 en 4), RER (een lokale
trein), bus of taxi.
 
Tip: Let bij Gare du Nord goed op zakkenrollers, met name bij de in- en
uitgangen en taxistandplaatsen. Als je een taxi wilt nemen vanaf Gare du Nord
ga je naar de officiële taxistandplaats aan de rechterkant van het station.
 
 
Route Thalys
Thalys is dé hogesnelheidstrein voor dagelijkse verbindingen tussen Nederland
en Frankrijk. ’s Zomers met Zon-Thalys naar Zuid-Frankrijk of ’s winters met
Ski-Thalys naar de Franse Alpen? Alles kan, én snel!
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Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer in Parijs
Parijs heeft een zeer goed en uitgebreid openbaar vervoersnetwerk met
veel stadsbussen en een fantastisch metrosysteem. Daarnaast beschikt
Parijs over een treinnetwerk (RER) dat de verschillende buitenwijken van
Parijs verbindt met de binnenstad. Je kunt natuurlijk ook altijd een taxi
nemen, maar houd er rekening mee dat het soms wel lastig kan zijn om
er een te krijgen. De kaartjes (Ticket t+) voor het openbaar vervoer in
Parijs zijn geldig voor de metro, bus en RER- treinen. Je koopt de
kaartjes bij de ingang van de metrostations aan het loket of bij een
automaat. Als je meerdere kaartjes wil kopen neem dan een 'carnet'. Dat
is goedkoper dan losse kaartjes en gaan per 10 stuks.
 
Kaartjes (Ticket t+) voor het openbaar vervoer
Het ticket t+ is geldig voor praktisch het gehele openbaar vervoer in
Parijs waaronder:

alle metro's en de funiculaire van Montmartre
de RER (RATP en SNCF) binnen Parijs
de bussen van de RATP in Parijs en de buitenwijken

Een kaartje is geldig voor een enkele reis door Parijs. Dit zijn de prijzen
(per april 2011):

1 kaartje: € 1,75
1 kaartje aan boord van bus: € 1,80
Carnet (boekje met 10 kaartjes): € 12,-

 
ParisVisite
Blijf je meerdere dagen in Parijs en ga je veel gebruik maken van het
openbaar vervoer? Dan kan een ParisVisite kaart handig en voordelig
zijn. Deze kaart is er voor 1, 2, 3 en 5 opeenvolgende dagen en is geldig
voor het gehele openbaar vervoersnetwerk van de stad. De prijs van
jouw ParisVisite kaart is afhankelijk van het aantal dagen en de gekozen
zones (van 1 tot 3 of 1 tot 6). Zone 1-3 is voldoende voor de gehele
binnenstad, zone 1-6 is ook geldig voor Disneyland Resort Paris (zone
5), het Kasteel van Versailles (zone 4) en de vliegvelden Charles de
Gaulle (zone 5) en Orly (zone 4).

Prijzen ParisVisite zone 1-3 (per april 2011)
1 dag: volwassenen € 9,30 kinderen tot 12 jaar € 4,65
2 dagen: volwassenen € 15,20 kinderen tot 12 jaar € 7,60
3 dagen: volwassenen € 20,70 kinderen tot 12 jaar € 10,35
5 dagen: volwassenen € 29,90 kinderen tot 12 jaar € 14,95

Prijzen ParisVisite zone 1-6 (per april 2011)
1 dag: volwassenen € 19,60 kinderen tot 12 jaar € 9,80
2 dagen: volwassenen € 29,90 kinderen tot 12 jaar € 14,45
3 dagen: volwassenen € 41,90 kinderen tot 12 jaar € 20,25
5 dagen: volwassenen € 51,20 kinderen tot 12 jaar € 25,60
 
De Parijse Metro (métropolitain)
Parijs heeft al meer dan honderd jaar de metro, ook wel 'Metropolitain'
genoemd. Deze ondergrondse trein gaat niet zo diep in vergelijking met
bijvoorbeeld Londen. In sommige woningen, winkels en hotels voel je
dan ook trillingen wanneer de metro er onderdoor rijdt. Om die reden zijn
er metrolijnen die op luchtbanden rijden in plaats van op stalen wielen.
De metro is het meest ideale vervoersmiddel om door Parijs te reizen.
Snel, makkelijk en relatief goedkoop.
 
De metrolijnen van Parijs zijn genummerd en hebben ieder hun eigen
kleur. De metrostations hebben allemaal een eigen naam en zijn
bovengronds herkenbaar aan de borden Métro, Métropolitain of de letter
M. In heel Parijs zijn bij de metrostations, grote warenhuizen en kiosken
gratis metroplattegronden te krijgen. Het metrosysteem is erg eenvoudig
en als je het eenmaal doorhebt dan is de metro het meest ideale en
goedkoopste vervoermiddel om door Parijs te reizen. Houd wel rekening
met grote drukte tijdens de spitsuren 's ochtends en aan het einde van
de werkdag.

 
De stadsbussen in Parijs
Reizen met de bus in Parijs is misschien wel leuker dan de metro, want met de
bus zie je nog wat van de stad. Het plannen van je route is echter een stuk
lastiger. Daarom zie je niet veel toeristen in de stadsbussen. De buslijnen in de
stad zijn genummerd met 2 cijfers, de bussen in de buitenwijk hebben een
nummer met 3 cijfers.
Op straat worden de bushaltes aangegeven door bushokjes of een paal waarop
de naam van de halte en de nummers van de buslijnen die hier langskomen
staan. Sommige lijnen zijn voorzien van een beeldscherm met daarop de bussen
die snel zullen langskomen. Instappen moet altijd aan de voorzijde van de bus
en uitstappen altijd aan de achterzijde. Met de standaard openbaar vervoer
tickets kun je gebruik maken van de bus.
 
RER
De term RER kom je vaak tegen in Parijs en op metrokaarten. Het is geen metro,
maar een trein die fungeert als een soort metro. De RER in Parijs neem je als je
grotere afstanden snel wil overbruggen. Ook hier zijn dezelfde kaartjes geldig als
in de bus en metro. Tenzij je de buitenwijken van Parijs wil bezoeken maak je
waarschijnlijk geen gebruik van de RER..
 
Taxi's in Parijs
De taxi's in Parijs zijn een verhaal apart. Ze zijn erg handig als vervoermiddel en
over het algemeen niet al te duur (zeker niet in vergelijking met Nederland).
Maar het is echt een kunst om er een te krijgen. Op straat aanhouden mag
officieel ook niet buiten de taxistandplaatsen en lukt dus ook bijna niet. Dus vaak
wordt je genegeerd of de taxi zit vol. 

 
Ga naar speciale taxistandplaatsen om daar te wachten op een taxi of er een op
te roepen via een druk op een knop. Alle taxi's in Parijs hebben een lichtbalk op
hun dak met verschillende kleuren. Groen betekent in principe beschikbaar. Een
vrije taxi heeft altijd de grote witte lichtbalk aan staan. Alle andere kleuren duiden
op het tarief dat ze op hun meter handhaven. Rood, blauw en een kleine witte
lamp geldt voor spits-, avond-, dag- en nacht tarieven en/of dat ze bezet zijn.

Let op: bij drukke stations staan hekken en het is de bedoeling daar in de rij aan
te sluiten om op een taxi te wachten.
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Wijken
De wijken van Parijs zijn verdeeld in 20 arrondissementen. De weg
vinden in Parijs is daarmee makkelijker dan je misschien denkt. De
afstanden zijn, zeker met de metro, goed te overbruggen en als je
eenmaal weet hoe het stratensysteem van Parijs werkt dan weet je er al
snel de weg. Nummer 1 begint in hartje Parijs, de oplopende nummers
zijn volgens spiraalvorm gepositioneerd. De straatnaambordjes in Parijs
tonen ook allemaal het nummer van het arrondissement.

 
Het 1e arrondissement (75001) - Louvre Les Halles
Dit is het geografische centrum van Parijs en bekend vanwege Het
Louvre, Les Halles, Le Palais Royal en Hotel de Ville (het
gemeentehuis). Er is veel te zien en te doen in deze qua oppervlakte
kleinste wijk van Parijs. Lekker winkelen kan op de uitgestrekte Rue
Rivoli, de fameuze Rue Saint Honore en het ondergrondse
winkelcentrum Les Halles. Er zijn veel hotels in dit stadsdeel, maar houd
er rekening mee dat deze wijk druk en lawaaiig kan zijn.
 
Het 2e arrondissement (75002) - Bourse
Dit is een nogal zakelijk wijk met de Parijse beurs en de Bilbliotheque
Nationale. Een klein gedeelte vlakbij de Opera is het bezoeken meer dan
waard. Hier vind je veel kleine winkeltjes en een aantal straten waar vele
Japanse eethuisjes zitten, die voortreffelijke sushi serveren. Ondanks de
ligging is deze wijk wat rustiger dan het aangrenzende 1e
arrondissement. Een prima wijk om te verblijven en vanwaar alle grote
attracties van Parijs prima bereikbaar zijn.
 
Het 3e arrondissement (75003) - Le Marais
Eén van de leukste wijken van Parijs. Samen met het 4e arrondissement
bekend onder de naam 'le Marais'. Dit oude deel van Parijs kent vele
oude pandjes en kleine nauwe straatjes. Le Marais is tegenwoordig een
van de meest trendy wijken met vele kleine winkels en boetieks,
gezellige restaurants en bars.
 
Het 4e arrondissement (75004) - Hotel de Ville - Le Marais
Dit is het hart van Le Marais, de levendigste wijk van Parijs. De plek waar
trendy restaurants, bars en vele kleine boetieks en winkels gevestigd
zijn. Bezoek Rue Charlot, Rue Vieille du Temple, Rue du Roi de Sicile en
Rue des Rosiers. Deze straten staan bekend om hun modeboetieks, art
galeries en gezellige restaurants. Het uitgaansgedeelte van deze wijk
staat ook bekend vanwege de 'gay scene' welke een groot contrast
vormt met het Joodse gedeelte van Le Marais. Tips zijn verder Place des
Vosges, een schitterend park te midden van historische gebouwen en
iets voorbij de Notre Dame de 2 eilandjes 'Ile de la Cité' en 'Ile St. Louis.
 
Het 5e arrondissement (75005) - Quartier Latin
Quartier Latin ligt links van de Seine (Rive Gauche). In de 12e eeuw
werd hier de eerste universiteit van Parijs gesticht. Latijn was de taal van
de wetenschap en vandaar dat de wijk als snel de naam Quartier Latin
werd genoemd. Nog altijd wordt deze wijk gekenmerkt door studenten,
verschillende culturen en kunstenaars en dit zorgt voor veel
levendigheid. Quai St Michel, Jardin du Luxembourg, Jardin des Plantes,
Phanteon en La Mosquee zijn bekende trekpleisters die een bezoek
meer dan waard zijn.

 
 
 
Het 6e arrondissement (75006) - St-Germain
Dit is één van de meest trendy wijken van Parijs met modeboetiekjes,
kunstgaleries, luxe restaurants, mondaine brasserieën en trendy café's. Bezoek
hier Rue de Rennes, Rue st Andre des Artes en de bekende Boulevard Saint
Germain. Door het boek de Da Vinci Code is de kerk St. Sulpice, die in deze wijk
ligt, een trekpleister geworden. Pittoreske oude buurten met de typische Parijse
sfeer zijn kenmerkend voor deze wijk.
 
Het 7e arrondissement (75007) - Tour Eiffel
Het 7e is een chique wijk dankzij de ambassades en vele officiële
overheidsinstanties die hier huisvesten. Bekende trekpleisters zoals de
Eiffeltoren, Musée d'Orsay, Hotel des Invalides liggen allemaal in het 7e
arrondissement. Minder bekend maar zeker het bezoeken waard zijn de straten
Rue de Bac en Rue de Sèvres.
 
Het 8e arrondissement (75008) - Champs-Élysées
Een chique wijk met fameuze Champs-Élysées, vele winkels, luxe hotels, chique
restaurants en trendy clubs. Het meest attractief zijn de gedeelten Quartier des
Champs-Élysées en Quartier du Faubourg-du-Roule. Wil je deze wijk echt
ontdekken dan is een wandeling richtig Parc de Monceau een aanrader.
 
Het 9e arrondissement (75009) - Opéra
Deze wijk is erg divers. Je treft er de chique Boulevard Haussmann met de
warenhuizen Le Printemps en Galleries Lafayette, alsmede de Moulin Rouge.
 
Het 10e arrondissement (75010) - Gare de l'Est - Gare du Nord
Gare du Nord en Gare de l'Est liggen in deze bruisende opkomende wijk. Het
dorpsachtige Canal St Martin en Quai de Valmy zijn zeer populair bij studenten
en yuppen. Hier hangt een zeer relaxte bohemien sfeer.
 
Het 11e arrondissement (75011) - La Bastille
Place de la Republique, Place de la Bastille, Rue Oberkampf, Rue du Faubourg
du Temple en Rue Daval zijn enkele van de bekende plaatsen in deze wijk waar
vele bars, café's en restaurants te vinden zijn. De wijk is met name bekend om
uit te gaan.
 
Het 12e arrondissement (75012) - Reuilly
Met name populair bij (jonge) Parijzenaren die er wonen en werken. Tips: Le
Parc de Bercy is een bijzonder vormgegeven stadspark en een oud inmiddels
ongebruikt viaduct, Viaduc des Arts, met galeries en ateliers.
 
Het 13e arrondissement (75013) - Place d'Italie
Deze wijk is vooral een wijk waar gewoond en gewerkt wordt.
 
Het 14e arrondissement (75014) - Montparnasse
Het 14e arrondissement is ook bekend als Montparnasse, een voormalige
kunsternaarswijk. Hier staat 'Tour Montparnasse' de enige wolkenkrabber binnen
de ring van Parijs.
 
Het 15e arrondissement (75015) - Seine
Het 15e arrondissement is vooral een woonwijk. Enige trekpleister van formaat is
Parc André Citroën
 
Het 16e arrondissement (75016) - Bois de Boulogne
Het 16e arrondissement is de meest prestigieuze woonwijk van Parijs. Dit geeft
de wijk een heel speciaal karakter.
 
Het 17e arrondissement (75017) - Place de Clichy
Het 17e arrondissement grenst aan het 16e en 8e en is vooral een woonwijk. Als
toerist heb je hier weinig te zoeken.
 
Het 18e arrondissement (75018) - Montmartre
Het 18e arrondissement is één van Parijs bekendste wijken. Dankzij de Sacré-
Coeur en het beroemde schildersplein Place du Tetre komen hier hordes
toeristen. Montmartre is een klein dorpje op zich dat is gebouwd op la Butte de
Montmartre, een kleine berg aan de rand van Parijs. In Montmartre kun je er
enkele typisch Franse restaurantjes vinden die zeker 's-avonds de moeite van
het bezoeken waard zijn
 
Het 19e en 20e arrondissement (75019 en 75020) - Buttes Chaumont en
Belleville
De wat 'mindere' buurten van Parijs. Als toerist vooral 's-avonds vermijden.
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Markten
Parijs heeft vele markten die gehouden worden in de verschillende
arrondissementen. Ook op zaterdag en zondag zijn er markten in Parijs.
Of je er nu heen gaat om wat te kopen of gewoon de lokale sfeer wil
proeven. Wij hebben enkele leuke markten voor je op een rij gezet.
 
 
Kledingmarkt (3e arrondisement)

Wanneer: Di - za van 9.00 tot 19.00 uur. Op zondag van 9.00 tot 12.00
uur.
Waar: Carreau du Temple, Rue Perrée (3e arrondisement)
Metro: Temple of Arts et Metiers

 
Bloemen, vogels en kleine dierenmarkt (4e arrondisement)

Wanneer: Bloemenmarkt ma-za, 8.00- 19.30 uur. Dierenmarkt: 8.00 –
19.00 uur op zondag.
Waar: Louis Lepine en omliggende kades (4e arrondisement)
Metro: Cite
 

 
 
Vlooienmarkt, oude kleding (12e arrondisement)

Wanneer: Di-zo van 7.30 tot 13.00 uur.
Waar: Place d’Aligre, Rue d’Aligre (12e arrondisement)
Metro: Ledru-Rollin
 

 

 
 
 
Vlooienmarkt, kleding, boeken en kunst (14e arrondisement)

Wanneer: Zaterdag en zondag van 7.00 tot 19.00 uur.
Waar: Avenue de la Porte de Vanves en rue Marc Sangnier. (14e
arrondisement)
Metro: Porte de Vanves
 
Vlooienmarkt Clignancourt, antiek, kleding en accessoires, kunst
(18e arrondisement)

Wanneer: Zaterdag en zondag van 7.00 tot 19.30 uur.
Waar: Avenue de la Porte de Clignancourt
Metro: Pte de Clignancourt

Vlooienmarkt Montreuil oude spullen, kleding en accessoires (20e
arrondisement)

Wanneer: Zaterdag en zondag van 7.00 tot 19.30 uur.
Waar: Avenue de la Porte de Montreuil
Metro: Pte de Montreuil
 

Copyright 2011 Youropi.com 9/31 Powered by   



Parijs

Handige informatie

Bezienswaardig
Parijs is de stad van de liefde, de stad van de Arc de Triomphe, de
Eiffeltoren, de Notre Dame,  paleizen, tuinen en nog heel veel meer
bezienswaardigheden die je niet mag missen als je deze
romantische stad bezoekt. Er is zoveel te zien en te doen in Parijs,
aan een stedentrip van 3 dagen heb je eigenlijk niet genoeg.
Onderstaande tips geven een overzicht van bekende en minder
bekende leuke dingen om te doen en te zien in Parijs.
 
Le Palais Royal
Le Palais Royal in Parijs was oorspronkelijk een theater, maar is in de
loop der jaren uitgegroeid tot een paleis waar zelfs Lodewijk XIII nog
heeft gewoond. Verschillende generaties hebben hierna hun intrek
genomen en zie je dan ook terug in het interieur. Er zijn diverse
zalen waar prachtige meubelen staan uit verschillende eeuwen. De zalen
hebben allemaal een chique uitstraling en je voelt je er werkelijk een
koning of koningin als je hier binnen bent. Ook de achtertuin, Jardin du
Palais Royal, is een genot om in de zomer te vertoeven. Let op: de
openingstijden variëren per maand. Bekijk de officiële website om er
zeker van te zijn dat je niet voor gesloten deuren staat.
 
Pantheon
Het Pantheon in Parijs staat midden in de wijk Quartier Latin, het 5e
arrondissement. Oorspronkelijk was het gebouw als kerk gewijd aan
Sainte-Geneviève, maar tegenwoordig staat het vooral bekend als
begraafplaats van beroemde Fransen. Onder het Pantheon vind je dan
ook een enorm grote crypte waar veel bekende mensen zijn begraven.
Pierre en Marie Curie, Victor Hugo en de generatie Jean-Baptisten zijn
een paar van de vele beroemde Fransen die in de crypte liggen. Lange
tijd was het Pantheon een van de grootste gebouwen van Parijs. Dit is al
lang niet meer zo, maar toch is het Pantheon nog steeds een van de
meest indrukwekkende gebouwen van de stad. Tip: in de maanden april
tot september is het Pantheon een half uurtje langer open.
 
Saint Sulpice
De kerk Saint Sulpice in de wijk Saint- Germain werd gebouwd in 1646,
maar werd pas in 1732 voltooid. Vervolgens is er in de kerk ongeveer 50
jaar niks gebeurd. Pas in 1799 gebeurde er werkelijk iets in deze kerk,
Napoleon kwam terug uit Egypte en liet zich in deze kerk lauweren.
Tegenwoordig komen de meeste bezoekers niet meer alleen voor het
bezienswaardige pijporgel en de Mariakapel zijn bezienswaardig, maar
vooral voor de kerk zelf. Want de kerk heeft een belangrijke rol gehad in
de bestseller de Da Vinci Code van Dan Brown.
 
Centre Pompidou
Centre Pompidou is een niet te missen attractie in het centrum van
Parijs. Alleen al de architectuur is de moeite waard. Het museum heeft
een enorme collectie moderne kunst en vaak wisselende
tentoonstellingen. Maar ook als je niet van kunst houdt is Centre
Pompidou de moeite waard. Je kunt tickets online kopen, dat scheelt
veel wachttijd. Let op: er zijn speciale avondopenstellingen voor speciale
tentoonstellingen.
 

Sacré Coeur
Eén van de meeste bezochte attracties van Parijs; de Sacré Coeur in
Montmartre Parijs. De één gaat voor de kerk, de ander voor het mooie uitzicht
vanaf de 'Butte Montmartre'. Wij gaan voor het laatste en combineren de Sacré
Coeur met een bezoek aan de leuke wijk Montmartre in Parijs, dat eigenlijk een
klein dorp is. Montmartre is met Place du Tetre een leuk uitstapje, waar je zeker
een middag voor wil uittrekken.
 

 
 
Eiffeltoren
De Eiffeltoren werd ooit eens gebouwd als trekpleister voor de
wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Sindsdien staat dit gebouw symbool
voor deze stad. Op de 1e etage is er een tentoonstelling over de bouw van de
Eiffeltoren en de architect Gustave Eiffel. Ook korte filmpjes over de
geschiedenis van dit gebouw worden hier vertoond. Op de 2e etage is er een
prachtige glazen vloer waardoor je naar de begane grond kunt kijken. Op de 3e
etage staat het kantoor van Gustave Eiffel. Er zijn ook gezellige restaurants in de
Eiffeltoren waar je lekker een hapje kunt eten. Heb je geen hoogtevrees en wil je
een mooi uitzicht over Parijs hebben, dan mag een bezoek aan de Eiffeltoren
niet worden overgeslagen.
 
Ecole Militaire
Ecole Militaire of Militaire school in Parijs werd gebouwd in 1751 en was bedoeld
als onderkomen en opleidingscentrum van de arme adel die wilden strijden en
hun leven opofferen voor de koning. Het gebouw is één van de mooiste
voorbeelden van de Franse 18de-eeuwse bouwkunst en staat op een centrale
plek, aan het einde van het Champs de Mars. Napoleon I heeft hier zijn militaire
kennis opgedaan. Nu zijn er instituten voor hoger militair onderwijs gevestigd.
 
Hotel des Invalides
Hotel des Invalides in Parijs werd in 1671 gebouwd door de Zonnekoning,
Lodewijk XIV. Dit gebouw was een soort invalidenhospitaal voor alle soldaten die
moesten revalideren van de vele veldslagen die in opdracht van de Zonnekoning
werden uitgevochten. Daar stamt de naam ook vanaf. Tegenwoordig is Hotel des
Invalides een legermuseum. Ook verblijven er nog steeds soldaten. Een prachtig
gebouw met een rijke geschiedenis.
 
Hotel de Ville
Hotel de Ville in Parijs is het stadhuis dat werd gebouwd tussen 1874 en 1882.
Binnen is er een mooie collectie te bezichtigen welke bestaat uit decoratieve
kunstwerken, schilderijen, privé vertrekken en receptiekamers. Er worden hier
gratis rondleidingen verzorgd.
 
Het Louvre
Het Louvre in Parijs is bij veel mensen bekend vanwege de Mona Lisa. Maar is
er natuurlijk nog veel meer (kunst) te zien in dit prachtige museum. Alleen al de
gebouwen, inclusief het voormalige paleis van Lodewijk XIV, zijn een bezoek
waard. In totaal bezit het Louvre 300.000 kunstwerken waarvan er zo'n 30.000
zijn tentoongesteld. Je kunt meerdere dagen doorbrengen zonder alles te zien.
Het Louvre is een niet te missen bezienswaardigheid in Parijs.
 
Kijk voor meer bezienswaardigheden en leuke dingen om te doen op
www.youropi.com

Copyright 2011 Youropi.com 10/31 Powered by   



Parijs

Handige informatie

Stadswandeling Parijs (1/4)
Deze wandeling voert door het 5e en 6e arrondissement van Parijs,
beter bekend als Quartier Latin en St.-Germain. We beginnen in St.-
Germain, de buurt van de antiquairs, trendy winkels en de oude
literaire cafés. Vanuit de gezellige drukte komen we in een oase van
rust in het prachtige Jardin de Luxembourg. Van daaruit gaan we
via mooie kerken naar de Latijnse buurt, nu het domein van de
studenten. Uiteindelijk lopen we door oude middeleeuwse straatjes
waar de vele internationale restaurantjes ons uitnodigend
aankijken. De wandeling start en eindigt bij een metrostation, is ca.
5 km en is gemakkelijk te lopen in 2 tot 3 uur. Achter deze
beschrijving zit een plattegrond waarop de route is aangeduid.
Onderweg zijn er voldoende plekjes in parken en terrasjes om even
de benen te strekken.
 

Start bij metrostation Saint-Germain-des-Prés (Lijn 4).
 
1. Eglise St.-Germain des Prés
 

 
Een mooiere locatie om de wandeling te beginnen kunnen we niet
bedenken. Hier bij de oudste kerk en het oudste nog overgebleven
(stukje) gebouw van Parijs. De geschiedenis gaat terug tot de
Merovingers. Childebert sticht hier in 558 een klooster om er de uit
Spanje afkomstige relikwieën van St.-Vincent te bewaren. De toevoeging
van ‘des Prés’ (weiland) is omdat het buiten de stad (in het weiland)
lag. De kerk heeft het zwaar te verduren gehad ten tijde van de
Noormannen. Het werd in 40 jaar tijd maar liefst 4 keer verwoest. Tijdens
de Revolutie diende het als salpeterraffinaderij. Veel van bouw uit de 6e
eeuw is er niet meer over, maar van de kloostertuin is nog een gedeelte
bespaard gebleven. De klokkentoren, het enige nog uit de 10e eeuw, is
één van oudsten van Frankrijk.
 

Loop de Boulevard Saint-Germain in.
 
We lopen door één van de bekendste straten van Parijs. De Boulevard
Saint-Germain is vaak bezongen en beschreven en dat heeft alles te
maken met de kunstenaars die hier in de jaren ´70 van de vorige eeuw
neerstreken. Onder andere Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Juliette Greco, waren stamgasten van legendarische cafés zoals Café de
Flore, Brasserie Lipp en Les Deux Magots. De laatste jaren heeft het
culturele aspect moeten wijken voor het commerciële. Modeontwerpers
zoals Giorgio Armani, Christian Dior en Louis Vuitton hebben hier hun
winkels en boetieks.
 

 
Doorlopen (ca 500 meter) tot nr.130, waar je aan de overkant
het standbeeld van Danton ziet staan.

 
 
 
2. Cour de Commerce St.-André
Precies tegenover het standbeeld van Danton en metro Odeon, is de
toegangspoort van een legendarische plek in Parijs. Maar eerst even
terugkomen op het standbeeld van Danton. Hier stond vroeger het kantoor van
één der bedenkers van de Revolutie. Danton was advocaat en zijn praktijk stond
precies op de plek waar nu het standbeeld staat. Samen met Robespierre,
Desmoulins en Marat stippelde hij de eerste lijnen uit van de Franse Revolutie.
 

Cour de Commerce St.-André
 
Als we oneerbiedig met ons achterwerk naar Danton gaan staan en kijken naar
de overkant, zien we de poort van de Cour de Commerce St.-André. Als we hier
binnengaan vinden we rechts op nr. 8 het huis waar vroeger de drukkerij van
Jean-Paul Marat was. Hier rolde het verboden revolutieblad l’Ami du Peuple,
dat vol stond met scheldkanonnades, van de pers. Het fanatisme en de
meedogenloosheid van deze Marat beangstigde veel mensen. Eén van die
mensen was de royaliste Charlotte Corday. Ze zocht Marat op in zijn huis, trof
hem aan in bad en stak hem met een mes in de borst. Marat lag veel in bad
vanwege een huidziekte. Tijdens de rechtszaak die volgde op de moord
verklaarde zij: "Ik heb één man omgebracht, maar zeker 100.000 gered". Vier
dagen na de moord op Marat werd zij onthoofd onder de guillotine. En laat die
guillotine nu ook hier zijn geschiedenis hebben.
 
Aan de rechterkant (even zoeken) is een binnenhofje met links de vroegere
woning van Dr. Joseph-Ignace Guillotin. Hij ‘verbeterde’ op deze plek een
eerder uitgevonden valbijl, die als doel had het gemakkelijk en snel doden van
schapen. Tijdens de revolutie zullen in Parijs ongeveer 40.000 mensen sterven
onder deze guillotine.
 
Hier tegenover staat al eeuwen Café Le Procope, het oudste cafe van Parijs. In
1686 opende Francesco Procopio dei Coltell uit Palermo, hier een koffiehuis
nabij een oude Jeu de Boulesbaan. De Italiaan verkocht ook de eerste ijsjes in
Parijs, een nieuwigheid die aan het hof in Versailles zeer geliefd was. Toen
vlakbij enkele jaren later het prestigieuze Académie Française zijn deuren
opende werd het een druk bezocht theatercafe. Het heeft trots een aantal
prenten van beroemde bezoekers in zijn etalage uitgestald. Enkele van de vele
bekende stamgasten waren Balzac, Victor Hugo, Napoleon, Robespierre,
Desmoulins, Danton, Marat, etc. Wat zullen hier een interessante én geheime
gesprekken hebben plaatsgevonden! De mooiste verhalen gaan rond over dit
oude koffiehuis. Zo zou Napoleon ooit zijn hoed hebben achtergelaten als
onderpand voor een onbetaalde rekening. De hoed hangt ‘als bewijs’ ingelijst
aan de muur, tja...
 
Trouwens, Danton, Desmoulins en Robespierre zijn alledrie onder de guillotine
terechtgekomen, die moordmachine die tijdens hun gesprekjes aan de overkant
van hun stamkroeg is geperfectioneerd. Hadden ze toch nooit kunnen
bedenken? We kunnen dus met recht zeggen dat we hier, in dit kleine straatje,
door de wieg van de Revolutie lopen. Wat een plek!
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Wandeling Parijs (2/4)
 

Loop de Cour St.-André uit tot onder de poort,
Linksaf Rue St.-André des Arts,
1e rechts Rue Dauphine,
Na 150 meter links, Passage Dauphine, ter hoogte van nr. 30.

 
Een oude overdekte passage met vijgenbomen. Er is een mooi plekje
voor een rustpauze, l’Heure Gourmande. TIP; heerlijk chocoladegebak.
 

De passage uitlopen, en rechtsaf Rue Mazarin.
 
Rue Mazarin, op nr. 30 staat het Hôtel des Pompes, in feite de eerste
brandweerkazerne van Parijs. Lodewijk XIV gaf dertig waterpompen aan
de stad waarover François Dumouriez de Périer, befaamd vanwege zijn
vaderschap van 32 kinderen, de leiding kreeg.
 
Bij de buren op nr. 28 hebben ze ook een bekende bewoner gehad. In
1822 was het François Champillion die hier het hiërogliefenschrift
ontcijferde met behulp van de Steen van Rosetta.
 
Aan het eind van de straat zie je de vergulde koepel van Bibliothèque
Mazarine
 

Klein stukje terug en rechtsaf Rue Jacques Callot inlopen,
Aan het eind linksaf Rue de Seine,
Steek de Boulevard St.-Germain over en vervolg Rue de
Seine voor ca 150 meter,
Rechtsaf Rue Saint-Sulpice,
1e straat rechts, Rue Mabillon,
1e straat links, Rue Guisarde,
Aan het eind de Rue Canettes.

 
Rechts zie je één van de oudste bierbrouwerijen van Parijs, O'Neill. Kijk
even naar binnen.
 

Linksaf de Rue Canettes.
 
3. St.-Sulpice
In 1646 werd de eerste steen gelegd op de plek waar eerder een Tempel
stond gewijd aan de godin Isis. De zuidtoren, uit de 18e eeuw, is nooit
afgemaakt. Tijdens de Franse Revolutie onderging Saint-Sulpice
hetzelfde lot als zoveel andere kerken en werd het een
overwinningstempel. In november 1799 kwam Napoleon terug van zijn
Egyptische veldtochten en hij liet zich dan ook in deze kerk lauweren.
Zeer het bezichtigen waard zijn de Mariakapel, de Delacroix fresco’s en
het grootste orgel van Frankrijk met maar liefst 6588 orgelpijpen.
 
De kerk werd bij het grote publiek vooral bekend geworden doordat ze
werd genoemd in de bestseller van Dan Brown, de Da Vinci Code. Door
de kerk loopt de Lina Rosa, de oude meridiaan van Parijs, er staat in de
kerk een obelisk wat ongebruikelijk is voor een kerkinterieur, het was
vroeger de Tempel van Isis, dus genoeg ingrediënten....
 

Loop voor de kerk langs naar de Rue Férau,
Loop de Rue Férau uit tot de Rue de Vaugirard,
Steek de Rue de Vaugirard over, iets rechts aan de overkant
is de ingang Jardin de Luxembourg.

 
4. Jardin Luxembourg - Palais Luxembourg
Het was Maria’de Medici, die besloot in 1612, na de moord op haar man
Hendrik IV, dit bestaande Hôtel om te bouwen tot paleis, omgeven door
een prachtige tuin. Als van oorsprong Italiaanse wilde ze graag terug
naar haar Toscaanse geboortegrond, maar om politieke redenen was
daar niet de mogelijkheid voor. Volgens zeggen deed haar oude woning,
het Louvre, haar teveel denken aan haar man met z’n talloze
maîtresses. Het Hôtel en de enorme hoeveelheid grond werd, na
aangekocht te zijn van Hertog van Luxembourg, omgedoopt tot Palais de
Medici, maar na een fikse ruzie met haar zoon, Lodewijk XIII, werd Maria
verbannen naar Keulen waar ze als een eenzame vrouw zal sterven in
1642.

 
 
 
De tuin heeft maar liefst een oppervlakte van 23 ha. en is een lust voor mensen
die gek zijn op beeldhouwwerken en fonteinen. De beroemdste fontein is de
Fontaine de Medicis, een barokke fontein ontworpen in 1624. Het bevindt zich
aan het einde van een kleine lommerrijke vijver aan de noordoostelijke zijde van
het park.
 

Palais Luxembourg
 
Ten tijde van de Revolutie werd het paleis van de koninklijke familie ontnomen
en werd het ingericht als staatsgevangenis. Later zal Napoleon hier het Senaat
vestigen. In de 2e wereldoorlog was het paleis het onderkomen van de
Luftwaffe. Ze hadden wel een goede smaak die Duitsers, het Ritz was van de
Gestapo en het Hôtel Crillon was bezet door de Wehrmacht.
 

Loop naar de fontein richting het theehuis, verlaat het park aan de
oostkant,
Klein stukje links, bij de rotonde rechts de Rue de Soufflot inlopen,
Ca. 300 meter verderop zie je hem al staan. het Panthéon.

5. Panthéon
 

 
Op de Mons Lutetius, zoals deze plek vroeger heette, stond al vanaf het jaar 507
een basiliek. Clovis, de eerste Merovingische koning der Franken, had deze
basiliek laten bouwen als tombe voor hem en zijn vrouw Clothilde. In 512 werd
hier de beschermheilige van de stad Parijs begraven, St.-Geneviève. Later werd
de heilige overgebracht naar de abdij naast de St.-Etienne-du-Mont, waar ze
bleef tot aan de Revolutie.
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Dit majestueuze kerkgebouw is een uiting van dankbaarheid (en belofte
om Geneviève een waardige plaats te geven) geweest van Lodewijk XV,
na zijn herstel van een zware ziekte. In 1757 begon architect Jacques-
Germain de Soufflot en gaf er de vorm aan van een Grieks kruis met een
83 meter hoge koepel, steunend op een zuilengalerij. De uitvoering van
het werk had nogal wat voeten in de aarde. Geldgebrek, verzakkende
funderingen en scheurende muren vertraagden de bouw én versnelde
het levenseinde van Soufflet. Als het dan eindelijk klaar is in 1791 is er
weer een probleem, we zitten dan midden in de Revolutie. Het werd
meteen tot ‘Tempel van de Faam’ omgedoopt.
 
Vele grote namen vinden hier hun laatste rustplaats; Soufflet zelf,
Voltaire, Victor Hugo, Rousseau, Emile Zola, Braille en de verzetsstrijder
Jean Moulin.
Aan het plafond van het Panthéon hangt de ‘Slinger van Foucault’, dat
in 1851 aantoonde dat de wereld rond zijn as draait. Het gebouw is een
bezoek meer dan waard.
 

Loop rechtsom het Panthéon,
Linksaf Rue Clotilde,
Rechts in de hoek de St.-Etienne-du-Mont.

 
6. St. Etienne-du-Mont

 
De kerk, die werd gebouwd tussen 1492 en 1626, is typisch een
samenraapsel van verschillende bouwstijlen. De voorkant, met de drie
erg verschillende gevelstukken boven elkaar, laat een vreemde fusie van
gotiek, klassiek en renaissance zien. Ook het interieur is zeer bijzonder.
Wat het meeste opvalt in de kerk is wel de koorgalerij. Deze staat als
enige in Parijs niet in verbinding met het schip van de kerk en is te
bereiken via twee prachtige wenteltrappen. Het barokorgel en het
houtsnijwerk van de preekstoel zijn schitterend.
 
In de de kerk wordt ook een relikwie van Geneviève bewaard, een
fragment van haar doodskist. Toen Attila de Hun tegen Parijs optrok,
bezwoer Geneviève om het gevaar af te wenden met boete en gebed.
De Hunnen veranderden hun plannen. Ook voorzag ze de Parijzenaren
tijdens een hongersnood van voedsel. Een andere legende vermeldt dat
ze haar moeder Gerontia van blindheid genas door haar ogen te
bevochtigen met gezegend water. Geneviève is sindsdien patroonheilige
van Parijs en lag tot aan de Revolutie hiernaast in de abdij begraven.
 

Loop nu aan de andere kant van het Panthéon terug via de
Rue Cujas,
Na ca. 350 meter, echtsaf Rue de la Sorbonne,
Linksaf de Rue Canettes.

 
Ga er maar eens rustig bij zitten, bijv. op de rand van de fonteinen, hier
in het hart van Quartier Latin.

 
 
 
7. Sorbonne
Sedert het jaar 700 is de buurt rondom de Sorbonne ‘ingenomen’ door de
studenten. De Sorbonne is de oudste universiteit van Europa en gaf de
cursussen oorspronkelijk in het Latijn. In 1253 werd de Sorbonne, gesticht door
Robert de Sorbonne, een zelfstandig college voor onbemiddelde priesters die
theologie wilden studeren. De oude gebouwen werden gesloopt met uitzondering
van de kapel van Richelieu. Richelieu ligt hier begraven omdat hij veel heeft
betekend voor de universiteit en hij werd in 1622 verkozen tot president van La
Sorbonne. Enkele beroemde studenten van de Sorbonne waren; Thomas van
Aquino, Petrus van Tarentaise (de latere paus Innocentius V), Honoré de Balzac,
Victor Hugo, St. Ignatius of Loyola, Luther, Calvijn, Marie Curie en Erasmus. De
huidige gebouwen dateren van eind 19e eeuw.
 

De koepel van de Sorbonne, het kruis van de kapel is van ver te zien.
 
De buurt, Quartier Latin, heeft aan deze instelling eigenlijk z’n naam te danken.
De vele studenten die hier al eeuwen rondlopen hadden als voertaal Latijns, iets
wat trouwens met de Revolutie werd afgeschaft. Nog steeds hebben de
studenten een grote invloed op deze buurt, kijk maar naar de talloze cafe’s en
de vele internationale eetgelegenheden.
 

Vervolg de Rue de la Sorbonne,
Steek de Rue des Ecoles over naar Place Paul Painlevé.

 
Kijk nog even over je schouder naar de prachtige gevel van de Sorbonne
Universiteit.
 
8. Hôtel Cluny
Op deze plaats bevonden zich in het begin van de 3e eeuw de Romeinse baden
(links zijn de ruïnes te zien). Rond 1330 kocht de abt van Cluny-en-Bourgogne
de ruïnes en het omliggend terrein om er een Hôtel te bouwen. Het gebouw
zoals we het nu kennen is van tussen 1485 en 1500. De Jakobsschelpen die we
op het gebouw aantreffen verwijzen naar de bedevaartsweg naar Santiago de
Compostela waarvan ook één van de oudste straten van Parijs, de nabijgelegen
Rue Saint-Jacques deel uitmaakt.
 
Een interessante bewoonster was Mary Tudor, de zuster van Hendrik VIII van
Engeland. Ze was pas drie maanden met Lodewijk XII getrouwd toen hij stierf.
Lodewijk was reeds twee keer eerder getrouwd geweest en had twee dochters,
maar geen zoon en dus geen troonopvolger. Hij was trouwens al in de vijftig, zij
pas zestien jaar jong. Frans I, getrouwd met één van z’n dochters en dus
troonopvolger, was bang dat deze jonge koningin zwanger was van Lodewijk.
Als ze wel een zoon ter wereld zou brengen zou die de rechtmatige
troonopvolger worden en hij weer een simpele edelman. Geheel onverwachts
bracht hij Mary een bezoek en trof haar aan in het gezelschap van de Engelse
edelman, de hertog van Suffolk. De sluwe Frans vertelde overal dat de twee een
verhouding hadden en dwong hen te trouwen. Mary en haar nieuwe man werden
direct teruggestuurd naar Engeland en Frans I bleef op deze manier de koning
van Frankrijk. Zo deed je dat vroeger...
 
In 1833 kwam de kunstverzamelaar Alexandre du Sommerard met zijn collectie
er wonen. Bij diens dood in 1842 kocht de Franse Staat het gebouw en de
verzameling. Het museum opende in 1844. Als de poort open is moet je even
een kijkje nemen op de binnenplaats.
 

Rechtsaf Rue du Sommerard in lopen,
2e links, Rue Saint-Jacques,
Op het kruispunt schuinrechts oversteken naar Rue Dante,
Doorlopen tot links het parkje Square René Viviani, loop deze in.
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9. St.-Julien-le-Pauvre
Dit kleine bijzonder fraai gelegen kerkje, met een mooi uitzicht op de
Notre Dame, heeft een geheel eigen karakter en is de oudste kerk van
Parijs in zijn oorspronkelijke staat. Genoemd Julianus de Biechtvader, de
middeleeuwse bisschop van Le Mans, die ook bekend stond als ‘de
Arme’ (pauvre), dit omdat hij zo vrijgevig was dat hij zelf in armoede
leefde. In de 9e eeuw werd het verwoest door de Vikingen. Het huidige
gebouw werd tussen 1165 en 1220 in dezelfde periode als de Notre
Dame opgetrokken door de monniken van Longpont, een klooster enkele
kilometers buiten Parijs. De hoogleraren van de Sorbonne Universiteit
hielden hier vanaf de 13e eeuw hun bijeenkomsten, onder meer voor de
benoeming van de rector magnificus. Dit tot dat in 1524 studenten zo’n
tumult maakten en het meubilair zo ernstig beschadigden dat voortaan
alle universitaire activiteiten werden verboden. Ten tijde van de Revolutie
was het een zoutopslagplaats, maar gelukkig werd het in 1826 weer als
kerk in gebruik genomen. Er worden heden ten dage veel klassieke
concerten gegeven.
 
Voor de kerk in het parkje, Square René Viviani, staat de oudste boom
van Parijs. Deze robinia, gepland in 1602 door de botanicus Jean Robin,
is gemakkelijk te herkennen aan de stut die nodig is om hem overeind te
houden.
 
Ook oud is de basreliëf uit de 14e eeuw, de oudste van Parijs, die hier
altijd aan de gevel heeft gezeten. De basreliëf is nu te vinden aan de
gevel op Rue Galande 42. Deze basreliëf is verbonden aan een oude
legende over de naamgever van de kerk. Het gaat als volgt. De jeugdige
edelman Julian komt tijdens de jacht een sprekend hert tegen die hem
voorspelt dat hij zijn eigen vader en moeder zal doden. Julian wil dit alles
op alles voorkomen en vertrekt naar het buitenland, ver weg bij zijn
ouders. Hij stelt zich in dienst van een prins, verwerft een kasteel en
huwt de burchtvrouw. De ouders van Julian, ontroostbaar, blijven
jarenlang zoeken en vinden uiteindelijk zijn kasteel. Julian is afwezig en
zoals een goede gastvrouw behoort te zijn geeft de vrouw van Julian de
gasten de beste kamer van het kasteel, hun eigen slaapkamer. Julian
komt thuis en vind twee mensen in zijn bed. Denkende dat zijn vrouw
daar ligt met een vreemde man steekt hij ze in blinde woede allebei
dood. Overmant door verdriet en wanhopig, verkoopt al zijn wereldlijke
goederen en sticht hier aan de Seinekade een hospitaal voor
leprapatiënten. Als hij op een dag een vermeende leprapatiënt met zijn
boot de Seine overzet, blijkt dat Jezus Christus te zijn, die hem al zijn
zonden vergeeft. Deze legende is de basis voor de basreliëf én voor het
stadswapen van Parijs.
 

Met je gezicht naar de Seine ga links de Rue Bûcherie.

Shakespeare and Company op nr. 37 is een beroemde boekhandel.
 

Steek de Rue du Petit Pont over en aan de overkant de Rue
de la Huchette inlopen.

Aan de rechterkant zie je het smalste straatje van Parijs, Rue du Chat-
qui-Pêche. Voor een eventuele maaltijd heb je genoeg keuze in Rue de
la Huchette.

 
 
 

Doorlopen tot aan de Boulevard St.-Michel.

10. Place St.-Michel
Op Place St.-Michel staat een prachtige fontein, ontworpen door Gabriel Davioud
in 1860. Op deze plek zou eerst een standbeeld van Napoleon Bonaparte
komen, maar uiteindelijk koos men voor de aartsengel Michaël.
 
Schuin achter je bevind zich één van de mooiste terrasjes in Parijs, Le Depart
Saint Michel. Hier eindigt de wandelroute, bij metro Saint-Michel (lijn nr. 4).
 
 
Over de auteur
Deze stadswandeling is samengesteld door Chris Vedder. Toen hij Parijs als 16
jarige jongen voor het eerst bezocht, was hij meteen verkocht. Sindsdien is Chris
vaak in de stad te vinden. Van al zijn ervaringen heeft hij een prachtige website
gemaakt met de toepasselijke naam parijsmijnstad.nl. De website staat vol
interessante informatie over Parijs en wordt aangevuld door mooie grote foto's.
Naast weetjes over de geschiedenis, de vele bezienswaardigheden, anekdotes,
arrondissementen, vorsten en vreemde personages vind je op deze website nog
meer leuke wandelingen door Parijs.

Auteur: Chris Vedder
Foto's: Chris Vedder
Eindredactie: Thomas Elshout

Tips? Stuur een e-mail naar stadswandeling@youropi.com
 
©  Youropi.com 2011 - Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Youropi Media BV te 's-Hertogenbosch.
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Parijs

Winkelen

Galeries Lafayette

40, boulevard Haussmann

75009

Parijs

Tel:+33 142 82 30 25

Galeries Lafayette is waarschijnlijk het

bekendste warenhuis van Parijs. Het ligt

naast de grote concurrent Au Printemps op

de Boulevard Haussmann. Lafayette is ook

als je niet van winkelen houdt een bezoek

waard. Hier vind je werkelijk alles op het

gebied van luxe cosmetica, mode, haute

couture en accessoires. Galeries Lafayette

heeft sinds kort haar schoenenafdeling een

flinke impuls gegeven. Ze beslaat nu maar

liefst 3000 m2 met zo'n 150 verschillende

schoenenmerk en is met deze afmetingen de

grootste schoenenwinkel ter wereld en

verslaat dus Saks en Harrods. Aan de

overkant van Lafayette bevindt zich

Lafayette Maison met werkelijk alles op het

gebied van koken en woonaccessoires.

Openingstijden
Ma 09:30 - 19:30
Di 09:30 - 19:30
Woe 09:30 - 19:30
Do 09:30 - 21:00
Vrij 09:30 - 19:30
Za 09:30 - 19:30
Zo gesloten

Au Printemps

64, boulevard Haussmann

75009

Parijs

Tel:+33 142 82 57 87

Luxe warenhuis Au Printemps ligt pal naast

de concurrent Galeries Lafayette en ze zijn

samen de bekendste modetempels van

Parijs. Hoewel er veelal dezelfde merken

worden verkocht is de sfeer bij Printemps

totaal anders dan bij Galeries Lafayette.

Printemps is vooral fris, modern en luxe,

waar Lafayette traditioneler en eleganter is.

In totaal kun je bij Au Printemps op 25

verdiepingen verdeeld over 3 gebouwen

werkelijk alles vinden op het gebied van

mode, luxe cosmetica, accessoires, juwelen

en schoenen. Ook voor herenmode en

woonaccessoires heeft Printemps ruime

keuze. Wil je hier alles zien dan ben je uren

zoet!

Openingstijden
Ma 09:30 - 19:00
Di 09:30 - 19:00
Woe 09:30 - 19:00
Do 09:30 - 22:00
Vrij 09:30 - 19:00
Za 09:30 - 19:00
Zo gesloten

La Grande Épicerie

38, Rue de Sevres

75007

Parijs

Tel:+33 14439 8100

Meestal beschrijven we geen supermarkten

onder het hoofdstuk Shopping, maar als je

toch in de buurt van de Rue de Sevres in

Parijs bent dan moet je zeker een kijkje

nemen bij La Grande Épicerie. Dit is één van

de meest luxe supermarkten die we ooit

zagen en onderdeel van het luxe warenhuis

Le Bon Marché dat ernaast ligt. Wijn, sushi,

pasta's, sauzen en nog veel meer

lekkernijen. Als je hier in de buurt woont hoef

je eigenlijk nooit meer uit eten!

Openingstijden
Ma 10:00 - 19:30
Di 10:00 - 19:30
Woe 10:00 - 19:30
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 20:00
Za 09:30 - 20:00
Zo gesloten
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Parijs

Winkelen

Le Bon Marche

24, Rue de Sevres

75007

Parijs

Tel:+33 144 39 80 00

Le Bon Marche is het oudste warenhuis van

Parijs. Verwacht echter geen stoffige boel

maar een uiterst chique en modern

warenhuis met veel meer grandeur en klasse

dan Printemps en LaFayette. Mode,

accessoires en cosmetica van de duurste

merken vind je in dit prachtige compacte

warenhuis. Hier shopt de rich, famous en de

wannabe's van Parijs. Le Bon Marche is echt

een bezoek zeker waard. Loop ook even

binnen bij de naastgelegen luxe supermarkt

La Grande Épicerie.

Openingstijden
Ma 09:30 - 19:00
Di 09:30 - 19:00
Woe 09:30 - 19:00
Do 09:30 - 21:00
Vrij 09:30 - 19:00
Za 09:30 - 20:00

Les Halles

Forum des Halles

75001

Parijs

Tel:

Forum des Halles is de officiële benaming

voor dit ondergrondse winkelcentrum in

hartje Parijs. Hou je van winkelen dan is een

bezoek aan de Hallen zeker de moeite

waard. Je vind er verdeeld over 4

verdiepingen veel bekende (mode)ketens die

dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur open zijn,

alsmede een grote bioscoop en diverse

eetgelegenheden. We geven toe, het hele

complex is even wennen als je er voor het

eerst bent en je raakt er makkelijk de weg

kwijt. Maar als het eens een dag slecht weer

is tijdens je verblijf in Parijs, dan is Les

Halles een prima tijdsbesteding.

Openingstijden
Ma 10:00 - 20:00
Di 10:00 - 20:00
Woe 10:00 - 20:00
Do 10:00 - 20:00
Vrij 10:00 - 20:00
Za 10:00 - 20:00
Zo gesloten

Rue de Rivoli

Rue de Rivoli

75001

Parijs

Tel:

Ga je winkelen in Parijs, sla dan Rue de

Rivoli zeker niet over! Deze lange

winkelstraat is een mekka voor

shopliefhebbers. Alle grote merken zoals

Zara, Mango, H&M en vele Franse ketens

hebben een vestiging in deze winkelstraat.

De straat herbergt naast winkels ook diverse

bezienswaardigheden zoals het Louvre,

Hotel de Ville en ook het beroemde

warenhuis Samaritaine. Tip: Loop eens wat

zijstraten in ten noorden van Rue de Rivoli.

Je komt dan in Le Marais, een wijk met veel

leuke winkeltjes.

 

Openingstijden
Ma 09:30 - 19:00
Di 09:30 - 19:00
Woe 09:30 - 19:00
Do 09:30 - 19:00
Vrij 09:30 - 19:00
Za 09:30 - 19:00
Zo gesloten
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Parijs

Eten & drinken

Music Hall

63 avenue Franklin D. Roosevelt

75008

Parijs

Tel:+33 145 610363

Ben je op zoek naar een trendy restaurant in

Parijs? Dan is Music Hall een regelrechte

aanrader. Dit restaurant is momenteel één

van de populairste restaurants in Parijs. Het

trendy restaurant heeft een fantastische

verlichting die iedere gewenste kleur kan

aannemen. Nog belangrijker, het eten is er

ook fantastisch. Ervaren chefkoks koken

volgens de fusion methode en dat levert

aangename en verrassende

smaakcombinaties op. Restaurant Music Hall

is een aanrader voor iedereen die van

modern, hip & trendy houdt.

Keuken:
Fusion, Lunch, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Buitenterras, Groepen
Voorgerecht:
€ 12-25
Hoofdgerecht:
€ 20-40

Openingstijden
Ma 11:00 - 02:00
Di 11:00 - 02:00
Woe 11:00 - 02:00
Do 11:00 - 02:00
Vrij 11:00 - 02:00
Za 18:00 - 04:00
Zo 18:00 - 02:00

Barrio Latino

46-48, Rue du Fbg St. Antoine

75012

Parijs

Tel:+33 155 78 84 75

Een avond uit in Parijs? Barrio Latino heeft

alles wat je nodig hebt; drinken, eten en

heerlijke latino muziek. Alleen al het pand is

iets bijzonders. Op verschillende etages vind

je hier een restaurant, bar en privé club met

uitzicht op de centrale dansvloer. In het

weekend is het een druk bezochte club,

doordeweeks is het rustiger. Zuid-

Amerikaans hapjes en tapas is wat er vooral

geserveerd wordt. Het eten is eenvoudig en

niet duur, maar het is de ambiance waardoor

Barrio Latino echt een aanrader is.

Keuken:
Finger food, Lunch, Mexicaans, Tapas, Zuid
Amerikaans
Ambiance:
Bistro, Levendig, Bar, Overig
Voorgerecht:
Menu vanaf € 36
Hoofdgerecht:
Menu vanaf € 36

Openingstijden
Ma 12:00 - 02:00
Di 12:00 - 02:00
Woe 12:00 - 02:00
Do 12:00 - 02:00
Vrij 12:00 - 02:00
Za 12:00 - 02:00
Zo 12:00 - 02:00

Kong

1, Rue de Pont Neuf

75001

Parijs

Tel:+33(0)1 40 390 900

Dit is iets heel bijzonders, maar je moet het

weten te vinden. Restaurant Kong is

gevestigd op de bovenste etage van het

moderne kantoorpand van Kenzo in Parijs.

Vanuit het trendy restaurant heb je prachtig

uitzicht op Pont Neuf en de Seine. Het

interieur is geïnspireerd op Geisha's. Het

restaurant heeft 2 etages en de bovenste

etage is ronduit spectaculair. Hier diner je

letterlijk onder sterren.

Keuken:
Fusion, Lunch, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Romantisch, Candlelight
Voorgerecht:
€ 13- 22
Hoofdgerecht:
€ 21 -35

Lunch Diner
Ma 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Di 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Woe 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Do 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Za 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Zo 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
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Parijs

Eten & drinken

Kube

1-5, passage Ruelle

75018

Parijs

Tel:+33(0)1 42 05 2000

Restaurant Kube is eigenlijk meer een bar

dan restaurant, waar je al loungend van

lekkere hapjes geniet. Behorende bij Hotel

Kube is deze trendy hotspot een regelrechte

aanwinst voor Parijs. Leuk om te zien en wat

te gaan drinken of eten. Kube is erg hip en

erg trendy. In de weekenden tref je hier

meestal een live DJ. Ook leuk, de Icekube

ijsbar. Reserveren is hier gewenst.

Keuken:
Finger food, Fusion, Lunch, Tapas, Ontbijt
Ambiance:
Trendy, Bar
Voorgerecht:
Hapjes € 6-15
Hoofdgerecht:
Hapjes € 6-15

Openingstijden
Ma 07:00 - 02:00
Di 07:00 - 02:00
Woe 07:00 - 02:00
Do 07:00 - 02:00
Vrij 07:00 - 02:00
Za 07:00 - 02:00
Zo 07:00 - 02:00

La Gare

19, Chaussée de la Muette

75016

Parijs

Tel:+33 142151531

Iets aparts in dit chique deel van Parijs. La

Gare, een voormalig treinstation, is nu

verbouwd tot trendy en sfeervol restaurant.

Je zit hier letterlijk op de voormalige perrons.

In de oorspronkelijke stationshal is nu een

hippe cocktailbar ondergebracht. Het eten is

eigenlijk het enige wat hier niet zo bijzonder

is. Wel lekker, maar niet erg spannend. Toch

is dat helemaal niet erg, want La Gare is op

zich al een bijzondere beleving.

Keuken:
Frans, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Romantisch, Bar
Voorgerecht:
Menu € 31-36
Hoofdgerecht:
Menu € 31-36

Openingstijden
Ma 12:00 - 01:00
Di 12:00 - 01:00
Woe 12:00 - 01:00
Do 12:00 - 01:00
Vrij 12:00 - 01:00
Za 12:00 - 01:00
Zo 12:00 - 01:00

Le Petit Zinc

11, Rue Saint Benoit

75006

Parijs

Tel:+33(0)1 42 86 61 00

Traditioneel, klassiek en sfeervol. Zo zou je

Le Petit Zinc in Parijs het beste kunnen

omschrijven. In een luxe ambiance eet je

hier lekkere moderne Franse gerechten. Hier

wordt ook een fantastische Fruit de Mer

geserveerd. En bij mooi weer heb je vanaf

het terras een goed uitzicht op de

voorbijgangers.

 

Keuken:
Frans, Vis
Ambiance:
Romantisch, Bistro, Buitenterras
Voorgerecht:
€ 9-20
Hoofdgerecht:
€ 17,50-38

Openingstijden
Ma 12:00 - 00:00
Di 12:00 - 00:00
Woe 12:00 - 00:00
Do 12:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 00:00
Za 12:00 - 00:00
Zo 12:00 - 00:00
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Parijs

Eten & drinken

Spoon food & wine

14, Rue Marignan

75008

Parijs

Tel:+33 (0) 1 40 76 34 44

Sterrenkok Alain Ducasse was toen hij in

1998 Restaurant Spoon opende zijn tijd ver

vooruit. Mede omdat Spoon voortdurend blijft

vernieuwen is het restaurant tot op de dag

van vandaag één van de meest hippe

restaurants in Parijs. De combinatie van

Aziatische, Europese en Franse invloeden

maken de gerechten tongstrelend. Tip: wil je

niet teveel geld uitgeven ga dan lunchen; er

is een speciaal lunchmenu voor € 33. Wel op

tijd reserveren, het restaurant kent een grote

wachtlijst.

Keuken:
Aziatisch fusion, Fusion, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Populair
Voorgerecht:
€ 16-20
Hoofdgerecht:
€ 20-47

Lunch Diner
Ma 12:00 - 14:30 19:30 - 22:30
Di 12:00 - 14:30 19:30 - 22:30
Woe 12:00 - 14:30 19:30 - 22:30
Do 12:00 - 14:30 19:30 - 22:30
Vrij 12:00 - 14:30 19:30 - 22:30
Za gesloten gesloten
Zo gesloten gesloten

Restaurant Zebra Square

3 Place Clément Ader

75016

Parijs

Tel:+33(0)1 44 14 91 91

Dat Parijs ook moderne restaurants heeft

bewijst dit bijzondere restaurant. Zebra

Square heeft een Brits aandoende inrichting

met lounge gedeelte, later op de avond een

DJ en natuurlijk lekker eten. Dit restaurant

hoort bij het artiestieke hotel Square.

Reserveer wel tijdig want dit is een populaire

eetgelegenheid. 

Keuken:
Frans, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Bistro, Zakelijk, Bar
Voorgerecht:
€ 10-20
Hoofdgerecht:
€ 20-40

Lunch Diner
Ma 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
Di 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
Woe 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
Do 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
Vrij 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
Za 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
Zo 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00

Georges

Place Georges Pompidou, 6e etage

75004

Parijs

Tel:+33 144 78 47 99

Restaurant Georges is gevestigd op de 6e

etage boven het Centre Pompidou in Parijs.

Een geweldig en zeer modern restaurant met

superuitzicht over de stad. Regelmatig

draaien bekende Parijse DJ's er heerlijke

house en lounge muziek. Dit restaurant is

populair bij de jetset van Parijs en niet alleen

vanwege de locatie, de uitstekende keuken

draagt hier zeker aan bij.

Keuken:
Frans, Fusion, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Chic, Levendig
Voorgerecht:
€ 10-15
Hoofdgerecht:
€ 28-30

Openingstijden
Ma 12:00 - 00:00
Di gesloten
Woe 12:00 - 00:00
Do 12:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 00:00
Za 12:00 - 00:00
Zo 12:00 - 00:00
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Parijs

Eten & drinken

Curieux Spaghetti Bar

14 Rue Saint-Merri

75004

Parijs

Tel:+33(0)1 42727597

Dit Italiaanse restaurant in Parijs is een

regelrechte hit. Dit restaurant doet eerder

denken aan een trendy sushitent dan aan

spaghetti. De kaart bevat een groot aantal

spaghetti en noodlegerechten. Bestel je met

meerdere personen hetzelfde, dan komt er

een gezellige spaghettipan op tafel te staan.

Naar mate de avond vordert gaat de muziek

harder. Dit restaurant is 's avonds erg

levendig en de bar is in het weekend tot laat

open. De spaghetti is lekker maar ga hier

niet heen om superieur Italiaans te eten.

Keuken:
Fusion, Italiaans, Lunch, Vegetarisch
Ambiance:
Trendy, Bar, Cocktailbar
Voorgerecht:
€ 6 - € 12,-
Hoofdgerecht:
€ 12 - € 25,-

Openingstijden
Ma 12:00 - 02:00
Di 12:00 - 02:00
Woe 12:00 - 02:00
Do 12:00 - 04:00
Vrij 12:00 - 04:00
Za 12:00 - 04:00
Zo 12:00 - 04:00

Hotel du Nord

102 Quai de Jemmapes

75010

Parijs

Tel:+33 140 40 78 78

Restautant Hotel du Nord is erg populair bij

de Parijse dertigers. Het pand en de locatie

geven het restaurant een speciaal

karakter. Eind 19e eeuw kwamen hier de

arbeiders na een dag hard werken en in de

jaren '30 werd Hotel du Nord wereldberoemd

dankzij een film van Marcel Carné. Trendy,

modern en een tikje retro, Hotel du Nord is

een aanrader voor iedereen die de Parijse

toeristen wil ontvluchten en een vleugje

historie wil proeven uit vervlogen tijden.

Keuken:
Frans, Lunch, Vis, Streekgerechten
Ambiance:
Trendy, Populair, Brasserie, Retro
Voorgerecht:
€ 8-15
Hoofdgerecht:
€ 18-30

Lunch Diner
Ma 12:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Di 12:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Woe 12:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Do 12:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Za 12:00 - 15:00 20:00 - 00:00
Zo 12:00 - 15:00 20:00 - 00:00

Atelier Maître Albert

1, Rue Maître Albert

75005

Parijs

Tel:+33 (0)1 56 81 30 01

Atelier Maître Albert in Parijs is een

restaurant waar je kunt grillen. Rundvlees,

varkensvlees, gevogelte of vis, je kunt het

allemaal gegrild en wel op je bord krijgen.

Wat dit restaurant bijzonder maakt is dat je

als gast zelf je tafel mag kiezen. Je hebt

bijvoorbeeld de keus om bij de enorme

openhaard te zitten. Lijkt je dit te warm, dan

kun je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om in

de wijnbar te eten. Moet je nog even

wachten op je gezelschap, dan kun je in de

bibliotheek-ruimte genieten van een sigaar of

een drankje.

Keuken:
Grill, Lunch
Ambiance:
Trendy, Modern
Voorgerecht:
€ 9,50 - 18,00
Hoofdgerecht:
€ 19,50 - 29,00

Lunch Diner
Ma 12:00 - 14:30 18:30 - 00:00
Di 12:00 - 14:30 18:30 - 00:00
Woe 12:00 - 14:30 18:30 - 00:00
Do 12:00 - 14:30 18:30 - 01:00
Vrij 12:00 - 14:30 18:30 - 01:00
Za gesloten 18:30 - 01:00
Zo gesloten 18:30 - 00:00
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Parijs

Uitgaan

Barrio Latino

46-48, Rue de Fbg St Antoine

750012

Parijs

Tel:+33 155788475

De populaire club Barrio Latino in Parijs telt

maar liefst 4 verdiepingen. Van restaurant tot

cocktailbar, met een prachtig uitzicht op de

centrale dansvloer. Barrio Latino is een

populaire club met een Zuid-Amerikaans

karakter. De muziek gaat harder naarmate

de avond vordert en de DJ draait Latijns

Amerikaans platen afgewisseld met moderne

dansbare housemuziek.

Openingstijden
Ma 12:00 - 02:00
Di 12:00 - 02:00
Woe 12:00 - 02:00
Do 12:00 - 02:00
Vrij 12:00 - 02:00
Za 12:00 - 02:00
Zo 12:00 - 02:00

Le Cafe Marly

93 Rue de Rivoli

75001

Parijs

Tel:+33 149260660

Maak voor of na een bezoek aan het Louvre

een relaxte stop bij Le Cafe Marly. Het is een

trendy café met allure. Vanuit een luie stoel

is het heerlijk mensen kijken die in de rij

staan voor het Louvre Museum. Je kunt er

ook lekkere gerechtjes krijgen, zowel voor

ontbijt, lunch als diner. Vrij prijzig, maar

zeker het geld waard. Le Cafe Marly is

tevens een populaire hangout voor bekende

mensen, dus wie weet wie je tussen de

bezoekers nog tegen het lijf loopt.

Openingstijden
Ma 08:00 - 02:00
Di 08:00 - 02:00
Woe 08:00 - 02:00
Do 08:00 - 02:00
Vrij 08:00 - 02:00
Za 08:00 - 02:00
Zo 08:00 - 02:00

CAB

2 place du Palais Royal

75001

Parijs

Tel:+33 158625 625

CAB club is al sinds jaren een van de

populairste chique clubs van Parijs. Hier

vinden naast vele privé parties, bekende

feesten plaats met gerenommeerde DJ's.

Niet vreemd dus dat de gasten die hier

komen tot een bepaald soort publiek

behoren dat hip en trendy is. Ga hier niet

heen om even een biertje te drinken want

zo'n soort club is het niet. Gasten drinken

hier champagne (prijzen vanaf €200 per

fles), cocktails en natuurlijk rum, whisky en

gin. Kom je binnen, dan ben je verzekerd

van een exclusieve avond uit in Parijs!

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe gesloten
Do 01:00 - 05:00
Vrij 01:00 - 05:00
Za 01:00 - 05:00
Zo gesloten
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Parijs

Hotels

L'Empire

Rue de l'arbre sec

75001

Parijs

Tel:+33 (0)1 40 15 06 06

Overnachten in een luxe modern 4 sterren

hotel in hartje Parijs dat kan bij Hotel

L'Empire. De locatie is zeer centraal in een

zijstraat van Rue Rivoli en vlakbij het Louvre.

Het hotel is zeer modern met voor Parijse

begrippen zeer ruime soundproof kamers

voorzien van een houten vloer, kingsize bed

en alle faciliteiten die bij een dergelijk hotel

horen. Het ontbijt is uitgebreid en de service

van het hotel zeer goed maar dat mag je ook

verwachten voor de prijs die je betaald om

hier te overnachten. Een zeer goed hotel.

Bekijk de prijs en beschikbaarheid van dit

hotel op Youropi.com.

Stijl:
Design hotel, Luxe, Modern
Gemiddelde prijs: vanaf € 200

The Five Hotel

3, Rue Flatters

75005

Parijs

Tel:+33(0) 1 43 31 74 21

Je kunt je afvragen of The Five Hotel in

Parijs niet een beetje is doorgeslagen met

het trendy interieur. Bijzonder is het wel. Dit

boutique style designhotel ligt in Quartier

Latin en dat is natuurlijk ideaal. Gratis Wifi

zien we ook graag. De kamers zijn uiteraard

klein, het blijft tenslotte Parijs, maar je hebt

er alles. Stap het hotel binnen en daarmee

betreed je een andere wereld. Een

kunstgalerie bij de receptie, een korte film in

de lift, de unieke sfeer de kamer met het

verbazingwekkende licht, een geur naar

keuze en Emmerique's gelakte porselein.

Boek nu dit bijzonder hippe hotel op

Youropi.com.

Stijl:
Hip&Trendy, Design hotel, Modern
Gemiddelde prijs: € 150

Hotel Costes K

81 Avenue Kleber

75016

Parijs

Tel:+ 33 1 44 05 75 75

Dat niet alle hotels in Parijs oubollig en suf

zijn bewijst dit moderne en luxueuze hotel

Costes K. Gelegen in het 16e

arrondissement is dit hotel een ideale

verblijfplaats voor diegenen die van moderne

inrichtingen, luxe en comfort houden en

tevens op een supercentrale locatie in Parijs

willen overnachten. Dit hotel is bovendien

een oase van rust met een wellnesscenter

van topkwaliteit met een binnenbad van

zwart graniet, sauna, hamam, jacuzzi,

fitnesscentrum en massagekamer. Eerdere

gasten roemen de rustige ruime kamers en

de centrale ligging. Voor de verwende

reiziger een tophotel, dat niet zal

teleurstellen. Boek nu dit hotel op

Youropi.com.

Stijl:
Chic, Luxe, Modern
Gemiddelde prijs: € 220
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Parijs

Activiteiten

Moulin Rouge

82, Boulevard de Clichy

75018

Parijs

Tel:+33 (0) 153 098 282

De Moulin Rouge in Parijs is al jaren een

topattractie. Deze beroemde nachtclub

spreekt bij iedereen tot de verbeelding. Het

theater presenteert een wervelende show

met dans, internationale acts en natuurlijk de

bekende mooie vrouwen die in schitterende

sexy kostuums op het podium hun kunsten

vertonen. Moulin Rouge heeft 2 sessies per

avond; om 21.00 en 23.00 uur. Toegang

vanaf € 92,- voor alleen de show en € 150,-

inclusief diner en champagne. Niet goedkoop

maar wil je een bijzonder avond uit, dan is dit

het geld zeker waard!

Openingstijden
Ma 19:00 - 00:00
Di 19:00 - 00:00
Woe 19:00 - 00:00
Do 19:00 - 00:00
Vrij 19:00 - 00:00
Za 19:00 - 00:00
Zo 19:00 - 00:00

Tour Montparnasse

33, Avenue du Maine

75014

Parijs

Tel:+31(0)1 45 38 52 56

Parijs vanaf 196 meter hoogte zien inclusief

zicht op de Eiffeltoren? Bezoek Tour

Montparnasse en ga met een ultrasnelle lift

naar de 56e etage van de enigste

wolkenkrabber in Parijs. Is de 56e etage niet

hoog genoeg? Dan kun je ook nog het

dakterras op vanwaar je werkelijk een

schitterend uitzicht hebt op de stad en

omgeving. Tip: In de zomer is de Tour

Montparnasse een uur langer open tot 23.00

uur, zodat je ook 's avonds laat kunt

genieten van het uitzicht op de lichtstad.

Openingstijden
Ma 09:30 - 22:30
Di 09:30 - 22:30
Woe 09:30 - 22:30
Do 09:30 - 22:30
Vrij 09:30 - 22:30
Za 09:30 - 23:00
Zo 09:30 - 22:30

Palais de Tokyo

13, avenue du Président Wilson

75007

Parijs

Tel:+33 147 23 54 01

Voor degenen die het Louvre al hebben

gezien of eens wat anders willen bezoeken

is het Palais de Tokyo een goed alternatief.

In een imposant gebouw tegenover de

Eiffeltoren huisvest dit ultramoderne

museum met grote collectie hedendaagse

kunst. Sommigen komen een kijkje nemen

alleen al voor het gebouw, anderen komen

voor de wisselende kunstcollecties en

exposities rondom moderne en

hedendaagse beeldende kunst.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 12:00 - 21:00
Woe 12:00 - 21:00
Do 12:00 - 21:00
Vrij 12:00 - 21:00
Za 12:00 - 21:00
Zo 12:00 - 21:00
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Parijs

Activiteiten

Sacré Coeur Parijs

Parvis du Sacre Coeur

750018

Parijs

Tel:+33(0)153418900

Eén van de meeste bezochte attracties van

Parijs is de roomwitte kerk Sacré Coeur in de

romantische wijk Montmartre. De één gaat

speciaal voor de kerk, de ander voor het

mooie uitzicht vanaf de 'Butte Montmartre'.

Wij gaan voor het laatste en combineren dat

met een bezoek aan de pittoreske wijk

Montmartre, dat eigenlijk net een klein dorp

is. De klim naar de Sacré Coeur is een leuke

wandeling door een park en eenmaal boven

heb je een prachtig uitzicht op Parijs,

inclusief de Eiffeltoren. Wie dit niet genoeg

vindt, kan de kerk ook ingaan en daar de

toren beklimmen voor een nóg hoger uitzicht.

De Sacré Coeur en Montmartre met het

Place du Tetre en Place Pigalle is een leuk

uitstapje, waar je zeker een middag voor wil

uittrekken.

Openingstijden
Ma 06:00 - 22:00
Di 06:00 - 22:00
Woe 06:00 - 22:00
Do 06:00 - 22:00
Vrij 06:00 - 22:00
Za 06:00 - 22:00
Zo 06:00 - 22:00

Boottocht over de Seine

Port de la Bourdonnais

75007

Parijs

Tel:+33(0)1 40627510

Varen over de Seine in Parijs. Tja, het is

toeristisch maar negeer de toeristen en

geniet gewoon vanaf het water van een van

de mooiste steden ter wereld! Parijs ziet er

vanaf het water weer heel anders uit dan op

straatniveau. Het handige aan de boottocht

van Batobus is dat je op 8 punten kunt op-

en afstappen: Eiffeltoren, Musée d'Orsay, St-

Germain, Notre-Dame, Jardin des Plantes,

Hotel de Ville, Louvre en de Champs-Élysée.

Daarmee is de Batobus ook een prima

vervoersmiddel voor toeristen en scheelt het

een hoop lopen.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Ballonvaren Parijs

2, Rue de la Montagne de la Fage

75015

Parijs

Tel:+33 144 26 2000

Parijs zien van bovenaf maar geen zin om in

de rij van de Eiffeltoren te staan? Ga dan

naar het Parc André Citroën, inderdaad van

de gelijknamige auto's, en stap in de Ballon.

Hiervandaan heb je een fantastisch uitzicht

over de stad. We geven toe, echt

ballonvaren is het niet, want de ballon blijft

immers vast zitten aan een touw. Hoog ga je

echter wel, vanaf 150 meter kun je de stad

Parijs en het park goed bekijken.

Openingstijden
Ma 09:00 - 18:00
Di 09:00 - 18:00
Woe 09:00 - 18:00
Do 09:00 - 18:00
Vrij 09:00 - 18:00
Za 09:00 - 18:00
Zo 09:00 - 18:00
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Parijs

Activiteiten

Museum Carnavalet

23, Rue de Sévigné

75003

Parijs

Tel:+33 144 59 58 58

De rijke en roerige historie van Parijs is wat

Museum Carnavalet vertelt. Het museum is

gevestigd in Hôtel Carnavalet dat stamt uit

1548 en ligt in hartje Le Marais, één van de

oudste wijken van de stad. Het ontstaan van

Parijs en de woelige tijden die de stad kende

vormen een fascinerend verhaal dat aan de

hand van foto's, schilderingen en exposities

wordt verteld. De toegang tot dit leerzame

museum is overigens gratis.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00

Opera

Place de l'opera

75009

Parijs

Tel:+ 33 825 05 44 05

De Parijse Opera doet ons meteen denken

aan het boek en de musical ´Het spook van

de Opera´. In de opera Palais Garnier heerst

echter totaal geen spookachtige stemming.

Het fantastische gebouw en voormalig paleis

doet tegenwoordig dienst als o.a.

concertgebouw voor opera's en balletten.

Ook als je niet van opera's houdt is een

bezoek aan dit gebouw echt een aanrader.

Eén en al pracht en praal zoals je verwacht

van de stijl Napoleon III die de opera liet

bouwen tussen 1860 en 1875. Het gebouw is

dagelijks vrij of onder begeleiding te

bezichtigen van 10.00 - 17.00 uur.

Openingstijden
Ma 10:00 - 17:00
Di 10:00 - 17:00
Woe 10:00 - 17:00
Do 10:00 - 17:00
Vrij 10:00 - 17:00
Za 10:00 - 17:00
Zo 10:00 - 17:00

Jardin des Plantes

Jardin des Plantes

75005

Parijs

Tel:

Op de linkeroever van Parijs ligt dit prachtige

stadspark, Jardin des Plantes. Letterlijk

betekent dit Plantentuin en hier vind je dan

ook ruim 10.000 verschillende soorten

planten in de botanische tuin. Verder heeft

dit Parijse stadspark een dierentuin en twee

musea: het Nationaal Natuurhistorisch

Museum en het Museum der Evolutie. Ook is

hier een speciale wintertuin en Alpinetuin

met 2000 plantensoorten uit het

hooggebergte. Een uniek park in hartje

Parijs! Tip: In de zomermaanden kun je

langer in het park blijven, tot 19.45 uur.

Openingstijden
Ma 08:00 - 17:30
Di 08:00 - 17:30
Woe 08:00 - 17:30
Do 08:00 - 17:30
Vrij 08:00 - 17:30
Za 08:00 - 17:30
Zo 08:00 - 17:30
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Activiteiten

Place des Vosges

Place des Vosges

75004

Parijs

Tel:-

Midden in de drukke wijk le Marais (4e

arrondissement) ligt Place des Vosges. Dit

stadspark behoort tot de oudste parken van

de stad en heeft het karakter van een

dorpsplein. Place des Vosges

(Vogezenplein) wordt aan 4 kanten omgeven

door chique restaurants, hotels en galerieën

die onder prachtige arcadebogen gevestigd

zijn. Het plein/park zelf wordt druk bezocht

door de Parijzenaars die er met mooi weer

een meegebrachte lunch nuttigen. Place des

Vosges is een must-do tijdens je citytrip naar

Parijs!

Openingstijden

Boulevard Saint Germain

Boulevard Saint Germain

75006

Parijs

Tel:-

Dit is één van de bekendste straten van

Parijs. Boulevard Saint Germain is vaak

bezongen en beschreven en dat heeft alles

te maken met de kunstenaars die hier in de

jaren ´70 neerstreken. Inmiddels hebben zij

de buurt alweer verlaten en zijn aan de

Boulevard Saint Germain steeds meer

galerieën, modeontwerpers met boetieks en

chique restaurants te vinden. Maak een

wandeling over de Boulevard Saint Germain

en strijk eens neer op een van de vele

terrassen. Er is heel wat te zien en te

bekijken. Tip: Plan een ochtend of middag

en bezoek ook het nabijgelegen Rue de

Rennes, Rue du Bac en Rue de Sevres.

 

Openingstijden

Pantheon

Place du pantheon

75005

Parijs

Tel:+33 14421 800

Het Pantheon in Parijs staat middenin de

wijk Quartier Latin, in het 5e arrondissement.

Oorspronkelijk was het gebouw als een kerk

gewijd aan Sainte-Geneviève, maar

tegenwoordig staat het bekend als

begraafplaats van beroemde Fransen. Onder

het Pantheon vind je dan ook een enorm

grote crypte waar veel bekende mensen zijn

begraven. Pierre en Marie Curie, Victor Hugo

en de generatie Jean-Baptisten zijn een paar

beroemde van de Fransen die in de crypte

liggen. Daarnaast heb je vanaf het Pantheon

een prachtig uitzicht op de wijk Quartier

Latin. Tip: In de maanden april tot

september is het Pantheon een half uurtje

langer open.

 

Openingstijden
Ma 10:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00
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Activiteiten

Eiffeltoren

Champ de Mars

Parijs

Tel:+33 14411 2323

Het is al tientallen jaren dé toeristentrekker

van Parijs: de Eiffeltoren. Ooit gebouwd als

trekpleister voor de wereldtentoonstelling

van 1889 en nu één van de drukste attracties

van de stad. En dan moet je bedenken dat

men in eerste instantie de toren wilde

afbreken! Daar werd gelukkig een stokje

voor gestoken en sindsdien staat dit gebouw

symbool voor deze stad. Heb je geen

hoogtevrees en wil je een mooi uitzicht over

Parijs, dan mag een bezoek aan de

Eiffeltoren niet worden overgeslagen. Tip:

Ga je echt voor het uitzicht naar de

Eiffeltoren? Overweeg dan om naar de Tour

Montparnasse te gaan. Vanaf deze

wolkenkrabber heb je een veel mooier

uitzicht (incl. de Eiffeltoren), het is goedkoper

en veel minder druk.

Openingstijden
Ma 09:30 - 23:00
Di 09:30 - 23:00
Woe 09:30 - 23:00
Do 09:30 - 23:00
Vrij 09:30 - 23:00
Za 09:30 - 23:00
Zo 09:30 - 23:00

Ecole Militaire

1 place Joffre

Parijs

Tel:

De Ecole Militaire of Militaire school in Parijs

werd gebouwd in 1751 en was bedoeld als

onderkomen en opleidingscentrum van de

arme adel die wilden strijden en hun leven

opofferen voor de koning. Het gebouw is één

van de mooiste voorbeelden van Franse 18e

eeuwse bouwkunst en staat op een centrale

plek, aan het einde van het Champs de

Mars. Napoleon Bonaparte heeft hier zijn

militaire kennis opgedaan. Nu zijn er

instituten voor hoger militair onderwijs

gevestigd. Het gebouw is individueel te

bezoeken, maar ook onder leiding van een

gids en herbergt een mooie collectie wapens

en andere militaire voorwerpen.

Openingstijden

Notre Dame

6, Place du parvis-Notre-Dame

75004

Parijs

Tel:

Wie kent hem niet, de klokkenluider van

de Notre Dame in Parijs. De kathedraal is

mede door dit verhaal bekend geworden. Hij

is zelfs zo populair dat de kathedraal meestal

vol zit met meer toeristen, dan met

gelovigen. In deze kathedraal worden 3

relikwieën van Christus bewaard: een stuk

uit het kruis van Jezus, zijn doornenkroon en

één van de nagels waarmee hij gekruisigd

werd. De Notre Dame is met haar

kunstwerken, legendarische waterspuwers

en haar orgel met 7000 pijpen een klassieker

tijdens je stadsbezoek in Parijs.

Openingstijden
Ma 08:00 - 18:30
Di 08:00 - 18:30
Woe 08:00 - 18:30
Do 08:00 - 18:30
Vrij 08:00 - 18:30
Za 08:00 - 18:30
Zo 08:00 - 18:30
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Activiteiten

Musee de la Vie
Romantique
16, Rue Chaptal

75009

Parijs

Tel:+33 (0)1 5531 9567

Musee de la Vie Romantique in Parijs is

eigenlijk een huis van de oorspronkelijk

Nederlandse schilder een beeldhouwer Ary

Scheffer (1795-1858). Dit sfeervolle museum

dompelt de bezoeker onder in de leefwereld

van de romantici uit de late 18e eeuw.

Collecties van souvenirs en werken van

kunst, gegeven aan de stad Parijs, zijn hier

te bezichtigen. Er zijn diverse vertrekken in

dit museum te bezoeken, bijvoorbeeld het

atelier van Scheffer. Hier zijn naast doeken

en de schildersezel van Scheffer ook

meubels, foto's en andere voorwerpen te

zien. Er worden rondleidingen gegeven en

mocht je een ruimte willen huren in dit

museum, dan is dit ook mogelijk.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00

Hotel des Invalides

129, Rue de Grenelle

75007

Parijs

Tel:0810 11 33 99

Hotel des Invalides in Parijs werd in 1671

gebouwd door de Zonnekoning Lodewijk

XIV. Dit gebouw was een hospitaal voor alle

soldaten die moesten revalideren van de

vele veldslagen die in opdracht van de

Zonnekoning werden uitgevochten. Daar

stamt de naam ook vanaf. Tegenwoordig is

in het Hotel des Invalides een legermuseum

gevestigd, Musée de l´Armée, waar je

verschillende historische wapens en artillerie

kun bezichtigen. Ook staat hier de graftombe

van de als banneling gestorven Napoleon

Bonaparte. Een prachtig gebouw met een

rijke geschiedenis.

Openingstijden
Ma 10:00 - 17:00
Di 10:00 - 17:00
Woe 10:00 - 17:00
Do 10:00 - 17:00
Vrij 10:00 - 17:00
Za 10:00 - 17:00
Zo 10:00 - 17:00

Fietsverhuur Parijs

59, rue du Cardinal Lemoine

75005

Parijs

Tel:+33 143 54 19 95

Op een oer-Hollandse fiets Parijs verkennen.

Dat kan met de huurfietsen van Gepetto &

Velos. Parijs is de laatste jaren steeds

aantrekkelijker geworden voor fietsers. Er

zijn diverse fietspaden aangelegd en de stad

leent zich dan ook uitstekend voor een leuke

fietstocht. Gepetto & Velos verhuurt diverse

modellen fietsen en extra handig voor de

Nederlanders is dat de eigenaresse uit

Nederland komt. Dat maakt het taaltechnisch

toch allemaal wat eenvoudiger. Gepetto &

Velos biedt ook georganiseerde fietstochten

in Parijs aan.

Openingstijden
Ma 10:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo gesloten
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Parijs

Evenementen

Evenementen in Parijs
Parijs is een stad in beweging en ieder jaargetijde is er wel wat te doen. Het aanbod in evenementen is zeer breed met voor ieder wat wils. Zo zijn er grote

evenementen die de gehele stad in beslag nemen zoals Fete de la Musique of de Parijse viering van 14 juli: Fête de la Fédération. Daarnaast vinden er

ieder jaar tentoonstellingen en sportevenementen plaats die bezoekers van over de hele wereld trekken. Daartegenover staan kleine buurtfeesten en

markten, die je per toeval ontdekt tijdens een wandeling door de Parijse arrondissementen. Wanneer je Parijs ook bezoekt, er is altijd wat te doen. Bekijk

onderstaand overzicht om te zien welke evenementen plaats vinden in Parijs tijdens jouw bezoek aan deze geweldige stad.

Kerstshoppen

Begin: 01-11-2011 Eind: 31-01-2012

Adres: Centrum

Parijs met kerst. Nergens kun je zo goed kerstshoppen als in de romantische lichtstad

Parijs!

winteruitverkoop

Begin: 11-01-2012 Eind: 08-02-2012

Adres: centrum

In Parijs is de uitverkoop een grootse traditie die veel toeristen trekt. De

winteruitverkoop start 11 januari 2012 en duurt ongeveer een maand.
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Evenementen

Festival d'Automne

Startdatum: 01-09-2011

Einddatum: 25-12-2011

156 Rue de Rivoli

Parijs

+33 142961227

Het herfstfestival in Parijs vindt jaarlijks

plaats vanaf september en eindigt in

december. Al 35 jaar kan het publiek

genieten van kunst, opera, theater en nog

vele andere podiumstijlen. Het zijn allemaal

Franse producties. Het festival richt zich op

een breed publiek er is dus ook voor ieder

wat wils. Wil je wat van de Franse

producties zien dan moet je het

leuke Festival d'Automne meemaken.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Kerstmarkt La Défense

Startdatum: 23-11-2011

Einddatum: 27-12-2011

Paris de la Défense

Parijs

De kerstmarkt bij L' Arche de la Défense in

Parijs is werkelijk een prachtige

kerstmarkt. De kerstmarkt is vooral 's avonds

een van de hoogtepunten van de stad.

De kerstmarkt èn de La Défense zijn dan

prachtig verlicht waardoor

het kerstgevoel optima forma aanwezig is.

De vele chaletjes en tentjes stallen hun leuke

kerstspulletjes hier uit en natuurlijk zijn er

volop warme dranken en lekkere hapjes te

verkrijgen. Deze kerstmarkt is het bewijs dat

je tussen moderne hoogbouw een gezellige,

warme sfeer kunt creeren.

Openingstijden
Ma 10:00 - 19:30
Di 10:00 - 19:30
Woe 10:00 - 19:30
Do 10:00 - 19:30
Vrij 10:00 - 19:30
Za 11:00 - 20:00
Zo 11:00 - 20:00

Kerstmarkt Blvd St-
Germain-des-Prés

Startdatum: 02-12-2011

Einddatum: 02-01-2012

Boulevard Saint-Germain-des-Prés

Parijs

Boulevard Saint-Germain-des-Prés bruist

tijdens de feestdagen van gezelligheid. Zo

vind je er naast de kerstmarkt ook het dorp

van de kerstman. De kerstmarkt bestaat uit

vele kraampjes en chalets met heerlijke

streekproducten, typische kerstspullen en

leuke kerstcadeaus. Deze kerstmarkt wordt

door vele bestempeld als de gezelligste

kerstmarkt van Parijs.

Openingstijden
Ma 10:00 - 20:00
Di 10:00 - 20:00
Woe 10:00 - 20:00
Do 10:00 - 20:00
Vrij 10:00 - 20:00
Za 10:00 - 20:00
Zo 10:00 - 20:00
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