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Introductie

München
München staat bekend als de stad met de hoogste levenskwaliteit in Duitsland.
Uitstekende horeca, vele groengebieden, een gemoedelijke sfeer en de unieke
ligging van deze metropool aan de rivier de Isar én aan de voet van het
Alpengebergte maken van München een bevoorrechte stad. Het centrum van
de Beierse hoofdstad staat bol van historische bouwwerken en is sfeerbepalend
voor het traditionele karakter van de stad. Zelfs de jongste generatie bewoners
van München draagt met trots de traditionele levensstijl van de stad uit met
Lederhosen, biergartens en brezels. Dit komt het beste tot uitdrukking in het
'vijfde seizoen' van de stad: het jaarlijkse Oktoberfest dat met 6 miljoen
bezoekers het grootste bierfestival ter wereld is. Het voormalige Koninklijk
paleis met de naastgelegen Opera zijn samen met de Pinakotheken en het
Deutsches museum het visitekaartje van een cultureel sterk ontwikkelde stad.
De moderne kant van München komt tot uitdrukking in de levendige stadswijken
rond het centrum. Haidhausen, Gärtnerplatzviertel en vooral Westend zijn
wijken die hip en happening zijn en ook het bekende BMW-Welt is een bewijs
van de vooruitstrevendheid die München tot een veelzijdige stad maakt. Verken
het historische centrum, ontdek de moderne stadsdelen, strijk neer in een van
de talrijke binnenhofjes of biergartens en ontdek de unieke levensstijl van
München. Deze stad heeft alle ingrediënten in huis voor een leuke en
ontspannen citytrip.

München in het kort
München is een stad met meer dan een miljoen inwoners, een commerciële
hub, een stad met internationale beurzen, de thuisbasis van twee belangrijke
stadsuniversiteiten en vooral ook een belangrijke toeristische bestemming.
Ondanks de internationale allure staat de stad bekend om de relaxte
levenswijze waarin gepaste stijl een belangrijke rol speelt. Met de alpen op
minder dan een uur rijden kun je een dagje skiën combineren met het
verkennen van het stijlvolle nachtleven. Zelfs in de winter is München een
aangename bestemming wanneer cafés nog altijd terras voeren met kachels en
warme kleedjes. München is ook een tolerante stad met een vruchtbare bodem
voor nieuwe culinaire ontwikkelingen die je vooral in de stadsgebieden buiten
het centrum kunt ontdekken. München staat bekend om een van de meest
gebruiksvriendelijke en efficiënte steden op het gebied van openbaar vervoer.
Ook de vele wandel- en fietspaden dragen bij aan een stad die zich gemakkelijk
laat verkennen.
 
Oriëntatie
Het centrum van München is vrij uitgestrekt. Zeker wanneer je ook de wijken
rond het centrum wil verkennen, is het sterk aan te raden gebruik te maken van
het openbaar vervoer of een fiets te huren. In het centrum kun je jezelf
gemakkelijk oriënteren aan de hand van de twee grote pleinen. Het grootste
plein is Marienplatz, het absolute centrum van de stad. Het centraal station van
München ligt op minder dan 1 kilometer ten westen van Marienplatz. Kaufinger
strasse, die overgaat in Neuhauser strasse, is één lange weg van Marienplatz
naar dit station. Marienplatz wordt door de Theatinerstrasse met het tweede
grote plein in de stad verbonden: Odeonsplatz. Direct onder Marienplatz vind je
ook de Viktualienmarkt: een dagelijkse warenmarkt in typisch Beierse sfeer,
inclusief levendige biergarten. Aan de noord-oostzijde van Marienplatz ligt de
Residentie (het voormalig Koninklijk Paleis) aan Max-Joseph Platz, met
daarnaast de Opera aan de Maximilianstrasse: de duurste winkelboulevard van
de stad. De rivier de Isar stroomt door de oostelijke zijde van de stad in
noordelijke richting.
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Map

A - Sushi & Soul B - Monsoon

C - Kaisergarten D - YUM

E - Guido al Duomo F - Augustiner

G - Monsieur Hu H - Austernkeller

I - Cocoon J - Daylesford Organic

K - L & I L - Lemar

M - Ocui N - Oskar Maria

O - Showroom P - Toshi

Q - Luigi Tambosi R - Marais

S - Servus Heimat T - Schmalznudel cafe Frischhut

U - Radspieler V - Marcel Ostertag

W - KARE X - Dallmayr

Y - Obacht' Z - Schokoladen

Niet op de kaart:

1 - Cosi Basar 2 - Bayerischer Hof

3 - Metropol 4 - La Maison

5 - Residenz Museum 6 - BMW Welt

7 - Neue Pinakothek 8 - Alte Pinakothek

9 - Schloss Nymphenburg 10 - Münchner Stadtmuseum

11 - Museum Brandhorst 12 - Fiets huren

13 - City tour per bus 14 - Haus der Kunst

15 - St Peterskerk beklimmen 16 - Verkeersmuseum

17 - Hofbräuhaus 18 - Augustiner Bräustuben

19 - Havana club 20 - P1

21 - Falk's bar 22 - Bar Commercial

23 - Fasching 24 - Kerstmarkt

25 - Tollwood Winter Festival 26 - Starkbierzeit
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Handige informatie

Met NS Hispeed naar München
Met de trein reis je gemakkelijk en relaxed naar München. Geen
files, geen parkeerstress… lekker gaan zitten en heerlijk uitgerust
arriveren. Voor de prijs hoef je het niet te laten: een prima alternatief
voor de auto! Bovendien spaar je de kosten uit van een
milieusticker op je auto, die in München verplicht is.
 
Met ICE International comfortabel naar München
Onbezorgd en milieuvriendelijk rechtstreeks naar München reizen: dat
doe je met ICE International. ICE  International naar München vertrekt 7x
per dag vanaf Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Arnhem. In
Frankfurt of Mannheim maak je  één eenvoudige overstap op hetzelfde
perron.
 
Je plekje in de hogesnelheidstrein reserveer je gewoon thuis vanaf je
computer op www.NSHispeed.nl. Je ticket print je zelf met homeprint.
Makkelijker kan het niet. Wanneer je vroeg boekt,  maak je de grootste
kans op het voordeligste tarief. Voor de hogesnelheidstrein gelden
namelijk verschillende tarieven, waarvan de laagste beperkt beschikbaar
zijn. Je kunt al drie maanden voor vertrek boeken. Een ticket naar
München is er al vanaf € 59! Boek dus vroeg voor de laagste prijs en de
langste voorpret. Gelijk doen!
 
Reizen met ICE International is comfortabel en relaxed. Kies je favoriete
zithouding in je stoel met verstelbare rugleuning en luister naar een
muziekje op je hoofdtelefoon. Iedere stoel is voorzien van een
stopcontact.  Een kleine maaltijd, sandwiches, salades, warme snacks of
een drankje bestel je in de Bar/Bistro. 
 
 

Met ICE International geniet je van een onbezorgde treinreis!

 
 
 
Na een zorgeloze reis arriveer je uitgerust in hartje München, op München
Haubtbahnhof. Vanaf dit station stap je zo over op het openbaar vervoer naar je
eindbestemming. Wil je gelijk de stad in? Dan ga je gewoon te voet.
 

München Hauptbahnhof
 
Check vóór je vertrek de internationale treinplanner voor actuele vertrektijden op
www.NSHispeed.nl/nl/internationale-treinplanner
 
Route ICE International
ICE International is de hogesnelheidstrein die dagelijks vanuit Nederland naar
Duitsland en Zwitserland rijdt. Reizen met ICE International is comfortabel en
ontspannen.
 

Copyright 2011 Youropi.com 5/29 Powered by   



München

Handige informatie

Wijken
München is met bijna 1,5 miljoen inwoners een ongekend grote,
maar vooral ook uitgestrekte stad. Het centrum ligt binnen de
stadsring en bevat een schat aan bijzondere kerken, authentieke
pleinen en is het voornaamste winkelgebied van de stad. Het gros
van de toeristen komt tijdens een stedentrip niet veel buiten het
centrum en dat is jammer want München kent naast de mooie
binnenstad leuke karakteristieke wijken. Deze liggen direct rond het
centrum en zijn perfect bereikbaar met het efficiënte metronetwerk.
Een dagje München plan je dan ook het efficiëntst aan de hand van
de metrokaart. Wil je op verkenningstocht buiten het centrum van
München, dan word je beloond met verrassende wijken als het
trendy Gärtnerplatzviertel en Haidhausen. Dit zijn de wijken waar je
niet alleen gemakkelijk in contact komt met de locals van de stad, je
vindt hier ook de een groot aanbod hippe koffiebarretjes,
vernieuwende restaurants en originele winkeltjes. Zeer
bezienswaardig zijn ook de klassieke wijken Lehel, Maxvorstadt &
Schwabing. Tijdens een wandeling door de straten zie je hier veel
authentieke gebouwen, decoratieve gevels en romantische tuinen.
Maxvorstadt is met de universiteiten en musea ook meteen het
culturele kenniscentrum van de stad. Een leuke tip is een bezoekje
aan het opkomende multiculturele wijkje Westend. Hier zijn de
ontwikkelingen nog volop gaande met als gevold veel nieuwe
zaakjes in een bonte omgeving. De uitgestrekte stad herbergt ook
fraaie groengebieden waaronder de 217 hectare grote Englischer
garten, het Olympiapark en het groene wijkje Thalkirchen. Ervaar de
verschillende wijken van München en ontdek dat de stad veel
veelzijdiger is dan je op het eerste ogenblik had verwacht.
 

1. Centrum
Het centrum van München bevat een schatkist aan historische pracht en
wordt omzoomd door de ringbaan. Na de oorlog besloot men gelukkig
(met nipte meerderheid) om de grotendeels verwoeste binnenstad te
reconstrueren en het gebied buiten de stadsring te moderniseren. Het
resultaat is een centrum dat werkelijk bol staat van authentieke
bezienswaardigheden: de Frauenkirche, het oude en nieuwe stadhuis,
de Viktualienmarkt, het Hofbräuhaus of Odeonsplatz met de
Feldherrnhalle, de Theatinerkirche en de residentie met Hofgarten. Het
centrum is dag en nacht bedrijvig, er wordt gewoond, gewerkt en volop
gerecreëerd. Ga je het centrum van München verkennen, ga dan vooral
ook de kleine zijstraatjes in want de stad herbergt tientallen kleine
binnenhofjes en steegjes die soms verdacht rustig zijn.

Marienplatz
Marienplatz is het absolute middelpunt en tevens populaire
ontmoetingsplaats in het centrum. Het vormt letterlijk het knooppunt van
hoofdstraten. Zo ontspringt hier de Kaufingerstrasse, de
hoofdwinkelstraat van de stad. Volg je de Weinstrasse in noordelijke
richting, dan kom je uit in de Theatinerstrasse die overgaat in het
volgende grote plein: Odeonsplatz. Een derde grote ader die aan
Marienplatz ontspringt is de Rosenstrase die in zuidelijke richting
overgaat in de Sendlinger strasse: een leuke winkelstraat waar je tevens
de indrukwekkende Asamkirche terug kunt vinden.
 
Viktualienmarkt
In de schaduw van het Altes Rathaus op Marienplatz vind je de
Viktalienmarkt. Het meest levendige gebied van het centrum met de
gelijknamige markt die bestaat uit permanente kraampjes met
etenswaren. Dankzij deze markt en de prominent aanwezige Biergarten
is sfeer is hier het hele jaar leuk en gemoedelijk. Aan de noordoost zijde
van de Viktualienmarkt vind je de Ledererstrasse. Dit is een gezellige
winkelstraat die haaks ligt op het toeristische Platzl, het thuis van het
Hofbräuhaus. Haute Couture liefhebbers moeten naar de
Maximilianstrasse. Deze statige boulevard herbergt meer dan 70
exclusieve winkels met de duurste merken. De Maximilianstrasse eindigt
op Max-Joseph-Platz, het thuis van de Opera van München.
 

2. Maxvorstadt & Schwabing
Maxvorstadt & Schwabing vormen het culturele, intellectuele en artistieke
hart van München. Deze levendige wijken liggen direct ten noorden van
het centrum van München. Bepalend voor het karakter van deze wijken
zijn de twee Universiteiten die hier gevestigd zijn en met haar studenten
voor een energieke sfeer zorgt.

 
 
 
Daarnaast zullen de prachtige klassieke gebouwen en de musea in deze wijken
absoluut je aandacht trekken. Zo'n 100 jaar geleden waren Maxvortstadt &
Schwabing rustige wijken en woonden er veel beroemde schrijvers en artiesten.
Die hebben hun sporen achtergelaten in de vele musea die hier te vinden zijn. In
die tijd werden ook de monumentale bouwwerken op onder andere de
Ludwigstrasse gebouwd, onder impuls van koning Ludwig I.
 
In het zuidelijk gedeelte van de wijken vind je het Odeonz-, en Königsplatz. Op
deze pleinen vind je ook weer prachtige klassieke gebouwen zoals de
Feldherrnhalle en de Propylaen, welke beide Romaanse invloeden hebben. Een
stukje verder vind je de drie Pinakothek Musea en het kleurige museum
Brandhorst, een must see voor geiÌˆnteresseerden in kunst. In de zomer is het
doorgaans gezellig druk rondom deze musea omdat ze allemaal omgeven zijn
door parken en grote grasvelden waar locals maar al te graag lekker in het
zonnetje gaan zitten. Op cultureel gebied valt er dus genoeg te beleven in
Maxvorstadt & Schwabing.
 
Als je even genoeg cultuur hebt gesnoven kun je lekker de leuke winkelstraten
rondom de Technische Universiteit München verkennen. Een mooi vertrekpunt is
de Türkenstrasse waar je allerlei leuke en originele winkeltjes vindt of de
dagelijkse Elisabethmarkt aan de Noordend-Strasse. De Amalienstrasse
daarentegen, is een thuishaven voor veel fijne restaurants en koffiebarretjes
waar je even heerlijk tot rust kunt komen.
 

De altijd drukbezochte Biergarten op de Viktualienmarkt.

 
3. Olympiapark
Het Olympiapark München is een groot sportpark aan de noordzijde van het
centrum. Het park werd in 1972 aangelegd ter gelegenheid van de Olympische
spelen en het wordt in tegenstelling tot vele andere olympische locaties in de
wereld nog steeds actief gebruikt als recreatiecentrum. Ook voor bezoekers van
de stad München is het een populaire bestemming. Wandel door het met groen
omgeven park of maak gebruik van de uitgebreide faciliteiten zoals een overdekt
zwembad, een wielerstadion, een ijspiste en uiteraard het Olympisch Stadion dat
tot 2006 dienst deed als thuisbasis van FC Bayern München. Het prachtig
vormgegeven stadion biedt plaats aan 80.000 mensen en hier vinden
tegenwoordig concerten en andere evenementen plaats.

's Zomers zijn er leuke evenementen zoals het spectaculaire Tollwood Summer
Festival dat aan de voet van de Olympiaberg plaatsvindt. Deze berg werd
gemaakt uit het puin van de Tweede Wereldoorlog en is tevens een aardig
onderdeel van een wandeling door het gebied. Het beste beeld van deze wijk en
de rest van München heb je echter vanuit de 290 meter hoge televisietoren
'Olympiaturm' Last but not least: een bezoekje aan BMW Welt! Voor de
autoliefhebber absoluut een must als je in München bent en het is goed te
combineren met een bezoek aan het Olympiapark.
 

4. Lehel
Lehel Het kleine wijkje Lehel hoort geografisch gezien eigenlijk bij het centrum
van München, maar wordt toch als aparte wijk gezien doordat het al sinds 1966
van het centrum wordt gescheiden door de Maximilianstrasse. Lehel ligt niet
alleen aan de duurste winkelstraat van de stad, maar ook nog eens aan de
Hofgarten, Englischer Garten én de rivier de Isar. Het is deze vooraanstaande
ligging die samen met de gerestaureerde Art Deco gebouwen heeft gezorgd voor
een hoge levensstandaard in de wijk. Het kloppend hart van de wijk is St.
Annaplatz. Iedere donderdag vindt hier de boerenmarkt plaats waar je locale
streekgerechten direct kunt proeven, iets dat enorm populair is onder de locals
die hiervoor letterlijk in de rij staan. Lehel is ook het thuis van het Kunsthaus.
Een wandeling door de wijk is als een verademing. Niet alleen herbergt de wijk
prachtige panden, ingericht als exclusieve appartementen, ook zijn de straten
vele malen rustiger dan die in het toeristische centrum van de stad.
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Wijken (vervolg)

5. Haidhausen
Deze wijk heeft een authentiek karakter en ligt aan de rechteroever van
de rivier de Isar. Door de kronkelende straatjes en het kerkje aan de
Preylingstrasse voelt de wijk haast als een landelijk dorpje. Haidhausen
leent zich vooral goed voor een ontspannen wandeling door de
Maximiliansanlagen die tussen Haidhausen en de Isar ingesloten ligt. Of
wandel door de leuke Innere Wiener Strasse, beide opties monden uit op
Wiener Platz: een gezellig plein met een permanente markt. Café Wiener
Platz (Innere-Wiener-Strasse 48) is de perfecte plek om de levendige
markt vanaf de overkant van de straat te aanschouwen. Ook vind je hier
een van de mooiste en grootste biertuinen in de stad: de Hofbräukeller
(Innere Wiener Strasse 19). Op zwoele zomeravonden is dit echt de
place to be! Haidhausen is verder ook het thuis van het Gaststieg, het
cultureel centrum van de stad dat de stadsbibliotheek, de
volkshogeschool, het Richard-Strauss-Conservatorium en de
Philharmonie huisvest. Wil je de wijk nog verder verkennen, bezoek dan
het idyllische Weissenburger Platz met zijn fonteinen of Pariser Platz dat
juist moderne bars en restaurants huisvest. Haidhausen is een perfect
uitstapje om even aan de drukte van de binnenstad te ontvluchten.
 

6. Gärtnerplatzviertel & Glockenbach
Ontdek de andere kant van München! Verlaat het verlopen centrum en
ontdek de vele leuke straatjes in het GÃ¤rtnerplatsviertel en
Glockenbach. Dit stadsdeel ligt direct ten zuiden van het centrum van
München. Hier vind je nog die originele adresjes in een haast dorpse
sfeer. Kapsalons en buurtsupers worden hier afgewisseld met speciale
winkeltjes en hippe koffiebarretjes waar bovendien altijd bedrijvigheid is.
Ervaar hier het ontspannen tempo van de stad en ontmoet de echte
Münchenaren, het maakt van dit stukje München iets unieks. Een ander
belangrijke reden die de wijk tot een mooie bestemming maakt is de
klassieke bouwstijl, typerend is voor München en hier volop aanwezig.
Ook vind je in Gärtnerplatzviertel/Glockenbach veel huizen daterend uit
de Gründerzeit (19e eeuw) met woonblokken van vier tot zes
verdiepingen hoog, voorzien van rijkelijk versierde façaden.

Gärtnerplatzviertel
De Romeinen hebben Capo di Fiori, Londenaren hebben Hoxton Square
en in München hebben ze Gärtnerplatzviertel! Deze wijk is een
verzamelplaats voor de creatieve inwoners van München. Gärtnerplatz is
het hart van deze wijk: een grote rotonde met in het midden een mooi
aangelegd parkje dat bij lekker weer al snel volstroomt met
zonaanbidders. Op dit plein ontspringen verschillende leuke straatjes die
vragen om ontdekt te worden. Je vindt er originele, kleine muziek-,
design- en modewinkels. Maar de wijk is vooral ook populair als
borrellocatie. Vanaf de middagzon is het aangenaam vertoeven rond een
van de vele cafeetjes.
 

Gärtnerplatz
 
Glockenbach
Gärtnerplatzviertel loopt ter hoogte van de Fraunhoferstrasse over in de
wijk Glockenbach. Qua karakter is de wijk vergelijkbaar met
Gärtnerplatzviertel. Al sinds het prille begin van de 19e eeuw stond deze
wijk in het teken van ontspanning en dat is sindsdien eigenlijk niet meer
veranderd. In de levendige straatjes van deze wijk vind je nog altijd veel
bijzondere restaurants, cafeetjes en koffiebarretjes. De wijk trekt een
jong en dynamisch publiek aan wat zorgt voor een dito sfeer. Deze
dynamiek uit zich ook in een bovengemiddeld aanbod trendy adresjes.
Bezoek in ieder geval de Hans-Sachs-strasse: een van de leukste
straten van Glockenbach.

 

7. Westend
Voor de liefhebbers van nieuwe stadsontwikkeling is de wijk Westend een
regelrechte aanrader. De wijk heet officieel Schwanthalerhöhe, maar kreeg door
de ligging direct ten westen van de Theresienwiese al snel de naam Westend.
Kijk niet vreemd op als je mensen elkaar hier in verschillende talen begroeten op
straat want met meer dan 40% allochtonen is dit dé multiculturele wijk van de
stad. De lage huurprijzen zorgen voor een weelderig straatbeeld dat wisselt van
eenvoudige kebabtentjes tot trendy koffiebars en voordelige studentenwoningen.
Een grote publiekstrekker in de wijk is het Verkeersmuseum (Theresienhöhe
14a). Maar de vele toeristen die dit museum aandoen, slaan het levendige wijkje
zelf over en dat is zonde! Trek goede schoenen aan en en ontdek zelf de leukste
nieuwe tentjes in deze wijk. Hoewel er geen echte hoofdstraat aan te wijzen valt
in Westend, zijn de Westendstrasse, Schwantalerstrasse, Parkstrasse en Georg
Freundorferplatz goede bestemmingen voor een verkenningstocht. Op dit
laatstgenoemde plein bevind zich ook metrostation Schwanthalerhöhe (metro U4
+ U5). Enkele leuke adressen in deze wijk:

High tea in een voormalige textielwinkel: Marais (Parkstrasse 2)
Ontspannen soepje van de dag: Josefa (Westendstrasse 29)
Het levendige straatbeeld van Westend aanschouwen onder het genot
van verse pizza bij restaurant Ecco (Kazmairstrasse 47)
Staand een verse Italiaanse espresso of cappuchino nuttigen in Caffè
Ristretto (Kazmairstrasse 30)
Een vers gebrouwen biertje drinken in de Augustiner Braustuben
(Lansberger strasse 19) 

8. Thalkirchen
Als je eens even heel wat anders wilt dan de drukte van het centrum van
München dan is een middagje Thalkirchen wellicht wat je zoekt. De naam
Thalkirchen werd voor het eerst genoemd in 1268 en betekent letterlijk 'kerk in
het dal'. Dit omdat de wijk is gelegen aan de belangrijke St. Maria kerk. Je vindt
gegarandeerd ontspanning want Thalkirchen is een wijk waar je prachtig kunt
wandelen of fietsen. De inwoners zelf ontspannen ook aan de rivier de Isar.
Vooral in de zomermaanden stroomt het hier vol met zonaanbidders en
recreanten. Thalkirchen is overigens ook bekend om Tierpark Hellabrunn
(Tierparkstrasse 30), een leuke dierentuin.
 

Overzichtskaartje wijken München
In onderstaand kaartje worden de wijken in München weergegeven. Het
eerdergenoemde cijfer voor de wijk komt overeen met het nummer in het
kaartje. 
 

©2010 Europa Technologies, LeadDog Consulting, Tele Atlas
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Leuke straten
München kent bijzondere straten die, met name in het
stadscentrum, een belangrijke rol hebben gespeeld in de
geschiedenis van de stad. Ga je winkelen in München dan geniet je
niet alleen van een uitgesproken winkelaanbod met chique
boetiekjes en veel traditionele zaken, maar vooral ook van het
indrukwekkende decor waartegen dit alles zich aftekent. De
belangrijkste winkelstraten in de binnenstad ontspringen bijna
allemaal aan het centraal gelegen Marienplatz. Kaufinger strasse is
de hoofdwinkelstraat met grote ketens en de onvermijdelijke
koopjesjagers die hier op afkomen. Uniekere winkeltjes vind je al
aan de Sendlinger strasse en de Kreuzstrasse. Ook de
Ledererstrasse is zo'n leuk winkelstraatje, met het wereldbekende
Hofbräuhaus om de hoek. Het hoogste segment is
vertegenwoordigd in de dure Maximilianstrasse: een statige
winkelboulevard waar welgesteld München graag gezien wordt. De
Theatinerstrasse en Residenzstrasse zijn even stijlvol, maar bieden
een betaalbaarder winkelaanbod. Vergeet in de Theatinerstrasse
niet om een bezoekje te brengen aan de moderne winkelgalerij Fünf
Höfe, met haar bijzondere architectuur in een voormalig rijtje
kantoorpanden een bezienswaardigheid op zich. Het alternatief op
de drukke binnenstad zijn de straatjes in het trendy
Gärtnerplatzviertel: Gärtnerplatz en Hans-Sachs-Strasse. Hier
gebeurt alles op een rustiger tempo en kom je bovendien veel
makkelijker in contact met de locals.
 
1. Kaufingerstrasse
Dit is de hoofdwinkelstraat van München en gaat in westelijke richting
over in de Neuhauser Strasse. Je loopt hier in een van de oudste straten
van de stad. De straat loopt dan ook als een ader door de binnenstad en
verbindt Karlsplatz met Marienplatz: het absolute centrum van de stad.
De straat heeft een overcompleet aanbod bekende Duitse- en
internationale winkelketens zoals Mexx, H&M, C&A en Galeria Kaufhof.
Vandaag de dag is het de drukste winkelstraat in München en zelfs de
op een na drukste in heel Duitsland! Ondanks dit overwegend populaire
winkelaanbod is het hier aangenaam winkelen dat is te danken aan het
prachtige decor van historische- en moderne architectuur.
 
2. Sendlinger strasse & Kreuzstrasse
Vanaf de Sendlinger Tor vormt de Sendlinger strasse de toegangsweg
naar Marienplatz, het centrum van de stad. De Kreuzstrasse ontspringt
ook aan de Sendlinger Tor en samen omsluiten deze twee straten het
Asamhof. Dit is een relatief onbekende aaneenschakeling van kleine
binnenpleintjes waar het 's zomers heerlijk toeven is. De Sendlinger
strasse is wat populairder dan de Kreuzstrasse. In deze straat vind je
een vestiging van de innovatieve woonwinkel KARE (Sendlinger strasse
37) en cadeaushop Surprise (Sendlinger strasse 46). Een grote
publiekstrekker is de Asamkirche. Dit was van oorsprong een privékerk
van twee broers, een schilder en een stucadoor, die je kunt zien als een
showroom van hun kunsten. Zij woonden overigens links naast deze kerk
en vanuit de slaapkamer kon je zo naar het altaar in de kerk kijken!
Enkele leuke winkeltips in de Kreuzstrasse:

Een ongekend aanbod glazen artikelen in het Bottles & Glashaus
(Josephspitalstrasse 1)
Biologische verwennerij in die Vitaminbude (Kreuzstrasse 6)
Exclusief winkelen bij Hofleverancier Radspieler (Hackenstrasse
7)

3. Residenzstrasse
Vanaf Odeonsplatz kun je in zuidelijke richting twee kanten op:
Theatinerstrasse en Residenzstrasse. Beide straten herbergen leuke
winkeltjes en historische pracht. Kleine zijsteegjes verbinden deze twee
straten met elkaar en zijn leuk om te ontdekken. De Residenzstrasse
verbindt Max-Joseph-Platz met Odeonsplatz. Loop je in de richting van
Odeonsplatz, dan zul je zien dat de rechterzijde in deze straat geheel
toebehoort aan de Residentie, waaraan iedere heerser in de stad in het
verleden een eigen aandeel heeft bijgedragen. Net voordat je
Odeonsplatz betreedt, zie je twee leeuwen aan de toegangspoort van de
Residentie. Men zegt dat het geluk brengt om deze even aan te raken.
Loop ook zeker even de binnenpleinen van de Residentie op. De
bouwwerken op deze pleinen lijken in steen opgetrokken, maar wie goed
kijkt zal zien dat dit een waar stukje schilderkunst is. De Residenzstrasse
loopt over in Odeonsplatz, waar je achter de residentie de hofgarten
vindt: een oase in de stad! Strijk even neer bij Luigi Tambosi
(Odeonsplatz 18) om het prachtige plein te aanschouwen. Een alternatief
vind je in de Residenzstrasse: Rottenhöfer (Residenzstrasse 25-26) heeft
dan wel geen uitgebreid terras, de overheerlijke gebakjes maken alles
goed!

 
 
 
4. Theatinerstrasse
Vanaf Odeonsplatz loop je zo de Theatinerstrasse in. Deze straat is wat
winkelaanbod betreft vergelijkbaar met de Residenzstrasse. De twee kleine
passages in deze straat steken door naar de Residenzstrasse. De eerste, de
Viscardigasse, kent ook een leuke historie. In Bronskleurige steentjes ligt hier
een spoor dat de sluiproute aangeeft voor de mensen die de Hitlergroet niet
wilde brengen aan Odeonsplatz. Een andere bezienswaardigheid aan deze zijde
van de straat is het Preysing-Palais met het spectaculaire trappenhuis. Aan de
andere zijde van de straat bevind zich een leuk hofje: het Theatinerhof. Op deze
gezellige binnenplaats wordt in de zomer volop terras gevoerd rond de fontein in
de schaduw van Fünf Höfe. Achter een rij authentieke kantoorpanden van de
Bayersche Hypotheekband zit de moderne winkelgallerij Fünf Höfe waar je een
afwisseling van restaurants, café's, winkels en een Kunsthalle terug kunt vinden.
Theatinerstrasse gaat uiteindelijk via de Weinstrasse over in Marienplatz, waar
ook de Kaufingerstrasse ontspringt.
 
5. Fünf Höfe
Fünf Höfe in hartje München is de meest moderne shoppingmall die je zult
vinden in de stad. Vanaf de straat zijde is nog niets zichtbaar van wat je binnen
te wachten staat. Oorspronkelijk waren hier de kantoren van de Bayersche
Hypothekenbank gevestigd. Het uiterlijk van deze panden is altijd bewaard
gebleven: nog altijd zie je vanaf de Theatinerstrasse een blok van oude panden
met hun oorspronkelijke gevels. Sinds 2003 kreeg de inhoud echter de functie
als modern winkelcentrum. Jacques Herzog and Pierre de Meuron uit Basel, ook
tekenaars van het Allianz stadion en het Olympisch stadion Birdsnest in Peking,
ontwierpen dit prachtig staaltje architectuur. Binnen tref je mix van winkels,
restaurants en cafes, kunstgalerijen, kantoorruimte, appartementen en
woningen. Leuk is ook de Kunsthalle die in Fünf Höfe gevestigd zit. Hier vinden
wisselende tentoonstellingen plaats waarbij het aangrenzende winkeltje haar
assortiment aanpast op de expositie. De hangende planten in de centrale galerij
schijnen goed te gedijen in Fünf Höfe en werden al verschillende keren
noodgedwongen teruggesnoeid om het wandelend winkelpubliek niet te
hinderen. Een bezienswaardigheid op zich!
 

Fünf Höfe München
 
6. Ledererstrasse
De Ledererstrasse vormt samen met Platzl een stukje München met grote
contrasten. In de Ledererstrasse vind je leuke en unieke zaakjes zoals trendy
souvenirsboetiek Obacht' (Ledererstrasse 17) en de exclusieve chocoladezaak
Schokoladen (Ledererstrasse 10). Haaks op de Ledererstrasse ligt Platzl dat
samen met de Orlandostrasse verworden is tot een toeristische
massabestemming. In deze straat wisselen toeristische souvenirszaken af met
goedkope eethuisjes. Sla de voortreffelijke ijssalon Gelateria Garda
(Orlandostrasse 2) niet over!. De voornaamste publiekstrekker is de vestiging
van het Hofbräuhaus (Platzl 9) op de hoek van deze straat. Op de hoek
ertegenover een vestiging van het wereldbekende Hardrock Café (Platzl 1). Aan
het eind van Platzl, zie je het statige Orlando Haus, de plek waar Orlando di
Lasso, hoofdcomponist van de residentie, van oorsprong woonde. Veel panden
op Platzl worden nu beheerd door TV kok Schubeck die er tevens zijn
kruidenwinkel en gelijknamige restaurant gevestigd heeft. Loop er zeker eens
binnen bij zijn kruidenzaak 'Schubeck Gewürze' (Platzl 6-8) om een idee te
krijgen van zijn gevoel voor smaakcombinaties. Boven zijn restaurant bevind zich
nu overigens de oefenruimte van de Opera.
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7. Maximilianstrasse
De brede boulevard die vanuit Max-Joseph-Platz naar het
Maximilianeum aan de oostkant van de stad loopt heet
Maximilianstrasse. Deze brede straat is al sinds de 19e eeuw een van de
vier belangrijkste wegen in de stad. De bouw ervan begon al in 1853 en
was omstreden vanwege de gecombineerde stijlen, voornamelijk stijlen
uit gotiek en renaissance. Deze geven vandaag de dag het klassieke
tintje aan de straat dat het in combinatie met de brede opzet tot een
statige straat maakt. De Maximilianstrasse biedt het creme de la creme
op shoppinggebied. Met meer dan 70 exclusieve verkoopruimte's is de
straat het paradepaardje voor winkels als D & G, Versace, Kenzo, Hugo
Boss, Giorgio Armani, Gucci en Escada. Voor velen zal het hier dan ook
beperkt blijven tot het window-shoppen. De meeste winkels zijn geopend
van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 19.00 of 20.00 uur. Met zo'n
winkelaanbod op hoog niveau kon een exclusief hotel niet uitblijven.
Hotel Vier Jahreszeiten (Maximilianstrasse 17) voorziet het upscale
publiek van een uiterst aangename overnachtingsmogelijkheid. Het hotel
is ook favoriet bij de bezoekers aan de Opera, die hier letterlijk om de
hoek ligt aan de aangrenzende Max-Joseph-Platz. Enkele leuke
restauranttips in de buurt van de Maximilianstrasse:

Japans toprestaurant Toshi (Wurzerstraße 18)
Restaurant Brenner (Maximilianstraße 15),
Visrestaurant Austernkeller (Stollbergstrasse 11). 

 
 

De brede Maximilianstrasse in München

8. Gärtnerplatz
Gärtnerplatz is het hart van de wijk Gärtnerplatzviertel. Het is een grote
rotonde met in het midden een mooi aangelegd parkje dat bij lekker weer
al snel volstroomt met locals die er gezellig bijkletsen. Aan dit plein vind
je verschillende leuke kledingzaakjes, koffiebarretjes en restaurants.
Daarnaast vind je hier ook het Staatstheater-am-Gärtnerplatz
(Gärtnerplatz 3) dat een groots en divers theateraanbod voor jong en
oud te bieden heeft. Vanaf de Gärtnerplatz schiet je ook zo weer andere
sprekende zijstraten in, zoals de Klenzenstrasse en de Corneliusstrasse,
waar je de leukste zaakjes van Gärtnerplatzviertel tegenkomt. Bij mooi
weer bruisen deze straten op zijn best omdat de terrasjes dan lekker vol
zitten. Enkele leuke tips als je deze wijk bezoekt:

Neem een break bij het populaire en originele Tushita Teehaus
(Klenzenstrasse 53),
Loop eens binnen bij de bijzondere bloemenwinkel Two in One
(Klenzestrasse 39),
Geniet van de Italiaanse keuken bij designpizzeria Nero
(Rumfordstrasse 34).

 
 
 
9. Hans-Sachs-Strasse
De Hans-Sachs-Strasse staat bol van verrassende winkeltjes, moderne
restaurants en trendy barretjes waar het vanaf het eind van de middag goed
toeven is. Je vindt er de hippe locals die hun vrije tijd besteden in de Hans-
Sachs- Strasse. Deze straat bruist met name op de vroege avond. De Hans-
Sachs-Strasse ligt ingesloten tussen diverse andere leuke straten, maar hier
bevinden zich toch wel de meest drukke en trendy zaken. Wij ontdekten er
enkele leuke zaken die een mooi voorbeel zijn voor wat je in deze verrassende
straat allemaal kunt ontdekken.

Restaurant Kranz (Hans-Sachs-Strasse 12),
Restaurant Monsoon (Hans-Sachs-Strasse 9)
Lotus Lounge (Hans-Sachs-Strasse 10)
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Bezienswaardig
München is een stad die wat bezienswaardigheden betreft een
sterke reputatie heeft. Na de tweede wereldoorlog was München
voor 60 á 70% verwoest. Gelukkig werd, met weliswaar een kleine
meerderheid, besloten om alles binnen de stadsring in de Altstadt
weer in originele staat te herstellen. Het gebied buiten de ring
besloot men te moderniseren. Nagenoeg alles wat je nu aan oude
bouwwerken ziet is dus feitelijk opnieuw gebouwd of hersteld. De
meeste grote bezienswaardigheden liggen in het centrum, op
loopafstand van het centrale plein Marienplatz. Maar ook buiten de
stadsring vind je bijzondere bezienswaardigheden. Wat dacht je van
de 417 hectare grote Englischer Garten of het statige Schloss
Nymphenburg? Maar ook de trendy wijk Maxvorstadt & Schwabing
of het dynamische Olypiapark zijn een bezienswaardigheid op zich.
 
Marienplatz
Dit is het hart van de Altstadt en één van de twee hoofdpleinen van
München. Vroeger vonden hier belangrijke publieke gebeurtenissen
plaats zoals vieringen, toernooien en executies. Tegenwoordig is het een
grote toeristische trekpleister midden in het centrum van de stad waar
regelmatig festivals en markten plaatsvinden. Op dit grote plein vind je
onder andere het imposante nieuwe stadhuis (Neues Rathaus) wat ook
wel bekend staat om het bijzondere klokkenspel (Glockenspiel). Tevens
zit aan de voorkant van het gebouw het toeristenbureau waar je terecht
kunt voor (nog meer informatie) over de stad. Eenmaal op Marienplatz
kun je niet om de Mariensäule heen. Deze zuil midden op het plein werd
in 1638 geplaatst om het einde van de Zweedse invasie te vieren. Het
vergulde standbeeld bovenop de zuil is van de heilige maagd Maria. Je
vindt op Marienplaz ook de kleine fontein vlakbij het stadhuis:
Fishbrunnen. De naam is afgeleid van de vismarkt die hier vroeger altijd
plaatsvond. Verder ontspringen er belangrijke winkelstraten aan
Marienplatz zoals de hoofwinkelstraat Kaufinger Strasse, de hoffelijke
Theatinerstrasse en direct achter Marienplatz vind je de Ledererstrasse.
 
Altes Rathaus | Marienplatz
Het Altes Rathaus is een gotisch gebouw uit de 15e eeuw dat vroeger
dienst deed als stadhuis. Het gebouw werd voor een groot deel verwoest
tijdens de Tweede Wereldoorlog maar werd kort na de oorlog weer
opgebouwd. Toch duurde het tot 1975 voordat het gebouw voltooid. Het
Altes Rathaus zag het er na die tijd wel weer uit als vlak na de
oorspronkelijke voltooiing. De 55 meter hoge toren is vanuit veel
verschillende plekken in München te zien. Je kunt via een trap naar
boven en vanaf de toren heb je een mooi uitzicht over de binnenstad.
Tegenwoordig is er een speelgoedmuseum in de toren gevestigd,
verspreid over vier kamers, elk op een andere verdieping. Op het
moment van schrijven betaal je € 3,- voor de entree voor het museum.
 
Neues Rathaus | Marienplatz
Niet te missen tijdens je bezoek aan München is het Neues Rathaus. Het
nieuwe stadhuis vind je op de Marienplatz en staat bekend om haar
prachtig gedecoreerde gevel en het zeer bijzondere 'Glockenspiel'. Dit is
het vierde grootste klokkenspel van Europa. Elke dag om 11.00, 12.00
(en om 17.00 van november tot april) worden de 43 klokken van het
Neues Rathaus geluid. Tegelijkertijd wordt er door de levensgrote
koperen poppen in de klok van het gebouw een voorstelling opgevoerd.
Er worden overdag twee verschillende scènes uitgebeeld en ‘s avonds
is er weer een ander schouwspel waarin de geschiedenis van München
centraal staat. Gedurende deze scènes stroomt het plein vol met
toeristen.
 
Frauenkirche | Frauenplatz 12
De Frauenkirche is de grootste kerk van München, gelegen in hartje
centrum. In deze laatgotische kerk is nog een groot deel van de
Middeleeuwse inrichting terug te vinden. Een bijzondere
bezienswaardigheid in de kerk is de voetstap van de duivel, ofwel de
Teufelstritt. Daarnaast vind je hier nog diverse andere kunstwerken uit de
14e en 18e eeuw. Een aanrader is het beklimmen van de toren. Vanuit
hier heb je een prachtig uitzicht over de stad. (Dit kan tussen 1 mei en 31
oktober).
 
Viktualienmarkt
Naast de Marienplatz, midden in het centrum van München, vind je één
van de bekendste etenswarenmarkten van Europa: de Viktualienmarkt.
Zo'n 150 kraampjes bieden gedurende het hele jaar verse producten
aan: bloemen, vis, vlees, kruiden, fruit en groenten. In grote aquariums
zie je diverse vissen, kreeften en krabben zwemmen en overal liggen
worsten en hammen uitgestald. De sfeer op de markt is erg gezellig,
bijna provinciaals en het is hier dan ook altijd gezellig druk. Het grote
plein is omringd door terrassen, een authentieke Biergarten en in de
kleine zijstraatjes vind je gezellige restaurants en eethuisjes.
 

 
 
 
Op het midden van de markt zie je de wit-blauw gestreepte Meiboom, een
geschenk van de zes grote stadsbrouwerijen waarop de symbolen van het
Oktoberfest en de markt staan afgebeeld. Direct bij de Meiboom kun je ook de
Biergarten niet missen. Door de centrale ligging is er altijd wel wat te doen. Dit is
overigens de enige Biergarten in de stad die wordt gedeeld door de zes grote
bierbrouwerijen. Op een krijtbord staat het aanbod van de dag weergegeven
“Heute im Ausschank”. Zodra het vat van het ene merk leeggetapt is, volgt het
volgende. Overigens is het niet verplicht iets te eten te bestellen als je
plaatsneemt in de Biergarten. Het is een oude traditie dat je in alle Beierse
Biergarten zelf je eten mag meebrengen! Je betaald er alleen voor de drankjes.
 
De visafdeling van de Viktualienmarkt bevind zich aan de zijde
Westenriederstrasse en herbergt naast enkele straatstalletjes ook vishandelaren
waar je binnen verse vis kunt nuttigen. Aan de andere kant tegen de rug van de
St Peterskirche zie je de voormalige slachthuisjes waar je nu kleine slagerijen
kunt bezoeken. Een locale specialiteit die hier veel verkocht wordt is de
Weisswurst. Deze tref je bij iedere slager aan. Overigens zijn de voormalige
Schrannenhalle aan de zuidzijde van de Viktualienmarkt niet langer in gebruik
als marktplaats. Op het moment van schrijven huist hier een nieuwe
evenementenlocatie.
 
St. Peterskirche | Rindermarkt 1
De St. Peterskirche aan de voet van de Viktualienmarkt is de oudste kerk in het
centrum München en wordt ook wel 'Alte Peter' genoemd. Het uit de 12e eeuw
daterende gebouw heeft dan ook een bewogen geschiedenis achter de rug. Een
bezoek aan de kerk is absoluut de moeite waard. De unieke attractie die je er
vindt is namelijk het griezelige skelet van St. Mundita. Dit is een verguld skelet
bedekt met waardevolle stenen. Ook kun je de 92 meter hoge toren beklimmen
(van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zondag van
10.00 tot 19.00 uur). Op moment van schrijven kost dit je € 1,50. Vanuit deze
toren heb je één van de meest panoramische uitzichten over de stad.
 
Asamkirche | Sendlinger Strasse 62
Deze relatief kleine kerk is één van de meest weelderig versierde kerken in
München. Asamkirche wordt officieel de kerk van St. Johann Nepomuk genoemd
en beschikt over slechts 12 kerkbanken. De kerk in rococo- en barokstijl werd
tussen 1733 en 1746 gebouwd. Dit was van oorsprong een privékerk van twee
broers, een schilder en een stucadoor, die je kunt zien als een showroom van
hun kunsten. Zij woonden overigens links naast deze kerk en vanuit de
slaapkamer kon je zo naar het altaar in de kerk kijken! De kerk is gratis
toegankelijk.
 

De bonte Asamkirche aan de Sendlinger strasse.
 
Odeonsplatz
Omringd door enkele prachtige gebouwen ligt midden in het centrum van
München het grote plein Odeonsplatz. Je vindt op dit plein onder andere de
Feldherrnhalle en de impostante kerk Theatinerkirche. Daarnaast wordt het plein
begrensd door de koninklijke tuin de Hofgarten waar je even lekker de drukte
van de stad kan ontvluchten. In het verlengde van Odeonsplatz vind je ook de
Ludwigsstrasse, een monumentale straat met veel mooie bouwwerken.
 
Theatinerkirche
De rooms-katholieke Theatinerkirche op Odeonzplatz werd gebouwd tussen
1663 en 1690. Keurvorst Ferdinand Maria van Beieren en zijn vrouw Henriette
Adelaide gaven uit dank voor de geboorte van hun zoon en troonopvolger prins
Max Emanuel de opdracht tot de bouw van deze fraaie kerk. De kerk is een
opvallende verschijning met zijn gele kleur, torens, grote koepel en Italiaanse
hoog-barokke stijl en is dan ook van groot belang geweest voor de
barokarchitectuur in Zuid-Duitsland. Het indrukwekkende interieur is ook voor
publiek toegankelijk.
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Hofgarten
De Hofgarten is de koninklijke tuin van het Residenzpaleis gelegen aan
de Odeonsplatz. Het was lange tijd de enige tuin in het centrum van
München. De tuin werd aangelegd tussen 1613 en 1615 en is omringd
door enkele historische gebouwen. In het midden van het park staat een
opvallend monument. Dit is de achtzijdige tempel voor de godin Diana.
Uit ieder van de acht bogen van die tempel vertrekt een ander pad door
de tuin. In dit rustige park kun je een wandeling maken en even de
drukte van de stad ontvluchten.
 
Max-Joseph-Platz
Max-Joseph-Platz is één van de twee hoofdpleinen van München en ligt
midden in het centrum. Deze grote toeristische trekpleister trekt veel
bezoekers om de prachtige gebouwen die het plein omringen. Denk
daarbij aan het enorme paleis Residenz, een groot gebouwencomplex
dat tevens beschikt over een museum met een schatkamer. In deze
reusachtige ruimte van maar liefst tien zalen groot liggen duizenden
juwelen, munten en kronen, die meer dan tien eeuwen oud zijn.

Je vindt op Max-Joseph-Platz ook het Nationaltheater met prachtige neo-
Griekse elementen. Dit is de thuisbasis van het Beierse staatsballet en
de opera. Daarnaast ontspringt hier ook de meest glamoureuze
winkelstraat van München: de Maximilianstrasse. Wil je even lekker de
drukte van de stad ontvluchten? Dat kan, want via de Residenzstrasse
bereik je de Hofgarten, een Franse tuin waar je alle indrukken rustig op
je kan laten inwerken!
 
Residenz | Residenzstrasse 1
Het Residenz is een ontzettend groot gebouwencomplex in het
noordoosten van het oude centrum van München. Het Residenz is de
voormalige Residentie van het Koninklijk huis. Het liep gedurende de
oorlog grote schade op hoewel alles later weer prachtig hersteld is. Het
complex beschikt ook over het Residenzmuseum met een schatkamer. In
deze reusachtige schatkamer van maarliefst tien zalen groot liggen
duizenden juwelen, munten en kronen, die meer dan tien eeuwen oud
zijn. Ook vind je er meerdere renaissance-, classicistische-, en rococo
zalen, die versierd zijn met schilderijen, kunstwerken en wandtapijten.
Naast de Residenz ligt de Hofgarten. Dit is een Franse tuin waar je even
lekker de drukte van de stad kan ontvluchten.
 
Surfen op de Eisbach | Prinzregentenstrasse
Aan de zuidzijde van de Englischer Garten vindt je iets unieks voor een
stad als deze. Surfen op slechts één golf! Op dit punt stroomt de rivier
Eisbach namelijk uit een tunnel. Dit is goed voor een kunstmatige,
permanente golf met een volume afhankelijk van de regenval en dooi in
de bergen. Medewerkers van de Amerikaanse ambassade naast het
park kwamen eens op het idee om er te gaan surfen en dat werd een
grote hit. Eisbachsurfen is nu cult in München en een spectaculaire
toeristische attractie midden in de stad. Ontzettend leuk om even naar te
gaan kijken als je in de buurt bent.
 

Spot locale surfers op het riviertje de Eisbach
 
Jakobsplatz
De Jakobsplatz in het centrum van München is een goed gelukt
architectuurensemble van oud en modern. Je vindt hier het
Stadsmuseum, een oude stadsbunker, het Joods museum en het
Angerklooster. De Joodse synagoge, vernoemd naar de heilige Sint
Jakob, staat nu bij toeval op de Jakobsplatz. Deze doet denken aan de
klaagmuur en hier begon ook de pelgrimstocht vanuit München naar
Santiago de Compostel.

 
 
 
Bayerischer Landtag | Max-Planck-Strasse 1
De regering en het parlement van de Vrijstaat Beieren is gevestigd in het
prachtige Parlementsgebouw van München. Dit grote complex trekt zeker de
aandacht bij het voorbijrijden maar het is ook van binnen te bewonderen.
 

Bayerischer Landstag München
 
Englischer Garten
Englischer garten is een zeer geliefd stadspark in München net buiten het
centrum. Het park heeft een oppervlakte van 350 hectare en behoort tot één van
de grootste parken ter wereld. Het stadspark telt verschillende eettentjes en
Biergartens waardoor het hier op zonnige dagen een gezellige boel is. De
Eisbach aan de zuidzijde van de Englischer Garten biedt mogelijkheden tot het
huren van bootjes.
 
Koningsplatz
In de wijk Maxvorstadt net buiten het centrum van München ligt Königsplatz. Dit
ruime plein maakt deel uit van de Brienner Strasse, één van de vier koninklijke
lanen. Rond het plein vind je een aantal reusachtige neoklassieke tempels, zoals
de Propyläen, dat geïnspireerd werd op de Atheense Akropolis en de
Glyptothek, het oudste museum van de stad. Deze gebouwen zorgen ervoor dat
dit ruime plein in Maxvorstadt de bijnaam Athene-aan-de-Isar krijgt. Daarnaast
vind je de Alte en Neue Pinakothek ook aan de Königsplatz.
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München

Winkelen

Servus Heimat

Brunnstrasse 3

80331

München

Tel:

Servus Heimat is zonder twijfel de meest

trendy souvenirwinkel van München. Deze

hippe, kleurrijke souvenirwinkel heeft een

zeer uitgebreid assortiment met exclusieve

woonaccessoires, hebbedingetjes en

(kinder)kleding. En het bijzondere hieraan is

dat het allemaal echte Beierse producten

zijn. Servus Heimat heeft een tweede

vestiging in het Müncher Stadtmuseum,

welke ook op zondag open is. Een must visit

als je een origineel Beiers cadeau zoekt.

Openingstijden
Ma 10:00 - 20:00
Di 10:00 - 20:00
Woe 10:00 - 20:00
Do 10:00 - 20:00
Vrij 10:00 - 20:00
Za 10:00 - 20:00
Zo gesloten

Schmalznudel cafe
Frischhut
Prälat-Zistl-strasse 8

80331

München

Tel:+49 (0)89 268237

Deze geweldige bakkerij tegenover de

Viktualienmarkt maakt de delicatesse van

München; de Auszog'nen. Het is een Beierse

specialiteit, gemaakt van zoet gefrituurd

deeg. De delicatesse lijkt een beetje op een

grote donut, met het gat in het midden, maar

heeft een geweldige, unieke smaak. Voor

degenen die graag wat anders willen

proberen heeft Schmalznudel ook een

uitgebreid assortiment Beierse

lunchgerechten. Je kunt je dan ook rustig

even terugtrekken in de typisch Beierse

zitgedeeltes van de bakkerij.

Openingstijden
Ma 07:00 - 18:00
Di 07:00 - 18:00
Woe 07:00 - 18:00
Do 07:00 - 18:00
Vrij 07:00 - 18:00
Za 07:00 - 18:00
Zo gesloten

Radspieler

Hackenstrasse 7

80331

München

Tel:

Als je in München bent is een bezoek aan

deze bijzondere winkel absoluut de moeite

waard. Al is het alleen maar om even door

het prachtige pand te lopen en je te

verbazen over de rijke historie die er

plaatsgevonden heeft en welke je terugvindt

in alle verschillende ruimtes. Het gebouw

dateert van 1670, heeft tijdens de tweede

wereldoorlog veel te lijden gehad maar is

daarna weer opgeknapt. Radspieler was

altijd de hofleverancier van het Duitse

koningshuis. Tegenwoordig vind je hier

allerlei verschillende kwaliteitsproducten, van

meubels tot keukenspullen en van kleding tot

gordijnen. Bijzonder aan deze producten is

dat alles van katoen, linnen of porselein is, er

wordt absoluut geen plasic gebruikt.

Openingstijden
Ma 10:00 - 19:00
Di 10:00 - 19:00
Woe 10:00 - 19:00
Do 10:00 - 19:00
Vrij 10:00 - 19:00
Za 10:00 - 18:00
Zo gesloten
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München

Winkelen

Marcel Ostertag

Westermuehlstrasse 3

80469

München

Tel:+49 (0)89 24218986

Modeontwerper Marcel Ostertag wordt

beschouwd als één van de meest

getalenteerde jonge ontwerpers van

Duitsland. Hij heeft de afgelopen jaren al

meerdere prijzen gewonnen en beschikt

inmiddels over twee eigen winkels waar zijn

ontwerpen verkocht worden, één in München

en één in Wenen. Ben je op zoek naar

betaalbare trendy kleding met een hoog

kwaliteitsniveau, dan moet je absoluut een

keer binnenlopen.

Openingstijden
Ma 11:00 - 19:30
Di 11:00 - 19:30
Woe 11:00 - 19:30
Do 11:00 - 19:30
Vrij 11:00 - 19:30
Za 11:00 - 17:00
Zo gesloten

KARE

Sendlinger strasse 37

80331

München

Tel:+49 (0)89 2308735

KARE is een uniek lifestyle-concept waar je

in gepaste setting bijzondere meubels,

lampen, woonaccessoires en geschenken

kunt vinden. KARE begon in 1981 als een

studentenwinkel, maar groeide al snel uit tot

een verzamelpunt voor creatieve ontwerpers

uit meer dan 60 verschillende landen. Dat

zorgt voor een onderscheidend aanbod van

zo'n 4.500 artikelen. Aldus KARE is iedereen

die is geïnspireerd door het merk:

kosmopolitisch, trendgevoelig,

onderscheidend en heeft gevoel voor humor.

Inmiddels zijn er al 35 zaken van KARE,

maar nog niet in Nederland!

Openingstijden
Ma 10:00 - 20:00
Di 10:00 - 20:00
Woe 10:00 - 20:00
Do 10:00 - 20:00
Vrij 10:00 - 20:00
Za 10:00 - 20:00
Zo gesloten

Dallmayr

Dienerstrasse 14

80331

München

Tel:+49 (0)89 21350

Dallmayr geniet in Duitsland landelijke

bekendheid door de bekende TVspotjes. Het

is een walhalla voor fijnproevers: hier kun je

alleen het beste van het beste krijgen op het

gebied van drank en delicatessen. De

wijnafdeling verkoopt zeer goede wijnen uit

Frankrijk, Duitsland en Oosterrijk en de

vlees- en fruitafdeling biedt je het creme de

la creme wat betreft locale producten. Hier

kun je tevens plaatsnemen in het restaurant

waar je in een aangenaam ritme geniet van

alle exclusieve producten.

Openingstijden
Ma 09:00 - 19:00
Di 09:30 - 19:00
Woe 09:30 - 19:00
Do 09:30 - 19:00
Vrij 09:30 - 19:00
Za 09:30 - 19:00
Zo gesloten
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München

Winkelen

Obacht'

Ledererstrasse 17

80331

München

Tel:+49(0)89 18904260

Obacht' München is het moderne antwoord

op de verlopen souvenirswinkeltjes. Letterlijk

betekent 'Obacht' opletten, iets dat in het

concept van de winkel tot uiting komt in de

selectie van het bijzondere assortiment. Zo

zijn de aangeboden producten van lokaal

fabrikaat, of in ieder geval van Duitse

makelarij. Dit staat garant voor een unieke

collectie van leuke hebbedingetjes met een

authentiek verhaal. Zo vind je er typisch

Duits eetgerei, een eigen kinderkleding lijn

en typisch Duitse drankjes. Het gehele

assortiment heeft een hip tintje, iets dat extra

versterkt wordt door de mooie aankleding

van Obacht': met recht de nieuwe generatie

souvenirswinkel!

Openingstijden
Ma 10:00 - 20:00
Di 10:00 - 20:00
Woe 10:00 - 20:00
Do 10:00 - 20:00
Vrij 10:00 - 20:00
Za 10:00 - 20:00
Zo 10:00 - 20:00

Schokoladen

Ledererstrasse 10

80331

München

Tel:+49 (0)89 24205690

Wie houdt er nu niet van goede chocolade?

Mijnheer Stolberg van Schokoladen in

München weet precies wat er op de wereld

verkrijgbaar is op het gebied van chocolade

en hij staat je dan ook graag bij in het maken

van een keuze in zijn uitgebreide assortiment

kwaliteitschocolade. Alleen de beste

chocolademakers hebben een plekje

gekregen in de frisse winkel aan de leuke

Ledererstrasse. Het is een reis van

ontdekking waarbij je naast chocolade ook

kennis kunt maken met chocolade bier, wijn,

thee en literatuur. Voor de liefhebber van

goede chocolade is Schokoladen een niet te

missen stop in het centrum van München.

Openingstijden
Ma 10:30 - 18:30
Di 10:30 - 18:30
Woe 10:30 - 18:30
Do 10:30 - 18:30
Vrij 10:30 - 18:30
Za 10:30 - 18:30
Zo gesloten

Cosi Basar

Westenriederstrasse 51

80331

München

Tel:+49 (0)89 294134

De Westenriederstrasse in München staat al

decennia lang bekend als de straat voor

antiek. Hoewel Cosi Basar zelf niet zozeer

antiek verkoopt, past de winkel wel perfect in

het straatje. De winkel heeft twee aparte

ruimte's. Aan de linkerzijde vind je de

bijzondere boetiek met sierraden die in India

vervaardigd worden. Aan de rechterzijde

vind je een ruimte met decoratieve items uit

India en Nepal, waaronder ook een exclusief

aanbod textiel. Door het vaste assortiment

en rechtstreekse import is het haast alsof je

een echt oosters winkeltje binnenloopt. Dat

Cosi Basar in de smaak valt bewijst het feit

dat de winkel al meer dan 25 jaar op deze

plek gevestigd zit!

Openingstijden
Ma 10:00 - 19:00
Di 10:00 - 19:00
Woe 10:00 - 19:00
Do 10:00 - 19:00
Vrij 10:00 - 19:00
Za 10:00 - 16:00
Zo gesloten
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München

Eten & drinken

Sushi & Soul

Klenzestrasse 71

80469

München

Tel:+49 (0)89 2010992

Sushi & Soul is een zeer populaire sushibar

in de wijk Glockenbach. De smaken van de

sushi zijn verfijnd en fris en ze zien er

prachtig uit. Daarnaast zijn de sushi van

Sushi & Soul altijd vers en daarom erg

gezond. De bediening is erg behulpzaam en

aardig en daarbij is de prijs/kwaliteit prima. In

dit trendy restaurant kun je niet alleen de

heerlijkste sushi eten, maar ook een

verrukkelijke cocktail drinken en je even

terugtrekken in de loungehoek in Japanse

sferen.

Keuken:
Aziatisch, Japans, Sushi, Vis
Ambiance:
Trendy, Populair, Cocktailbar
Voorgerecht:
€
Hoofdgerecht:
€ 5 - 20,-

Openingstijden
Ma 18:00 - 01:00
Di 18:00 - 01:00
Woe 18:00 - 01:00
Do 18:00 - 01:00
Vrij 18:00 - 01:00
Za 18:00 - 01:00
Zo 18:00 - 01:00

Monsoon

Hans-Sachs-Strasse 9

80469

München

Tel:+49 (0)89 38666298

Monsoon laat je graag kennis maken met de

traditionele Vietnamese keuken. Dit gebeurt

in een trendy en sfeervolle ambiance. Je

ontdekt hier de culinaire rijkdom van Vietnam

welke zo verschilt van andere oosterse

keukens. Alle ingredienten zijn vers en puur.

De combinatie van een strak en trendy

interieur met een authentiek Vietnamese

keuken maakt dit restaurant zeer bijzonder.

Daarnaast zijn de prijzen zeer schappelijk.

Dit is één van de trendy restaurants waar wij

zo dol op zijn. Een aanrader!

Keuken:
Aziatisch, Lunch, Vietnamees
Ambiance:
Trendy, Populair, Modern
Voorgerecht:
€ 6 - 8,50
Hoofdgerecht:
€ 7,50 - 16,50

Lunch Diner
Ma 11:30 - 14:30 18:00 - 23:00
Di 11:30 - 14:30 18:00 - 23:00
Woe 11:30 - 14:30 18:00 - 23:00
Do 11:30 - 14:30 18:00 - 23:00
Vrij 11:30 - 14:30 18:00 - 23:00
Za 11:30 - 14:30 18:00 - 23:00
Zo 11:30 - 14:30 18:00 - 23:00

Kaisergarten

Kaiserstrasse 34

80801

München

Tel:+49 (0)89 34020203

Midden in de prachtige woonwijk

Maxvorstadt ligt Kaisergarten. Hier kun je

terecht voor ontbijt, lunch en diner maar ook

voor een kopje thee of een borrel aan het

eind van de middag. Kaisergarten biedt een

verfijnde Duitse keuken en heeft een eigen

knusse biertuin waar je in de zomer heerlijk

van de zon kunt genieten. De aankleding van

het restaurant is mooi en gezellig en je zult

hier dan ook zeker even tot rust komen na

een wandeling door de mooie wijk

Maxvorstadt.

Keuken:
Finger food, Lunch, Ontbijt, Duits, Koffie/thee
Ambiance:
Buitenterras, Levendig, Eetcafé
Voorgerecht:
€ 6 - 12,-
Hoofdgerecht:
€ 14 - 22,-

Openingstijden
Ma 10:00 - 01:00
Di 10:00 - 01:00
Woe 10:00 - 01:00
Do 10:00 - 01:00
Vrij 10:00 - 01:00
Za 10:00 - 01:00
Zo 10:00 - 01:00
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München

Eten & drinken

YUM

Utzschneiderstrasse 6

80469

München

Tel:+49 (0)89 23230660

YUM is een begrip in München. Een trendy

hotspot waar je voortreffelijk Thais kunt eten.

Dit restaurant komt met zijn eten ver boven

de gemiddelde Thaise restaurants uit. Alle

gerechten zijn huisgemaakt, vers en ter

plekke bereid. Er worden geurige gerechten

geserveerd, welke telkens weer een

verrassing voor de smaakpupillen zullen zijn.

De bediening en service zijn prima en er

hangt een hele relaxte sfeer. Heb je wat

minder tijd? Dan is Yum2take een paar

straten verderop een goed alternatief.

Keuken:
Aziatisch, Thais
Ambiance:
Trendy, Populair, Authentiek
Voorgerecht:
€ 5 - 10,-
Hoofdgerecht:
€ 12 - 25,-

Openingstijden
Ma 18:00 - 01:00
Di 18:00 - 01:00
Woe 18:00 - 01:00
Do 18:00 - 01:00
Vrij 18:00 - 01:00
Za 18:00 - 01:00
Zo 18:00 - 01:00

Guido al Duomo

Frauenplatz 12

80331

München

Tel:+49 (0)89 24231690

Bij Italiaans specialiteitenrestaurant Guido al

Duomo kun je in een stijlvolle en moderne

ambiance genieten van de heerlijkste

Italiaanse pasta-, vlees-, en visgerechten.

Alles wordt vers gemaakt en de ingrediënten

komen dan ook rechtsreeks uit Italië.

Daarnaast kun je genieten van de meest

bijzondere Italiaanse wijnen in de Vinotheek.

Een zeer goede Italiaan met een perfecte

prijs-kwalitiet verhouding, midden in het

centrum van München aan de Frauenkirche.

Keuken:
Italiaans, Mediterraans, Wijnbar
Ambiance:
Trendy, Populair, Modern
Voorgerecht:
€ 9,90 - 19,90
Hoofdgerecht:
€ 10,90 - 28,90

Openingstijden
Ma 10:00 - 23:00
Di 10:00 - 23:00
Woe 10:00 - 23:00
Do 10:00 - 23:00
Vrij 10:00 - 23:00
Za 10:00 - 22:00
Zo gesloten

Augustiner

Neuhauser Strasse 27

80331

München

Tel:+49 (0)89 23183257

Voor toeristen is het Hofbräuhaus dé plek

om een Duits biertje te nuttigen, maar voor

locals is dat veel eerder restaurant

Augustiner met de bierhal er direct links

naast. En hoewel dit brauhaus ook in het

centrum gevestigd zit, loop je hier beduidend

minder toeristen tegen het lijf. De lijkt lijkt er

te hebben stilgestaan: je wordt bediend door

het vriendelijke personeel in traditionele

Beierse outfits in een nostalgisch ingericht

restaurant. De brouwerij Augustiner

Braustuben bevind zich overigens in de wijk

Westend. 

Keuken:
Lunch, Streekgerechten, Duits
Ambiance:
Kindvriendelijk, Eetcafé, Brasserie
Voorgerecht:
€ 3,50 - 4,50
Hoofdgerecht:
€ 4,90 - 17,50

Openingstijden
Ma 09:00 - 00:00
Di 09:00 - 00:00
Woe 09:00 - 00:00
Do 09:00 - 00:00
Vrij 09:00 - 00:00
Za 09:00 - 00:00
Zo 09:00 - 00:00
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München

Eten & drinken

Monsieur Hu

Dreimühlenstrasse 11

80469

München

Tel:+49 (0)89 45217272

Monsieur Hu is een van de meest trendy

Aziatische restaurants waar je ooit terecht

zult komen. Dit komt niet alleen tot

uitdrukking in het prachtige, hippe interieur

maar ook de uitgebreide kaart voorziet in

trendy gerechten. Bij Monsieur Hu worden

authentieke Vietnamese en Kantonesische

gerechten met een eigentijdse twist

geserveerd. Alle ingredienten zijn vers, en

dat maakt de keuken zo bijzonder. Dit is één

van de trendy restaurants waar wij zo dol op

zijn!

Keuken:
Aziatisch, Aziatisch fusion, Vietnamees
Ambiance:
Trendy, Populair, Modern
Voorgerecht:
€ 4,30 - 8,30
Hoofdgerecht:
€ 8,30 - 18,30

Openingstijden
Ma 18:00 - 00:00
Di 18:00 - 00:00
Woe 18:00 - 00:00
Do 18:00 - 00:00
Vrij 18:00 - 00:00
Za 18:00 - 00:00
Zo 18:00 - 00:00

Austernkeller

Stollbergstrasse 11

80539

München

Tel:+49 (0)89 298787

Dit restaurant is niet meer weg te denken uit

de lokale restaurantscene. In de meer dan

30 jaar geschiedenis heeft het restaurant

een goede reputatie opgebouwd als een van

de beste vis- en oesterresaurants in de stad.

Aan de haast nostalgische inrichting is in al

die jaren weinig afgedaan en dat geldt ook

voor de warme service waarvan je hier

geniet. In een rijkelijk aangeklede kelder

geniet je van verse vis, kreeft en oesters met

bijpassende wijnen. Het restaurant is

populair onder een vaste groep locals en de

Russische toeristen.

Keuken:
Frans, Vis
Ambiance:
Romantisch, Chic, Candlelight, Authentiek
Voorgerecht:
€ 6,10 - 19,80
Hoofdgerecht:
€ 19 - 32,50

Openingstijden
Ma 17:00 - 23:30
Di 17:00 - 23:30
Woe 17:00 - 23:30
Do 17:00 - 23:30
Vrij 17:00 - 23:30
Za 17:00 - 23:30
Zo 17:00 - 23:30

Cocoon

Christophstrasse. 3

80538

München

Tel:+49 (0)89/ 25541966

Dit is misschien wel het mooiste

designrestaurant van de stad. Het creme

witte interieur wordt subtiel verlicht door

wisselende kleuren en oogt ruimtelijk door de

elegante spiegels aan de wand. Het design

is ook doorgevoerd het fraaie meubilair,

vervaardigd uit edelstaal. Maar Cocoon is

niet alleen verwennerij voor het oog! De

eigenaren Andrea Wagner en Marcel Braun

weten de inspirerende omgeving te vertalen

naar creatieve en seizoensgebonden

gerechtjes met verschillende keukenstijlen

zoals Aziatisch en Mediteraans. Een

exclusieve hotspot!
Keuken:
Aziatisch fusion, Lunch, Mediterraans,
Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Casual, Modern
Voorgerecht:
€ 9,50 - 13,-
Hoofdgerecht:
€ 14 - 27,-

Lunch Diner
Ma gesloten gesloten
Di 11:30 - 14:00 19:00 - 01:00
Woe 11:30 - 14:00 19:00 - 01:00
Do 11:30 - 14:00 19:00 - 01:00
Vrij 11:30 - 14:00 19:00 - 01:00
Za gesloten 19:00 - 01:00
Zo gesloten gesloten
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München

Eten & drinken

Daylesford Organic

Ledererstrasse 3

80331

München

Tel:+49 (0)89 45209833

Dit is de eerste Europese vestiging van het

concern Daylesford uit Engeland. In een

werkelijk schitterend opgeknapte kelder in

hartje München kun je naar hartelust lunchen

zonder enig schuldgevoel. De producten zijn

allemaal 100% biologisch en alleen datgene

dat op het moment verbouwd wordt is

beschikbaar. Geniet van huisgemaakte

soepen, uitgebreide salades of kleine

vleesgerechten in de helder ingerichte

kelder. Je vindt er tevens leuke boeken over

biologisch voedsel en een serviescollectie

van Artisan.

Keuken:
Lunch, Biologisch
Ambiance:
Trendy, Modern
Voorgerecht:
€ 3,90 - 9,80
Hoofdgerecht:
€ 3,90 - 9,80

Openingstijden
Ma 08:30 - 20:00
Di 08:30 - 20:00
Woe 08:30 - 20:00
Do 08:30 - 20:00
Vrij 08:30 - 20:00
Za 09:30 - 19:00
Zo gesloten

L & I

Ledererstrasse 17

80331

München

Tel:+49 (0)89 23237789

L & I is de afkorting voor Landsdorfer &

Innerhofer, voor de local synoniem voor een

diner op topniveau. In een moderne

ambiance geniet je 's middags van een

aantrekkelijk 2-gangen lunchmenu en 's

avonds het 3-gangen verrassingsmenu, dat

naar eigen wens is uit te breiden. Het zijn

weelderige combinaties uit de alpenkeuken

die chefkok Johann Landersdorfer je

voorschoteld, vergezeld van een toepasselijk

glas wijn op advies van de sommelier. Voor

zo'n exclusieve lunch of diner kun je ook

terecht bij de tweede vestiging van L & I aan

de Hackenstrasse 6.
Keuken:
Mediterraans, Modern Europees
Ambiance:
Zakelijk, Modern
Voorgerecht:
2 gangen lunch € 15,-
Hoofdgerecht:
4 gangen € 52,-

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 01:00
Woe 10:00 - 01:00
Do 10:00 - 01:00
Vrij 10:00 - 01:00
Za 10:00 - 01:00
Zo gesloten

Lemar

Brunnstrasse 4

80331

München

Tel:+49 (0)89 26949454

Een bezoekje aan restaurant Lemar in

München is als een exotische en culinaire

verkenningstocht. Laat je even helemaal

onderdompelen in een extreem warm decor

van Oosterse sierlampen, mozaïeken en

exotische planten. Je smaakpapillen maken

vervolgens een tocht langs de Indiase,

Pakistaanse, Perzische en Afghaanse

keuken. Adresjes als deze moet je koesteren

want waar vind je zoveel exotische smaken

in een aangenaam restaurant?

Keuken:
Modern Europees, Vegetarisch,
Wereldkeuken
Ambiance:
Romantisch, Levendig, Candlelight
Voorgerecht:
€ 4,90 - 8,50
Hoofdgerecht:
€ 9,50 - 15,50

Openingstijden
Ma 18:00 - 00:00
Di 18:00 - 00:00
Woe 18:00 - 00:00
Do 18:00 - 00:00
Vrij 18:00 - 00:00
Za 18:00 - 00:00
Zo 18:00 - 00:00
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München

Eten & drinken

Ocui

Oberanger 31 - 33

80331

München

Tel:+49 (0)89 45226099

Ocui staat voor 'open cuisine' en deze naam

dekt wat dat betreft precies de lading. In

deze letterlijk heldere formule bestel je naar

hartelust vers bereide gerechtjes aan een

van de open keukens die als een eiland in

het trendy pand liggen. Er is een steenoven

waar aan de lopende band knapperige

pizza's worden gebakken. Maar je kunt ook

kiezen voor gezonde pasta's of kleine

Aziatische gerechtjes. Afekenen je

eenvoudig af met een pasje dat je bij iedere

beurt hebt laten zien. Ocui is populair als

lunchspot, maar doet het ook prima als

dinerlocatie.
Keuken:
Aziatisch, Lunch, Modern Europees, Pizza
Ambiance:
Trendy, Levendig, Populair, Modern
Voorgerecht:
€ 4,50 - 9,50
Hoofdgerecht:
€ 6,50 - 9,50

Openingstijden
Ma 11:30 - 00:00
Di 11:30 - 00:00
Woe 11:30 - 00:00
Do 11:30 - 00:00
Vrij 11:30 - 00:00
Za 11:30 - 00:00
Zo 12:00 - 22:00

Oskar Maria

Salvatorplatz 1

80331

München

Tel:+49 (0)89 29196029

Brasserie Oskar Maria zit gevestigd in het

Literatuurhuis van de stad. Traditie en

moderniteit gaan goed samen in deze

prachtige brasserie. Je geniet van typisch

Franse gerechten. Als trefpunt van studenten

en andere literaire fanaten zorgen de

dagmenu's voor een laagdrempelige optie.

Deze menu's wisselen iedere werkdag:

maandag gevogelte, dinsdag vis, woensdag

champignons, donderdag wild en vrijdag

bouillabaisse. Een absoluut pluspunt zijn de

uitgebreide wijnen die bij de gerechten

geserveerd worden.

Keuken:
Frans, Lunch
Ambiance:
Buitenterras, Levendig, Brasserie, Groepen
Voorgerecht:
€ 5,80 - 15,80
Hoofdgerecht:
€ 11,80 - 24,50

Openingstijden
Ma 10:00 - 01:00
Di 10:00 - 01:00
Woe 10:00 - 01:00
Do 10:00 - 01:00
Vrij 10:00 - 01:00
Za 10:00 - 01:00
Zo 10:00 - 19:00

Showroom

Lilienstrasse 6

81669

München

Tel:+49 (0)89 44429082

Dit is het podium voor de kookkunsten van

televisie-kok Andreas Schweiger. Na een

persoonlijk ontvanst neem je plaats in de

bescheiden eetkamer. De chefkok licht aan

de tafel de dagelijks wisselende gerechten

toe. Vervolgens maak je een keuze in het

aantal gangen waarmee je wil dineren

(tussen 3 en 9) waarna je deze gangen in

toepasselijk tempo krijgt opgediend.

Showroom heeft een bijzonder creatieve

keuken, maar dagelijks wisselend

smaaksensaties wat het tot de ideale

bestemming maakt voor de culinaire fanaat.

Keuken:
Fusion, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Modern
Voorgerecht:
3 gangen € 59,-
Hoofdgerecht:
5 gangen € 82,-

Lunch Diner
Ma 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Di 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Woe 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Do 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Za gesloten gesloten
Zo gesloten gesloten
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München

Eten & drinken

Toshi

Wurzerstraße 18

80539

München

Tel:+49 (0)89 25546942

Over restaurant Toshi in München hebben

we alleen maar goede verhalen gehoord. Het

restaurant ligt in een rustige zijstraat van de

statige Maximilianstrasse. Bij binnenkomst

wordt je dan ook met toepasselijke elegantie

en typisch Japanse hoffelijkheid ontvangen.

De aangename opdeling van het restaurant

zorgt voor de nodige privacy. Chefkok

Kobatake Toshio creëert ter plekke de

heerlijkste teppangerechten terwijl zijn

vaardige collega's je ook van verse sushi en

sashimi voorzien. De prijs-

kwaliteitverhouding is goed.

Keuken:
Japans, Lunch, Sushi
Ambiance:
Trendy, Chic, Modern
Voorgerecht:
€ 7 - 18,-
Hoofdgerecht:
€ 11 - 35,-

Lunch Diner
Ma 12:00 - 14:00 18:00 - 00:00
Di 12:00 - 14:00 18:00 - 00:00
Woe 12:00 - 14:00 18:00 - 00:00
Do 12:00 - 14:00 18:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 14:00 18:00 - 00:00
Za 00:00 - 00:00 18:00 - 00:00
Zo gesloten gesloten

Luigi Tambosi

Odeonsplatz 18

80539

München

Tel:+49 (0)89 298322

Zodra de eerste zonnestralen Odeonsplatz

bereiken, ontstaat er een ware run op een

plekje op het voortreffelijke buitenterras van

Luigi Tambosi. Hoewel je ook in de

Hofgarten plaats kunt nemen, genieten de in

theateropstelling geplaatste stoeltje voor de

deur de voorkeur door het magnifieke uitzicht

geven op het statige plein Odeonsplatz.

Tambosi is gevestigd in een traditioneel

pand uit 1775 en biedt binnen een warm

alternatief met een barokke inrichting. Je

geniet van versgemalen koffie, Tramezzini,

Pannini of de kleine dagkaart met

wisselende gerechtjes.
Keuken:
Lunch, Ontbijt, Koffie/thee
Ambiance:
Buitenterras, Groepen, Koffiebar
Voorgerecht:
€
Hoofdgerecht:
dagmenu € 9,90

Openingstijden
Ma 08:00 - 01:00
Di 08:00 - 01:00
Woe 08:00 - 01:00
Do 08:00 - 01:00
Vrij 08:00 - 01:00
Za 08:00 - 01:00
Zo 08:00 - 01:00

Marais

Parkstrasse 2

80339

München

Tel:+49 (0)89 50094552

Le Marais ligt op een levendige straathoek in

de opkomende wijk Westend in München.

Het is de ideale plek voor een high tea door

het authentieke decor en de fijne zithoekjes

die daarin gecreëerd zijn. Marais was tot 3

jaar geleden een textielzaak en die uitstraling

heeft men perfect weten te behouden

Hoewel er geen textiel meer verkocht wordt,

vind je er nog wel enkele counters met

sieraden, bio-cosmetica en bijzondere

schoenen uit Argentinië. Verder wordt het

tweedehands meubilair waar je op zit ook

verkocht. Tip: Tarte Tatin, overheerlijke

huisgemaakte Franse appeltaart!
Keuken:
Lunch, Ontbijt, Koffie/thee
Ambiance:
Romantisch, Authentiek, Retro, High tea
Voorgerecht:
€
Hoofdgerecht:
€

Openingstijden
Ma gesloten
Di 08:00 - 20:00
Woe 00:00 - 20:00
Do 08:00 - 20:00
Vrij 08:00 - 20:00
Za 08:00 - 20:00
Zo 10:00 - 18:00
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München

Uitgaan

Hofbräuhaus

Platzl 9

80331

München

Tel:+49 (0)89 2901360

Je kunt het Hofbräuhaus terecht

beschouwen als de hoofdtempel van het

bierdrinken. Ondanks het feit dat het

Hofbräuhaus een grote toeristische

trekpleister is, kun je hier wel nog de typisch

Beierse sferen proeven. Erg leuk om eens

een kijkje te nemen want een bezoek aan

het Hofbräuhaus een beleving op zich. Je

kunt plaatsnemen aan lange houten tafels en

Beierse muziekkapellen en dansgroepen

verhogen de sfeer, waardoor naarmate de

avond vordert, er flink gezongen en gehost

wordt. Je begint je stapavond goed met een

pul met één van de typisch Beierse bieren

die hier geschonken worden. Proost!

Openingstijden
Ma 09:00 - 23:30
Di 09:00 - 23:30
Woe 09:00 - 23:30
Do 09:00 - 23:30
Vrij 09:00 - 23:30
Za 09:00 - 23:30
Zo 09:00 - 23:30

Augustiner Bräustuben

Lansberger strasse 19

80339

München

Tel:+49 (0)89 507047

In de Augustiner Bräustuben komen

toeristen en stamgasten samen, met allen

hetzelfde doel; een gezellige avond beleven

onder het genot van een aantal biertjes. En

dat kan absoluut in deze bierhal met zijn

authentieke sfeer. Er wordt Augustiner bier

van de tap geschonken, dat op Beierse wijze

uit een grote pul gedronken wordt. Je kunt

hier ook een hapje eten, voor een klein

bedrag wordt je een typisch Beierse maaltijd

voorgeschoteld. Er worden ook regelmatig

evenementen georganiseerd, welke

ontzettend druk bezocht worden. Een leuke

lokatie om je stapavond te beginnen!

Openingstijden
Ma 10:00 - 00:00
Di 10:00 - 00:00
Woe 10:00 - 00:00
Do 10:00 - 00:00
Vrij 10:00 - 00:00
Za 10:00 - 00:00
Zo 10:00 - 00:00

Havana club

Herrnstrasse 30

80539

München

Tel:+49 (0)89 291884

Voor iedereen die begint te dromen bij de

gedachte aan Cuba is Havana Club een leuk

alternatief. In Havana Club beleef je het

beste uit de Cubaanse wereld in een uniek,

authentiek sfeertje. Het interieur is

bijvoorbeeld ongewijzigd gebleven sinds

1985, donkergroene muren ontmoeten leer,

messing en mahonie, dit alles in gedimd

licht. Aan de zware donkere houten bar,

worden meer dan honderd soorten rum

geschonken maar uiteraard kun je hier ook

de lekkerste cocktails drinken. Roken is hier

toegestaan want je kunt zelfs echte

Cubaanse sigaren verkrijgen. Dus voor een

avondje toeven in Cubaanse sferen ben je bij

Havana Club aan het goede adres!

Openingstijden
Ma 18:00 - 01:00
Di 18:00 - 01:00
Woe 18:00 - 01:00
Do 18:00 - 01:00
Vrij 18:00 - 03:00
Za 18:00 - 03:00
Zo gesloten
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München

Uitgaan

P1

Prinzregentenstrasse 1

80538

München

Tel:+49 (0)89 2111140

Ook al is het uitgaansleven in München

enorm uitgebreid, P1 is en blijft toch wel de

meest populaire en exclusieve club van de

stad. Door het prachtige interieur is P1 een

meer dan glamoureuze club. Stylish en

glamorous de sterren van de hemel dansen

op de lekkerste house-beats van bekende

DJ's: dat is P1! Ooit stond de club bekend

om het strengste deurbeleid van heel

Duitsland, maar tijden veranderen en het is

niet meer verplicht om jezelf in je glitterende

Versace outfit te hijsen, hoewel dat natuurlijk

altijd mag! Deze stijlvolle

uitgaansgelegenheid heeft een fantastisch

terras in de zomer, waar je even kunt relaxen

op de lounge banken onder het genot van

een exotisch cocktailtje. De club is elke

avond van de week geopend, maar check de

website van P1 omdat openingstijden

varieren.

Falk's bar

Promenadeplatz 2-6

80333

München

Tel:+49 (0)89 2120956

Falk's bar is gesitueerd in het meest

exclusieve hotel van München, Bayerischer

Hof. De bar zelf in de Spiegelzaal ziet er

fantastisch uit, en de naam zegt het al; aan

alle muren hangen grote spiegels. Deze

prachtige zaal met hoge plafonds en barokke

lijsten stamt uit 1839 en is als enige ruimte

van het hotel onbeschadigd uit de Tweede

Wereldoorlog gekomen. De combinatie van

traditioneel, modern en trendy maakt deze

bar uniek. Falk's bar is de favoriete

ontmoetingsplek voor 'Glamorous' München

en er spelen regelmatig internationale jazz-

bands. Voor het programma kijk op de

website: .

Openingstijden
Ma 11:00 - 02:00
Di 11:00 - 02:00
Woe 11:00 - 02:00
Do 11:00 - 02:00
Vrij 11:00 - 02:00
Za 11:00 - 02:00
Zo 11:00 - 02:00

Bar Commercial

Theatinerstrasse 16

80333

München

Tel:+49 (0)89 20700266

Bar Commercial in München is een

bedrijvige ontmoetingsplek voor de jonge

creatieve scene van München. Mede door de

centrale ligging bij de entree naar

winkelcentrum Fünf Höfe is er op ieder

moment van de dag bedrijvigheid. Je kunt er

kleine gerechten krijgen waaronder vers

gebakken pizza, maar het beste komt Bar

Commercial tot zijn recht met een borrel of

cocktail. De perfecte start van een lange

nacht uit!

Openingstijden
Ma 09:00 - 01:00
Di 09:00 - 01:00
Woe 09:00 - 01:00
Do 09:00 - 01:00
Vrij 09:00 - 01:00
Za 09:00 - 01:00
Zo 12:00 - 00:00
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München

Hotels

Bayerischer Hof

Promenadeplatz 2-6

80333

München

Tel:+49 (0)8921 200

Dit elegante hotel is al meerdere keren in de

prijzen gevallen omdat het één van de meest

luxueuze hotels in München is. Onder de

gasten vallen dan ook vele Hollywood-

sterren, pop-artiesten en koninklijke

bezoekers. Bayerischer Hof is gelegen in het

hart van de stad, op het Promenadeplein.

Het hotel is al vele jaren in familiebezit, en zo

worden traditie en luxe en comfort met elkaar

verenigd. Dit vind je terug in de elegant

ingerichte kamers met combinaties van oud

en nieuw. Daarnaast is er een wellness-

centrum op het dak te vinden maar ook drie

eersteklas restaurants en verscheidene bars.

Stijl:
Kuurhotel, Chic, Luxe
Gemiddelde prijs: € 340,-

Metropol

Mittererstrasse 7

80336

München

Tel:+49 (0)89 24449990

Hotel Metropol ligt net buiten het centrum

van München in een rustige straat. Het is

zo'n 10 minuten wandelen naar het centrum

maar door de aanwezigheid van openbaar

vervoer is ook de rest van de stad

gemakkelijk te bereiken. Het hotel staat

bekend om haar vriendelijike personeel en

prima kamers. De prijs kwaliteitverhouding is

erg goed. De kamers zijn eenvoudig maar

modern ingericht en beschikken onder

andere over (draadloos) internet,

airconditioning en tv.

Stijl:
Basic, Modern
Gemiddelde prijs: € 100,-

La Maison

Occamstrasse 24

80802

München

Tel:+49 (0)89 33035550

Hotel La Maison staat bekend om haar

prachtige kamers met individuele sfeer. De

kamers zijn creatief vormgegeven en

voorzien van alle gemakken zoals

vloerverwarming, gratis internetverbinding en

kingsize bedden. De meest kamers zijn

voorzien van een klein balkon en bieden

uitzicht op de Englischer Garten. Daarnaast

is er een uitstekend restaurant te vinden

waar specialiteiten geserveerd worden die

gebaseerd zijn op Franse, Italiaanse en

Californische cuisine. Hotel La Maison is

gunstig gelegen wat betreft de verschillende

transport mogelijkheden.

Stijl:
Hip&Trendy, Design hotel, Modern
Gemiddelde prijs: € 150,-
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München

Activiteiten

Residenz Museum

Residenzstrasse 1a

80333

München

Tel:+49 (0) 89 290671

Het Residenz is een ontzettend groot paleis

in het noordoosten van het oude centrum

van München. In dit enorme

gebouwencomplex vind je dan ook het

Residenz Museum dat behoort tot de

belangrijkste kasteelmusea van Europa. De

schatkamer van het paleis fungeert vanaf

1920 als museum. Hier vind je maarliefst 130

expositieruimtes met één van de kostbaarste

collecties ter wereld. De duizenden juwelen,

munten en kronen die hier opgeborgen

liggen, zijn meer dan tien eeuwen oud. Ook

vind je er meer dan tien renaissance-,

rococo- en classicistische zalen, die versierd

zijn met schilderijen, kunstwerken en

wandtapijten. Kijk voor de actuele

openingstijden op de website van het

Residenz Museum.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

BMW Welt

Spiridon-Louis-Ring 21

80809

München

Tel:+ 41 (0)180 211 8822

Het Beierse merk BMW wordt in dit centrum

zeer spectaculair vertegenwoordigd. Het

futuristische gebouw in de vorm van een

wolk wordt gebruikt als uitlevercentrum voor

nieuw gekochte BMW’s. Naast de fabriek

vind je hier ook het hoofdkantoor van BMW.

Er komen bezoekers uit de hele wereld naar

BMW Welt. Het terrein vergroot dan ook de

merkbeleving, je kunt er namelijk de hele

modellenlijn van auto's en motors vinden,

maar het centrum biedt ook multi-media

shows en tentoonstellingen. Deze vind je in

het aparte BMW museum over design,

research, productie en alle andere aspecten.

Ook is er ruimte voor lezingen en concerten.

Verder kun je in het gebouw diverse winkels

met BMW-onderdelen vinden maar ook een

aantal restaurants en cafés.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 09:00 - 18:00
Woe 09:00 - 18:00
Do 09:00 - 18:00
Vrij 09:00 - 18:00
Za 10:00 - 20:00
Zo 10:00 - 20:00

Neue Pinakothek

Barer Strasse 29

80799

München

Tel:+49 (0)89 23805 195

De Neue Pinakothek is één van de drie

Pinakotheken in München gelegen aan de

Köningsplatz. Het museum bevind zich in

een groot gebouw tegenover de Alte

Pinakothek. Het is een museum met

Europese kunst die dateert tussen het einde

van de 18de en het begin van de 20ste

eeuw. Verder vind je er veel werk van

Franse impressionisten, zoals Monet,

Renoir, Degas, Manet en Pissaro. De entree

bedraagt € 7,- maar een combiticket voor

alledrie de Pinakotheken kost je € 12,-. Tip:

Bezoek de Neue Pinakothek op zondag en

betaal slechts € 1,- !

Openingstijden
Ma 10:00 - 18:00
Di gesloten
Woe 10:00 - 20:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00
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München

Activiteiten

Alte Pinakothek

Barer Strasse 27

80799

München

Tel:+49 (0)89 23805 216

De Alte Pinakothek is één van de drie

Pinakotheken gelegen aan de Köningsplatz

net buiten het centrum van München. Je kunt

hier meer dan 800 schilderijen vinden van

kunstschilders uit de barok en renaissance

tot nu. In 1836 stond de Alte Pinakothek

bekend als het grootste museumgebouw ter

wereld. Vooral de collectie van Italiaanse,

Duitse, Nederlandse en Vlaamse

kunstschilders behoren tot de belangrijkste

van de wereld. De entree bedraagt € 7,-

maar een combiticket voor alledrie de

Pinakotheken kost je € 12,- Op zondag

bedraagt de entree voor Alte Pinakothek

slechts € 1,-

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 20:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00

Schloss Nymphenburg

Eingang 19

80638

München

Tel:+49 (0)89 179 080

Schloss Nymphenburg is een prachtig paleis

in het westen van München dat werd

gebouwd als zomerresidentie voor een

Beierse vorst. Het enorme paleis ligt in een

indrukwekkend park en is de Münchense

tegenhanger van het Paleis van Versailles,

met rijkelijk versierde interieurs. Je kunt nog

steeds de zalen en de kamers bezoeken met

de oorspronkelijke barokke versieringen.

Ook kun je het Marstallmuseum bezoeken,

dit is een museum met historische koetsen

en sleden die vroeger toebehoorden aan de

heersers van Beieren. Daarnaast is er in het

paleis ook een belangrijke verzameling

porselein te vinden. Openingstijden van april

tot 15 oktober: 9.00 -18.00 uur en van 16

oktober tot en met maart: 10.00 -16.00 uur.

 

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Münchner Stadtmuseum

St.-Jakobs-Platz 1

80331

München

Tel:+49 (0)89 23322370

Het Stadsmuseum van München gelegen in

het centrum biedt een fascinerend zicht in de

geschiedenis van München. In het complex

zijn een aantal kleinere musea

ondergebracht welke allen uiteenlopende

collecties aanbieden. Het museum is

geschikt voor jong en oud omdat de

collecties uiteen lopen van onder andere

fotografie, film, muziekinstrumenten en

mode.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00
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München

Activiteiten

Museum Brandhorst

Theresienstrasse 35a

80333

München

Tel:+49 (0)89 238051321

Het Museum Brandhorst in München is een

nieuw museum wat sinds in mei 2009

geopend is. Het is een museum voor

moderne en hedendaagse kunst, dat deel

uitmaakt van het Kunstareal München. Het

pand is al een abstract kunstwerk op zich, de

gekleurde zuilen uit massief staal voegen

zich als vanzelfsprekend in het totaalbeeld.

Je vindt hier 700 kunstwerken van de

verzamelaars Udo en Anette Brandhorst.

Openingstijden
Ma 10:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 20:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00

Fiets huren

Ohlmüllerstrasse 5

81541

München

Tel:+49 (0)89 6924699

Je bent een paar dagen in München en je

wilt zoveel mogelijk van de stad zien? Huur

dan een fiets om de interessante wijken

buiten het centrum te ontdekken! München is

met aparte fietspaden zeer fietsvriendelijk.

Een aanrader is om een fiets te huren bij

Spur Wechsel op de Ohlmüllerstrasse. Zij

bieden naast de reguliere fietsverhuur en

stads-tours per fiets ook diverse andere

leuke activiteiten aan. Denk bijvoorbeeld aan

thema-tours zoals een Bier-tour, een

Voetbal-tour en een Natuur-tour onder

leiding van een gids die je allerlei leuke

weetjes kan vertellen over het onderwerp en

de stad. Daarnaast kun je met een groep de

veelbesproken party-tram afhuren, waarmee

je door München zult rijden onder het genot

van een potje bier. Een unieke en

onvergetelijke belevenis! Van april tot

oktober is Spur Wechsel op zaterdag extra

geopend van 9.00 tot 14.00 uur.

Openingstijden
Ma 09:00 - 18:00
Di 09:00 - 18:00
Woe 09:00 - 18:00
Do 09:00 - 18:00
Vrij 09:00 - 18:00
Za gesloten
Zo gesloten

City tour per bus

Hauptbahnhof 1

80335

München

Tel:+49 (0)89 54907560

Met The Gray Line Sightseeing heb je de

mogelijkheid om het beste van München te

zien. Deze hop on/hop off bus brengt je naar

verschillende bezienswaardigheden in de

stad. The Gray Line biedt 2 verschillende

routes, de Express- en de Grand circle. De

Express circle laat in 1 uur de hoogtepunten

zien en de Grand circle is een uitbreiding die

je ook nog meeneemt naar de

bezienswaardigheden buiten het centrum.

Deze rit duurt ongeveer 2,5 uur zonder

uitstappen. Kaarten zijn te koop bij de

verschillende opstapplaatsen of in de bus

zelf. De bussen rijden van 1 april - 31

oktober van 9.00 - 18.30 uur en van 1

november - 31 maart van 10.00 - 16.30 uur.

Vertek: voor Hauptbahnhof.

Openingstijden
Ma 00:00 - 00:00
Di 00:00 - 00:00
Woe 00:00 - 00:00
Do
Vrij 00:00 - 00:00
Za 00:00 - 00:00
Zo 00:00 - 00:00
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München

Activiteiten

Haus der Kunst

Prinzregentenstrasse 1

80538

München

Tel:+49 (0)89 2112113

De neoclassiscistische Nazi-architectuur van

het gebouw is al erg indrukwekkend met al

haar zuilen. Binnen in het gebouw vind je

vaste tentoonstellingen welke interessante

inzichten bieden in de stadsgeschiedenis

van München. De collectie beschikt over

kunstwerken van meer dan 120.000 jaar

geschiedenis van de menselijke

nederzettingen in Beieren tot goedgekeurde

Nationaal Socialistische kunst. In het haus

der kunst kun je een kijkje nemen in de

schatkamers van Duitse vorstendynastieën.

Openingstijden
Ma 10:00 - 20:00
Di 10:00 - 20:00
Woe 10:00 - 20:00
Do 10:00 - 22:00
Vrij 10:00 - 20:00
Za 10:00 - 20:00
Zo 10:00 - 20:00

St Peterskerk beklimmen

Rindermarkt 1

80331

München

Tel:+49 (0)89 2604828

Naast een schitterende bezienswaardigheid

is de St Peterskerk in München ook een

leuke attractie. Je kunt hem namelijk

beklimmen en daarna genieten van een

prachtig uitzicht over de stad. Vanaf de hoge

toren op 56 meter hoogte kun je in één

oogwenk de schoonheid van de gehele stad

bewonderen. Voordat je hier bent uitgekeken

ben je een hele tijd verder. En dat is maar

goed ook want je moet eerst 306 traptreden

beklimmen! De St Peterskerk met het

prachtige uitzicht, met in de verte de Alpen is

absoluut een must op je to-do lijstje.

 

Openingstijden
Ma 09:00 - 18:00
Di 09:00 - 18:00
Woe 09:00 - 18:00
Do 09:00 - 18:00
Vrij 09:00 - 18:00
Za
Zo 10:00 - 19:00

Verkeersmuseum

Theresienhöhe 14a

80339

München

Tel:+49 (0)89 500806762

In drie imposante hallen, direct aan het

evenemententerein Theresienwiese in

München vind je het indrukwekkende

Verkeersmuseum. Iedere hal heeft zijn eigen

thema: vervoer, reizen en technologische

mobiliteit, maar het centrale thema van het

museum is de geschiedenis en de

aanwezigheid van verkeer en mobiliteit in de

wereld. Indrukwekkend zijn vooral de grote

stoomlocomotieven en historische

sportwagens die in het museum

tentoongesteld worden. Een interessant

kijkje in alles wat mensen van A naar B

brengt!

Openingstijden
Ma 09:00 - 17:00
Di 09:00 - 17:00
Woe 09:00 - 17:00
Do 09:00 - 17:00
Vrij 09:00 - 17:00
Za 09:00 - 17:00
Zo 09:00 - 17:00
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München

Evenementen

Evenementen in München
Alle informatie over de leukste evenementen in München. De stad heeft vele leuke en zelfs gratis evenementen en festivals. München staat natuurlijk

bekend om haar traditionele feesten. Het grootste en meest bekende is natuurlijk het Oktoberfest, het leukste bierfestival van Europa. Maar er is meer, véél

meer! Ben je op zoek naar een leuk evenement in deze stad? Kijk hieronder dan voor het overzicht van de leukste evenementen in München.

Fasching

Begin: 07-01-2012 Eind: 01-03-2011

Adres: centrum

Fasching wordt in januari en februari gevierd in München en is vergelijkbaar het

carnaval in de zuidelijke Nederlandse provincies. Het jaarlijks terugkerend evenement

wordt gevierd met gekostumeerde bals, verklede dansfeesten, concerten en andere

evenementen.

Kerstmarkt

Begin: 25-11-2011 Eind: 24-12-2011

Adres: Marienplatz

De Christkindlmarkt is de grote kerstmarkt centraal in München.

Tollwood Winter Festival

Begin: 23-11-2011 Eind: 31-12-2011

Adres: Theresienwiese

Je kunt hier genieten van theater-producties, optredens van grote artiesten en culinaire

evenementen uit de hele wereld.

Starkbierzeit

Begin: 01-03-2012 Eind: 31-03-2012

Adres: Innere Wiesen strasse

Starkbierzeit is een mini-bierfestival dat elk jaar in maart plaatsvindt in München. De

Münchenaren vieren dit festival al sinds de 15e eeuw!
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