


Lissabon

Introductie

Lissabon
Lissabon is een heerlijke stad op de noordelijke oever van de rivier de
Taag nabij de Atlantische Oceaan. Lissabon is de hoofdstad van Portugal
en ook de economische motor van het land. Opvallend is dat het gros van
de Portugezen in Lissabon goed Engels spreekt. Dat maakt een verblijf in
deze toch al erg leuk stad nog aangenamer.
 
Lissabon is een stad met karakter en deed ons denken aan een combinatie van
Rome, Londen en Parijs. De stad heeft een grote hoeveelheid historische
gebouwen, prachtige musea, fantastische uitzichtspunten en veel
bezienswaardigheden. Lissabon heeft ook een moderne kant. Je vindt er vele
hippe bars en restaurants en de oude trams staan in schril contrast tot de
hypermoderne metro die je snel van de ene kant naar andere delen van de stad
brengt. Om dan nog maar te zwijgen over het dynamische nachtleven, dat niet
met een andere stad te vergelijken is!
 
Ondanks dat de stad zoveel elementen bezit die vergelijkbaar zijn met andere
steden, is Lissabon uniek. De relaxte en vriendelijke inwoners, het milde klimaat
in de stad en de combinatie tussen de verschillende authentieke (UNESCO)
bezienswaardigheden en moderne musea zorgen ervoor dat je deze stad zeker
meer dan eens zal willen bezoeken. Het contrast is groot. De smalle en
kronkelende pittoreske straatjes in de wijken Bairro Alto en Alfama staan in
schril contrast met de brede en statige rechte boulevards in Marquês De
Pombal. De wijk Belém is daarentegen weer een combinatie van statige
boulevards met authentieke bezienswaardigheden en musea, zoals het
Mosteiro dos Jerónimos en de Torre de Belém die beiden op de UNESCO
werelderfgoedlijst staan.
 
Of je Lissabon nu in de milde winter of zwoele zomer bezoekt maakt niet uit,
want feesten doe je in deze stad altijd buiten. Vier de zomer met de Festas de
Lisboa en Festival dos Oceanos, of luid het nieuwe jaar ongekend goed in met
de onvergetelijke New Year's Eve Party aan de Taag.

Lissabon in het kort
De hoofdstad van Portugal ligt in het westen van het land, op slechts een half
uur rijden van de Atlantische kust. Lissabon is een redelijk grote stad, maar
heeft een compact centrum dat aan de rivier de Taag ligt. De wijken Baixa en
Rossio vormen het hart van de stad met grote pleinen en winkelstraten. Baixa
en Rossio liggen ingeklemd tussen de hoger gelegen wijken Chiado en Bairro
Alto in het westen, en de wijken Castelo, Alfama en Graça in het oosten. Binnen
deze wijken is alles goed te belopen, alhoewel je in Chiado of Bairro Alto al snel
in de verleiding zult komen om een authentieke elevador of funicular te nemen
vanwege de steile straten en steegjes. De wijken Estrela en Doca De Alcântara
liggen nog net tegen de rand van het centrum aan. Buiten het centrum van de
stad zijn er nog twee interessante wijken. De eerste van de twee is Belém, een
statige wijk met de bezienswaardigheden Torre de Belém en het Mosteiro de
Jerónimos die onderdeel uitmaken van de UNESCO wereldergoedlijst. De
tweede is Parque Das Nações, een moderne wijk die gebouwd is voor de
wereldtentoonstelling Expo in 1998. 
 
Meer informatie over Lissabon
Je hebt deze city guide gedownload op Youropi.com. Wist je dat je op
www.youropi.com nog veel meer informatie over Lissabon en bijna 100 andere
steden kunt vinden? Youropi.com cities, leisure, lifestyle.
 
 

 De Lissabon checklist. Dit mag je niet missen!

Proef een Pastéis de Belém of Pastéis de Nata, een zoet gebakje, bij
een van de vele pastelaria's. 
Geniet van de traditionele en passionele Fado. 
Ontdek het bruisende nachtleven van Bairro Alto.

 

 Met kinderen

Beklim Castelo de São Jorge voor een onvergetelijk uitzicht over de
stad.
Bezoek Oceanario de Lisboa en kom oog in oog te staan met een
zebrahaai of een van de vele andere zeedieren, Esplanada D. Carlos I
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Lissabon

Map

A - KAIS B - Largo

C - Tasca da Esquina D - Esplanada Principe Real

E - Louro & Sal F - Antiga Confeitaria de Belém

G - Maria b.a. H - Cervejaria Trindade

I - Sea Me J - Found You

K - Be Gold L - Clube de Fado

M - Vellas Loreto N - Era uma vez um sonho

O - Luvaria Ulisses P - Bairro Alto

Q - Altis R - Inspira Santa Marta

S - Tram 28 T - Oceanario de Lisboa

U - Museum Arqueologico do Carmo V - Elevador da Bica

W - Elevador Santa Justa X - Berardo Museum

Y - Museu Nacional dos Coches Z - GoCar Tours

Niet op de kaart:

1 - Gratis fietsverhuur Cascais 2 - Retiro de Baco

3 - Lux 4 - Sentido Proibido

5 - Maria b.a. 6 - Maria Caxuxa

7 - Terrace BA 8 - New Year's Eve Party

9 - Peixe em Lisboa 10 - IndieLisboa

11 - Festas de Lisboa
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Lissabon

Handige informatie

Historie Lissabon
De eerste aanwijzingen van een nederzetting op de plek van het
huidige Lissabon dateren van ruim 3000 jaar terug. En al 250 jaar
voor het begin van onze jaartelling stichtten de Romeinen hier de
stad Olissippo, wat toch al verdacht veel op de naam Lissabon lijkt.
De stad groeide uit tot een welvarende zeehaven en Olissippo werd
dan ook hoofdstad van het westelijk Romeinse rijk in het jaar 60
voor Christus.
 
Na de val van het Romeinse rijk gebeurde er vrij weinig in Lissabon
totdat de Moren de stad veroverden in 711 en Lissabona, zoals zij de
stad toen al noemden, in een economische bloeiperiode kwam. Er werd
veel handel gedreven en het grote Castelo de São Jorge werd gebouwd,
evenals de omliggende wijk Alfama. Als je hier tegenwoordig rondloopt
kun je nog steeds de bazar-achtige invloeden van de Moren zien en is
het alsof je even terug bent in de tijd. De Moren waren overigens erg
tolerant tegenover Joden en Christenen en 400 jaar lang was het vrij
vredig in Moors Lissabon. In het jaar 1147 werd Lissabon echter
belegerd door de Katholieke koning Alfonso Henrique en zijn
kruisvaarders. De Moren werden na 4 maanden verslagen en zo werd
Lissabon katholiek. Direct na de overwinning werd begonnen aan de
bouw van de Sé de Lisboa Kathedraal op de resten van een moskee.

In de volgende bloeiperiode van Lissabon werd de stad plotseling een
van de belangrijkste centra ter wereld. Hiervandaan vertrokken namelijk
vele ontdekkingsreizigers op weg naar onbekende continenten. Dat
begon met prins Henrique die Madeira, de Azoren en de westelijke
Afrikaanse kust ontdekte in de jaren 1419-1430. Aan het eind van de 15e
eeuw ontdekte Vasco da Gama een zeeroute naar India en zette Cabral
als eerste Europeaan voet aan land in Brazilië. Met deze ontdekkingen
nam de Portugese economie een enorme vlucht en dit zie ja
tegenwoordig nog steeds terug in de extravagante Manuel-stijl van
bijvoorbeeld het Mosteiro dos Jerónimos en de Torre de Belém. Portugal
kreeg koloniën in Afrika, Azië en Zuid-Amerika en heel even was dit
kleine landje misschien wel het machtigste land op aarde. Hieraan kwam
een einde met de Spaanse bezetting van 1580 tot 1668, waarna Portugal
verzwakte en langzaam zijn koloniën kwijt raakte.

Naast economisch verval kreeg de stad Lissabon nog een hele zware
dreun in het jaar 1755. Op de ochtend van 1 november 1755 werd de
stad 's ochtends om 09.40 uur getroffen door de zwaarste aardbeving uit
de Europese geschiedenis. In enkele tientallen seconden werd de stad
volledig verwoest en kwamen ongeveer 90.000 inwoners om, bijna een
derde van de bevolking. Men greep deze gebeurtenis aan om de stad te
herbouwen naar moderne maatstaven. Stadsarchitect Marques de
Pombal ontwierp brede straten en stevige panden die beter bestand
waren tegen aardbevingen. De wijk Baixa is hier een prachtig voorbeeld
van.

Tot na de bezetting van Napoleon begin 19e eeuw lag Lissabon eigenlijk
een beetje op z'n gat. Na 1850 ging het weer beter met de stad en
werden onder koningin Maria ll de brede avenida's in de wijken Rato en
Saldanha aangelegd, die stad meer grandeur gaven. De monarchie werd
begin 20e eeuw omver geworpen door generaal Carmona en de latere
dictator Salazar. Onder Salazar was Lissabon een weinig levendige stad
met een strenge en corrupte politiemacht. Na de dood van Salazar in
1970 werd het dictatoriale regime uiteindelijk op 25 april 1974 omver
geworpen tijdens de vreedzame Anjerrevolutie. Nog steeds wordt dit
heugelijke feit gevierd tijdens de nationale feestdag op 25 april en ook is
de Ponte 25 de Abril naar deze gedenkwaardige dag vernoemd.

Tegenwoordig is Portugal alweer enkele decennia een democratie en
ondertussen is de stad  uitgegroeid tot een levendige, tolerante,
multiculturele, moderne en uitdagende stad waar altijd wel iets te
beleven is. Maar gelukkig is er nog veel van de rijke geschiedenis van
Lissabon bewaard gebleven en kun je die vandaag de dag ontdekken
tijdens je stadsbezoek.

Praktische informatie 
 
Lissabon algemeen
Populatie:  540.000

Betaalmiddel: Euro / €

Netnummer land:  +351

Netnummer stad:   +21

Alarmnummer:  112

Taal:  Portugees
 
 
Geldzaken in Lissabon
Overal in Lissabon vind je pinautomaten en in het centrum zijn een aantal grote
filialen van bekende banken te vinden. In grote en moderne restaurants, hotels,
winkels en warenhuizen worden alle creditcards en pinbetalingen geaccepteerd,
terwijl bij een aantal kleine winkels en horeca je alleen met contacten kunt
betalen. Het is dus slim altijd wat cash geld bij je te hebben en goed te letten op
de betaalmogelijkheden in restaurants en winkels.
 
Post in Lissabon
In de stad Lissabon tref je overal brievenbussen aan. Voor overige postzaken
kun je naar een van de verschillende postkantoren van de Portugese
postmaatschappij CTT, bijvoorbeeld het grote postkantoor op Praça dos
Restauradores .
 
Toeristeninformatie in Lissabon
Op het grote Praça do Comércio in de wijk Baixa, ligt het Lisbon Welcome
Centre. Dit is het belangrijkste VVV-kantoor van de stad waar je gratis
plattegronden, folders en brochures op kunt halen. Ook kun je hier de Lisboa
Card kopen. De VVV heeft ook een aantal kleinere kiosken verspreid door de
stad, genaamd 'Ask Me Lisboa'. Je vindt deze kleine kantoren onder meer op het
Santa Apolónia station, de luchthaven van Lissabon, Rua Augusta, Largo dos
Jerónimos en Praça dos Restauradores.
 
Gevaren in Lissabon
Over het algemeen is Lissabon een veilige stad, maar in sommige buurten moet
je goed opletten voor zakkenrollers en tasjesdieven. De Torre de Belém waar het
vaak erg druk is met groepen toeristen en straatverkopers, is een beruchte plek
vanwege zakkenrollers. Ook in de Rua Augusta in Baixa en op de populaire tram
28 zijn meerdere toeristen hun portemonnee 'kwijtgeraakt'. 's Avonds en 's
nachts is het beter niet alleen door de stegen van de wijken Alfama en Graça te
lopen. Ten slotte zijn er enkele buitenwijken in Lissabon, zoals Amadora en
Buraca, die toeristen ten alle tijden beter kunnen vermijden.
 
Lissabon voor kinderen
Veel kinderen zullen de oude straten en panden van Lissabon betoverend
vinden. Helemaal tot de verbeelding spreekt het oude kasteel van São Jorge,
met een fenomenaal uitzicht over de stad. Erg leuk om te doen in het centrum
zijn de oude trams in de Bairro Alto en Alfama, die dicht langs de huizen door
smalle straten voorbijgaan. Ook de Elevadores, ofwel liften, die de
hoogteverschillen in de stad overbruggen zullen veel kinderen erg leuk vinden.
Als je iets speciaals met kinderen wil ondernemen ga dan bijvoorbeeld naar het
Oceanario de Lisboa, één van de grootste aquaria ter wereld. Of neem even
verderop de Teleférico, een kabelbaan waarvan je een fantastisch uitzicht hebt
over de Taag en het Parque Das Nações. Niet voor mensen met hoogtevrees! 
 
Markten in Lissabon
Her en der verspreid in Lissabon vinden 's ochtends kleine markten plaats, met
vaak niet meer dan vijf kramen. Hier komen buurtbewoners hun inkopen voor de
dag doen. Er zijn ook een aantal grotere markten in Lissabon zoals de
warenmarkt Mercado da Ribeira en de vlooienmarkt Feira da Ladra. 
 
Typisch Lissabon

Steile straten & smalle stegen
Tram 28
Winkelen als nationale sport
Pastéis de Nata en Pastéis de Belém
Elevadores, ofwel liften
Het nachtleven in Bairro Alto
De Taag en zijn hippe kades
Passionele Fado
Vis, zeevruchten en meer goeds uit de Atlantische Oceaan
Azulejos of Portugese blauwe tegels
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Handige informatie

Wijken
Lissabon ligt aan de rivier de Taag en vanaf deze rivier gezien is de
stad op te delen in 7 gebieden.
Sta je met de rivier in je rug op Praça Do Comércio, dan kijk je
rechtvooruit richting de wijken Baixa en Rossio, die samen het
centrum van Lissabon vormen. Als je recht door de Rua Augusta
loopt doorkruis je Baixa en kom je vanzelf in Rossio. Loop
vervolgens aan het einde van het Rossio plein een stukje door en
hou links aan, want dan kom je op de Avenida da Liberdade uit die
je vanzelf Marquês De Pombal, Rato & Saldanha in leidt.
 
Besluit je vanaf de Rua Augusta naar rechts de heuvel op te lopen,
dan zie je al direct Castelo de São Jorge liggen en de oudste wijken
van de stad Alfama, Castelo & Graça liggen. Loop je vanaf de Rua
Augusta naar links, dan kun je met de Elevador Santa Justa naar de
wijk Chiado vanwaar je al snel terecht komt in de wijk Bairro Alto.
 
In Bairro Alto kun je onderaan de straat Rua da Rosa, of in Chiado
op Praça Luis Camões, tram 28 pakken richting Estrela met de
prachtige Basilica da Estrela die nog niet ontdekt is door het
massatoerisme. Als je vanaf deze basiliek de heuvel afloopt richting
rivier, kom je vanzelf bij Doca De Alcântara uit waar je even bij kunt
komen op een terrasje aan de oever van de Taag. Vanaf de docas
kun je met een fikse wandeling over de kade naar de vele museums
en bezienswaardigheden in de statige wijk Belém lopen. Je kunt er
echter ook voor kiezen om vanuit het centrum de trein te pakken
vanaf Cais do Sodre naar Belém. Heb je behoefte aan strand? Blijf
dan wat langer in de trein zitten en breng de dag door in Cascais.
Last but not least kun je vanuit Cais do Sodre ook de trein pakken
naar Parque Das Nações, het moderne voormalige wereld expo
terrein.
 

Overzichtskaart wijken

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
1. Alfama, Castelo & Graça
2. Bairro Alto & Chiado
3. Baixa & Rossio
4. Belém
5. Cascais
6. Estrela & Doca De Alcântara
7. Marquês De Pombal, Rato & Saldanha
8. Parque Das Nacões

1. Alfama, Castelo & Graça
De oudste wijken van Lissabon zijn het middeleeuwse Alfama, Castelo & Graça.
Deze wijken hebben de zware aardbeving van 1755 grotendeels overleefd en
hier rondlopen is dan ook alsof je even terug bent in de tijd. Soms lijken de
stegen en straten hier net een doolhof, maar dan kom je ineens uit bij een
bekend plein, grote kerk of het beroemde Castelo de São Jorge. Vroeger was dit
de Arabische buurt van Lissabon en een van de rijkste gedeeltes van de stad.
Later werden dit echte volksbuurten voornamelijk bestaande uit vissers en hun
families. Op de Rua de São Pedro wordt dan ook nog steeds een drukke
vismarkt gehouden waar de inwoners van deze wijken luidruchtig onderhandelen
voor de beste prijzen.
 

Een pittoresk straatje in de wijk Alfama.
Alfama, Castelo & Graça zijn erg schilderachtig met hun witte huisjes, ijzeren
balkons, vogelkooitjes buiten en het wasgoed dat boven de straten droogt.
Liefhebbers van fotografie kunnen hier dan ook hun hart ophalen en mooie
plaatjes schieten. Daarnaast is de Alfama ook een zeer goede plek om 's avonds
een intiem restaurantje in te duiken of naar zwoele fado, het Portugese
levenslied, te luisteren in één van de vele speciale fado café's.
 

Do's Alfama, Castelo & Graça:                                        

Beklim Castelo de São Jorge en geniet van het uitzicht over de stad.
Luister naar zwoele fado in een speciaal fado café zoals Clube de Fado,
Rua S. Joao da Praca 94

 

2. Bairro Alto & Chiado
 
Trappen, smalle stegen, steile straten, kronkelpaden, onverwachte pleinen en
prachtige uitzichten. Dat is wat je treft in de hoge wijken Bairro Alto en Chiado in
Lissabon. Het ene moment sta je op een gezellig plein met volle terrassen en het
andere moment loop je door een smalle, steile steeg langs bouwvallige panden.
In 1998 werd de Chiado getroffen door een grote brand en werden er veel
gebouwen verwoest. Tegenwoordig zijn alle panden weer mooi hersteld en vind
je moderne en luxe winkels in deze buurt. Ook is de Chiado het culturele en
literaire hart van Lissabon met theaters, boekwinkels en artistieke café's. Chiado
is tegenwoordig dan ook een dure en zeer gewilde wijk onder de Lissabonners.
 

Praça Luís Camões in Bairro Alto.
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Handige informatie

Wijken (2/4)
De Bairro Alto daarentegen is een iets alternatievere en pittoreske wijk
waar een bohemien sfeer hangt. De huren in de krakkemikkige huisjes
van deze oude volksbuurt zijn laag en dus hebben veel kunstenaars en
studenten er zich gevestigd. Je vindt hier een aantal bijzondere
winkeltjes, maar de meeste mensen komen naar de Bairro Alto voor het
nachtleven. Als de zon onder gaat dan bruist Bairro Alto als geen andere
wijk. Talloze kroegen, bars, café's en clubs openen in deze wijk en je
kunt de hele nacht doorbrengen met het hoppen van de ene naar de
andere tent. Of ga hierheen voor een avond gevuld met passie en zang,
de Bairro Alto is de bakermat van de Fado en nog steeds is dit de beste
plek om te genieten van dit mooie Portugese levenslied. Ook op de
straten en pleinen is 's nachts veel uitgaanspubliek waardoor de Bairro
Alto misschien wel één van de leukste gebieden is om uit te gaan in
Lissabon.
 

Do's Bairro Alto & Chiado:                                            
                                                                                             

Drink een cocktail en geniet van het uitzicht over de stad op het
dakterras van Terrace BA.
Neem de meer dan honderd jaar oude Elevador Santa Justa
naar boven, bespaar jezelf een wandeling door steile straten en
geniet wederom van het uitzicht.
Ervaar het nachtleven op straat in Bairro Alto.

 

3. Baixa & Rossio
 
Het bekendste deel van Lissabon is Baixa & Rossio, ook wel de
benedenstad genoemd. Waar veel van het historische centrum van
Lissabon bestaat uit kronkelende straten en steile trappen, zijn de lanen
in Baixa en Rossio juist kaarsrecht en evenwijdig aangelegd. Gebouwd
tussen de heuvels in, herbergt deze drukke wijk een aantal mooie
pleinen zoals het Rossio-plein, Praça do Cómercio en Praça da Fiqueira.
Omringd door statige panden en bezet met standbeelden van Portugese
helden zijn deze pleinen een lust voor het oog. Hier komen Lissabonners
en toeristen om op de terrassen te zitten én flink te winkelen. Goede en
grote winkels zijn hier namelijk in overvloed.
 

Praça do Cómercio met het imposante standbeeld.
 
Alle grote internationale ketens zijn hier gevestigd, evenals enkele leuke
kleine winkels. Baixa & Rossio zijn vooral overdag erg leuke buurten met
veel terrassen en winkelend publiek. 's Avonds zijn de winkels echter
dicht en een bruisend nachtleven vind je vooral elders in de stad. Toch
kun je 's avonds in Baixa en Rossio goed eten in enkele restaurants en
zijn er een aantal van de beste hotels van Lissabon gevestigd.
 

Do's Baixa & Rossio:
                                                                       

Laat je overweldigen door de grandeur van Praça do Cómercio
Winkel op je gemak in de voetgangerszone Rua Augusta en
omliggende straten.

4. Belém
 
Belém is de plek van waaruit beroemde Portugese zeehelden en
ontdekkingsreizigers hun onzekere tochten over de wereldzeeën begonnen. Zo
zijn hier Magelhaes, Vasco da Gama en Bartholomeu Dias vertrokken op hun
expedities. Vroeger was Belém een klein vissersdorp, maar tegenwoordig is het
een van meest monumentale en historische wijken van Lissabon. De aardbeving
van 1755 heeft hier weinig schade aangericht en daardoor kun je vandaag de
dag oude monumenten bewonderen zoals de Torre de Belém en het Mosteiro de
Jerónimos.
 

De Torre de Belém staat op de UNESCO werelderfgoedlijst.
 
Je kunt hier uren staren naar het uitzicht over de rivier de Taag met de Ponte de
25 Abril en het beeld Cristo Rei aan de overkant. Maar Belém heeft zijn
bezoekers nog veel meer te bieden! Bezoek bijvoorbeeld het het Berardo
Museum, Scheepvaart Museum, Nationaal Archeologisch Museum of het Museu
Nacional dos Coches. Stuk voor stuk hele bijzondere en populaire musea bij
Portugezen en toeristen. Wat je ten slotte vooral niet mag vergeten is een
overheerlijke 'Pastéis de Belém', een zoet gebakje, te proeven. Het beste kun je
dit doen bij de het Antigua Confeitaria de Belém, waar mensen in lange rijen
staan om de specialiteit aan te schaffen. De smaak hiervan laat zich het best
omschrijven als romig, zoet, knapperig en vol. De wijk Belém en zijn Pastéis
zullen je niet teleurstellen!
 

Do's Belém:         
                                                                                                                  

Proef de enige echte Pastéis de Belém van Antigua Confeitaria de
Belém, Rua de Belém 84.
Bezoek de op de UNESCO werelderfgoedlijst genoteerde Torre de
Belém en het Mosteiro de Jerónimos, Avenida da India
en Praça do Império.
Bezoek één van de vele musea, zoals het Berardo Museum of het
Museu Nacional dos Coches, Praça Afonso de Albuquerque.
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Handige informatie

Wijken (3/4)
5. Cascais
 
In Cascais kun je heerlijk zonnebaden en zwemmen in de Atlantische
Oceaan. Doordat Cascais in de bescherming van het Sintra gebergte ligt,
heeft het milde winters en niet al te hete zomers. Ideaal als je je
stedentrip met een dagje strand wilt combineren!
 

Een van de vele strandjes in Cascais.
 
Cascais is geen wijk van Lissabon, maar een dorp op zich. Op
weekdagen reis je met de trein vanaf Cais do Sodre in Lissabon in zo'n
25 minuten naar Cascais. In het weekend doe je er ongeveer 40 minuten
over. Iedere 20 minuten kun je een trein pakken. Een retourtje kost op
het moment van schrijven iets meer dan vier euro. Laat je tijdens de rit
langs de kust niet te veel afleiden door het mooie uitzicht wat je over de
kust hebt, want er is ook een dorpje dat Caxias waar de trein stopt. Voor
je het weet mis je het strand.
 
Bij aankomst in Cascais heb je een aantal opties. Wil je direct naar het
strand? Loop dan het station uit, ga naar links en na 50 meter zie je
vanzelf de zee, het strand en de boulevard aan je rechterkant. Wil je
shoppen? Loop dan het station uit en ga naar rechts, want daar vind je
het Cascais Villa Shopping Centre. Je kunt er ook voor kiezen om
rechtdoor te lopen, de kleine winkelstraat van het dorpje in. Na ongeveer
125 meter passeer je hier aan de linkerkant de Rua das Flores, waar een
aantal restaurants zitten waar je lekkere verse vis kunt eten. Uiteraard
kun je ook op de boulevard met zeezicht eten. Een actievere optie is om
tegenover het station een van de gratis fietsen te lenen. Er zijn
verschillende plekken waar je ze achter kunt laten, en het is zeker een
aanrader om een fiets te pakken en het dorpje uit te fietsen richting
Guincho, want onderweg kom je verschillende kleine en rustige strandjes
tegen.
 

Do's Cascais:                                                                           

Neem een van de gratis fietsen tegenover het station en ontdek
Cascais en omgeving per fiets.
Leg je handdoek op het strand en neem een duik in de
Atlantische Oceaan!

 

6. Estrela & Doca De Alcântara
 
De belangrijkste trekpleisters van de wijk Estrela zijn het tropische park
Jardim da Estrela en de naastgelegen Basílica da Estrela. Dit is een
goede wijk om een ontspannen dag door te brengen. Ga picknicken op
het gras of rust uit in de schaduw. Vooral bij gezinnen is dit park erg
populair dankzij de eendenvijver, muziektent en speeltuin. Als je hier
naartoe gaat dan moet je zeker ook een bezoek brengen aan de Basílica
da Estrela, een van de mooiste kerken van Lissabon die nog niet ontdekt
is door grote toeristenmassa's.

Restaurants in Doca De Alcântara aan de rivier de Taag.
 
Loop je verder richting de rivier de Taag, dan kom je uit bij het trendy Doca De
Alcântara. Oude kades, pieren en pakhuizen in de haven zijn hier opgeknapt en
getransformeerd tot trendy restaurants en uitgaansgelegenheden. Vooral 's
avonds is dit een fijn gebied om uit te gaan. Hier flaneert hip en sjiek Lissabon in
hun mooiste kleding en draaien de beste dj's in de grootste clubs.
 

Do's Estrela & Doca De Alcântara:
                                                         

Ontspan en picnic in Jardim da Estrela.
Bezoek de Basílica da Estrela, die nog niet door de massatoerist
ontdekt is.
Dineer in een van de sjieke restaurants aan de Taag in het hippe Doca
De Alcântara zoals KAIS, Rua da Cintura .

 

7. Marquês De Pombal, Rato en Saldanha
 
Brede boulevards, grote kantoorgebouwen, een universiteit en een heel groot
park zijn typerend voor de wijken Marquês De Pombal, Rato en Saldanha. Dit
zijn de wijken waar het gewone dagelijkse leven van Lissabonners zich afspeelt.
Mensen wonen hier, gaan naar hun werk of naar school en ontspannen in het
grote Parque Eduardo VII.
 

Praça Marquês de Pombal en de rivier de Taag, gezien vanuit Parque Eduardo
VII.
 
Misschien klinkt dit niet heel spannend, maar toch zijn er in Marquês De Pombal,
Rato en Saldanha een aantal leuke winkels en goede restaurants te vinden.
Bovendien bevindt zich hier één van de beste kunstcollecties van Portugal in het
Museu Calouste Gulbenkian. Wil je een echt goede indruk krijgen van hoe het
leven van de meeste Lissabonners eruit ziet, dan is een bezoek aan deze wijken
echt een must.
 

Do's Marquês De Pombal, Rato en Saldanha:

Ontspan tussen de locals in het grote Parque Eduardo VII.
Shop naar hartenlust bij El Corte Inglés, Entre as Avenidas António
Augusto de Aguiar.
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Handige informatie

Wijken (4/4)
8. Parque Das Nacões
 
In 1998 werd de wereldtentoonstelling Expo in Lissabon gehouden. Voor
deze gelegenheid werd een vergeten gebied aan de Taag ten oosten
van het centrum helemaal opgeknapt en dat is nu de moderne en
gewilde wijk Parque Das Nações. Het is een groot contrast met de oude
en pittoreske buurten waar Lissabon grotendeels uit bestaat. Maar
daarom niet minder leuk! Staar naar de hypermoderne Torre Vasco da
Gama of shop in het nabijgelegen winkelcentrum.
 

Teleférico, Oceanário de Lisboa en Torre Vasco da Gama in Parque Das
Nacões.
 
Adembenemend is ook het zicht op de Ponte Vasco da Gama, met 17
km één van de langste bruggen op de wereld. Naast futuristische
architectuur en prachtige uitzichten over de Taag tref je hier ook nog
eens het Oceanário, één van de grootste aquaria op aarde! Reden
genoeg dus om een bezoekje aan het Parque Das Nações te brengen.
 

Do's Parque Das Nacões:                                                           
                                     

Sta oog in oog met bijzondere vissen in het Oceanário de
Lisboa, Esplanada D. Carlos I.
Geniet van het uitzicht tijdens een ritje met de Teleférico,
Passeio de Neptuno.
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Handige informatie

Leuke straten
Lissabon telt verschillende winkelgebieden, ook voor de
doorgewinterde shopaholic. Het voetgangersgebied Rua Augusta
en omliggende straten in het centrum, is het centrale winkelgebied
van de stad. Wie denkt dat je alleen hier kunt winkelen, wacht een
verrassing. In de wijk Chiado is er namelijk nog een leuk
voetgangersgebied, Rua do Carmo, waar je unieke kleine boetieks
afgewisseld met de grotere ketens vindt. Je vindt hier tevens een
overdekt winkelcentrum. Avenida da Liberdade, de luxe
winkelstraat, mag in dit overzicht uiteraard niet ontbreken. Of de
(dure) merken die je hier vindt nu iets voor je zijn of niet, window
shopping op zich is al een groot genot in deze straat. En dan
hebben we het nog niet eens gehad over de leuke straten met
restaurants en bars zoals Rua da Barroca, Rua da Atalaia en Rua da
Rosa!
 

Overzichtskaart leuke straten

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
Winkelstraten
1. Avenida da Liberdade
2. Rua Augusta
3. Rua do Carmo
 
Restaurantstraten
4. Rua da Rosa
5. Rua da Atalaia
6. Rua da Barroca
 

Het Casais Villa Shopping Centre staat niet op de kaart hierboven.

Winkelstraten
1. Avenida da Liberdade
De Avenida da Liberdade is de sjieke winkelstraat in het centrum van Lissabon.
Prada, Armani, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton en nog veel meer luxe boetieks
vind je allemaal aan deze lange statische avenue. De Avenida da Liberdade
loopt van Parque Eduardo VII tot aan Rossio. Of je hier nu daadwerkelijk gaat
shoppen of jezelf vergaapt aan de dure kleding maakt niet uit, want met beide
varianten kun je je hier prima vermaken! 
 
2. Rua Augusta
De Rua Augusta ligt in de wijk Baixa en is een van de belangrijkste winkelstraten
van de stad. De hele straat is voetgangersgebied om ervoor te zorgen dat je
optimaal kunt genieten van alle grote internationale ketens die hier gevestigd
zijn. In het midden van deze brede winkelstraat vind je gezellige terrasjes, waar
je even op je gemak kunt uitrusten tijdens het shoppen. De Rua Augusta loopt
van Rossio tot aan Praça Do Comércio. 
 
3. Rua do Carmo
De Rua do Carmo is een leuke winkelstraat, en is volledig voetgangersgebied. In
deze winkelstraat vind je een mix van Internationale winkels zoals H&M en kleine
authentieke boetiekjes zoals Luvaria Ulisses. Kijk je tijdens het winkelen in deze
straat omhoog, dan zie je de loopbrug van de Elevador Santa Justa richting
Convento do Carmo. Regent het? Geen zorgen, want in deze straat huisvest een
overdekt winkelcentrum nog voldoende winkels om ervoor te zorgen dat je
middagje shoppen niet (letterlijk) in het water valt. Je vind Rua Do Carmo in de
wijk Chiado.
 

Restaurantstraten
 
4. Rua da Rosa
Rua da Rosa is een typische straat in Bairro Alto, die in het verlengde van
Elevador da Bica ligt. Rua da Rosa is smal, steil en ieder moment van de dag
heeft deze straat een ander gezicht. Rond diner tijd openen hier verschillende
leuke kleine restaurants zoals Be Gold. 's Avonds openen de bars te vinden die
overdag nog niet leken te bestaan. Loop je de volgende middag weer door Rua
da Rosa, dan vraag je je af waar die restaurants en bars gebleven zijn, want dan
zie je weer een aantal winkels. Loop ook zeker eens een van de straatjes
rondom Rua da Rosa in en ontdek nog veel meer leuke plekken! 
 
5. Rua da Atalaia
Of je nu op zoek bent naar een leuk restaurantje, of een bar waar je de avond
kunt starten, Rua da Atalaia zal je niet teleurstellen. Deze straat ligt parallel aan
een gedeelte van de Rua da Rosa in de wijk Bairro Alto en is dus niet moeilijk te
vinden. Overdag een rustige winkelstraat, maar dat veranderd wanneer de
avond intreedt. Sukhothai, Lume Brando en Louro & Sal en Sentido Proibido
vind je allemaal in deze straat, en ook in de omliggende straatjes vind je
verschillende leuke cafeetjes en restaurants. 
 

Het uitgaansleven in Rua da Atalaia.
 
6. Rua da Barroca
De Rua da Barroca is zo'n straatje in Bairro Alto waar je overdag niets bijzonders
ziet. Loop je 's avonds door deze straat dan weet je niet wat je overkomt. Overal
staan mensen op straat uit plastic bekers te drinken, gezellig te kletsen en te
dansen. Een blik op de prijslijst van een van vele bars wijst direct uit waarom: de
cocktails zijn hier groot, goedkoop én lekker. Doordat de bars in deze straat zo
klein zijn moet je ook haast wel op straat staan, maar dat maakt het geheel er
zeker niet minder gezellig op!
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Handige informatie

Bezienswaardig
Lissabon is een stad waar je niet snel uitgekeken raakt. De stad
kent vele bezienswaardigheden, en de wijken Bairro Alto & Chiado
en Alfama, Castelo & Graça zijn al een bezienswaardigheid op zich.
Dat de schoonheid van de stad ook niet onopgemerkt gebleven is
bij UNESCO, blijkt wel uit het feit dat de Torre de Belém en het
Mosteiro dos Jerónimos op de werelderfgoedlijst staan.
Dat een bezienswaardigheid niet perse op de UNESCO
werelderfgoedlijst hoeft te staan om de moeite waard te zijn, zie je
terug in de schoonheid van de andere trekpleisters van de stad. Niet
te missen toppers zijn de Padrão dos Descobrimentos (met een
geweldig uitzicht vanaf de top) de Ponte 25 de Abril en Parque
Eduardo VII.
 

Overzichtskaart bezienswaardigheden

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
1. Torre de Belém
2. Mosteiro dos Jerónimos
3. Padrão dos Descobrimentos
4. Cristo Rei Monument
5. Ponte 25 de Abril
 
Niet op de kaart
6. Sé de Lisboa
7. Castelo de São Jorge
8. Basílica da Estrela
9. Miradouro de São Pedro de Alcântara
10. Convento do Carmo
 
1. Torre de Belém
Torre de Belém is een indrukwekkend fort aan de Taag. Het is gelegen
op een eilandje in de monding van deze rivier. Torre de Belém werd
gebouwd tussen 1515 en 1521 en het werd het uitgangspunt voor veel
handels- en ontdekkingsreizen van de Portugezen. Het bouwwerk wordt
gezien als het belangrijkste gebouw in Manuelstijl. De architect,
Francisco de Arruda, die al eerder gewerkt had aan de Portugese forten
in Marokko, dit is ook de reden dat je heel veel van de Moorse stijl
terugvindt. Torre de Belém is zeer bekend en fungeert vaak als een
symbool van het land. Daarnaast is het door de UNESCO opgenomen
als Wereld Erfgoed Monument. Je komt op de Torre de Belém door een
kleine brug over het water. Beklim de torens voor een prachtig uitzicht
over het water.
 
2. Mosteiro dos Jerónimos
Mosteiro dos Jerónimos is een bijzonder bouwwerk in de wijk Belém. Het
werd in 1987 toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO.
Oorspronkelijk was dit een klooster. Het wordt ook wel het juweeltje van
de Manuelstijl genoemd. Deze exclusieve Portugese bouwstijl is
vernoemd naar Koning Manuel, die in 1496 toestemming vroeg om dit
klooster te bouwen aan de oevers van rivier de Taag. Mosteiro dos
Jerónimos is gebouwd uit kalksteen en en je vindt er prachtige Oosterse
en Moorse decoraties welke allemaal zijn geënt op de scheepvaart.

Het op de UNESCO werelderfgoedlijst vermelde Mosteiro dos Jerónimos.
 
3. Padrão dos Descobrimentos
Padrão dos Descobrimentos betekent letterlijk 'het Ontdekkings Monument'. Dit
markante monument is dan ook ontworpen ter ere van de Portugese
ontdekkingsreizigers die in de 15e en 16e eeuw de wereld hebben verkend. Je
vindt dit monument op de Noordelijke oever van de rivier de Taag, tegenover
Mosteiro dos Jerónimos. Het is bereikbaar via een onderdoorgang door de
tuinen van Jardim do Ultramar. Binnen vind je een expositieruimte waar je een
film over de geschiedenis van de stad en tijdelijke tentoonstellingen kunt
bezichtigen. Je kunt daarnaast gebruik maken van een lift die je naar het dak
brengt voor een mooi uitzicht op de wijk Belém en haar monumenten. Op het
plein waar Padrão dos Descobrimentos staat is straatmozaïek aangelegd,
waarin een windroos is verwerkt. Ook deze mozaïek is goed te zien vanaf het
dak van Padrão dos Descobrimentos.
 
4. Cristo Rei Monument
Het gigantische monument van Christo Rei (Onze Heer) staat op de zuidelijke
oever van rivier de Taag. Het immens grote beeld van Cristo Rei, die majestueus
zijn armen opent naar de stad, kom je tegen als je de stad uitrijdt via de Ponte 25
de Abril. Het monument is gebouwd in 1959, naar het idee van ex-dictator
Salazar en geïnspireerd op het Christusbeeld in Rio de Janeiro. Vanaf de top
van het voetstuk waarop het beeld staat, 82 meter hoog, heb je een prachtig
uitzicht over de rivier de Taag en de Ponte 25 de Abril. Dit punt is bereikbaar met
een gratis lift.
 
5. Ponte 25 de Abril
Ponte 25 de Abril is vernoemd naar de Portugese revolutie van 25 april 1974 en
is een absolute blikvanger in Lissabon. De in 1966 geopende brug heette
oorspronkelijk Ponte Salazar en was vernoemd naar premier/dictator Salazar.
Maar op de dag van Revolução dos Cravos op 25 april 1974, werd de brug
officieel omgedoopt tot Ponte 25 de Abril. Vanuit elke richting is de brug een
spectaculair gezicht. Met een totale lengte van 2278m en de langste
overspanning in Midden-Europa (1013 meter) is deze brug over de Taag een
opvallende verschijning en heeft hij wat weg van de Golden Gate Bridge in San
Francisco. Dagelijks rijden er zo'n 150.000 voertuigen over de brug en tijdens de
spits moet je er dan ook niet raar van op kijken als je in de file staat. Veel leuker
is dat je vanuit Ponte 25 de Abril een schitterend uitzicht op de stad, de rivier en
op het Cristo Rei Monument hebt!
 

Cristo Rei monument en Ponte 25 abril, gezien vanaf Padrão dos
Descobrimentos.
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Bezienswaardig (2)
6. Sé de Lisboa
Sé de Lisboa is een verrijkte Romaanse kathedraal die werd gebouwd in
1150 op de ruïnes van een Moorse moskee. Het werd hiermee de eerste
kerk van de stad. Tijdens de aardbeving van 1755 liep de kathedraal
zware schade op, maar dat werd later weer geheel gerenoveerd.
Tegenwoordig doet Sé nog steeds dienst als kerk en vinden er dus nog
regelmatig diensten plaats. In de schemering, als haar bakstenen goud
kleuren, ziet Sé er betoverend uit. Je vindt Sé de Lisboa in de wijk
Alfama in Lissabon.
 

Sé de Lisboa met op de voorgrond de klassieke tram 28.
 
7. Castelo de São Jorge
Castelo de São Jorge is het bekendste kasteel van Lissabon op een 110
meter hoge heuvel. Vanuit de burcht heb je dan ook een prachtig uitzicht
over de stad. Castelo de São Jorge werd gebouwd door de Moren op de
resten van een vesting uit de 5e eeuw. In 1755 werd het kasteel
grotendeels verwoest door de aardbeving, maar later werd het weer voor
een deel gerestaureerd. Via de hoofdingang van Castelo de São Jorge
kom je op Praça D'Armas, een groot centraal plein met de resten van het
Koninklijk Paleis waaronder de herbouwde Casa Ogival.
 
8. Basílica da Estrela
Dit enorme neoklassieke monument is één van de meest opvallende
bezienswaardigheden van Lissabon. De Basílica da Estrela was de
eerste kerk ter wereld die toegewijd was aan het heilige hart van Jezus
en is gebouwd in de tweede helft van de 18e eeuw voor koningin Maria I.
Het interieur van roze en zwart marmer beschikt dan ook over de
graftombe van de koningin. Het prachtige gebouw heeft een grote koepel
en een rococo gevel met twee klokkentorens welke versierd zijn met
beelden van heiligen en allegorische cijfers. Het is mogelijk om de kerk te
beklimmen tot de koepel voor een fantastisch uitzicht over de stad. Aan
de overkant van de straat bevindt zich een prachtig buurtpark, Jardim da
Estrela, wat ook de moeite waard is om even te bezoeken. Let op;
tussen 13.00 en 15.00 uur is Basílica da Estrela gesloten.
 

Basílica da Estrela, gezien vanuit de ingang van Jardim da Estrela

9. Miradouro de São Pedro de Alcântara
Miradouro de São Pedro de Alcântara is een park met een panoramisch uitzicht
over Castelo de São Jorge en centraal Lissabon. Deze prachtige plek geeft je
een uniek perspectief op de stad. Overdag is dit uitzichtpunt heel anders 's
nachts. Oude mannen spelen een kaartspel of er wordt een rustige wandeling
gemaakt. 's Nachts maakt Miradouro de São Pedro de Alcântara plaats voor een
jonger publiek op zoek naar plezier en uitgaansgelegenheden in de Bairro Alto.
Je bereikt het park met de Elevador da Glória, een kabelbaan die sinds 1885 de
passagiers op en neer over de heuvel tussen het centrum van de stad en Bairro
Alto brengt.
 
10. Convento do Carmo
De gedeeltelijk verwoeste Convento do Carmo was ooit het grootste klooster van
Lissabon. In 1755 werd het ernstig beschadigd door de aardbeving, net als vele
andere bouwwerken in de stad en nu resten er enkel nog de ruïnes. In
tegenstelling tot andere gebouwen in de omgeving werd de kerk nooit herbouwd,
maar het skelet is grotendeels intact gebleven na 250 jaar. Vandaag de dag
vinden er onder meer in de zomer openlucht concerten plaats onder de
majestueuze bogen. Daarnaast vind je hier ook het Museum Arqueologico do
Carmo.
 

Het Convento do Carmo, gezien van het uitkijkpunt van Elevador Santa Justa.
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Stadswandeling
1. Stadswandeling Bairro Alto
Met deze wandeling ontdek je de leukste wijk van Lissabon, Bairro
Alto, en meer. Laat je vervoeren in een van de kenmerkende gele
trams om de steile straatjes te beklimmen om ze later te voet op je
eigen tempo te verkennen. Geniet in alle rust tussen de locals in
Praça Principe Real en verwonder je over de drukte van jewelste
rondom Praça Dom Pedro IV (Rossio).
 

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 

Start bij Elevador da Gloria
 
1. Elevador da Gloria
De Elevador da Gloria is één van de voor Lissabon kenmerkende gele
trams die in het leven zijn geroepen om de hoogteverschillen in de stad
te overbruggen. Evenals een ritje in Elevador da Bica is een ritje in deze
elevador leuk en nuttig voor jong en oud. Als je beneden in stapt sta je
op een kruispunt waar je aan de rechterkant Avenida da Liberdade
begint en links Praça dos Restauradores.
 
 

Stap uit de Elevador en loop rechtsaf de Rua Miradouro de
São Pedro de Alcântara op

 
2. Miradouro de São Pedro de Alcântara
Direct aan de rechterkant vind je een plek die lijkt op een klein park.
Vanaf deze plek, de Miradouro de São Pedro de Alcântara heb je zowel
's avonds als overdag goed uitzicht over de stad. Zo zie je vanaf hier
onder andere de 18e eeuwse Castelo de São Jorge.

Uitzicht op Castelo de São Jorge (rechts) vanaf Miradouro de São Pedro de
Alcântara.
 

Vervolg je weg over Rua Miradouro de São Pedro de Alcântara en
die achtereenvolgens in de Rua Dom Pedro V en de Rua da Escola
Politécnica over gaat

3. Praça Principe Real en Jardim Botânico
Aan de linkerzijde van Rua da Escola Politécnica vind je het rustieke park Praça
Principe Real. Hier kun je even heerlijk zitten op een van de bankjes of genieten
van een drankje en maaltijd bij Esplanada Principe Real. Toeristen zie je hier
nauwelijks en het zijn dan ook voornamelijk locals die hier genieten van de rust.
Je kunt ook voor nog meer rust kiezen, want achter de huizen aan de
rechterzijde van Rua da Escola Politécnica vind je een botanische tuin, Jardim
Botânico.
 
 

Loop terug naar Rua Dom Pedro V en ga aan de rechterkant de Rua
da Rosa in

 
4. Rua da Rosa
De Rua da Rosa is één van de leukste straten van Bairro Alto en misschien zelfs
wel van heel Lissabon. Deze straat kent meerdere gezichten, je vindt hier
verschillende restaurants, bars en winkels. In deze lange, smalle en steile straat
kun je altijd terecht. Loop gerust eens een van de vele straatjes aan je linkerkant
in om de wijk Bairro Alto goed te verkennen, aanraders in de avond en namiddag
zijn absoluut Rua da Atalaia en Rua da Barroca.
 
 

Loop de Rua da Rosa af en loop aan het einde links de Rua do
Loreto in. Volg deze straat tot je op Praça Luís Camões uitkomt

 
5. Praça Luís Camões en Largo do Chiado
Aan deze pleinen vind je verschillende terrasjes waar je een korte tussenstop
kunt maken, zoals die van het beroemde café A Brasileira op Largo do Chiado of
de tip van de local: Terrace B.A. op Praça Luís Camões. Loop je rond etenstijd
op de Rua do Loreto? Vergeet dan de eerder genoemde terrasjes en stop bij
Sea Me voor een van de vele overheerlijke visgerechten. Ook kent de straat een
aantal winkels die zeer de moeite waard zijn, bezoek bijvoorbeeld Vellas Loreto
voor handgemaakte kaarsen. Steek Praça Luís Camões over en ga tussen de
twee kerken door Largo do Chiado op.
 
 

Loop links van de metro ingang Rua Garrett in en volg deze totdat je
aan je linkerkant de Calçada do Sacramento ziet en loop deze straat
omhoog totdat je op Largo do Carmo uitkomt.

 
6. Convento do Carmo
Convento do Carmo was ooit het grootste klooster van de stad, maar sinds een
aardbeving in 1755 resten hier voornamelijk nog ruïnes. Gelukkig is het skelet
intact gebleven wat het tot een bijzondere bezienswaardigheid maakt. In de
ruïnes van Convento do Carmo is tegenwoordig ook Museum Arqueologico do
Carmo gevestigd.
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Convento do Carmo, gezien vanaf Elevador Santa Justa.
 

Loop rechts langs Convento do Carmo naar Elevador Santa
Justa

 
7. Elevador Santa Justa.
In tegenstelling tot de Elevador da Gloria, is dit geen gele tram die je een
heuveltje op rijdt. Elevador da Gloria is een ijzeren lift met houten
interieur uit het jaar 1902 die een hoogteverschil van 45 meter overbrugt.
Neem voordat je de lift naar beneden neemt zeker even de moeite om
met de wenteltrap naar boven te gaan. Je hebt vanaf hier namelijk een
heerlijk uitzicht over de stad. Wanneer je beneden bent en goed naar de
lift kijkt zie je de invloed van Gustav Eiffel, wiens leerling de lift ontwierp.
 
 

Ga na het verlaten van Elevador Santa Justa linksaf Rua
Áurea op. Na ongeveer 100 meter kom je uit op het Rossio
plein

 
8. Rossio
Rossio, of Praça Dom Pedro IV zoals de officiële naam van dit plein luidt,
is een groot en romantisch plein in het centrum van de wijk Baixa.
Inwoners en toeristen roemen dit plein vanwege de winkels, restaurants,
de fontein en het immens hoge standbeeld van Pedro IV. Pedro IV was
de eerste keizer van Brazilië. Bekijk vanaf een van de terrasjes aan de
zijkant het voorbij spoedende verkeer of doe dit op een bankje op het
plein zelf. Onderweg van Praça Restauradores naar Rossio vind je één
van de belangrijkste treinstations van Lissabon aan je linkerkant, het
mooie Estação do Rossio.
 

Loop langs de linkerkant van Praça Dom Pedro IV (Rossio)
en verlaat het daar ook. Aan je linkerkant zie je dan het
mooie Estação do Rossio. Volg hier de weg naar Praça dos
Restauradores. Wanneer je hier links aanhoudt kom je
vanzelf weer bij Elevador da Gloria, het beginpunt van de
wandeling.
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Handige informatie

Stadswandeling (3/4)
2. Stadswandeling Alfama (inclusief Castelo São
Jorge)
Ontdek de wijk Alfama en Castelo de São Jorge met deze
stadswandeling door de wijk Alfama in Lissabon. Tijdens deze
wandeling is het aan te raden gebruik te maken van de tram in
verband met de afstand en het hoogteverschil. Vanaf het grote
Praça do Comércio voert deze boeiende wandeling je onder andere
langs de 12e eeuwse kathedraal Sé de Lisboa, Castelo de São Jorge
en het bijzondere Casa dos Bicos.
 

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 

Start op Praça do Comércio
 
1. Praça do Comércio
Praça do Comércio is het grote plein dat aan de rivier de Taag ligt. Tot
een aardbeving in het jaar 1755 Lissabon opschrikte, stond op dit plein
het Koninklijk Paleis. Aan de westkant van het plein vind je in een
klassiek gebouw het Lisboa Welcome Center, waar je terecht kunt voor
informatie over en kaarten van de stad. Midden op het plein zie je het
standbeeld van Koning José I. Hier recht achter, tegenover de rivier,
staat een enorme triomfboog met beeltenissen van belangrijke personen
uit de historie van Lissabon, zoals Marquês do Pombal en Vasco da
Gama. Als je hier onderdoor loopt loop je zo de hoofdwinkelstraat Rua
Augusta op.
 
 

Loop onder de triomfboog de Rua Augusta op en ga linksaf
de Rua da Conceição in. Je loopt direct tegen de tramhalte
aan. Stap in tram 28e

2. Tram 28
Tram 28 of eléctrico 28 zoals de Portugezen zeggen is een van de symbolen van
Lissabon. Deze tram is zowel bij locals als toeristen erg in trek en het kan dus
druk zijn. Tram 28 is een ideale manier om de steile hellingen van de stad te
beklimmen en in het speciale om de oude buurten van de stad te ontdekken. Let
goed op je bezittingen, want er zijn zakkenrollers actief in de tram.
 

Tram 28 met op de achtergrond de kathedraal Sé de Lisboa.
 

Stap bij halte Sé (Sé de Lisboa) uit 
 
3. Sé de Lisboa
De Sé de Lisboa stamt al uit de 12 eeuw en is een Romaanse kathedraal die tot
op de dag van vandaag dienst doet als kerk. Sé de Lisboa is een plaatje om te
zien, en helemaal wanneer het begint te schemeren want dan kleuren de
bakstenen waarmee de kerk gebouwd is goud.
 
 

Vervolg de richting waarin de tram reed (links langs Sé de Lisboa)
Rua de Augusto Rosa in. Als je de tramrails volgt loop je vanzelf
Rua do Limoeiro op. Zodra je aan je rechterkant vrij uitzicht hebt
ben je bij Miradouro Santa Luzia.

 
4. Miradouro Santa Luzia
Miradouro Santa Luzia is een van de vele Miradours die Lissabon rijk is en ook
hier heb je een pracht van een uitzicht. De rivier de Taag, de docas en het lager
gelegen gedeelte van Alfama zie je vanaf hier goed en het is hier goed uitrusten
op een van de bankjes.
 
 

Loop verder langs de tramrails. Ga linksaf richting Castelo São
Jorge de Travessa de Santa Luzia in. Je loopt nu vanzelf Largo do
Contador-Mor op. Hou op dit plein rechts aan en loop Travessa do
Funil in. Loop deze straat uit en ga aan het einde linksaf de Rua do
Chão da Feira in. Vanaf hier kun je de muur van het kasteel richting
de ingang volgen. 

 
5. Castelo de São Jorge
Castelo de São Jorge is een 18e eeuws burcht die op een 110 meter hoge
heuvel gebouwd is. Je kunt hier niet alleen van dit bijzondere kasteel en
binnenplaatsen genieten, maar ook van een mooi uitzicht over de stad en je kunt
een multimediavoorstelling over de geschiedenis van de stad bekijken.
 
 

Loop dezelfde weg terug als je gekomen bent tot je weer in Rua
Augusto Rosa staat. Loop deze weg af naar beneden en ga vlak
voordat je bij Sé de Lisboa bent schuin linksaf naar beneden de Rua
do Barão in. Na ongeveer 50 meter loop je de Beco Quebra Costas,
ga vervolgens na 50 meter linksaf de Rua São da Praça in. Na 100
meter zie je aan je rechterkant Clube de Fado.   
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Lissabon

Handige informatie

Stadswandeling (4/4)
6. Clube de Fado
De fado zou je kunnen omschrijven als het Portugese levenslied. De
fado wordt ten gehore gebracht zonder microfoon of versterkers en dit
gebeurd tussen de gangen van je diner door. Je kunt hier later op de
avond ook binnenlopen om onder het genot van een drankje te genieten
van de muziek. Clube de Fado is iedere avond vanaf 20.00 geopend.
 

De fado is intiem en hoor je zonder versterkers of microfoon bij Clube de
Fado.
 
 

Loop terug in de richting waar je vandaan kom en ga de
tweede straat links (Travessa do Almergem). Ga vervolgens
de tweede straat rechts (Rua dos Bacalhoeiros). In deze
straat zie je aan je rechterkant Casa dos Bicos.

 
7. Casa dos Bicos
Casa dos Bicos is een paleis dat uit de 16e eeuw dateert en is werkelijk
waar een lust voor het oog. Dit gebouw is het grootste gedeelte van het
jaar niet geopend voor het publiek, maar door de kruising van de
Venetiaanse en de Portugese Manuel bouwstijl kijk je je ogen al uit aan
de façade.
 

Ga met Casa dos Bicos in je rug rechtsaf, loop door het
parkje en ga rechtsaf. Je staat nu op de Rua da Alfândega.
Volg deze weg en je komt vanzelf op Praça do Comércio, het
beginpunt van de wandeling.
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Lissabon

Winkelen

Vellas Loreto

Rua do Loreto 53

1200-241

Lissabon

Tel:+351 213 425 387

Vellas Loreto is een kaarsenmaker die al

sinds 1789 bestaat. Deze winkel in Lissabon

vind je in de wijk Chiado, en is erg leuk om te

bezoeken. Je koopt hier kaarsen in alle

kleuren, geuren, vormen en maten en alle

accessoires die je voor kaarsen nodig kunt

hebben. Met meer dan 220 jaar aan ervaring

in het zelf maken van kaarsen, kun je er van

op aan dat je hier de kaars kunt kopen die je

zoekt. Dus koop een kaars en 'light your fire'!

Openingstijden
Ma 09:00 - 19:00
Di 09:00 - 19:00
Woe 09:00 - 19:00
Do 09:00 - 19:00
Vrij 09:00 - 19:00
Za 09:00 - 13:00
Zo gesloten

Era uma vez um sonho

Rua da Atalaia 17

1200

Lissabon

Tel:

'Era uma vez um sonho' betekent vrij

vertaald 'Er was eens', en verwijst naar

sprookjes en verhalen voor kinderen. Deze

kleine boetiek is echt een pareltje als je op

zoek bent naar een cadeautje voor een

dreumes. Eigenaresse Juliete Franco zit zelf

in de winkel alle poppen en knuffels zelf te

naaien, en heeft zelfs een eigen kinderboek

geschreven en getekend. Let goed op want

je loopt deze kleine boetiek in de Rua da

Atalia zo voorbij, en zo'n zelfgemaakte

knuffelpop is echt een onvergetelijk cadeau.

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe 14:00 - 20:00
Do 14:00 - 20:00
Vrij 14:00 - 20:00
Za 12:00 - 21:00
Zo gesloten

Luvaria Ulisses

Rua do Carmo 87a

1200-093

Lissabon

Tel:+351 21 3420295

Luvaria Ulisses is de kleinste winkel van

Lissabon, en is zelfs voor een handschoenen

boetiek erg klein! Op ongeveer 4 vierkante

meter zie je de mooiste zelfgemaakte

handschoenen. Het winkeltje is al sinds de

opening in 1925 in dezelfde staat

onderhouden, en dit versterkt het gevoel dat

je hier met echte ambachtslieden te maken

hebt. Of je nu handschoenen nodig hebt of

niet, dit winkeltje op zich is al een

bezienswaardigheid!

Openingstijden
Ma 10:00 - 19:00
Di 10:00 - 19:00
Woe 10:00 - 19:00
Do 10:00 - 19:00
Vrij 10:00 - 19:00
Za 10:00 - 19:00
Zo gesloten
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Lissabon

Eten & drinken

KAIS

Cais da Viscondessa, Rua da Cintura

1200 - 109

Lissabon

Tel:+351 21 3932931

Bij restaurant KAIS in Lissabon is het beslist

niet moeilijk een goede avond te hebben. Dit

begint al bij de mooie locatie van dit

restaurant en bar. Niet alleen heb je vanuit

dit oude pakhuis een fantastisch uitzicht op

de haven, de verkoelende zeebries is ook

een goede reden om naar KAIS te gaan. De

inrichting is strak, modern, hip en trendy. Op

de kaart vind je uiteraard veel Portugese

visgerechten, met een wereldse touche.

Keuken:
Fruits de mer, Portugees, Vis,
Wereldkeuken, Mosselen
Ambiance:
Trendy, Buitenterras, Populair, Groepen,
Modern
Hoofdgerecht:
3-gangen menu vanaf € 40,-

Lunch Diner
Ma 12:30 - 15:00 20:00 - 01:00
Di 12:30 - 15:00 20:00 - 01:00
Woe 12:30 - 15:00 20:00 - 01:00
Do 12:30 - 15:00 20:00 - 01:00
Vrij 12:30 - 15:00 20:00 - 01:00
Za 12:30 - 15:00 20:00 - 01:00
Zo gesloten gesloten

Largo

Rua Serpa Pinto 10A

1200-445

Lissabon

Tel:+351 21 3477225

Dineren bij restaurant Largo is Lissabon is

een beleving op zich. Wat direct opvalt bij

binnenkomst, is de dertig meter lange muur

waar 3 aquaria in verwerkt zijn. De aquaria

zijn gevuld met tientallen kwallen, die door

de bijzondere verlichting een apart gezicht

zijn. De kaart met voornamelijk Portugese

gerechten bestaat altijd uit 6 voorgerechten,

6 vlees- en 6 visgerechten. Het interieur in

dit prachtige authentieke gebouw is zeer

trendy, en maakt dineren bij Largo tot een

speciale aangelegenheid.

Keuken:
Lunch, Mediterraans, Portugees
Ambiance:
Trendy, Modern
Voorgerecht:
Lunch menu € 18,-
Hoofdgerecht:
3-gangen keuzemenu vanaf € 30,-

Openingstijden
Ma 12:30 - 01:00
Di 12:30 - 01:00
Woe 12:30 - 01:00
Do 12:30 - 01:00
Vrij 12:30 - 01:00
Za 18:00 - 01:00
Zo gesloten

Tasca da Esquina

Rua Domingos Sequeira 41C

1350-119

Lissabon

Tel:+351 21 0993939

Tasca da Esquina is een restaurant waar je

het liefst alle gerechten van de kaart proeft.

De bediening, de wijn en het eten zijn van

uitmuntende kwaliteit tegen een gunstige

prijs. Dit restaurant van de beroemde

Portugese chef Vitor Sorbal wordt dan ook

veel bezocht door de locals. Kies voor een 4,

5, 6 of 7 gangen menu gaat dat door de chef

samengesteld wordt. Je zal alleen

teleurgesteld zijn als je ogen groter dan je

maag blijken te zijn! Tip: reserveer je tafel

van te voren, want het kan hier erg druk zijn!

Keuken:
Lunch, Portugees, Streekgerechten
Ambiance:
Groepen, Modern
Hoofdgerecht:
3-gangen dagmenu vanaf € 14,50

Lunch Diner
Ma gesloten 19:30 - 00:00
Di 12:30 - 14:30 19:30 - 00:00
Woe 12:30 - 14:30 19:30 - 00:00
Do 12:30 - 14:30 19:30 - 00:00
Vrij 12:30 - 14:30 19:30 - 00:00
Za 12:30 - 14:30 19:30 - 00:00
Zo gesloten gesloten
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Eten & drinken

Esplanada Principe Real

Rua da Escola Politecnica, Jardim do

Principe Real

1250-099

Lissabon

Tel:+351 21 3431000

Esplanada Principe Real is een heerlijk

rustgevende plek voor een ontbijtje, lunch of

diner in het park Principe Real. Het

restaurant is levendig, maar dankzij de

ligging in het park is het vooral de rust die je

hier bijblijft. Op het terras onder de bomen, in

de zon of binnen naast een van de grote

ramen geniet je van heerlijke gerechten. Dit

restaurant is tevens een aanrader voor

vegetariërs, want Esplanada Principe Real

biedt een ruime keuze aan vegetarische

gerechten.

Keuken:
Lunch, Mediterraans, Portugees,
Vegetarisch, Ontbijt, Koffie/thee
Ambiance:
Buitenterras, Levendig, Groepen
Hoofdgerecht:
€ 10 - 15

Openingstijden
Ma 09:00 - 20:00
Di 09:00 - 00:00
Woe 09:00 - 00:00
Do 09:00 - 00:00
Vrij 09:00 - 02:00
Za 09:00 - 02:00
Zo 09:00 - 00:00

Louro & Sal

Rua da Atalaia 55

1200-037

Lissabon

Tel:+351 21 3476275

Restaurant Louro & Sal is een gezellig

restaurant, waar de moderne inrichting hand

in hand gaat met de authenticiteit van het

pand. Of je nu vlees, vis of vegetarisch wilt

eten, bij Louro & Sol kan het allemaal. Alle

gerechten worden bereidt op traditioneel

Portugese wijze, met toevoeging van de

hedendaagse culinaire trends. Kortom: een

leuke plek voor een diner bij kaarslicht.

Keuken:
Portugees
Ambiance:
Candlelight, Modern
Hoofdgerecht:
€ 10 - 20

Openingstijden
Ma 19:00 - 00:30
Di gesloten
Woe 19:00 - 00:30
Do 19:00 - 00:30
Vrij 19:00 - 00:30
Za 19:00 - 00:30
Zo 19:00 - 00:30

Antiga Confeitaria de Belém

Rua de Belém 84

1300-085

Lissabon

Tel:+351 21 3637423

Antiga Confeitaria de Belém is de enige plek

ter wereld waar de, in Portugal

wereldberoemde, Pastéis de Belém te

verkrijgen zijn. Deze zoete lekkernij wordt al

sinds 1837 alleen op deze plek gebakken en

verkocht. Het geheime recept, dat slechts 3

personen kennen, bestaat in ieder geval uit

bladerdeeg met een vla-achtige inhoud. Dat

het een succes is, blijkt wel uit het feit dat er

dagelijks zo'n 20.000 stuks van verkocht

worden! Je moet er even voor in de rij staan,

maar het is zeker de moeite waard!

Keuken:
Lunch, Portugees, Ontbijt, Streekgerechten,
Koffie/thee
Ambiance:
Kindvriendelijk, Groepen, Koffiebar
Hoofdgerecht:
€ 1 - 13

Openingstijden
Ma 08:00 - 23:00
Di 08:00 - 23:00
Woe 08:00 - 23:00
Do 08:00 - 23:00
Vrij 08:00 - 23:00
Za 08:00 - 23:00
Zo 08:00 - 23:00
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Lissabon

Eten & drinken

Maria b.a.

Travessa dos Inglesinhos

1200-223

Lissabon

Tel:+351 91 1776883

Maria b.a. is in tegenstelling tot het gros van

de restaurants en bars in de wijk Bairro Alto

een ruim restaurant. Dit trendy ingerichte

restaurant wisselt naarmate de dag vordert

van gedaante. Van lunch naar diner en van

diner naar drankjes en dansjes. Maria b.a.

heeft niet voor niets zichzelf benoemd tot

restaurant, bar en lounge. Op de kaart staan

voornamelijk visgerechten, maar ook vlees

ontbreekt niet. Maria b.a. is een prima plek

voor een volledige avond uit.

Keuken:
Lunch, Portugees
Ambiance:
Trendy, Buitenterras
Voorgerecht:
€ 1 - 2
Hoofdgerecht:
€ 10 - 15

Lunch Diner
Ma 12:00 - 18:00 19:30 - 02:00
Di 12:00 - 18:00 19:30 - 02:00
Woe 12:00 - 18:00 19:30 - 02:00
Do 12:00 - 18:00 19:30 - 02:00
Vrij 12:00 - 18:00 19:30 - 03:00
Za 12:00 - 18:00 19:30 - 03:00
Zo gesloten gesloten

Cervejaria Trindade

Rua Nova da Trindade 20c

1200

Lissabon

Tel:+351 213 423506

Cervajaria Trindade is gevestigd in een

voormalig klooster uit de 13e eeuw en is de

oudste brouwerij van Portugal. Vanaf 1836

was deze locatie een brouwerij en vandaag

de dag is in dit schitterende pand een

restaurant gevestigd, Cervajaria Trindade.

Het restaurant telt vijf verschillende ruimtes

die er stuk voor stuk zorg voor dragen dat

hier dineren een bijzondere aangelegenheid

is. De kaart bestaat voornamelijk uit typisch

Portugese gerechten.

Keuken:
Portugees
Ambiance:
Overig, Authentiek
Hoofdgerecht:
€ 8 - 20

Openingstijden
Ma 22:00 - 01:30
Di 22:00 - 01:30
Woe 22:00 - 01:30
Do 22:00 - 01:30
Vrij 22:00 - 01:30
Za 22:00 - 01:30
Zo 22:00 - 01:30

Sea Me

Rua do Loreto 21

1200-049

Lissabon

Tel:+351 21 3461564

Sea Me is een hip en trendy visrestaurant in

Lissabon. Deze brasserie, waar de dj zorgt

voor ontspannende jazz plaatjes op de

achtergrond, is dé plek voor verse vis. Het

restaurant is namelijk tevens een vishandel.

Je vindt hier dagelijks wisselende

dagvangsten van verschillende plekken aan

de Portugese kust. De vis wordt over het

algemeen op traditioneel Portugese wijze

bereidt, maar je kunt hier ook terecht voor

verse sushi en sashimi.

Keuken:
Lunch, Portugees, Sushi, Vis
Ambiance:
Trendy, Brasserie, Groepen
Hoofdgerecht:
€ 10 - 15

Openingstijden
Ma 12:00 - 00:00
Di 12:00 - 00:00
Woe 12:00 - 00:00
Do 12:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 02:00
Za 12:00 - 02:00
Zo 12:00 - 00:00
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Eten & drinken

Found You

Travessa dos Inglesinhos 34

1200

Lissabon

Tel:+351 21 3461137

Als je van fondue houdt, moet je bij Found

You zijn. Dit restaurant is hier namelijk

speciaal voor ingericht. Zo heeft iedere tafel

een eigen afzuiging en vind je op de kaart

een grote variëteit aan fondue gerechten.

Traditionele fondue, kaasfondue,

vegetarische fondue, exotische fondue,

visfondue, chocoladefondue in werkelijk

letterlijk alle geuren, kleuren en smaken kun

je hier fonduen. Hou je niet van fondue?

Geeft niets, er komen ook specialiteiten van

de grill uit de keuken.

Keuken:
Fondue, Grill, Modern Europees, Portugees
Ambiance:
Trendy, Modern
Voorgerecht:
€ 7 - 10
Hoofdgerecht:
€ 12 - 35

Openingstijden
Ma 19:00 - 01:00
Di gesloten
Woe 19:00 - 01:00
Do 19:00 - 01:00
Vrij 19:00 - 01:00
Za 19:00 - 01:00
Zo 19:00 - 01:00

Be Gold

Rua da Rosa 151

1200

Lissabon

Tel:+351 21 3465285

Bij Be Gold eet je in stijl. In trendy stijl,

welteverstaan. Dit kleine maar hippe

restaurant bestaat uit twee ruimtes, waar

allebei de combinatie van het moderne

interieur en het authentieke pand erg goed

gecombineerd is. Zo hip en strak als het

interieur is, is ook de presentatie van de

gerechten. Genieten!

Keuken:
Lunch, Mediterraans, Modern Europees,
Portugees, Vegetarisch
Ambiance:
Trendy, Groepen, Modern
Voorgerecht:
€ 6 - 11
Hoofdgerecht:
€ 10 - 18

Lunch Diner
Ma 12:00 - 14:30 20:00 - 23:30
Di gesloten gesloten
Woe 12:00 - 14:30 20:00 - 23:30
Do 12:00 - 14:30 20:00 - 23:30
Vrij 12:00 - 14:30 20:00 - 23:30
Za 12:00 - 14:30 20:00 - 23:30
Zo 12:00 - 14:30 20:00 - 23:30

Clube de Fado

Rua S. Joao da Praca 94

1100-521

Lissabon

Tel:+351 21 8852704

In restaurant Clube de Fado geniet je van

typisch Portugese gerechten en traditionele

fado muziek. Gedurende de avond treden er

verschillende artiesten op, die steeds

ongeveer drie nummers ten gehore brengen.

Dit doen ze zonder microfoon of versterkers,

slechts begeleidt door een gitarist en een

bassist. Tussen de muziek door worden de

streekgerechten geserveerd, zodat je tijdens

de muziek ongestoord kunt genieten van de

muziek en andersom. Heerlijk eten en mooie

muziek, wat wil je nog meer?

Keuken:
Portugees, Streekgerechten
Ambiance:
Romantisch, Groepen, Authentiek, Fado
Voorgerecht:
€ 5 - 17
Hoofdgerecht:
€ 19 - 37,50

Openingstijden
Ma 20:00 - 00:00
Di 20:00 - 00:00
Woe 20:00 - 00:00
Do 20:00 - 00:00
Vrij 20:00 - 00:00
Za 20:00 - 00:00
Zo 20:00 - 00:00
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Lissabon

Uitgaan

Retiro de Baco

Rua Prior do Crato 6

1350-261

Lissabon

Tel:+351 214 088 375

Portugal is een echt wijnland en in wijnbar

Retiro de Baco proef je het beste wat dit land

te bieden heeft! Deze bar is gevestigd in een

koele kelder onder een prachtig oud pand in

de wijk Alcantara in Lissabon. Hier kun je je

goed laten adviseren over de beste

Portugese wijnen en enkele toppers uit de

rest van Europa. De wijnen worden

geserveerd met passende kaasplateaus en

vleeswaren. Een prima uitgaansadres voor

wie de smaakpapillen ook na het diner nog

wil laten genieten.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 18:00 - 02:00
Woe 18:00 - 02:00
Do 18:00 - 02:00
Vrij 18:00 - 04:00
Za 18:00 - 04:00
Zo gesloten

Lux

Avenida infante dom henrique

1950-376

Lissabon

Tel:+351 21 8820890

Discotheek Lux in Lissabon is de plek waar

je hip Lissabon tegenkomt. Je hoort

verschillende muzieksoorten op meerdere

verdiepingen en iedere dag draaien er

andere (top)dj's. Ben je het even beu om uit

je dak te gaan? Bij Lux kun je ook heerlijk

loungen en genieten van het uitzicht over de

Taag. Dat Hollywood acteur John Malkovich

eigenaar is van deze club, zorgt voor net dat

beetje extra glamour. De kans dat je hem

hier op de dansvloer aantreft, is echter

miniem.

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe gesloten
Do 23:00 - 06:00
Vrij 23:00 - 06:00
Za 23:00 - 06:00
Zo gesloten

Sentido Proibido

Rua da Atalaia 34

1200-041

Lissabon

Tel:

Sentido Proibido vind je in de gezellige Rua

da Atalaia, en is een artbar. Geniet hier met

een wijntje, biertje of lekkere cocktail in de

hand van de exposities. Uiteraard kun je hier

ook gewoon van de sfeer en je gezelschap

genieten, want doordat de muziek hier niet

de boventoon voert is het een ideale locatie

voor een gezellig gesprek in informele, maar

trendy setting.

Openingstijden
Ma 17:00 - 02:00
Di 17:00 - 02:00
Woe 17:00 - 02:00
Do 17:00 - 02:00
Vrij 17:00 - 02:00
Za 17:00 - 02:00
Zo 17:00 - 02:00
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Lissabon

Uitgaan

Maria b.a.

Travessa dos Inglesinhos 48

1200-223

Lissabon

Tel:+351 91 1776883

Maria b.a. is naast een restaurant ook een

trendy uitgaansgelegenheid. Bestel een

drankje, en zetel jezelf in een van de lekkere

fauteuils of banken. Als je er klaar voor bent

kun je hier ook zeker dansen, want de dj

zorgt ervoor dat de muziek je hier in ieder

geval zeker de gelegenheid toe biedt.

Uiteraard kun je ook gewoon relaxt blijven

zitten op bovenverdieping, begane grond of

op het buitenterras.

Openingstijden
Ma 19:30 - 02:00
Di 19:30 - 02:00
Woe 19:30 - 02:00
Do 19:30 - 02:00
Vrij 19:30 - 03:00
Za 19:30 - 03:00
Zo gesloten

Maria Caxuxa

Rua da Barroca 6

1200

Lissabon

Tel:+351 96 5039094

In een voormalige bakkerij vind je Maria

Caxuxa. In deze bar kun je zowel buiten als

binnen volop genieten van gezelligheid. De

oude bakkerij is omgetoverd tot een trendy

uitgaansgelegenheid en de herinnering aan

het verleden wordt in stand gehouden door

verschillende oude foto's en machines. Op

weekdagen draait de dj relaxte achtergrond

muziek, terwijl in het weekend de

houseplaatjes tevoorschijn gehaald worden.

Openingstijden
Ma 17:00 - 02:00
Di 17:00 - 02:00
Woe 17:00 - 02:00
Do 17:00 - 02:00
Vrij 17:00 - 02:30
Za 17:00 - 02:00
Zo 17:00 - 02:00

Terrace BA

Praça Luis De Camões 2

1200-243

Lissabon

Tel:+351 213 408 288

Op de zesde verdieping van het

vijfsterren Hotel Bairro Alto vind je Terrace

BA. Vanaf dit dakterras heb je een van de

beste uitzichten over de stad. De rivier de

Taag, het Cristo Rei monument en Ponte 25

de abril zie je vanaf hier allemaal. Dat is nog

niet alles, want je geniet hier tevens van de

beste cocktails van de stad!

Openingstijden
Ma 12:30 - 00:00
Di 12:30 - 00:00
Woe 12:30 - 00:00
Do 12:30 - 00:00
Vrij 12:30 - 00:00
Za 12:30 - 00:00
Zo 12:30 - 00:00
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Hotels

Bairro Alto

Praça Luis De Camões 2

1200-243

Lissabon

Tel:+351 213 408 288

Het Barrio Alto hotel is gelegen in de

gelijknamige trendy buurt. Het hotel is

modern ingericht en bezit 55 kamers. Deze

hebben een Portugees kleurenschema en

beschikken allen over een tv met DVD-

speler, draadloos internet, een kluisje,

airconditioning en een eigen badkamer. Voor

een hapje en een drankje kun je terecht bij

Restaurant Flores, de Lounge bar, Igloo of

op het terras met panoramisch uitzicht. Ook

heb je de mogelijkheid om gebruik te maken

van het fitness- en wellness centrum.

Stijl:
Charmant, Modern
Gemiddelde prijs: € 215 - 395

Altis

Rua Castilho 11

1269-072

Lissabon

Tel:+351 213 106 000

Het Altis hotel is een elegant hotel in het

centrum van Lissabon. Je verblijft op

loopafstand van het historisch centrum en de

bekende Avenida da Liberdade waar alle

trendy designer shops zich bevinden. De

kamers in het hotel zijn voorzien van

airconditioning, kluisje, internet, tv en eigen

badkamer. In het hotel kun je gebruik maken

van de fitness ruimte, de sauna, het Turks

bad en het zwembad. Daarnaast kun je ook

genieten van een van de restaurants. Bij de

Rendez Vous Coffee Shop worden er lichte,

creatieve maaltijden geserveerd en bij Grill D

Fernando dineer je onder het genot van een

panoramisch uitzicht over de stad.

Stijl:
Charmant, Luxe, Modern
Gemiddelde prijs: € 80 - 200

Inspira Santa Marta

Rua de Santa Marta

1150-297

Lissabon

Tel:+351 210440900

Het sfeervolle design hotel Inspira Santa

Marta heeft alle kamers in lijn met de vijf

elementen van Feng Shui stijl ingericht. Zo

zijn er Earth, Fire, Water, Tree en Metal

kamers. Alle kamers van het trendy hotel zijn

voorzien van een flatscreen televisie, gratis

draadloos internet en een Nespresso

apparaat. Buiten de luxe en ruime kamers

biedt het hotel nog veel meer luxe. Een spa

met droge en natte sauna's, jacuzzi en

fitnessruimte maken ook onderdeel uit van

dit hotel en zorgen ervoor dat je tijdens je

verblijf niets te kort zult komen!

Stijl:
Hip&Trendy, Design hotel, Luxe
Gemiddelde prijs: € 125 - 150
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Activiteiten

Tram 28

Campo Ourique

Lissabon

Tel:

Wat je absoluut niet mag overslaan bij je

bezoek aan Lissabon is een ritje met tram 28

(de eléctrico). Op deze manier bekijk je de

stad door de ogen van een bewoner! Af en

toe heb je zelfs het gevoel dat je in een

rollercoaster zit, omdat tram 28 zich met een

hoge frequentie door extreem smalle,

bochtige straatjes en op steile hellingen (tot

14 % !) manoeuvreert. De tram rijdt van de

Rua Saraiva Carvalho naar Lago da Graça,

dichtbij het Castelo São Jorge. De beste

opstappunten zijn Campo Ourique of

Basílica da Estrela. Hou er rekening mee dat

het druk kan zijn in de tram, dit is namelijk dé

manier om je te verplaatsen in de stad.

Openingstijden
Ma 05:00 - 00:00
Di 05:00 - 00:00
Woe 05:00 - 00:00
Do 05:00 - 00:00
Vrij 05:00 - 00:00
Za 05:00 - 00:00
Zo 05:00 - 00:00

Oceanario de Lisboa

Esplanada D. Carlos

1990-005

Lissabon

Tel:+351 218 917 002

Wandel door de schitterende

onderwaterwereld van Oceanario de Lisboa

en waan jezelf in één van de wereldoceanen.

De Arctische, Atlantische, Indische en Stille

Oceaan zijn namelijk allemaal nagebootst en

hier kom je oog in oog te staan met zebra

haaien, roggen, octopussen en zelfs

pinguïns hebben er hun plaatsje. Het

moderne gebouw werd in 1998 opgeleverd

voor de Wereldtentoonstelling en lijkt op een

vliegdekschip, wat natuurlijk zeer

toepasselijk is.

Openingstijden
Ma 10:00 - 19:00
Di 10:00 - 19:00
Woe 10:00 - 19:00
Do 10:00 - 19:00
Vrij 10:00 - 19:00
Za 10:00 - 19:00
Zo 10:00 - 19:00

Museum Arqueologico do
Carmo
Largo do Carmo

1200

Lissabon

Tel:+351 213 478 629

Museum Arqueologico do Carmo in de wijk

Bairro Alto ligt in de ruïnes van het

indrukwekkende Convento do Carmo. Je

vindt hier fascinerende stukken uit alle

perioden van de Portugese geschiedenis.

Onder meer een reeks van graven,

fonteinen, ramen en andere architectonische

overblijfselen uit verschillende plaatsen en

stijlen. Ook zie je hier de typisch Portugese

'azulejos' overal terug.

Openingstijden
Ma 10:00 - 17:00
Di 10:00 - 17:00
Woe 10:00 - 17:00
Do 10:00 - 17:00
Vrij 10:00 - 17:00
Za 10:00 - 17:00
Zo gesloten
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Activiteiten

Elevador da Bica

Rua de São Paulo

Lissabon

Tel:

Nergens is het zo leuk om de tram te nemen

als in Lissabon. Om de hoogteverschillen te

overbruggen heeft de stad namelijk een

aantal speciale trams genaamd elevadors.

Deze gele voertuigen zijn iconen in

Lissabon. De Elevador da Bica is het meest

geliefd om zijn rit door de Barrio Alto en de

Rua de São Paulo, waar hij door extreem

smalle, bochtige straatjes en op zeer steile

hellingen zal rijden. Erg leuke beleving zo'n

Elevador, maar natuurlijk ook erg makkelijk

als je even geen zin hebt om de steile

hellingen te beklimmen.

Openingstijden
Ma 07:00 - 21:00
Di 07:00 - 21:00
Woe 07:00 - 21:00
Do 07:00 - 21:00
Vrij 07:00 - 21:00
Za 07:00 - 21:00
Zo 09:00 - 21:00

Elevador Santa Justa

Rua de Santa Justa

Lissabon

Tel:

De neogotische Elevador Santa Justa is een

bouwwerk van Raoul Mesnier, een leerling

van Gustav Eiffel. De elektrische lift is

gebouwd in 1902 en brengt je van de Rua

Santa Justa naar het hogergelegen

Carmoplein. Dit plein ligt namelijk 45 meter

hoger en dus is een lift geen overbodige

luxe! De bovenste verdieping van de lift

wordt bereikt door wenteltrappen en heeft

een terras dat een prachtig uitzicht biedt op

onder meer het Rossio-plein, rivier de Taag

en de wijk Baixa. Er zijn twee lift cabines met

beide een houten interieur en bieden plaats

aan 24 personen.

Openingstijden
Ma 07:00 - 21:00
Di 07:00 - 21:00
Woe 07:00 - 21:00
Do 07:00 - 21:00
Vrij 07:00 - 21:00
Za 07:00 - 21:00
Zo 07:00 - 21:00

Berardo Museum

Praça do Império

1449-003

Lissabon

Tel:+351 213 612 913

Het is voor vele kunstliefhebbers al bekend

dat José Berardo's hedendaagse

kunstcollectie tot 's werelds beste behoort. In

dit museum vind je grote stukken van hem.

De collectie van Berardo biedt een overzicht

van beeldende kunsten in de twintigste

eeuw, met name in Europese en

Amerikaanse kunst. Naast de permanente

collectie is er ook een breed scala aan

tijdelijke tentoonstellingen. Entree is gratis,

dus als je in de buurt bent is het een

aanrader om even binnen te lopen.

Openingstijden
Ma 10:00 - 19:00
Di 10:00 - 19:00
Woe 10:00 - 19:00
Do 10:00 - 19:00
Vrij 10:00 - 22:00
Za 10:00 - 19:00
Zo 10:00 - 19:00

Copyright 2011 Youropi.com 25/27 Powered by   



Lissabon

Activiteiten

Museu Nacional dos
Coches
Praça Afonso de Albuquerque

1300-044

Lissabon

Tel:+315 213 610 850

Museu Nacional dos Coches is het best

bezochte museum van Lissabon! Het is

gevestigd in de voormalige manege van

het Palacio de Belém. In dit museum vind je

een unieke en belangrijke collectie koetsen

en andere rijtuigen uit de 17e, 18e en 19e

eeuw. Dit museum herbergt zelfs de grootste

collectie rijtuigen en koetsen ter wereld! Het

grootste deel van de rijtuigen is eigendom

van het Portugees Koninklijk Huis en andere

Portugese adellijke geslachten, maar je vindt

er ook koetsen uit de rest van de wereld. Bij

een bezoek aan Museu Nacional dos

Coches zul je versteld staan van alle pracht

en praal. Waan jezelf voor heel even lid van

het Koninklijk Huis want sommige koetsen

kun je zelfs betreden! Op het moment van

schrijven wordt er hard gewerkt aan de bouw

van het nieuwe pand, schuin tegenover het

huidige pand.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00

GoCar Tours

R. Douradores16

1100-540

Lissabon

Tel:+351 210965030

Wil je Lissabon op een originele manier

verkennen? Probeer dan eens een van de

driewielers van Gocar tours! De driewielers

zijn niet alleen je vervoersmiddel, maar

tevens je gids! Door middel van een

geavanceerd GPS systeem weet de

driewieler precies waar je bent, en stuurt het

karretje je van de ene naar de andere

bezienswaardigheid. Dat is niet alles, want

naast de route vertelt het wagentje je ook het

verhaal achter de bezienswaardigheden! 

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Gratis fietsverhuur Cascais

Cascais train station

Lissabon

Tel:

In Cascais kun je tegenover het station gratis

een fiets lenen. Laat je legitimatie zien en

stap op de fiets! Er is een speciale fietsroute

langs de kust die start bij de haven van

Cascais en helemaal doorloopt tot aan

Guicho, zo'n 10 kilometer verderop. Ontdek

de verschillende kleine strandjes die je

onderweg tegenkomt, of fiets door naar

Guincho en laat de fiets daar achter. Als je

wilt, kun je de fiets ook onderweg al

achterlaten op de daarvoor bestemde

plekken. Dus pak een stalen ros, en ontspan

actief! Tip: Zorg in het weekend en in de

zomer dat je er vroeg bij bent, want het

aantal fietsen is beperkt!

Openingstijden
Ma 08:00 - 19:00
Di 08:00 - 19:00
Woe 08:00 - 19:00
Do 08:00 - 19:00
Vrij 08:00 - 19:00
Za 08:00 - 19:00
Zo 08:00 - 19:00
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Evenementen

Evenementen in Lissabon
Het evenementenaanbod van Lissabon is erg divers. Kunst, muziek, film, theater en vuurwerk is slechts een greep uit het programma van de verschillende

evenementen in de Portugese hoofdstad. Vooral in de zomermaanden heb je niets te klagen. De Festas de Lisboa zorgen de hele maand juni voor vertier

in het historische centrum van de stad, terwijl het Festival dos Oceanos de stad in augustus op z'n kop zet. Houd je meer van film of kunst of vind je het in

die maanden te warm om een evenement te bezoeken? Dan kun je na de zomer in je handen wrijven. DocLisboa en Arte Lisboa zorgen dan voor extra

leven in de brouwerij die Lissabon heet.   Een overzicht van de leukste evenementen in Lissabon.

New Year's Eve Party

Begin: 31-12-2011 Eind: 31-12-2011

Adres: Lissabon

Vier de jaarwisseling in Lissabon en je vergeet het nooit meer.

Peixe em Lisboa

Begin: 07-04-2012 Eind: 17-04-2012

Adres: terreiro do paco

Geniet van de lekkerste vis tijdens dit jaarlijkse vis en smaakfestival!

IndieLisboa

Begin: 26-04-2012 Eind: 06-05-2012

Adres:

Filmfestival voor onafhankelijke films.

Festas de Lisboa

Begin: 01-06-2012 Eind: 30-06-2012

Adres: Avenida da Liberdade

Een maand lang staat Lissabon in het teken van feesten tijdens de Festas de Lisboa

2012.
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