


Gdansk

Introductie

Gdansk
Gdansk, de Poolse stad met een rijke historie gelegen aan de Oostzee is
misschien wel een van de meest bijzondere Poolse steden. Het is eigenlijk
vreemd dat Gdansk bij vele Nederlanders niet tot de verbeelding spreekt.
Deze voormalige Hanzestad heeft zelfs Nederlandse invloeden die nog
altijd terug zijn te zien in het oude centrum van de stad. Ben je op zoek
naar een leuke stad voor een paar dagen cultuur, historie en gezelligheid
dan is Gdansk een hele leuke bestemming. De geschiedenis ligt hier
letterlijk op straat. De Duitsers begonnen hier de 2e wereldoorlog en in
1970 werd Gdansk wereldnieuws vanwege de havenstaking die oversloeg
op de rest van het toen nog communistische Polen. Het werd de opmars
naar nieuwe stakingen 10 jaar later waarbij Lech Walesa als
vakbondsleider een overwinning haalde. Hij werd verkozen tot leider van
de vakbondspartij 'Solidariteit' maar het heeft nog tot 1989 geduurd
voordat Lech Walesa met zijn partij voor een nieuw tijdperk zorgde en het
communistische tijdperk definitief voorbij was. De sporen die de
stakingen achterlieten maken van Gdansk vandaag een openlucht
museum en alleen daarom al een stad die je gezien moet hebben. Een
bezoek aan het museum 'Roads to freedom' is dan ook een must!

Gdansk behoort samen met Sopot en Gdynia tot 'Driestad' (Trójmiasto) maar
ook zonder deze twee naastgelegen steden heeft Gdansk meer dan voldoende
bezienswaardigheden en activiteiten te bieden om een paar dagen door te
brengen. Reis je tussen mei en september, dan is een bezoek aan Sopot en
Gdynia ook erg leuk. Deze twee kleine steden zijn de laatste jaren erg in
opkomst bij met namen het Poolse toerisme en liggen met hun mooie
zandstranden pal aan de kust. Wij bezochten onlangs weer Gdansk en
ontdekten er vele nieuwe leuke adressen. Bovendien gingen we 'underground'
en hebben we plekken ontdekt die normaal voor toeristen onvindbaar zijn. We
kunnen met recht zeggen dat Gdansk onderschat wordt als bestemming of nog
beter, go there voordat de stad overspoeld wordt door massatoerisme.

Gdansk in het kort.
Gdansk, een  stad die erom vraagt om ontdekt te worden. Lekker uitwaaien op
het strand, een terrasje pakken in de gezellige haven en moderne kunst 
bekijken in een van art galeries? In Gdansk kan het allemaal. Honderden jaren
geschiedenis liggen hier voor het oprapen, van Napoleon's veldslagen tot en
met de val van het communisme eind jaren tachtig. Maar Gdansk is nog veel
meer, Polen  ontwikkelt zich in rap tempo tot een modern Europees land en
Gdansk loopt daarbij voorop. Een bezoek aan deze stad is een must voor
iedereen die van kosmopolitische steden houdt. De keuze aan hotels is groot,
van standaard pension tot luxe vijfsterren hotel. Lekker eten kan inmiddels
overal, zowel de traditionele Poolse keuken is ruim vertegenwoordigd als ook
moderne keukenstijlen waarbij vaak verse vis op de kaart staat. Het leuke aan
de stad is de afwisseling. Breng een bezoek aan de oude scheepswerf en het
museum 'Roads to Freedom' , daardoor alleen al zul je een ander beeld van
Polen krijgen. In het historische centrum zie je nog veel terug van de rijkdom die
Gdansk kende in de 17e en 18e eeuw. De smalle straten met typische
koopmanshuizen doen je denken aan de Amsterdamse grachtengordel, niet
vreemd als je weet dat vele Nederlanders hebben bijgedragen aan de
architectuur van de stad. Dat in de tweede wereldoorlog meer dan 80% van de
stad verwoest is geweest, dat zie je vandaag de dag niet terug. Alle gebouwen
zijn volledig gerestaureerd en dat geeft Gdansk bijzonder veel charme.  Buiten
het historische centrum liggen mooie stadsparken waarvan Oliwa het bekendste
is. In de moderne wijk Wrzeszcz vinden shoppingliefhebbers moderne
winkelcentra waarvan Galeria Baltycka een bezoek zeker waard is. Gdansk is
een bijzondere bestemming die thuis hoort op het lijstje bezochte steden.
 
Over deze gids
De in deze gids vermelde bedrijven zijn geselecteerd door onze redactie. Wij
hebben de gids met zorg samengesteld en alle informatie wordt regelmatig
gecheckt. Desondanks kan het voorkomen dat informatie niet up to date is,
prijzen zijn veranderd of dat een genoemd bedrijf in deze gids niet meer
bestaat. Kom je fouten tegen, laat het ons weten! feedback@youropi.com is ons
emailadres.

Je hebt deze city guide gedownload op Youropi.com. Wist je dat je op
www.youropi.com nog veel meer informatie over Gdansk en ruim 80 andere
steden kunt vinden? Youropi.com, your personal city guide.
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Map

A - Rucola B - Billy's

C - Fishmarket D - Cico

E - Filharmonia F - Malinowy Ogrod

G - Tekstylia H - Fellini

I - Dom Sushi J - Shopping mall Manhattan

K - Galeria Baltycka L - Madison

M - Scandic N - Roads to Freedom

O - Maritiem Museum P - Centrum Hewelianum

Q - Bar Tekstylia R - Degustatornia

S - Cafe Absinthe T - La Dolce Vita

U - Red Light V - Club Cico
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Handige informatie

Wijken
Gdansk is geen grote stad maar strekt zich wel uit over een groot
gebied. Het oude stadscentrum is compact en overzichtelijk maar er
is meer te zien dan alleen het historische hart van Gdansk. Tot de
wijken die een bezoek waard zijn behoren Oiliwa (met een
fantastisch stadspark), Wrzeszcz (met moderne winkelcentra) en het
gedeelte aan zee in Zaspa. De oude haven en scheepswerf bevindt
zich net buiten het centrum van Gdansk. Voor diegene die echt off
the beaten track willen is de wijk 'Dolne Miasto' interessant. Deze
wijk heeft veel historie en de gebouwen die hier staan zijn in
tegenstelling tot het centrum, niet verwoest door bombardementen.
Let wel, dit is een no-go zone voor toeristen en met name 's-avonds
gevaarlijk. Overdag zul je er weinig problemen ondervinden. Per
wijk vind je de interessante bezienswaardigheden, must see's en de
bijzonderheden.
 
Overzicht leuke wijken Gdansk
In onderstaand overzicht worden de leukste wijken voor een
stadsbezoek aan Gdansk weergegeven.
 

Wijkoverzicht Gdansk © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
1. Centrum
 
Niet voor niets is dit deel erg toeristisch. Het centrum vormt het
historische hart van Gdansk waar prachtige oude panden, pittoreske
straten en de gezellige haven de grote trekpleisters zijn. Als je door het
oude centrum van Gdansk loopt besef dan dat zo'n beetje alle gebouwen
die je ziet gedurende de 2e wereldoorlog volledig zijn verwoest. Alle
gebouwen in Dugla Targ, Piwna, Mariacka en Swietego zijn
gedetaileerde reconstructies en opnieuw opgebouwd door gebruik te
maken van de oorspronkelijk bouwmaterialen, voor zover die nog
bruikbaar waren. Zou je niet beter weten dan lijken de prachtige gevels
van de vele panden zo uit de 16e en 17e te komen. En eigenlijk is dat
ook zo. Wat tevens opvalt is de bouwstijl, je waant je bijna in de grachten
van Amsterdam. Dat is ook niet vreemd want de bakstenen zijn veelal
afkomstig uit Nederland. In de 16e eeuw, toen Gdansk een belangrijke
havenstad was, voeren vele zeilschepen van en naar Gdansk. De
schepen kwamen vaak zonder vracht naar Gdansk en waren daarom
vaak te licht om de zware stormen op de Oostzee te doorstaan. Om de
schepen te verzwaren werden de goedkope bakstenen uit de lage
landen meegenomen, zo komt het dus dat vele huizen in Gdansk
gemaakt zijn van Nederlandse stenen. Het zijn niet alleen de stenen die
een Nederlands beeld geven maar ook de bouwstijl van de
'grachtenpanden'. Vele Nederlandse architecten waren verantwoordelijk
voor de bouw van huizen in het centrum.
 

 
De hoofdstraat in het centrum is Dluga Targ. Loop van het begin van Dluga
onder de oude stadspoort richting Groene Poort. Onderweg kom je tal van
restaurants, café's en enkele musea tegen. Een bezienswaardigheid is de
fontein van Neptunus, deze stamt uit 1633 en werd door Abraham van den
Blocke ontworpen. Aan het einde van Dluga Targ vind je de 'Groene Poort, ook
een bouwwerk van Nederlandse hand (door Hans Kramer), bedoeld als
residentie voor de Poolse koningen. Dluga Targ betekent overigens 'lange
markt'. Het was het handelscentrum van de stad waar kooplieden hun waren aan
de man brachten. Voor middeleeuwse begrippen was de straat overigens erg
breed. Twee andere bezienswaardigheden in deze straat zijn 'het Gouden huis'
en 'Het hof van Artus'.
 

Dluga Targ Gdansk - © Peter Horsten
 
Midden in het centrum vind je de grootste baksteden basiliek van Europa, de
Heilige Maria kerk. Hoewel van buiten niet echt de meest fraaie kerk, van binnen
staat je een prachtig Gothisch interieur te wachten. Het zogenaamde schip is
105 meter lang en de kerk biedt plaats aan 25.000 mensen. Je moet er bijna 400
treden voor nemen maar een klim naar de top van de kerktoren wordt beloond
met een prachtig uitzicht over de stad en haven.
 
Vanaf de Mariakerk begint de Mariackastraat. De volledige gereconstrueerde
huizen geven deze straat een romantische sfeer. De weelde van vroeger is terug
te zien aan de rijke decoraties en de bouwstijl doet erg denken aan de typische
Amsterdamse grachtenpanden. Vandaag de dag is Mariackastraat een
toeristentrekker. Niet alleen vanwege de mooie panden maar vooral omdat hier
vele juweliers zijn gevestigd met de beroemde 'amber' sieraden. Gdansk is van
oudsher dé wereldhoofdstad van amber.
 
Na een bezoek aan het centrum kun je op de vele terrassen uitrusten. In het
centrum vind je vele restaurants en bars. Enkele aanraders zijn:
 
Restaurant Fellini
Restaurant Dom Sushi
Bar Mon Balzak
Bar Tekstylia
 
2. Olowianka (Oude voorstad)
Loop je over de promenade van het centrum dan loop je parallel aan de rivier
Motlawa. Je kijkt uit over ruïnes en oude pakhuizen. Hier zie je aan alles dat
Gdansk ooit een belangrijk handelscentrum was. Op het schiereiland is buiten de
ruïnes niet veel te zien. Een projectontwikkelaar probeert hier al jarenlang dure
appartamenten neer te zetten, tot zover zonder succes. Maar iets verderop vind
je Olowianka, een klein eiland maar wel erg interessant vanwege het maritiem
museum. In voorjaar en zomer kun je met een bootje vanaf de promenade naar
het museum. Vroeger vond op deze eilanden de handel in granen plaats.
Granen waren lange tijd het belangrijkste export middel van Polenen vanuit de
pakhuizen die hier stonden werden de schepen bevoorraad. De dichte
bebouwing en hoge vlambaarheid van granen zorgde voor veel brandgevaar.
Vele branden hebben hier gewoed en verwoesten meer dan 300 pakhuizen. Er
zijn er nu nog slecht een paar van over. Het oude klooster is nu de plek voor het
museum van Pommeren en heeft nu de status van Nationaal museum. Je treft er
vooral veel kunstwerken. De belangrijkste trekpleister van Olowianka is het
Maritiem museum. Dit museum bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen: Het
hoofdgebouw van het museum dat is gevestigd in 3 oude graanpakhuizen,
'Soldek' een oud stoomschip dat gebouwd is in de oude scheepswerf van
Gdansk en 'De Kraan', een van dé symbolen van Gdansk. Een bezoek aan
Gdansk is niet compleet zonder dit museum bezocht te hebben.
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3. Oude stad
 
Als nietswetende toerist loop je van het historische centrum naar de
Oude stad zonder echt in de gaten te hebben waar de grens van deze
twee stadsdelen ligt. Toch is er een heel duidelijk verschil tussen het
historische Gdansk centrum en de Oude stad (Stare Miasto). De
architectuur in de Oude stad is veel diverser en heeft veel meer een
Oost-Europese uitstraling. Niet in de laatste plaats door de afzichtelijke
flats en gebouwen van Russische makelij. Gelukkig zijn veel historische
monumenten bewaard gebleven en zorgen die ervoor dat de Oude stad
met recht deze naam draagt.
 
Centraal in de Oude stad bevindt zich het centraal station van Gdansk/
Dit gebouw werd in 1900 gebouwd en heeft aan de buitenkant een
Nederlandse uitstraling. Van buiten kun je niet vermoeden hoe
troosteloos de binnenkant eruit ziet. Het zijn erfenissen van de
communistische tijd. Alleen daarom al een bezoek waard. Vanuit het
centraal station loop je door een voetgangerstunnel onder de drukke
straten zo naar de Oude stad. Een belangrijk onderdeel van deze wijk
vormt het kleine riviertje Radunia. Deze ontspringt in het meer Stezycke
en stroomt via kanalen naar de monding van Motlawa. Dit water is
belangrijk geweest voor de bewonders van de Oude stad. Het dreef niet
alleen de molens aan maar het water werd ook als drinkwater gebruikt.
 
Een van de molens aan de Radunia is de grote molen. Dit impossante
gebouw valt op door het grote dak met vele dakkozijen. Het was in de
middeleeuwen een van de grootste industriële investeringen in Europa.
De molen fungeerde toen als graanmolen en huisveste tevens een
bakkerij. De molen staat er nog steeds maar heeft nu de functie van
winkelcentrum. Een andere bezienswaardigheid is het Raadhuis van de
Oude stad, één van de historische gebouwen die de 2e wereldoorlog
heeft doorstaan. De Heilige Katharinakerk had ooit een Nederlands tintje
dankzij het carillon dat van Hollandse makelij was, nadat de koperen
klokken tot twee keer toe waren verbrand werd het huidige carillon door
de bevolking van Gdansk gefinancierd. In de catacomben van de kerk
rust Johannes Hevelius, de uit Gdansk afkomstige astronoom die een
kaart maakte van de maan.
 
Hou je van winkelen dan mag je in de Oude stad winkelcentrum Madison
niet missen. Deze luxe shopping mall huisvest tientallen winkels en
enkele restaurants. Subway liefhebbers moeten naar de 3e etage voor
hun favoriete broodjes.
 
Aan de andere kant van het Centraal Station ligt boven op een heuvel
het oude militaire complex 'Grodzisko'. De groene heuvel is
tegenwoordig een populaire plek om de drukte van de stad te
ontvluchten. De klim naar boven is stevig, wil je op relaxte manier naar
de top, neem dan een taxi. Er zijn plannen om hier een kabelbaan aan te
leggen maar toen wij er waren was er nog weinig over bekend. Het is
zeker de moeite waard om hier een bezoek te brengen aan het oude fort.
Op interactieve wijze wordt de geschiedenis getoond. Voor iedereen met
interesse voor sterrenkunde en natuurkunde is een bezoek aan het
nieuwe Centrum Hewelianum een must. Ook leuk voor kinderen! Op het
hoogste punt van de heuvel staat een groot kruis. Loop hierheen en
geniet van het schitterende uitzicht over haven en stad.
 

Centraal station in Gdansk - © Peter Horsten

Oude scheepswerf Gdansk - © Peter Horsten
 
4. Haven (voormalige scheepswerf)
 
De haven en oude scheepswerf van Gdansk vormen niet alleen het boegbeeld
en icoon van de stad, hier werd voor heel Polen en ver daarbuiten geschiedenis
geschreven. De oude scheepskranen vormen vandaag de dag een even
onheilspellend als intrigerend beeld en deze zijn vanuit vele delen van Gdansk
zichtbaar. In de haven vond in december 1970 de eerste arbeidersopstand
plaats in de vorm van stakingen en demonstraties, iets dat in die tijd ten
strengste verboden was. Maar liefst 27 arbeiders werden gedood door militairen.
Een monument van de omgekomen havenarbeiders staat bij de ingang naar de
scheepswerf. In augustus 1980 werd hier in de 'Lenin Scheepswerf' een staking
begonnen die vervolg kreeg in het hele land. Lech Walesa voert de
onderhandelingen aan en de rest is geschiedenis. Aan het begin van de haven,
een paar honderd meter voor de ingang vind je het Museum ' Roads to
Freedom'. Hier wordt de historie van de val van het communisme verteld aan de
hand van indrukwekkende expositie. Breng hier zeker een bezoek aan!De
scheepfwerf en haven zijn toegankelijk voor bezoekers. Al lijkt het misschien niet
zo. Wel kun je te maken krijgen met bewaking die vraagt wat je komt doen,
tevens is het officieel niet toegestaan om foto's te maken. Houd daar rekening
mee. In de zomermaanden is er een leuke bustoer die start bij de ingang van de
oude scheepswerf. Op de scheepswerf vind je een bijzondere expositieruimte (
IS, Wyspa institue of art) met daarnaast een trendy club/cafe (Buffet). Ook kun je
er sinds 2010 de voormalige werkplaats van Lech Walesa bezoeken.
 
5. Zaspa
 
Zaspa is niet de meest aantrekkelijk wijk van Gdansk. Als je van flats en Oost-
Europese architectuur houdt dan kom je hier aan je trekken. Toch kan het heel
aardig zijn om eens een rit door Zaspa te maken. Deze voormalige arbeiderswijk
met als beroemde inwonder Lech Walesa, is in de loop der jaren erg veranderd.
Een bezoek aan de wijk geeft je een goed beeld van het dagelijkse leven in
Gdansk. Een bezoek aan Zaspa kun je bovendien mooi combineren met het
bezichtigen van de bouw van het voetbalstadion voor het EK in 2012.Het
gigantische stadion wordt gebouwd op een locatie tussen de haven van Gdansk
en de wijk Zaspa. In het voorjaar van 2011 vinden de eerste oefenwedstrijden
plaats en dat betekent dat Gdansk in ieder geval op tijd klaar is voor het EK. We
noemden al eerder de vele flats die in Zaspa zijn gebouwd. Je vindt er zelfs de
langste flat van Europa! In de loop der jaren is het troosteloze beton voorzien
van vele kleuren en geeft het in ieder geval een stukje vrolijkheid aan de wijk.
 
Vroeger lag het vliegveld van Gdansk overigens in deze wijk. Met de vele flats in
de omgeving werd het echter te gevaarlijk om de steeds grotere vliegtuigen te
laten landen en is het vliegveld gesloten. Het terrein doet nu dienst als park.
Zaspa eindigt met een groen park aan de kust. Dit park (Park Prezydenta R.
Reagon, inderdaad vernoemd naar de voormalige president van de US) is een
populaire plek voor de bewoners van Zaspa om op mooie dagen te genieten van
sport, natuur en strand.
 
TIP: Vanuit Gdansk loopt een prachtige fietsroute langs de kust in de richting van
Sopot. Volg je deze route dan kom je vanzelf het park in Zaspa tegen.
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6. Dolne Miasto
 
Dolne Miasto, ooit een statige wijk voor de 'Bourgeois' met prachtige
huizen gelegen op een steenworp afstand van het oude centrum van
Gdanskis vandaag de dag een van de meest troosteloze wijken van de
stad. In de 17e eeuw vond hier de uitbereiding van Gdansk plaats en
werd de wijk met een mix van fabrieken, openbare gebouwen en statige
woonhuizen omgrensd door bastions en water. De wijk heeft in
tegenstelling tot andere delen van het centrum, praktisch geen schade
geleden door bombardementen in 2e wereldoorlog. Met als resultaat dat
de huidge gebouwen nog volledig in takt zijn. Dolne Miasto werd echter
slachtoffer van de communistische tijd. Stadsbestuurders uit die tijd
hadden geen oog voor Dolne Miasto. Oude kazernes werden niet
hersteld of een andere functie gegeven, fabrieken sloten de deuren en
door het gebrek aan interesse voor openbare ruimte en estethiek kwam
dit stadsdeel in verval.
 
Het einde van het communistische tijdperk betekende helaas geen
ommekeer voor Dolne Miasto. De gemeente Gdansk toonde geen
interesse voor dit stadsdeel en ook de laatste ader die Dolne Miasto
verbond met de naastgelegen binnenstad, de tramlijn, verdween in de
jaren 90. Het resultaat is een wijk waar je eigenlijk niets te zoeken hebt.
Meer dan 50% van de bewoners is werkeloos, criminaliteit viert hoogtij
en er is praktisch geen restaurant, winkel of cafe te vinden.
 
En toen kwam het besef, ook bij de gemeente, dat dit zo niet langer kon.
Dolne Miasto moet gered worden van de ondergang en op de dag dat wij
deze wijk bezochten werd een overeenkomst gesloten om meer dan 20
miljoen te investeren in een beter leefbare wijk. Het museum voor
moderne kunst vormt hier de spil en dit museum dat gevestigd is in een
oud badhuis, is de eerste toeristische attractie van de wijk.
 
Waarom Dolne Miasto vermeld staat op Youropi? Als je van een tocht
door de stad 'off the beaten track' houdt, dan moet je hier gaan kijken. Er
hangt een vreemde haast onheilspellende sfeer. Het contrast met de
naastgelegen toeristische binnenstad kan niet groter en de historie is
zichtbaar aan de vele kogelgaten in de huizen van deze wijk.
WAARSCHUWING
 
Dolne Miasto is GEEN toeristische wijk en toeristen worden hier niet
vriendelijk ontvangen door de plaatselijke bevolking. Zolang je op
hoofdwegen blijft en je groepen (jongeren) weerd is er niets aan de hand.
Ga hier 's-avonds niet heen want dat staat garant voor problemen.
 

Museum voor Contemporary Art in Dolne Miasto Gdansk - ©
Youropi.com

Shopping centre Galeria Baltycka Gdansk - © Youropi.com
 
7. Wrzeszcz
 
Vanuit Gdansk doorkruist de brede weg in de richting van Oliwa, Wrzeszcz. Ook
hier is een Hollands tintje te vinden, over meer dan 2km lengte staan Hollandse
linden die tussen 1768 en 1770 in opdracht van de toenmalige burgemeester
werden gepland. Wrzeszcz heeft een divers karakter. Je vindt er mooie villa's,
parken, flats en aan zuidelijke kant veel groen. Ondanks dat Wrzeszcz niet tot
het centrum behoort is er veel levendigheid en zijn er ook diverse restaurants en
bars te vinden. Als toerist zul je vooral de twee grote winkelcentra bezoeken die
in deze wijk te vinden zijn: Manhatan en Galaria Baltycka. Die laatst genoemde
mag je niet overslaan. Met meer dan 200 winkels, een foodcourt en een
luxueuze uitstraling zou Galeria Baltycka niet mistaan in een gemiddelde
Amerikaanse stad.
 
Wrzeszcz is vrij uitgestrekt maar makkelijk bereikbaar met de tram vanuit het
centrum van Gdansk. Neem bij het centraal station lijn 6,11,12 of 15 of neem
een taxi. Wil je Galaria Baltycka bezoeken, de genoemde tramlijnen stoppen
allen voor de deur van het winkelcentrum (halte Grunwaldzka).
 
8. Oliwa
 
Oliwa is vooral bekend vanwege het park. De heuvel in deze wijk kreeg de naam
Oliwa van monniken en komt van een legende. Verwacht er dus geen olijfbomen
maar wel een prachtig stadspark met heel veel groen, een schitterende
kathedraal en het nieuwe paleis van de monikken in Rococo bouwstijl. Hier gaan
met mooi weer vele Polen genieten van de natuur, ontspannen met een boek of
picknikken op het gras. In het park vind je een botanische tuin, een bezoek zeker
waard! Verder is de kathedraal een bezoek waard. In de kathedraal bevindt zich
het grootste orgel van Polen dat omringd wordt door 25 engelen die
meebewegen tijdens de muziek.
 

Park Oliwa Gdansk - © Peter Horsten
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Reisinformatie
Gdansk ligt centraal in het Noorden van Polen. Gerekend vanaf Utrecht
is het een afstand van zo'n 1100 km. Reizen met de auto kan maar hou
wel rekening met een reistijd van 12-14 uur. Het zijn niet altijd snelwegen
waarover je rijdt, dus de reis duurt daardoor wat langer. Het geeft je wel
de kans om veel van Polen te zien. De meeste reizigers naar Gdansk
reizen nemen echter het vliegtuig. Dat is zeker zo snel en ook een stuk
goedkoper. Gdansk beschikt over een moderne luchthaven die dankzij
de vele prijsvechters (Wizz, Ryanair) hard aan het groeien is. Vanuit
Nederland kun je met Wizzair vliegen vanaf Eindhoven Airport. De vlucht
duurt iets minder dan 2 uur. Vanuit Amsterdam vliegt de Pools
maatschappij LOT meerdere keren per week naar Gdansk.
 

Lech Walesa Airport Gdansk - © Youropi.com

Airport

Het huidige vliegveld van Gdansk stamt alweer uit 1974. Het vliegveld
verhuisde toen naar een nieuwe lokatie op zo'n 12 km van het centrum.
Het eerdere vliegveld lag inmiddels midden in een woonwijk en daar was
geen uitbereiding meer mogelijk. Vanaf 2004 heeft het officieel de naam
Lech Walesa Airport Gdansk. Inmiddels is begonnen met de bouw van
een nieuwe airport terminal die klaar moet zijn in 2012. De huidige
terminal is veel te klein voor de grote hoeveelheid passagiers die jaarlijks
afreizen naar Gdansk. Met het EK2012 in het vooruitzicht is de noodzaak
van een nieuwe terminal alleen maar hoger geworden.
 
Lech Walesa Airport Gdansk is klein van opzet en heeft 2 verdiepingen.
Op de begane grond vind je de aankomsthal en de checkin balies, op de
1e verdieping is de vertrekhal gesitueerd. Voor het vliegveld staan de
taxi's, bussen en tref je een klein betaald parkeerterrein.
 
Aankomst/Arrival
Bij aankomst op het vliegveld van Gdansk loop je via de ingang direct
naar de bagageband. Reis je met alleen handbagage dan kun je direct
doorlopen naar de aankomsthal. Let hier goed op je spullen. De ruimte is
klein en er heerst een chaotische sfeer. Kans is groot dat je direct door
taxichauffeurs wordt benaderd, gewoon negeren. De officiele taxi's staan
buiten.Het kan handig zijn om eerst even wat zloties te pinnen. Dit kan bij
de enige pinautomaat op het vliegveld, die vind je helemaal achteraan de
aankomsthal. Loop voorbij (aan de rechterkant) de incheckbalies door
naar het einde (je ziet daar een winkeltje/koffiebar. Rechts daarvan zit
een beetje verstopt de geldautomaat.
Reis je met de taxi naar Gdansk neem dan de officlele taxi's. Deze staan
buiten direct voor de aankomsthal. Deze taxi's zijn herkenbaar aan het
telefoonummer op de taxi (19686). Neem in ieder geval geen illegale
taxi, je betaald dan dubbel tarief. Een normale taxi naar het centrum van
Gdansk kost ongeveer 50-60 zl.
Met de Airportbus naar Gdansk. Via je vliegmaatschappij (Wizz of
Ryanair) koop je een kaartje voor de shuttelbus (Airportbus). Kosten
ongeveer 16 zl. Heb je niet vooraf gereserveerd dan kun je bij de
chauffeur een kaartje kopen. De Airportbus rijdt rechtstreeks naar
Gdansk centrum en stopt daar bij het Hevelius Hotel.
De goedkoopste optie is het openbaar vervoer nemen. Neem bus 110
naar Gdansk. Je betaald dan 2,50 zl. Deze bus rijdt naar het Centraal
Station van Gdansk.
 

 
Vertrek/Departures
Lech Walesa Aiport is eigenlijk te klein om de hoeveelheid passagiers adequaat
af te handelen. We hopen dat dit met de komst van de nieuwe terminal
verbeterd. Tot die tijd dien je rekening te houden met soms lange wachtrijen. Het
is moeilijk aan te geven wanneer het wel en niet druk is, dit hangt helemaal van
het aantal vluchten af die dag. Zorg in ieder geval dat je op tijd aanwezig bent
(uiterlijk 1,5 uur voor je vlucht vertrekt). Het aantal incheckbalies is beperkt en
soms worden meerdere vluchten tegelijk ingecheckt.
Je vind de incheckbalies op de begane grond, in het midden van de terminal. Na
het inchecken of afgeven van je bagage dien je naar boven te gaan. Voor
vluchten binnen de EU (Schengenlanden) dien je bovengekomen naar rechts te
gaan. Daar vind de controle plaats. Het valt ons altijd op dat dit erg traag gaat
dus houd ook hier rekening mee.
Lech Walesa Airport heeft praktisch geen winkeltjes dus verwacht geen
uitgebreide tax-free shopping. Nadat je door de controle bent is er vind je een
bar, een klein cafe en twee winkels.
Transfer van Airport naar Gdansk
Vanaf het vliegveld duurt de transfer naar het centrum van Gdansk afhankelijk
van de drukte ongeveer een 20-25 min. Je kunt met de bus reizen (speciale
shuttlebus) maar een taxi is vaak net zo voordelig, zeker als je met meerdere
personen reist. Een taxi kost ongeveer tussen 50-60 ZL (€12,50-14). LET OP:
neem een officiele taxi, deze staan op het vliegveld voor de uitgang en zijn te
herkennen aan grote telefoonummers op de zijkant van de auto. De kans is groot
dat je door illegale taxichauffeurs wordt aangesproken die je een rit naar de stad
aanbieden. Trap je daarin dan ben je vaak het dubbele kwijt van wat een
normale taxi kost.
Transfer van Airport naar Sopot
Vanaf het vliegveld duurt de transfer naar Sopot ruim een half uur. Je kunt met
de bus reizen maar dat duurt een stuk langer en er gaat geen speciale
shuttlebus naar Sopot. Het beste reis je met de taxi, zeker als je met meerdere
personen reist. Een taxi naar Sopot kost ongeveer tussen 60-70 ZL (€14-16).
LET OP: neem een officiele taxi, deze staan op het vliegveld voor de uitgang en
zijn te herkennen aan grote telefoonummers op de zijkant van de auto. De kans
is groot dat je door illegale taxichauffeurs wordt aangesproken die je een rit naar
de stad aanbieden. Trap je daarin dan ben je vaak het dubbele kwijt van wat een
normale taxi kost.
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Handige informatie

Openbaar vervoer
Gdansk kent een uitstekend openbaar vervoer. In de stad rijden bussen,
trams en een speciale trein (SKM) die op alle kleine stations een korte
stop maakt. Ook zijn er vele taxi's beschikbaar. Neem in de spits ('s-
ochtens en 's-avonds) bij voorkeur tram of trein, het wegennetwerk in
Gdansk is steeds minder berekent op de alsmaar groeiende hoeveelheid
auto's. Verblijf je langere tijd in Gdansk en plan je vaak met openbaar
vervoer te reizen dan kun je een dagkaart of meerdaagse kaart
aanschaffen.
 
Kaartjes OV Gdansk

Kaartjes voor het OV in Gdansk zijn geldig voor tram, bus en
trolleybussen. Er zijn ook speciale dagkaarten inclusief trein (SKM).
Enkele reis: 2,50 zl
Biljet Normalny (ticket voor 60 min): 3,00 zl
Dagkaart: 10 zl
3-daagse kaart (72 uur): 24 zl en 36 zl (inclusief gebruik SKM trein)
 
Stempel voor gebruik altijd je kaart in de automaat, anders is deze niet
geldig.
 
TIP: ben je van plan veel musea en bezienswaardigheden te bezoeken?
Koop dan een Gdansk-Sopot-Gdynia toeristenkaart. Deze geeft gratis
toegang tot de belangrijkste musea en bezienswaardigheden in de 3
steden alsmede gratis gebruik van OV. Deze kaart is te koop bij de
toeristen info kiosken.
 
Trein

Het Centraal Station van Gdansk bevind zich in de Oude stad. Dit van
buiten prachtige station wint aan de binnenkant geen schoonheidsprijs
maar functioneel is het wel. Als toerist en bezoeker van Gdansk zul je
vooral de SKM gebruiken. Deze stoptrein vertrekt iedere 10-15 minuten
van verschillende perrons en stopt vervolgens op ieder station in de
omliggende wijken en steden. Met de SKM kun je helemaal tot aan
Gdynia reizen.

Een kaartje voor de SKM koop je op het perron in de automaat. Er zijn
meerdere talen beschikbaar dus als je Duits of Engels spreekt dan is het
geen probleem om een kaartje te kopen. Betalen doe je contant (zowel
munten als briefgeld). Voer de bestemming in en kies voor een 'Normal
ticket'. De rest wijst vanzelf.
De borden op de perrons geven aan wanneer de trein vertrekt. Let op dat
je in een SKM trein stapt. Helaas staat in de voetgangerstunnel onder
het station niets aangegeven dus je moet even een perron op lopen om
te zien of er de juiste trein staat.
 
Tram
Gdansk heeft een uitgebreid netwerk van tram's. Persoonlijk vinden wij
dit de leukste manier om te reizen, je ziet iets van de stad en bent echt
onder de lokale bevolking. Bovendien is een kaartje erg goedkoop. Je
kunt kaartjes kopen bij de bestuurder, stap dus voor in de tram en vraag
om een 'biljet normalny'. Vervolgens moet je dit kaartje nog wel
afstempelen in de automaat. Een normaal ticket is een uur geldig.
Voor het  Centraal Station stoppen bijna iedere minuut trams. Let wel
even op de juiste nummers, niet alle trams gaan dezelfde richting op. Op
de meeste kaarten van Gdansk staan in de tramlijnen de nummers van
de tram aangegeven.
 

tram in Gdansk - © Youropi.com

 
Bussen
Tenzij je er met tram of trein niet kunt komen biedt de bus uitkomst. Het
busnetwerk is uitgebreid maar bussen staan net zo vaak als de auto's in files.
Kaartjes zijn te koop bij de chauffeur, vraag om een 'biljet normalny' en stempel
het kaartje in de automaat om het geldig te maken. Buskaartjes zijn n een uur
geldig voor tram en bus.
 
Taxi's
Gdansk heeft heel veel taxi's. Blijkbaar is het vak van taxichauffeur een
aantrekkelijk beroep want er lijken er steeds meer te komen. Taxi's in Gdansk
zijn herkenbaar aan het bordje 'taxi' op de auto en felle stickers op de auto zelf.
Er niet 1 type auto dat als taxi wordt gebruikt, soms lijkt het zelfs dat zoals de
auto nog rijdt, deze als taxi wordt ingezet. Verwacht geen hele moderne auto's,
het zijn vaak auto's van het type Volkswagen, Audi, Skoda en Mercedes en dan
van 5-10 jaar oud. Dit neemt niet weg dat je met een gerust hart een taxi kunt
nemen. Bovendien zijn taxi's erg goedkoop, zeker in vergelijking met Nederland.
 
Taxichauffeurs spreken over het algemeen geen andere taal dan Pools, maar zij
verstaan prima waar je heen moet. Het kan wel helpen om het adres op te
schrijven of op de kaart aan te wijzen, Pools is een erg lastige taal voor ons om
uit te spreken.
 
LET OP: het allerbelangrijkste dat je moet weten om veilig en goedkoop gebruik
te maken van een taxi is om officiële taxi's te nemen. Deze herken je aan
duideijke telefoonnummers die op de deuren van de taxi's staan (meestal 19666
of 19686). Wil je vanuit je hotel met een taxi ergens heen laat de receptie dan
een taxi bellen, ook dit scheelt van 20% in het tarief. Neem in ieder geval NOOIT
een illegale taxi en accepteer geen aangeboden rit van Polen die je op straat
aanspreken. De kans dat je wordt opgelicht is 100%.
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Praktische informatie Gdansk
Algemene informatie Gdansk
Populatie:  435.000

Betaalmiddel:  Zloty (zl/PLN)

Netnummer land:  0048

Netnummer stad:  058

Alarmnummer: 112
 
Klimaat en beste reistijd
Het klimaat in Gdansk lijkt veel op het Nederlandse klimaat. De ligging
aan de Oostzee zorgt voor koele winters en milde zomers. Van
november tot en met februari komt er regelmatig vorst voor met winterse
neerslag. Het voorjaar is vaak zonnig en warm en in de maanden juli en
augustus worden soms hete dagen afgewisseld met verkoeling door
onweersbuien. In de herfst kan het flink waaien en dalen de
temperaturen snel. Gdansk is het hele jaar door een prima bestemming
om te bezoeken maar wil je optimaal genieten van de mooie parken, het
strand en terrassen dan is tussen april en september de beste
reisperiode.

Geldzaken Gdansk
Ondanks het feit dat het Polen bij de Europese Unie hoort, maakt het
land nog geen gebruik van de Euro. De Poolse munteenheid is de Zloty,
meestal aangeduid als zl maar de officiële afkorting is PLN. De koers van
deze munt is redelijk stabiel maar kent fluctuaties.
 
Geld wisselen kan bij een bank of postkantoor maar het handigste is
pinnen bij een geldautomaat. Deze vind je met name in het centrum van
Gdansk en de apparaten accepteren Nederlandse bankkaarten met het
Cirrus / Maestro logo. Bij de meeste restaurants en winkels kun je
betalen met Meastro en creditcards.
 
Fooi geven is geen standaard gewoonte in Polen maar het mag natuurlijk
wel.
 
Toeristeninformatie Gdansk
In Gdansk vind je enkele 'tourist offices' waar je lokale informatie kunt
krijgen en een toeristenpas kunt kopen. Dit zijn de adressen:
GTO Tourist Information
Lech Walesa Airport
ul. Slowackiego 200
80-298 Gdansk
+48 58 348 13 68

Gdansk Tourist Information Centre
ul. Dlugi Targ 28/29
80-830 Gdansk
+48 58 301 43 55, 683 54 85

Tourist Information Point lokatie Centraal Station
ul. Podwale Grodzkie 0/15, 0/16
Gdansk
+48 58 721 32 88

Gevaren Gdansk
Gdansk is een relatief veilige stad voor toeristen. Buiten de kleine
criminaliteit zoals zakkenrollers heb je verder niet veel te vrezen in het
centrum van Gdansk. Let goed op je spullen, ben allert bij het station,
bus en tram en parkeer je auto op een bewaakte parkeerplaats. Ga 's-
nachts groepen dronken jongeren uit de weg, zij willen zich nog wel eens
agressief gedragen.
 
Elektriciteit
Polen gebruikt een Europese stroomstandaard. Het voltage is 220 - 240
Volt. Je hebt geen adaptors nodig.

Openingstijden Gdansk
De meeste winkels in Gdansk openen tussen 9.00 en 10.00 uur en sluiten hun
deuren tussen 18.00-21.00 uur. Veel winkels zijn ook op zondag geopend van
10.00 uur tot 18.00 uur. 
 
Restaurants zijn bijna allemaal 7 dagen per week geopend voor lunch en diner.
Sommige cafe's en restaurants serveren ook ontbijt. Gouden regel in Gdansk is
dat de restaurants open zijn tot de laatste gast weg gaat.
 
Feestdagen
Nationale feestdagen zijn over het algemeen de christelijke feestdagen.
Bedrijven en winkels zijn vaak gesloten op die dagen. De nationale feestdagen:

Nieuwjaarsdag
Drie koningen (6 januari)
Paasmaandag
Dag van de arbeid (1 mei)
Dag van de grondwet (3 mei)
Heilige Mariadag en Poolse dag van het leger (15 augustus)
Allerheiligen (1 november)
Onafhankelijkheidsdag (11 november)
1e en 2e kerstdag

 
Rookverbod
Sinds november 2010 geldt in heel Polen een rookverbod in alle openbare
gelegenheden. Dit is inclusief cafe's, restaurants, stations en vliegvelden. Alleen
gelegenheden die groter zijn dan 100m2 en een apparte rookruimte hebben met
voldoende afzuiging mogen rokers binnen laten roken. Let op, zo slap als het
beleid in Nederland is, zo streng is het in Polen. In Polen wordt je als roker
bekeurd en kun je een boete krijgen van 500 zl als je betrapt wordt op roken
daar waar het niet is toegestaan.
 
Poolse gewoonten
Ben je voor het eerst in Polen dan kan het zijn dat je moet wennen aan bepaalde
gewoonten. Polen is van oorsprong communistisch en hoewel het land in rap
tempo verwesterd, ervaar je soms nog altijd de gevolgen van dat communisme.
Zo staat de gemiddelde Pool niet graag in de rij om op zijn beurt te wachten en
verbaas je dan ook niet over 'voordringers'. Soms geldt het recht van de
brutaalste dus daar kun je zelf je voordeel uit halen. Verder kan het zijn dat je de
service als 'nors' ervaart. Dat is zeker niet altijd zo bedoelt, Polen zijn gastvrij
maar zijn nog niet zo vrijgevochten als dat wij gewend zijn.
 
Over deze city guide
Wij vinden Gdansk een bijzondere stad met een grote diversiteit aan
bezienswaardigheden. We bezoeken de stad regelmatig en kennen er locals die
ons op de hoogte houden. In deze gids geven we je een overzicht van de dingen
die je volgens ons niet mag missen bij je bezoek aan Gdansk, aangevuld met
uitgebreide praktische informatie. Vermelde adressen betalen niet voor hun
vermelding in deze gids. Youropi.com is 100% onafhankelijk en wijst je graag de
weg naar die plekken die ècht de moeite waard zijn.
 
Feedback
Wij geven jou graag alle handige informatie over Gdansk. Heb je tips hoe we je
met deze city guide nog beter van dienst kunnen zijn of heb je andere dingen die
je kwijt wil met betrekking op deze city guide? Stuur ons een e-mail,
redactie@youropi.com.
 
Over Youropi.com
Youropi.com is een onafhankelijk platform voor stadsinformatie. Alle
onderwerpen op Youropi.com worden geschreven door een onafhankelijke
redactie en aangevuld met tips, reviews en suggesties van bezoekers. Ook
maakt Youropi.com gebruik van onafhankelijke experts. Dit zijn bewoners van
een bepaalde stad die graag hun kennis delen met de bezoekers van
Youropi.com. Bezoek www.youropi.com en ontdek de leukste plekken in meer
dan 80 Europese steden.
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Winkelen

Shopping mall Manhattan

Grunwaldzka 82

80-244

Gdansk

Tel:+48 (0)58 76 77 016

Dit nieuwe winkelcentrum heeft het aanbod

in de omgeving dat ook significant uitgebreid.

Diverse grote en kleine winkels vind je in

Manhattan. Van supermarkten tot kleding,

van speelgoed tot drogisterij, van trendy

spullen tot kleine ditjes en datjes. Tussen het

winkelen door kun je lekker genieten van een

heerlijk kopje koffie, of kun je eten in één van

de eetgelegenheden.

Openingstijden
Ma 09:00 - 21:00
Di 09:00 - 21:00
Woe 09:00 - 21:00
Do 09:00 - 21:00
Vrij 09:00 - 21:00
Za 09:00 - 21:00
Zo 10:00 - 20:00

Galeria Baltycka

Grunwaldzka 141

80-264

Gdansk

Tel:+48 58 521 85 50

Galaria Baltyck is de nieuwste aanwinst voor

Gdansk, tenminste als het op winkelen

aankomt. Galaria Baltyck zou niet misstaan

in de USA, dit enorme winkelcentrum

huisvest meer dan 200 winkels en heeft

tevens een typisch foodcourt waar je alle

bekende ketens kunt vinden. Galaria Baltyck

is 7 dagen per week open en absoluut een

bezoek waard, zeker als je van winkelen

houdt. Wil je Galaria Baltyck bezoeken

vanuit Gdansk centrum? Neem dan een taxi

of tramlijn 5, 6, 9, 11, 12. De tram stopt voor

het winkelcentrum.

Openingstijden
Ma 09:00 - 21:00
Di 09:00 - 21:00
Woe 09:00 - 21:00
Do 09:00 - 21:00
Vrij 09:00 - 21:00
Za 09:00 - 21:00
Zo 10:00 - 20:00

Madison

Rajska 10

80-850

Gdansk

Tel:

Madison is het eerste grote winkelcentrum in

de oude stad van Gdansk. In de oude straten

zul je niet veel winkels tegenkomen, de

lokale bevolking shopt massaal in grote luxe

winkelcentra. Madison heeft een divers

aanbod aan winkels, van luxe tot enkele

ketens en in totaal zijn er bijna 100 winkels

te vinden. Over 3 verdiepingen kun je naar

hartelust shoppen en ben je toe aan een

drankje of wat eten dan zijn er enkele leuke

restaurants. Sla Madison niet over tijdens je

bezoek aan Gdansk. Je vind het

winkelcentrum op 5 minuten lopen van het

centraal station en er kan 7 dagen in de

week gewinkeld worden!

Openingstijden
Ma 09:00 - 21:00
Di 09:00 - 21:00
Woe 09:00 - 21:00
Do 09:00 - 21:00
Vrij 09:00 - 21:00
Za 09:00 - 21:00
Zo 10:00 - 20:00
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Eten & drinken

Rucola

Ks. Jozefa Poniatowskiego 8

81-724

Sopot

Tel:+48 (0)58 551 50 46

Het restaurant is sfeervolle ingericht,

gezellige verlichting, knusse zithoekjes. In de

zomer is het tuinterras een aanrader. Rucola

staat in de omgeving goed bekend,

reserveren is dan ook een must. De keuken

is een spannende mix van Mediterrane

gerechten in combinatie met de Poolse

keuken. Van vlees tot vis en ook

vegetarische gerechten zijn geen probleem.

Voor ieder wat wils dus.

Keuken:
Aziatisch, Italiaans, Mediterraans,
Marokkaans, Modern Europees
Ambiance:
Romantisch, Buitenterras, Candlelight
Voorgerecht:
€ 2 - 6
Hoofdgerecht:
€ 5 - 8

Openingstijden
Ma 12:00 - 00:00
Di 12:00 - 00:00
Woe 12:00 - 00:00
Do 12:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 00:00
Za 12:00 - 00:00
Zo 12:00 - 00:00

Billy's

ul. Rajska 10

80-850

Gdansk

Tel:+48 66143 33 65

Toen we hoorden dat de lokatie van dit leuke

restaurant een winkelcentrum was waren we

wat sceptisch. Onterecht want Billy's

American Restaurant in Gdansk is niet alleen

leuk en lekker maar heeft ondanks de lokatie

toch een erg aangename sfeer weten te

creeeren. Billy's is open voor ontbijt, lunch

en diner en serveert uitsluitend gerechten

gebaseerd op de Amerikaanse keuken.

Restaurant Billy's is gevestigd in

winkelcentrum Madison op de 2e verdieping.

Keuken:
Amerikaans, Hamburgers, Ontbijt
Ambiance:
Kindvriendelijk, Casual
Voorgerecht:
8 - 18 zl
Hoofdgerecht:
20 - 70 zl

Openingstijden
Ma 09:00 - 21:00
Di 09:00 - 21:00
Woe 09:00 - 21:00
Do 09:00 - 21:00
Vrij 09:00 - 21:00
Za 09:00 - 21:00
Zo 10:00 - 20:00

Fishmarket

Targ Rybny 6c

80-838

Gdansk

Tel:+48 58 320 90 11

Loop bij Fishmarket binnen en je voelt je

direct thuis. De tafels zijn gezellig gedenkt

met blauwe kleedjes, daaromheen

comfortabele banken en het restaurant zelf is

een en al van hout. Romantisch eten met

uitzicht over de oude vismarkt van Gdansk.

Het eten is lekker en sommige gerechten zijn

bereid op Kasjoebiaanse wijze, ofwel

authentiek volgens tradities in de streek. Wij

aten er heerlijke vis, garnalen en lieten de

steak even voor wat het is, al schijnt die ook

erg goed te zijn.

Keuken:
Lunch, Modern Europees, Vis
Ambiance:
Romantisch, Bistro, Buitenterras, Authentiek
Voorgerecht:
20 - 30 zl
Hoofdgerecht:
40 - 70 zl

Openingstijden
Ma 12:00 - 22:00
Di 12:00 - 22:00
Woe 12:00 - 22:00
Do 12:00 - 22:00
Vrij 12:00 - 22:00
Za 12:00 - 22:00
Zo 12:00 - 22:00
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Eten & drinken

Cico

Piwna 28/30

80-831

Gdansk

Tel:+48 58 3050455

Cico is Gdansk is hip en trendy en met name

in het weekend the place to be. Jong en oud

bezoekt Cico voor ontbijt, lunch of diner

maar ook om lekker te borrelen en (in het

weekend) te loungen in de speciale

kelderbar. Op de kaart staan diverse

gerechten uit de Italiaanse keuken maar ook

voor een salade of sandwich kun je hier

terecht.

Keuken:
Italiaans, Lunch, Modern Europees, Ontbijt
Ambiance:
Trendy, Populair, Cocktailbar, Modern
Voorgerecht:
10 - 35 zl
Hoofdgerecht:
23 - 55 zl

Openingstijden
Ma 08:30 - 01:00
Di 08:30 - 01:00
Woe 08:30 - 01:00
Do 08:30 - 01:00
Vrij 08:30 - 02:00
Za 08:30 - 02:00
Zo 08:30 - 01:00

Filharmonia

Olowianka 1

80-751

Gdansk

Tel:+48 58 323 83 58

In een voormalige energiecentrale tref je nu

dit moderne restaurant dat tot de beste

restaurants van Gdansk behoort. De

keukenbrigade kookt volgens de meest

moderne technieken en past zelfs

moleculaire foefjes toe om de smaak van de

gerechten extra te benadrukken. Bij mooi

weer is het dakterras vanwaar je schitterend

uitzicht over Gdansk hebt, een aanrader.

Zoek je iets bijzondere om te eten in

Gdansk? Zet dan Filharmonia op je lijstje.

Keuken:
Fusion, Lunch, Modern Europees
Ambiance:
Chic, Brasserie, Modern
Voorgerecht:
12 - 25 zl
Hoofdgerecht:
30 - 70 zl

Openingstijden
Ma 12:00 - 22:00
Di 12:00 - 22:00
Woe 12:00 - 22:00
Do 12:00 - 22:00
Vrij 12:00 - 22:00
Za 12:00 - 22:00
Zo 12:00 - 22:00

Malinowy Ogrod

Lakowa 1-2

80-299

Gdansk

Tel:+48 58 326 0603

Gdansk heeft de laatste jaren enkele goede

nieuwe restaurants erbij gekregen. Een de

meest recente toevoegingen is Restaurant

Malinowy Ogród dat al een vestiging in

Osowa had. Je moet er even het centrum

voor uit maar het is de wandeling meer dan

waard. Wij hebben er voortreffelijk gegeten

en kunnen dit restaurant absoluut aanraden.

Het restaurant is niet makkelijk te vinden, het

ligt op het binnenterrein van het

conservatorium. Je komt op dit binnenterrein

door de poort van het conservatorium. Vanuit

de hoofdstraat van Gdansk (Dlugi Targ) over

de brug rechtdoor lopen, de weg volgen en

bij de supermarkt op de hoek (aan je

rechterhand) rechtsafslaan. Als je dan denkt

dat je een woonwijk inloopt en fout zit, dan

zit je op de juiste weg. De ingang van de

poort bevind zich na een paar honderd meter

rechts.

Keuken:
Modern Europees, Vis, Streekgerechten
Ambiance:
Zakelijk, Brasserie, Modern
Voorgerecht:
15 - 25 zl
Hoofdgerecht:
25 - 60 zl

Openingstijden
Ma 12:30 - 22:00
Di 12:30 - 22:00
Woe 12:30 - 22:00
Do 12:30 - 22:00
Vrij 12:30 - 22:00
Za 12:30 - 22:00
Zo 12:30 - 22:00
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Gdansk

Eten & drinken

Tekstylia

Szeroka 121/122

80-835

Gdansk

Tel:+48 58 304 77 63

Laat je niet misleiden door het uiterlijk van

deze moderne bar. Hier kun je meer dan

alleen een cocktail of wijntje drinken.

Gedurende de hele dag is hier de keuken

open voor ontbijt, lunch of diner. Tegen

prijzen waarvoor je het zelf niet kunt maken,

over de kwaliteit nog maar te zwijgen. Een

erg leuk restaurant met voortreffelijk eten.

Enige puntje van kritiek dat we hebben is de

'mood' van de bediening, die is soms wat

afstandelijk en nors. Laat je er niet door

weerhouden hier heen te gaan, ze komen

alleen het eten brengen en zitten niet met je

aan tafel.

Keuken:
Lunch, Modern Europees, Sandwiches,
Ontbijt
Ambiance:
Trendy, Levendig, Populair, Bar, Cocktailbar,
Modern
Voorgerecht:
15- 25 zl
Hoofdgerecht:
20 - 50 zl

Openingstijden
Ma 09:00 - 22:00
Di 09:00 - 22:00
Woe 09:00 - 22:00
Do 09:00 - 23:00
Vrij 09:00 - 23:00
Za 09:00 - 23:00
Zo 09:00 - 22:00

Fellini

Targ Rybny 6

80-890

Gdansk

Tel:+48 888 01 02 03

Chic, romantisch en modern. Zo laat

Italiaans restaurant Fellini in Gdansk zich het

beste omschrijven. En dan hebben we het

belangrijkste nog niet genoemd, het eten is

voortreffelijk. Fellini behoort tot de beste

Italiaanse restaurants in Polen. Of de

gerechten allemaal even authentiek Italiaans

zijn betwijfelen wij maar lekker is het zeker!

Sterker nog, wij vinden die tot de top van

restaurants in Gdansk behoren. Ook prettig,

de attente bediening spreekt uitstekend

Engels en ook de menukaart is in meerdere

talen beschikbaar.

Keuken:
Italiaans
Ambiance:
Romantisch, Chic, Zakelijk, Modern
Voorgerecht:
25 - 30 zl
Hoofdgerecht:
30 - 60 zl

Openingstijden
Ma 12:00 - 22:00
Di 12:00 - 22:00
Woe 12:00 - 22:00
Do 12:00 - 22:00
Vrij 12:00 - 22:00
Za 12:00 - 22:00
Zo 12:00 - 22:00

Dom Sushi

targ Rybny 11

80-838

Gdansk

Tel:+48 58 302 8181

Sushi lovers als wij zijn togen we vol goede

moet naar Dom Sushi. Dit kleine restaurant

is een typische sushibar. Je kun hier aan de

bar al kijkende naar de kunsten van de

sushichef's genieten van traditionele sushi,

sashimi en creatieve maki's en ander lekker

spul. Wij namen een soort wandeling door de

kaart en werden niet teleurgesteld.

Overheerlijk, goed bereidt en veel smaak. De

leuke en attente bediening zorgt dat je niets

te kort komt. Enige minpuntje is de rekening,

voor West-Europese begrippen nog steeds

een koopje van voor Poolse begrippen erg

prijzig.

Keuken:
Aziatisch, Lunch, Sushi
Ambiance:
Trendy, Modern
Voorgerecht:
20 - 40 zl
Hoofdgerecht:
30 - 225 zl

Openingstijden
Ma 12:00 - 22:00
Di 12:00 - 22:00
Woe 12:00 - 22:00
Do 12:00 - 22:00
Vrij 12:00 - 22:00
Za 12:00 - 22:00
Zo 12:00 - 22:00
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Gdansk

Uitgaan

Bar Tekstylia

Szeroka 121/122

80-835

Gdansk

Tel:+48 58 304 77 63

Gdansk is weer een hippe tent rijker.

Tekstylia opende in 2010 haar deuren en is

sindsdien een populaire bestemming voor

jong en oud. Tekstylia is zo'n typisch modern

cafe waar je eigenlijk geen categorie aan

kunt hangen. Overdag leuk voor een koffie of

lunch, einde van de middag perfect om te

borrelen en als je trek hebt kun je er ook nog

eens lekker eten. Wij zijn er graag (en vaak)

te vinden met een koffie of wijntje op tafel, I-

pad erbij want hier krijg je gratis wifi! Dat niet

alleen, het is ook gewoon een gezellig cafe.

De openingstijden zijn indicatief, in het

weekend kan het makkelijk 1 uur worden

voordat je de tent uit wordt geveegd.

Openingstijden
Ma 09:00 - 22:00
Di 09:00 - 22:00
Woe 09:00 - 22:00
Do 09:00 - 23:00
Vrij 09:00 - 23:00
Za 09:00 - 23:00
Zo 09:00 - 22:00

Degustatornia

Grodzka 16

80-841

Gdansk

Tel:+48 888 728 272

Bierliefhebbers gaan graag naar

Degustatornia. En dan hebben we het over

echte bierliefhebbers want het soort bier dat

hier getapt en geschonken wordt is van het

kaliber stevig. Vele Poolse brouwerijen

vinden hier afzet en typische smaken zoals

Amber bier wordt hier rijkelijk getapt. Het

cafe zelf is klein maar gezellig en in de

kelder zijn voldoende tafels om lekker te

zitten. Waar je misschien even aan moet

wennen, in Polen drink je zittend, je ziet hier

praktisch niemand staan in de cafe's. Dus

pas even op bij het opstaan, het bier kan

hard aankomen. Proost!

Openingstijden
Ma 15:00 - 00:00
Di 15:00 - 00:00
Woe 15:00 - 00:00
Do 15:00 - 00:00
Vrij 15:00 - 01:00
Za 15:00 - 01:00
Zo 15:00 - 22:00

Cafe Absinthe

Ducha 2

80-834

Gdansk

Tel:+48 58 320 37 84

Cafe Absinthe in Gdansk is vernoemd naar

het hallicunerende drankje Absinth. Cafe

Absinth roept nogal hard over zichzelf dat

het de meest bijzondere plek in Gdansk is,

wij kwalificeren het als een gewoon feestcafe

waar het tot diep in de nacht druk is (in de

weekenden). Overdag een cafe met

kunstzinnige inslag, mede te danken aan de

ligging onder het theater van Gdansk. In het

's-avonds en in het weekend kun je hier vele

feestvierders vinden met een glas Absinth

teveel op.

Openingstijden
Ma 10:00 - 04:00
Di 10:00 - 04:00
Woe 10:00 - 04:00
Do 10:00 - 04:00
Vrij 10:00 - 06:00
Za 10:00 - 06:00
Zo 10:00 - 04:00
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Gdansk

Uitgaan

La Dolce Vita

Chlebnicka 2

80-830

Gdansk

Tel:+48 58 304 78 87

Uitgaan in Gdansk kan met name in het

weekend tot de late uurtjes. La Dolce Vita is

een perfecte bar voor een cocktail als borrel

of om je party night goed te starten. Deze

kleine maar hippe club met heeft regelmatig

verschillende DJ's die een mix van elektro

techno en vocal house draaien. De bar is

een blikvanger, niet alleen vanwege de vele

flessen! Op de kaart vele cocktails die met

de nodige humor zijn beschreven. Een

gewoon biertje drinken kan natuurlijk ook.

Wij vinden het een van de leukere tenten in

Gdansk.

Openingstijden
Ma 16:00 - 02:00
Di 16:00 - 02:00
Woe 16:00 - 02:00
Do 16:00 - 02:00
Vrij 16:00 - 02:00
Za 16:00 - 02:00
Zo 16:00 - 02:00

Red Light

Chlebnicka 9-12

80-830

Gdansk

Tel:+48 505 78 50 95

Red Light roept bij ons natuurlijk bepaalde

associaties op, maar deze kleine bar in

Gdansk heeft daarmee niets te maken. Wil je

je onder de locals begeven dan is dit de plek

om heen te gaan. Een leuk klein cafe, een

beetje verscholen naast de Iers Pub en

daarom juist zo leuk. De massa blijft hier

weg maar wij vonden dit barretje op een

vrijdagavond en het werd die nacht erg laat.

Een aanrader.

Openingstijden
Ma 19:00 - 02:00
Di 19:00 - 02:00
Woe 19:00 - 02:00
Do 19:00 - 02:00
Vrij 19:00 - 04:00
Za 19:00 - 04:00
Zo 19:00 - 02:00

Club Cico

Piwna 28-30

80-830

Gdansk

Tel:+48 58 305 04 55

Cico in Gdansk heeft naast een leuke trendy

eetgelegeheid ook de club in de kelder. Het

zijn de bezoekers die kleur geven aan de

club want de rest is nogal wit. Inspiratie

opgedaan bij the Supperclub? Wellicht, dat

niveau halen ze in ieder geval bij lange na

niet maar nietemin is club Cico een van de

populairste bars in town. Begin je avond

languit op de lounge banken of ga hier later

op de avond heen voor een swingende

nacht. Cico hoort op je lijstje van te

bezoeken bars tijdens een avondje stappen

in Gdansk.

Openingstijden
Ma 08:00 - 01:00
Di 08:00 - 01:00
Woe 08:00 - 01:00
Do 08:00 - 01:00
Vrij 08:00 - 04:00
Za 08:00 - 04:00
Zo 08:00 - 01:00
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Gdansk

Hotels

Scandic

Podwale Grodzkie 9

80-895

Gdansk

Tel:

Hotel Scandic is een uitstekende keuze voor

een kort of langer verblijf in Gdansk. Wij

verbleven er in januari 2011 en zijn bijzonder

te spreken over de service en kwaliteit van

dit hotel. De kamers zijn ruim en voorzien

van alle gemak. De badkamers hebben een

bad en/of douche en eveneens ruim van

opzet. Wil je wat meer ruimte, neem dan een

junior suite.

Stijl:
Zakelijk, Luxe
Gemiddelde prijs: 350 zl
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Gdansk

Activiteiten

Roads to Freedom

Waly Piastowskie 24

80-855

Gdansk

Tel:+48 58 308 42 80

De expositie 'Road to Freedom' gaat over

het communistische tijdperk van Polen en

Gdansk in het bijzonder tussen 1956 en

1989. In deze jaren werd in Gdansk

geschiedenis geschreven met als uiteindelijk

resultaat, de val van het communisme. De

expositie is ondergebracht in een museum

dat geheel is gewijd aan 'Solidariteit'. Op het

grondgebied van de voormalige scheepswerf

'Lenin Shipyard' begon in augustus 1980 een

18 daagse staking die symbolisch werd voor

de hoop op een beter leven voor vele Polen.

Road to Freedom laat met soms pijnlijke

beelden zien welke strijd Lech Walesa en

zijn maten hebben geleverd. Een must see!

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo 10:00 - 18:00

Maritiem Museum

Olowianka 9-13

80-751

Gdansk

Tel:+48 58 301 86 11

In het Centraal Maritiem Museum in Gdansk

kun je verdeeld over meerdere verdiepingen

de complete geschiedenis zien  van alles wat

met Gdansk te maken heeft op maritiem

gebied. Inclusief olieverfdoeken, oude

kanonnen, modelschepen en zelfs een stukje

moderne kunst. Het museum bestaat

eigenlijk uit meerdere onderdelen. Het

hoofdmuseum met de kunstcollectie, de

'Soldek' een oud stoomschip dat gebouwd is

in de Lenin Scheepswerf van Gdansk en de

'Kraan'. Die laatste is tevens het bekende

icoon van Gdansk en staat aan de overkant

van het water in aan de wandelpromenade.

Er worden in het museum ook rondleidingen

gegeven. Wil je alles zien inclusief

stoomboot en kraan, trek dan een paar uur

uit voor de bezichtiging.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 16:00
Woe 10:00 - 16:00
Do 10:00 - 16:00
Vrij 10:00 - 16:00
Za 10:00 - 16:00
Zo 10:00 - 16:00

Centrum Hewelianum

3 Maja 9a

80-802

Gdansk

Tel:+48 58 3000842

Alleen al de lokatie is een bezoek waard aan

het centrum Hewelianum in Gdansk. Op de

grond van het voormalige Fort Gora

Gradowah vind je nu een interactief en

educatief museum alsmede de expositie

'Time Machine - Man and Missile'. Om met

die laatste te beginnen, deze expositie toont

in chronologische volgorde de geschiedenis

van het Fort. Met beeld, geluidseffecten en

foto's wordt de o.a. de geschiedenis van

Gdansk gevisualiseerd. Het museum met de

interactieve expositie 'Energy, Sky and Sun'

staat volledig in het teken van wetenschap

en natuurkunde. In dit museum ben je als

bezoeker onderdeel van de expositie en kun

je zelf experimenteren met allerlei

proefopstellingen. Een bezoek absoluut

waard.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 08:30 - 15:00
Woe 08:30 - 15:30
Do 08:30 - 15:30
Vrij 08:30 - 15:30
Za 10:00 - 16:00
Zo 10:00 - 16:00
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