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Introductie

Cordoba
Córdoba is een oude stad in Zuid-Spanje met een rijke historie. Het was het
culturele en financiële middelpunt in verschillende belangrijke periodes uit de
geschiedenis. In de Romeinse tijd hoofdstad van de provincie Bética, daarna
centrum van de Spaanse moslimwereld en daarna verblijf van de Katholieke
koningen. De roerige geschiedenis zie je vooral terug in de bijzondere
bouwwerken. Bijvoorbeeld Puente Romano, een brug die nog stamt uit de
Romeinse tijd of het Alcázar de los Reyes Cristianos dat het verblijf was van de
katholieke koningen Isabella en Ferdinand. Maar verreweg het meest
indrukwekkende bouwwerk van de stad is de Mezquita. Dit is een enorme
moskee met als middelpunt een kathedraal. Een bijzondere combinatie die je
met je eigen ogen moet zien. Ook de aanwezigheid van de Joden heeft een
stempel op de stad gedrukt. De oude Joodse wijk is in z'n geheel een
toeristische attractie. Genoeg te bezichtigen dus!
 
In 2016 wil Córdoba graag culturele hoofdstad van Europa worden. En dat zie
je overal terug. Niet alleen krijgen de oudheidkundige schatten een
opknapbeurt, er wordt ook nog druk gegraven naar meer schatten. Ook zie je
overal blauwe vlaggen met daarop 'Córdoba kandidaat culturele hoofdstad
2016' hangen.

Córdoba is geliefd vanwege de vele patio's. Eens per jaar worden de mooiste
patio's opengesteld voor het publiek tijdens het patiofestival. Dit evenement
vindt jaarlijks in mei plaats en trekt altijd veel bezoekers. En wat dacht je van de
Flamenco. Dé dans van Andalusië zie je ook in Córdoba terug. Dagelijkse
shows, Flamencofestivals, winkels met Flamencojurken, gitaren, schoenen,
muziek en flamenco in de bars en in de clubs.

Córdoba heeft een beetje een stoffig imago, maar niets is minder waar. Een
bruisend nachtleven, bijzondere eetgelegenheden, een gevulde
evenementenkalender en een goed winkelgebied maken dat de stad leeft. Je
moet natuurlijk wel weten waar je moet zijn. Gelukkig zijn wij je voorgegaan.
Jouw garantie voor een toptijd in Córdoba. Geniet ervan!

Oriëntatie
Córdoba ligt in het hart van Andalusië in Zuid-Spanje, aan de oevers van de
Guadalquivir en is een van de drie belangrijkste steden van Andalusië. De stad
heeft meer dan 300.000 inwoners. De stad wordt omgeven door miljoenen
olijvenbomen.
 
Córdoba ligt ongeveer 2500 kilometer van Nederland en is het best bereikbaar
per vliegtuig. De twee nabijgelegen luchthavens liggen in Málaga en Sevilla.
Vanuit Amsterdam, Eindhoven, Düsseldorf en Brussel vliegen hier een aantal
prijsvechters op. Een goed alternatief is de trein of de auto.
 
De stad is opgedeeld in een aantal gebieden, die qua karakter en sfeer veel van
elkaar verschillen. De Joodse wijk is in z'n geheel een bezienswaardigheid, het
Nieuwe Centrum is hip and happening en in de relaxte buurt rondom Plaza de
la Corredera zitten leuke restaurants. Je zult versteld staan van de
veelzijdigheid van Córdoba. Lees meer over de wijken van Córdoba verderop in
deze gids.
 

 Dit mag je niet missen!

De mooiste bezienswaardigheden in de Joodse Wijk, waaronder de
Mezquita
Winkelen in het Nieuwe Centrum
Stappen op Avenida de la Libertad
Dineren langs de oever van de rivier op Paseo de la Ribera
Plaza de la Corredera, het leukste plein van Córdoba
Relaxen in het prachtige stadspark Plaza de Colón

 
Meer informatie over Córdoba
Je hebt deze city guide gedownload op Youropi.com. Wist je dat je op
www.youropi.com nog veel meer informatie over Córdoba en ruim 90 andere
steden kunt vinden? Youropi.com, your personal city guide.
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Map

A - Soul Food B - Casa Mazal

C - Estacion D - Casa de los Azulejos

E - Hospes Palacio del Bailio F - Cordoba Center

G - Casa Andalusi H - Hamam

I - Flamenco Show J - Sojo Café

K - Mansull Café L - Theatre

M - Oud&Nieuw Cordoba N - Carnaval

O - Semana Santa P - Kruis Festival

Q - Patio Festival R - Feria Cordoba
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Praktische informatie
Córdoba algemeen
Populatie: 320.000

Betaalmiddel: € / euro

Netnummer
land:

0034

Netnummer
stad:

957

Alarmnummer: 112

Lokale kranten:
ABC Córdoba, Diario de Córdoba, El Dia de Córdoba,
La Calle de Córdoba

 
Klimaat Córdoba
Córdoba is een van de heetste steden van Europa. De winters zijn mild
en de zomers zijn extreem heet. In juli en augustus is het vaak boven de
40 graden. Toch kan het 's-nachts flink afkoelen. De beste tijd om
Córdoba te bezoeken zijn de maanden maart, april en mei. Dan ligt de
gemiddelde temperatuur rond de 23 graden en staat de stad in bloei.
 
Geldzaken Córdoba
Er zijn voldoende pinautomaten in Córdoba waar je met de meeste
pinpassen probleemloos geld kunt opnemen. De banken zijn geopend
van 09.00 - 14.00 uur. In de meeste winkels en horeca kun je betalen
met pinpas en creditcard.
 
Post Córdoba
Postzegels kun je kopen bij het postkantoor of bij tabakswinkels. Het
postkantoor zit in de straat José Cruz Conde en is geopend van 08.30 -
22.00 uur.
 
Toeristeninformatie Córdoba
De toeristeninformatie in Córdoba geeft je informatie over de stad,
routekaarten, stadswandelingen, etc. Córdoba heeft vier
toeristeninformatie-punten. Tussen de Mezquita en de Punete Romano
wordt een groot toersiteninformatie-centrum gebouwd. Verwacht wordt
dat dit begin 2012 open gaat.
 

Regional tourist office: Calle Torrijos 10 (naast de Mezquita).
Municipal tourist office: Plaza de Judá Leví.
Municipal tourist office: Plaza de Tendillas.
Municipal tourist office: bij het treinstation.

 
Kraanwater
Het kraanwater in Córdoba is te drinken, maar heeft een chloor-smaak.
We raden je aan flesjes bronwater te drinken.
 
Gevaren Córdoba

Kijk uit voor zakkenrollers. Houd je tas goed in de gaten, vooral in
de drukke menigten bij toeristisch spots.
Ook is bekend dat je de auto beter in een beveiligde
parkeergarage kunt zetten dan aan de straat. Er wordt veel
ingebroken in huurauto's of auto's met een buitenlands kenteken.
Bij de toeristische attracties staan zigeuners die je in eerste
instantie geheel vrijblijvend een bloemetje of een takje rozemarijn
geven. Later dringen ze er toch op aan dat je moet betalen.

 
Córdoba voor kinderen
Córdoba is een veilige stad voor kinderen. De Mezquita is
indrukwekkend voor alle leeftijden. Er zijn een aantal openbare
speeltuinen en met warm weer spelen kinderen in de fonteinen,
bijvoorbeeld op Plaza de Tendillas.
 
Rondleidingen Córdoba
Er zijn verschillende rondleidingen te boeken bij de toeristeninformatie.
Er zijn ook een aantal avondwandelingen beschikbaar. Deze
wandelingen zijn een leuke manier om de stad te leren kennen. Je kunt
je rondleiding ter plekke boeken bij de toeristeninformatie of nu al
vastleggen via www.konexiontours.com.

Markten Córdoba
Córdoba heeft een aantal kleine markten. Voor souvenirs en ambachtelijke
spullen kun je het beste terecht in de Joodse wijk. Hier zitten eindeloos veel
souvenirwinkels en kleine ateliers waar keramiek wordt gemaakt en leer wordt
bewerkt.
 
Markten vind je op de volgende plekken:

El Arenal Markt: een tweedehands kledingmarkt op zondagochtend op
Calle Periodista Eduardo Baro.
Rommelmarkt op zondagochtend in de straat San Fernando.
De overdekte markt met vlees, vis, groenten en fruit, iedere dag in het
oude gemeentehuis op Plaza de la Corredera.

 
Typisch Córdoba

Patio's
Rabo de Toro: een stoofpot van stierenstaart
Vino Fino (te vergelijken met sherry)
Azulejos (gekleurde Moorse tegeltjes)
Flamenco
Saffraan
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Reisinformatie
Córdoba ligt op ongeveer 2500 kilometer van Nederland en dat is ver.
We raden je daarom aan met het vliegtuig te reizen. Met de auto, bus of
trein kan ook, maar dat kost veel tijd en is vaak niet eens goedkoper dan
vliegen. Hieronder beschrijven we de reismogelijkheden naar Córdoba.
 
Met het vliegtuig naar Córdoba
Je kunt Códoba niet rechtstreeks vanuit Nederland bereiken. Córdoba
heeft wel een luchthaven, maar alleen voor binnenlandse vluchten. Je
kunt vliegen op de nabijgelegen luchthavens van Málaga, Madrid of
Sevilla. Door het groeiende aanbod van vluchten van prijsvechters zoals
Ryanair, Vueling en Transavia, is vliegen vaak goedkoop.
 
Luchthaven Málaga:
De luchthaven van Málaga is de grootste van Zuid-Spanje. Vanuit
Nederland vliegen hier een aantal vliegtuigmaatschappijen op, zoals
Transavia, Vueling, Iberia en Ryanair.
 
Vanaf Málaga is het ongeveer twee uur reizen naar Córdoba. Dit kan per
trein of huurauto. Het treinstation ligt niet (zoals bijvoorbeeld op
Schiphol) bij de luchthaven. Vanuit het vliegveld rijden er wel bussen of
taxi's naar het treinstation. Vanuit daar ben je in een uur op het station
van Córdoba.
 
Op de vlieghaven kun je makkelijk een auto huren. Let wel op, het
centrum van Córdoba is niet autovriendelijk.
 
Luchthaven Madrid:
Vanuit verschillende plaatsen in Nederland vliegen een aantal
luchtvaartmaatschappijen op Madrid, zoals KLM, Iberia, Easyjet,
Transavia en Ryanair. Vanuit daar ben je snel in Córdoba. De AVE hoge
snelheidstrein vertrekt om het uur en brengt je binnen twee uur in
Córdoba. Ook kun je een auto huren.
 
Luchthaven Sevilla:
Op Sevilla vliegen is de derde goede optie om naar Córdoba te geraken.
Vueling en Ryanair vliegen op deze luchthaven. Vanuit Sevilla ben je in
45 minuten in Córdoba. Vanuit Sevilla reis je per (hoge snelheids) trein of
huurauto. De trein doet er ongeveer een uur over.
 
Met de trein naar Córdoba
Er is geen rechtstreekse verbinding tussen Nederland en Córdoba. Je
kunt het beste met de hoge snelheidstrein via Parijs naar Madrid reizen.
De Thalys naar Parijs vertrekt ongeveer tien keer per dag vanuit
verschillende plaatsen in Nederland. In Parijs stap je over op station
Gare d'Austerlitz op de hoge snelheidstrein naar Madrid. Vanuit daar ben
je met de AVE hoge snelheidstrein in twee uur in Córdoba.
 
Met de bus naar Córdoba
Het kán en het is relatief goedkoop, maar het is wel een hele lange reis.
Busmaatschappij Eurolines rijdt in ongeveer dertig uur naar Córdoba.
 
Met de auto naar Córdoba
Het is een lange weg vanuit Nederland naar Córdoba. De wegen er
naartoe zijn wel goed. Je kunt de Routa del Sol langs Lyon, Barcelona,
Valencia en Alicante nemen of de route over Parijs, Bordeaux, Bilbao en
Madrid. Let er wel op dat de tolwegen duur zijn, vooral in Frankrijk. Als je
meerdere steden in Andalusië gaat bezoeken is het makkelijk om per
auto te reizen.

Parkeren in Córdoba
In het Nieuwe Centrum van Córdoba kun je prima rijden, maar door het
historisch centrum rijden is vrijwel onmogelijk. De straten zijn te smal, overal
eenrichtingsverkeer en wegdek is slecht. Het is dus verstandig om je auto aan
de rand van het centrum te zetten. Vanuit daar kun je te voet of met de bus
verder. Het busvervoer in Córdoba is goedkoop en goed geregeld. Je kunt een
kaartje kopen in de bus en het busschema staat in elk bushokje duidelijk
aangegeven.

Zet bij voorkeur de auto in een bewaakte parkeergarage. Er zijn veel meldingen
van auto-inbraak, vooral bij huurauto's en auto's met een buitenlands kenteken.
Laat dus geen waardevolle spullen in de auto liggen.
 
Parkeren is niet goedkoop in Córdoba. Reken ongeveer €20,- per dag.
 
Parkeren bij je hotel
Veel hotels hebben een eigen parkeerplaats. Ben je gast van het hotel kun je
hier (tegen betaling) gebruik van maken. Zit je hotel in de Joodse wijk, vraag het
hotel van tevoren parkeeradvies.
 
Openbare parkeerplaatsen Córdoba
Er zijn een aantal openbare parkeerplaatsen in Córdoba. Wil je dichtbij het
historisch centrum parkeren is de parkeergarage op Paseo de la Victoria de
beste optie. In het nieuwe centrum zitten ook een aantal goede parkeergarages,
'Edaco' op Calle del Conde de Robledo of bij het treinstation op Avenida de
América.
 
Openbaar Vervoer in Córdoba
Verplaatsen in Códoba doe je bij voorkeur te voet, met de bus of de taxi. Het
openbaar vervoer is goed geregeld.
 
Busvervoer in Córdoba
Het busvervoer is goed geregeld in Córdoba. Het busnetwerk van de
busmaatschappij Aucorsa is uitgebreid en verbindt alle belangrijke plekken met
elkaar. Een los kaartje koop je in de bus voor €1,15. Reis je de hele dag met de
bus, koop dan een 10-rittenkaart bij een kiosk, het postkantoor of de
toeristeninformatie. Zo'n kaart kost je €6,60. Afstempelen doe je in de automaat
in de bus. Makkelijk, snel en goedkoop!
 
Taxi's in Córdoba
Je kunt makkelijk een taxi pakken, je houdt ze simpelweg aan. De taxi's in
Córdoba zijn wit en hebben altijd een logonummer op de deur. De taxi's zijn
goedkoper dan in Nederland, maar tijdens feestdagen, 's-nachts en tijdens siësta
ligt het tarief hoger. Alle taxi's in Córdoba zijn metertaxi's. Wil de chauffeur de
meter niet aanzetten, stap dan uit. De meeste taxichauffeurs spreken geen
Engels.
 

Taxi Mezquita: +34 957 106263
Parada de Taxis: +34 957 255412
Transfer Córdoba: +34 957 598272
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Wijken
Córdoba heeft hele verschillende gezichten. De toeristische Joodse
wijk bijvoorbeeld verschilt ontzettend van het moderne Nieuwe
Centrum. Dit maakt Córdoba veelzijdig en voor ieder wat wils. Wij
beschrijven de wijken die je tijdens jouw stedentrip niet mag
overslaan.
 

Overzichtskaartje wijken in Córdoba
 

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
1. De Joodse wijk
2. Het nieuwe centrum
3. Rondom Plaza de la Corredera
4. San Basilio 
 
 

1. De Joodse Wijk
De Joden vormden tijdens de Arabische periode een belangrijke
volksgroep in de stad. Ze leefden altijd vreedzaam naast de Moren, maar
toen de Katholieken aan de macht kwamen, werden de Joden in 1492
verdreven. Zij lieten deze prachtige wijk achter.
 
De Joodse wijk, of La Judería, is in z'n geheel een toeristische
trekpleister. Met de smalle straten, kleine pleintjes en authentieke witte
huizen versierd met bloemen is het een leuk gebied om doorheen te
wandelen. De Mezquita, de belangrijkste bezienswaardigheid van
Córdoba, is het middelpunt van dit stadsdeel. De Joodse wijk grenst aan
de zuidkant aan de rivier de Guadalquivir. Je bereikt de overkant door de
Romeinse brug, de Puente Romano, over te steken. Ook de Puerta del
Puente, de Romeinse poort voor de brug, is een waardevolle
bezienswaardigheid die je bovendien kunt beklimmen voor een
panoramisch uitzicht over de stad.
 
In de Joodse wijk zitten tientallen authentieke tapasbars. De menufoto's
bij de entree van veel van deze adressen zijn onverbiddelijk: hier komen
hordes toeristen! Ook het winkelaanbod is hier geheel op toeristen
ingericht. Nergens anders in Córdoba vind je zo veel souvenirwinkels. Je
bezoekt deze wijk met name om haar prachtige uitstraling en de
boeiende musea. Een erg mooi straatje in de Joodse wijk is Calle de las
Flores dat uitkomt op Plaza de las Flores. Als je vanaf de binnenplaats
het bloemrijke steegje inkijkt, zie je de toren van de Mezquita er mooi
tussendoor steken. Een plaatje om te zien en daarom erg populair onder
toeristen.
 

 
 
 
Naast de Mezquita-Kathedraal mag een bezoek aan Alcázar de los Reyes
Christianos niet ontbreken. De Katholieke koningen Ferdinand en Isabel
woonden in dit paleis. Zij ontmoetten hier ook Colombus die later, in 1492,
Amerika zou ontdekken. Het hoogtepunt zijn de tuinen van het Alcázar. Ze doen
met strakke vijvers, boogfontijnen en siergaarden niet onder voor de tuinen van
het Alhambra, in Granada.
 
  

 Do's De Joodse wijk

Natuurlijk bezoek je de topattractie van Córdoba: de Mezquita (Calle
Cardenal Herrero 1)
Wandel door de tuinen van Alcázar de los Reyes Christianos (Campo
Santo de Los Mártires)
Bewonder de Hebreeuwse inscripties in de unieke Synagoge uit 1315
(Calle Judios 20)
Verplaats je in de bloeitijd van Córdoba in Casa Andalusí (Calle Judios
12)
Joods dineren in restaurant Casa Mazal (Calle Tomás Conde 3)

 
 

Drukte in de toeristische Joodse Wijk
 

2. Het Nieuwe Centrum
Het leven van Córdoba heeft zich verplaatst naar het Nieuwe Centrum. De
moderne straten hier verdienen geen schoonheidsprijs, maar ze bruisen wel. Het
winkelgebied van Córdoba zit hier. Tussen de straten Avenida del Gran Capitán,
José Cruz Conde en het gezellige plein Plaza de las Tendillas zitten alle grote
kledingmerken en enkele boutiques.
 
Wil je gaan stappen in Córdoba, móet je naar de straat Avenida de la Libertad.
Daar zitten hele leuke clubs. Hier wordt uitbundig gedanst, tot diep in de nacht.
Aan de straat Avenida del Gran Capitán zitten gezellige bars, maar die zijn voor
wat eerder op de avond. Wie zei dat Córdoba geen nachtleven heeft??
 
  

 Do's Nieuwe Centrum

Shoppen in het winkelgebied tussen Avenida del Gran Capitán en José
Cruz Conde
Stappen op Avenida de la Libertad
Cocktail drinken bij het bijzondere Estación (Avenida de Améric)a
Terrasje pikken op Plaza de las Tendillas
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Wijken (2)

3. Rondom Plaza de la Corredera
In het gebied rondom Plaza de la Corredera kun je verschillende
bouwstijlen herkennen. Zo zie je gebouwen in de Romeinse stijl, maar
ook huizen in de Castiliaanse stijl. Witte huizen met gele accenten
hangen vol felgekleurde bloemen. Een prachtig gezicht. In deze wijk
zitten enkele bezienswaardigheden, zoals Palacio de Viana en Templo
Romano. We sturen je vooral naar dit gebied om lekker te gaan eten.
Aan het plein Plaza de la Corredera zitten leuke tapasbars. Ook in de
zijstraten van Paseo de la Ribera, langs de oever van de rivier, zitten
gezellige restaurants.
 
  

 Do's rondom Plaza de la Corredera

Langs de antiekwinkeltjes struinen op Plaza de la Corredera
Uit eten langs de oever van de rivier op Paseo de la Ribera
Eten in de bijzondere patio van Soul Food (Calle San Fernando 39)
Cocktail drinken bij het penthouse van Sojo Café (Paseo de la Ribera
1)

 

4. San Basilio
San Basilio is een kleine volkswijk, direct bij het Alcázar. Door de
geïsoleerde ligging en de karakteristieke uitstraling van witte panden in
kaarsrechte steegjes voelt het als een dorp in de stad. De wijk werd
gebouwd als woongebied voor dienaren van het Alcázar en de
koninklijke wapensmeden. Het gebied werd tot halverwege de 20e eeuw
volledig ommuurd. Een stuk van de originele 14e eeuwse muur is nog te
aanschouwen.
 
Typerend voor deze kleine wijk zijn de prachtige patio's die vaak door
meerdere aaneengeschakelde woningen gedeeld worden. Een
bezienswaardigheid in de wijk is de 15e eeuwse kerk die in de 17e en
18e eeuw Barokke toevoegingen kreeg. Je vindt in deze wijk enkele
typisch Spaanse tapasbars waar je het échte locale leven van Córdoba
kunt proeven.
 

 Do's San Basilio 

Bezoek een typisch Spaanse tapasbar zoals La Viuda (Calle
San Basilio 52)
Dineer in een van de mooiste patio's die Córdoba rijk is, Puerta
Sevilla (Calle Postrera 51)
Bekijk de kerk van San Basilio

 

Calle Terrones met de typische wit geschilderde huizen in de wijk San
Basilio
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Leuke straten en pleinen
Córdoba heeft ontzettend veel leuke straten en pleinen. Wij beschrijven
de spots die je niet mag overslaan.
 
Terrasje op Plaza de las Tendillas
Plaza de las Tendillas ligt centraal in Córdoba en verbindt de belangrijke
wijken met elkaar. Het plein werd vanaf 1908 gebouwd. Statige huizen
omsluiten het plein. Vooral het Suizo-hotel is het bewonderen waard.
Midden op het plein prijkt het standbeeld van de Grote Kapitein van
Córdoba. Op het plein kun je lekker op een terrasje zitten of op een
bankje in de schaduw. Kijk ook eens omhoog naar de klok, ieder kwartier
lijkt het alsof de klok guitaar speelt. Aan Plaza de las Tendillas zit het
kleine straatje Victoriana Rivera. Hier zitten ook een aantal leuke
terassen.
 

Plaza de las Tendillas
 
Borrelen op Plaza de la Corredera
Plaza de la Corredera is een bijzonder plein. Het wordt helemaal
omsloten door het gebouw eromheen. Plaza de la Corredera is het enige
gesloten plein in Andalusië. In de 17e eeuw werd het gebouwd op de
plek waar in de Romeinse tijd een Amfitheater was. Nu is het plein
ontmoetingsplek voor de locals. Op het plein staan gezellige terrassen
en in het gebouw rondom zitten vele antiekwinkels. In het oude
gemeentehuis zit nu een overdekte dagelijkse markt. Plaza de la
Corredera is vaak het decor van evenementen. Te veel toeristen op
Plaza de la Corredera? ga naar het nabijgelegen Plaza de las Cañas!
 

Plaza de la Corredera
 
Eten op Paseo de la Ribera
Lekker eten met uitzicht over de rivier. Vooral de zijstraat van Paseo de
la Ribera, het kleine staatje Enrique Romero de Torres is een leuke optie
om te gaan eten. Goedkoper dan in de toeristische Joodse wijk en erg
gezellig.

Stappen op Avenida de la Libertad
Op het eerste gezicht zou je zeggen dat je hier niets te zoeken hebt, aangezien
Avenida de la Libertad een brede autoweg aan de rand van het nieuwe centrum
is. Maar aan deze weg zitten de hipste en leukste dansclubs van Córdoba. Een
goed bewaard geheim voor toeristen, maar hotspot voor de locals.
 
De clubs overtreffen elkaar stuk voor stuk qua inrichting. Allen hebben ze buiten
een loungeterras. Je betaalt wel wat entree, maar dat is vaak inclusief drankje.
Ga hier niet op je slippers heen, want de Spanjaarden zelf zien er tip top uit.
Uitgaan is hier erg leuk, zeker als je van dansen houdt, want het gaat los in deze
tenten. Ga niet te vroeg, het begint hier allemaal pas na tweeën. Let op, je denkt
waarschijnlijk dat het uitgaansgebied aan het voetgangersgedeelte van de weg
zit, maar de meeste clubs zitten aan de andere kant van de grote weg.
 
Wil je al eerder gaan stappen, ga dan naar de bars in de nabijgelegen straat
Avenida del Gran Capitán of aan Plaza de las Tendillas of Plaza de la
Corredera.
 
Avenida de la Libertad is voor ons dé uitgaansstraat van Córdoba.
 
Ontspannen op Plaza de Colón
Plaza de Colón is een schitterend park tegen het Nieuwe Centrum aan. Hier kun
je even uitrusten in de schaduw van de hoge palmbomen. Veel locals spenderen
hier hun siësta. Ze picknicken of slapen hier in het gras. Op de bankjes zitten de
oude heren van Córdoba een krantje te lezen. Naast het groene schoon staat er
een grote fontein op Plaza de Colón.
 

Plaza de Colón
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Handige informatie

Bezienswaardig
Córdoba trekt veel toeristen vanwege haar indrukwekkende
bezienswaardigheden. Er staat zelfs een hele wijk, de Joodse Wijk, op
de lijst van werelderfgoed. Wij geven je de highlights. Let op: de
weergegeven openingstijden zijn indicatief. Sommige
bezienswaardigheden zijn op ongeregelde tijdstippen gesloten. Informeer
daarom altijd ter plaatse naar de openingstijden voor de dag waarop je
de locatie wil bezoeken.
 
Mezquita
Het meest bijzondere gebouw van Córdoba is de Mezquita. Dit is een
unieke combinatie van een enorme moskee met als middelpunt een
kathedraal, ook wel de moskee-kathedraal genoemd. In de 8e eeuw
werd de moskee gebouwd op de plek waar daarvoor een basiliek stond.
Door de sterke bevolkingsgroei werd de moskee meerdere keren
uitgebreid. In de 13e eeuw, na de overwinning van de Christenen op de
Moren werd de moskee omgebouwd als kathedraal. In het hart van de
moskee werd een kathedraal gebouwd en de minaret werd een
klokkentoren.

De Mezquita is groot, met haar 23.000 m2 oppervlakte is het een van de
grootste moskeeën ter wereld. Meer dan 800 zuilen, vergulde bronzen
deuren, mozaïek, druk bewerkte plafonds, gedetailleerd houtsnijwerk en
gouden altaren leveren een prachtig plaatje op. Iets wat je waarschijnlijk
nog nooit in je leven gezien hebt.

De Mezquita is een must in Córdoba. De toegangsprijs is €8,-. Voor
ongeveer €4,- extra krijg je een audiogids mee. Dit is leuk om te doen,
want de moskee-kathedraal kent vele geheimen.
Je kunt ook een avondbezoek brengen aan de Mezquita. Door
verschillende spots en schijnwerpers tussen de bogen wordt er een
prachtig lichtspel gecreëerd.
 
Toegangsprijs: €8,-
Audiogids: €4,-
Avond bezoek: €18,-
 
Openingstijden:
april t/m juni: dagelijks van 10.00 - 19.30 uur
maart - juli t/m oktober: ma - za van 10.00 - 19.00 uur en zondag 09.00 -
10.45 uur
november - februari: dagelijks van 10.00 - 18.00 uur
december - januari: dagelijks van 10.00 - 17.30 uur
 

Mezquita

Alcázar de los Reyes Cristianos
Het Alcázar de los Reyes Cristianos, oftewel het paleis van de vorsten, werd
gebruikt als bescherming en verblijfplaats voor verschillende Katholieke
koningen. Het bouwwerk stamt uit de 14e eeuw en kijkt uit over de Guadalquivir.
De bouwstijl die gebruikt is heet Mujedar. Dat is een mix van de Islamitische en
Christelijke stijlen. De bekendste koningen die hier verbleven waren Isabelle en
Ferdinand. Hier hebben zij Columbus ontmoet. Ook werden er in het Alcázar
mensen berecht. Tegenwoordig is het bouwwerk van binnen een museum en
worden er indrukwekkende Romeinse mozaïeken tentoongesteld. Rondom het
paleis liggen prachtige Arabische tuinen. Bloemen, planten, fruitbomen,
waterloopjes, vijvers en fonteinen zorgen voor een prachtig geheel. In deze
paleistuinen worden regelmatig evenementen gehouden, zoals het
Guitaarfestival in juli.
 
Toegangsprijs: €4,- Gratis toegang voor 65+ en op woensdag voor iedereen!

Openingstijden:
mei t/m september:
di - za van 08.30 - 14.30 uur en van 18.00 - 20.00 uur en zondag van 10.00 -
14.00 uur

oktober t/m mei:
di - za van 10.00 - 14.00 uur en van 16.30 - 18.30 uur en zondag van 09.30 -
14.30 uur
 

Paleistuin van Alcázar de los Cristianos
 
Puente Romano
Puente Romano is een oude romeinse brug over de Guadalquivir. Oorspronkelijk
gebouwd door de Romeinen, maar door de jaren heen vaak verbouwd. Aan de
ene kant van de brug vind je Arc de Triomphe van Córdoba en aan de andere
kant de Torre de la Calahorra. De brug verbindt de Joodse wijk met een
buitenwijk van Córdoba.
 

De Romeinse brug Puente Romano
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Handige informatie

Bezienswaardig (2)
Puerta del Puente
Puerta del Puente is altijd een belangrijke stadspoort van Córdoba
geweest. Deze poort, ook wel de Arc de Triomphe van Córdoba
genoemd, is gebouwd in de 16e eeuw. Daarvoor hebben op deze plek
een Moorse en een Romeinse poort gestaan. De poort is op dit moment
gesloten voor renovatie, maar in de lente van 2012 is het monument
weer open. Dan kun je erin voor een prachtig uitzicht.
 

Puerta del Puente
 
Palacio de Viana
Palacio de Viana is een paleis met twaalf patio's en een grote tuin. Het
paleis is gedeeltelijk omgetoverd als museum. Hier kun je zien hoe de
aristocraten vroeger leefden. Het huis is stijlvol ingericht en het is erg
leuk om te bezichtigen. Ook de patio's en de tuin zijn een bezoek waard.
Je kunt er voor kiezen om enkel de tuinen te bezoeken (dat is
goedkoper), maar wij raden je aan om ook het museum te bezichtigen.
 
Toegangsprijs: €6,- en alleen de tuinen €3,-
 
Openingstijden (onder voorbehoud van wijzigingen):
September t/m juni
Dinsdag - vrijdag: 10.00 - 19.00 uur
Weekend en feestdagen: 10.00 - 15.00 uur
 
Juli en augustus
Dinsdag - zondag: 09.00 - 15.00 uur
 
Synagoge
De Synagoge van Córdoba is een van de drie overgebleven synagogen
van heel Spanje. De kleine synagoge stamt uit de 14e eeuw en is in de
19e eeuw gerestaureerd. De kerk van de Joden bevindt zich in de
Joodse wijk. Je kunt de Synagoge ook van binnen bezichtigen. Vooral de
vrouwengalerij is een bezoek waard.
 
Toegangsprijs: €0,30
 
Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag: 09.30 - 14.00 uur en 15.30 - 17.30 uur
Zondag: 09.30 - 13.30 uur
In mei gesloten!
 

Synagoge

Plaza de Capuchinos
In het midden van het oude pleintje Plaza de (los) Capuchinos staat een groot
kruis wat zeer geliefd is bij de lokale bevolking. Bij het beeld worden veel
bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Het plein is omgeven door twee
kleine kerken, witte huisjes en bloemrijke straatjes. Ook de trappen van Cuesta
del Balilío en het oude ziekenhuis Hospital de San Jacinto liggen hier. Het is een
prachtig gebiedje waar je zeker even moet rondstruinen.
 

Bougonvilles bij Plaza de Capuchino
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Handige informatie

Winkelen
Je kunt goed winkelen in Córdoba. In het Nieuwe Centrum zitten brede
autovrije winkelstraten. Hier zitten de winkels van alle populaire merken.
Het winkelgebied is overzichtelijk. De twee hoofdstraten zijn Avenida del
Gran Capitán en José Cruz Conde.
 
Avenida del Gran Capitán
De brede straat van Avenida del Gran Capitán is voornamelijk
winkelgebied. Dit gedeelte van de straat is wandelgebied. Hier staan ook
een aantal terrassen uitgestald. De straat is opgeleukt met een grote
fontein. Alle grote kledingmerken zijn hier gevestigd, zoals de 'Mango' en
'Sephora', maar ook het grote Spaanse warenhuis 'El Corte Inglés'. Let
op, in Córdoba hebben zelfs enkele grote winkelketens Siësta. Zij gaan
dicht tussen 14.00 - 16.00 uur. Aan het gedeelte waar ook auto's rijden
zitten een aantal leuke (tapas)bars. Hier komen hippe dertigers die geen
zin hebben in de toeristisch tapasbars in de Joodse wijk.
 
José Cruz Conde
José Cruz Conde is naast Avenida del Gran Capitán de winkelstraat van
Córdoba. Deze twee straten bakenen tevens het winkelgebied van
Córdoba af. Alle straten tussen deze twee hoofdwegen zijn prima
winkelen. In José Cruz Conde zit een H&M, een Zara, Vero Moda en
enkele kleinere boutiques van Spaanse kledingontwerpers. De straat is
compleet voetgangersgebied. Ben je moe van het winkelen, loop dan
door naar Plaza de las Tendillas voor een terrasje.
 

José Cruz Conde
 
Algemene winkelopeningstijden Córdoba
Córdoba heeft siësta. Dat betekent dat iedere dag de winkels een paar
uur sluiten.
 
Maandag: 09.30 - 14.00 en van 16.30 - 20.00 uur

Dinsdag: 09.30 - 14.00 en van 16.30 - 20.00 uur

Woensdag: 09.30 - 14.00 en van 16.30 - 20.00 uur

Donderdag: 09.30 - 14.00 en van 16.30 - 20.00 uur

Vrijdag: 09.30 - 14.00 en van 16.30 - 20.00 uur

Zaterdag: 09.30 - 13.00 uur  

Zondag: Gesloten  
 
Enkel grote winkelketens blijven wel open, zij zijn geopend van maandag
t/m zaterdag van 10.00 - 21.00 uur.
 
Koopavond in Córdoba
Het is eigenlijk iedere dag koopavond in Córdoba, aangezien de winkels
pas sluiten om 20.00 uur en de grote winkelketens zelfs om 21.00 uur. In
het hoogseizoen zijn de winkels regelmatig open tot 22.00 uur.
 
Koopzondag in Córdoba
Er is geen koopzondag in Córdoba. De winkels zijn iedere zondag
gesloten. Enkele winkelketens gaan in het hoogseizoen ook op
zondagmorgen open.
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Eten & drinken

Soul Food

Calle San Fernando 39

Cordoba

Tel:+34 957 471404

In de straat tussen de Guadalquivir en Plaza

Corredera zit dit fijne restaurant. Ze koken

hier gezond eten from around the world,

zeggen ze zelf. Het restaurant is gezellig

ingericht en heeft een open keuken. De

topper is de patio. Hier staan bankjes en er

hangen overal Japanse lepeltjes (zie foto).

De sfeer is hier heel relaxt. Het personeel is

erg aardig. Dat bewijzen ook de vele briefjes

die tevreden klanten hebben geschreven.

Keuken:
Aziatisch fusion, Japans, Mediterraans,
Marokkaans, Spaans, Sushi, Tapas, Thais,
Vegetarisch, Wereldkeuken
Ambiance:
Buitenterras, Levendig, Populair, Eetcafé
Hoofdgerecht:
€5 - €10,-

Openingstijden
Ma gesloten
Di 13:00 - 22:00
Woe 13:00 - 22:00
Do 13:00 - 22:00
Vrij 13:00 - 22:00
Za 13:00 - 22:00
Zo 12:00 - 18:00

Casa Mazal

Tomas Conde 3

14004

Cordoba

Tel:+34 957941888

Dit Joodse eethuisje is een welkome

aanvulling op het restaurantaanbod. Probeer

de typisch Joodse streekgerechten. Doe een

drankje op de fraaie patio en schuif daarna

aan in een van de fris aangeklede

eetruimte's. Hoewel er regelmatig groepen

dineren in Casa Mazal, krijg je door de

knusse ruimte's nooit het idee dat je

vergeten wordt. In de zomer is Casa Mazal

iedere avond geopend.

Keuken:
Lunch, Spaans, Streekgerechten
Ambiance:
Romantisch, Buitenterras, Levendig, Casual,
Modern
Voorgerecht:
€ 7,50 - 11,50
Hoofdgerecht:
€ 9,50 - 15,00

Lunch Diner
Ma gesloten gesloten
Di gesloten gesloten
Woe 12:00 - 16:00 gesloten
Do 12:00 - 16:00 gesloten
Vrij 12:00 - 16:00 20:00 - 00:00
Za 12:00 - 16:00 20:00 - 00:00
Zo 12:00 - 16:00 gesloten

Estacion

Avenida de América

14008

Cordoba

Tel:+34 957 487211

In het oude station van Córdoba zit nu het

trendy restaurant Estación. Hier kun je

verrukkelijk eten, maar ook lekker loungen,

cocktails drinken en dansen. Wat dit

restaurant zo bijzonder maakt is dat de oude

elementen van het station zijn verwerkt in het

strakke interieur. Dit levert een origioneel

geheel met vele eyecatchers.

Keuken:
Aziatisch fusion, Barbeque, Finger food,
Mediterraans, Modern Europees, Spaans,
Wereldkeuken
Ambiance:
Trendy, Buitenterras, Levendig, Populair,
Bar, Cocktailbar, Groepen, Modern
Voorgerecht:
€9 - 18,-
Hoofdgerecht:
€15 - 36,-

Openingstijden
Ma 12:00 - 01:00
Di 12:00 - 01:00
Woe 12:00 - 01:00
Do 12:00 - 01:00
Vrij 12:00 - 05:00
Za 12:00 - 05:00
Zo 12:00 - 01:00
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Uitgaan

Sojo Café

Paseo de la Ribera 1

Cordoba

Tel:+34 957 492192

Wat een ontdekking! In een penthouse met

uitzicht over de Guadalquivir zit deze

prachtige club. Je kunt hier loungen, een

drankje drinken op het buitenterras en

dansen. Ieder weekend draait er een dj of is

er live-muziek. De tent is bijzonder ingericht

in oosterse stijl. Vooral de witte loungekamer

is een plaatje. De dames van de bediening

lijken allemaal zo uit een modeblad te zijn

gelopen. Het publiek zijn hippe dertigers. Ga

hier zeker een drankje drinken, al is het maar

voor het uitzicht over de stad.

Openingstijden
Ma 20:00 - 04:00
Di 20:00 - 04:00
Woe 20:00 - 04:00
Do 20:00 - 04:00
Vrij 20:00 - 04:00
Za 00:00 - 04:30
Zo 00:00 - 04:30

Mansull Café

Avenida del Gran Capitan 26

14001

Cordoba

Tel:+34 957 480323

Mansull Café is een stijlvol ingerichte club in

Oosterse sferen. Het interieur is strak wit met

paarse verlichting. Door de bogen, de

bewerkte muren en lampen is het toch

gezellig. Mansull Café is populair onder de

locals. Van woensdag t/m zaterdag staat het

hier vol. Wel komt het altijd pas laat op gang,

dus ga pas na middernacht. Dan gaat het

hier wel helemaal los.

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe 15:00 - 06:00
Do 15:00 - 06:00
Vrij 15:00 - 06:00
Za 15:00 - 06:00
Zo gesloten

Theatre

Avenida de la Libertad

14006

Cordoba

Tel:+34 627 832264

Aan Avenida de la Libertad zitten een aantal

leuke clubs op een rij, maar Theatre springt

eruit. Deze club is populair onder de locals

en staat altijd als eerste vol. Er wordt flink

gedanst en er hangt een hele uitbundige

sfeer. Er worden verschillende stijlen muziek

gedraaid, top 40, dance, hiphop en zelfs

Flamenco. Buiten is er een lounge-terras,

binnen is het feest.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 22:00 - 06:00
Woe 22:00 - 06:00
Do 22:00 - 06:00
Vrij 22:00 - 06:00
Za 22:00 - 06:00
Zo 22:00 - 06:00
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Hotels

Casa de los Azulejos

Fernando Colon 5

14002

Cordoba

Tel:

Hotel casa de los Azulejos, letterlijk vertaald

'het tegeltjeshuis' dankt haar naam aan de

met deze tegeltjes ingelegde vloeren.

Azulejos zijn kleurige keramiektegeltjes. Het

hotel heeft een fijne patiotuin met

bananenbomen en bloemen. Hier kun je

lekker ontspannen in een hangmat. Ook

heeft het hotel een kleine bibliotheek. Iedere

kamer is anders ingericht, maar allen in een

Latijns-Amerikaanse stijl. Bont en gezellig

met gietijzeren bedden, antieke deuren en

bloemen in het raam. Het hotel is persoonlijk

en het personeel is erg vriendelijk.

 

Het hotel ligt vlakbij het levendige plein Plaza

de la Corredera en op tien minuten lopen

van de Joodse wijk.

Stijl:
Charmant, Kleinschalig
Gemiddelde prijs: €100,-

Hospes Palacio del Bailio

Ramires de las Casas Deza 10-12

14001

Cordoba

Tel:

Hospes Palacio del Bailio is een luxe

vijfsterrenhotel, gevestigd in een 16e eeuws

paleis. Het hotel beschikt over een

buitenzwembad, een terras, een fleurige

bloementuin en een spa. De moderne luxe

wordt gecombineerd met de originele

elementen van het paleis. De kamers zijn

klassiek en smaakvol ingericht en zijn

voorzien van alle luxe. Overnachten in dit

hotel is puur genieten.

Stijl:
Romantisch, Kuurhotel, Chic, Kasteel,
Bijzonder, Luxe
Gemiddelde prijs: €180,-

Cordoba Center

Avenida de la Libertad 4

14006

Cordoba

Tel:

Hotel Córdoba Center is een groot en goed

hotel, gelegen aan de rand van het Nieuwe

Centrum vlakbij het station. In deze straat

zitten ook de hipste clubs van Córdoba (waar

je overigens geen overlast van zult hebben).

Het hotel beschikt over een eigen

parkeergarage. De kamers zijn ruim,

comfortabel en van alle gemakken voorzien.

De badkamers zijn schoon en stijlvol. Op het

dak bevindt zich een zwembad met een

zonnig terras. Vanaf daar heb je prachtig

uitzicht over de stad. Ontbijten is hier een

feest, keuze te over.

Stijl:
Zakelijk, Luxe, Modern
Gemiddelde prijs: €90,-
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Activiteiten

Casa Andalusi

Calle Judios 12

14004

Cordoba

Tel:+34 957290642

Casa Andalusí geeft veel voorbeelden van

de Middeleeuwse Moslimcultuur van

Córdoba. Het huis stamt uit de 12e eeuw en

beschikt over kleine exposities, een

schitterende binnenplaats met kletterende

fontijn en een kelder met Romeinse

mozaïeken. Je kunt veel van de

tentoongestelde items ook kopen.

Openingstijden
Ma 10:00 - 19:30
Di 10:00 - 19:30
Woe 10:00 - 19:30
Do 10:00 - 19:30
Vrij 10:00 - 19:30
Za 10:00 - 19:30
Zo 10:00 - 19:30

Hamam

Calle Corregidor Luis de la Cerda

14003

Cordoba

Tel:+34 957 484746

Op een steenworp afstand van de grote

Mezquita liggen de Arabische baden. Deze

hamam gaat helemaal terug naar de Moorse

tijd. Dat zie je aan de Islamitische bouwstijl.

Echt een duizend-en-een-nacht-sprookje,

mysterieus en mooi. De baden zijn modern

en schoon. Je kunt hier heerlijk ontspannen

met een massage, een bodyscrub, stoom-,

en kruidenbaden. Handdoeken en badjassen

zijn te huren. Het wordt aangeraden vooraf

te reserveren (telefonisch of via de website).

Openingstijden
Ma 10:00 - 00:00
Di 10:00 - 00:00
Woe 10:00 - 00:00
Do 10:00 - 00:00
Vrij 10:00 - 00:00
Za 10:00 - 00:00
Zo 10:00 - 00:00

Flamenco Show

Calle de Torrijos 10

Cordoba

Tel:+34 957 483320

Aan de westzijde van de Mezquita zit Tablao

Flamenco el Cardenal. Dit is het décor van

de beste Flamenco Shows van Córdoba. In

de openlucht slepen de muzikanten en de

dansers je mee met het ritme van de

Flamenco. Ondanks dat het echt een

toeristending is, moet je een Flamenco Show

hebben gezien in Córdoba.

Openingstijden
Ma 22:30 - 00:30
Di 22:30 - 00:30
Woe 22:30 - 00:30
Do 22:30 - 00:30
Vrij 22:30 - 00:30
Za 22:30 - 00:30
Zo gesloten
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Cordoba

Evenementen

Evenementen in Cordoba
Ieder jaar worden er talloze evenementen in Córdoba georganiseerd. Vooral de dans en muziekfestivals zijn goed vertegenwoordigd. Het Spaanse publiek

is vaak uitzinnig bij dit soort optredens. 'Olé', 'Bravo' en 'Halé' roept het publiek om de flamencodansers op te zwepen.   Wat je ook veel ziet in Córdoba zijn

de evenementen vanuit het geloof. Parades, optochten en het grote paasfestijn zijn voorbeelden hiervan.   Een grote publiekstrekker is het jaarlijkse Patio

Festival. Een groot aantal huizen stellen hun patio open en doen een gooi naar de befaamde prijs voor de mooiste patio van Córdoba.   In onderstaand

overzicht vind je de leukste evenementen in Córdoba.

Oud&Nieuw Cordoba

Begin: 31-12-2011 Eind: 01-01-2012

Adres: Plaza de las Tendillas

Oud&Nieuw in Córdoba vier je op het gezellige plein Plaza de las Tendillas.

Carnaval

Begin: 01-02-2012 Eind: 29-02-2012

Adres: Overal in de stad

Carnaval in Córdoba is te vergelijken met Carnaval in Nederland, een groot feest dus!

Semana Santa

Begin: 01-04-2012 Eind: 08-04-2012

Adres: Overal in de stad

In de heilige week, oftewel Semana Santa, worden er in heel Córdoba processies

gelopen.

Kruis Festival

Begin: 29-04-2012 Eind: 02-05-2012

Adres: Plaza de los Capuchinos

Tijdens dit festival wordt de hele stad in de bloemetjes gezet.

Patio Festival

Begin: 04-05-2012 Eind: 15-05-2012

Adres: Overal, behalve in het Nieuwe Centrum

Eens per jaar geeft Córdoba je toegang tot haar verborgen schatten en stelt de

mooiste patio's open voor publiek.

Feria Cordoba

Begin: 01-05-2012 Eind: 31-05-2012

Adres: Calle Periodista Eduardo Baro

Gedurende negen dagen in mei staat Córdoba op z'n kop.

Copyright 2011 Youropi.com 16/16 Powered by   




