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Introductie

Barcelona
Barcelona is de op één na grootste stad van Spanje en de hoofdstad van
Catalonië. Een stedentrip naar Barcelona kan het hele jaar dankzij de
gunstige ligging en het Mediterraans klimaat. Of je nu een cultuur-, strand-
of shopliefhebber bent, Barcelona heeft het allemaal! Een historisch
stadshart met kleine straatjes om heerlijk in rond te dolen, vele musea,
restaurants, winkels, meer dan 4 kilometer strand en uiteraard de Gaudi
bouwwerken. De eerste officiële taal is het Catalaans en de 2e taal is
Spaans. Barcelona trekt elk jaar zo'n 7 miljoen toeristen, die zich
voornamelijk op La Rambla lijken te centreren. Laat je verrassen door de
diversiteit van Barcelona, volg onze tips en geniet van de heerlijke
Spaanse ambiance.

Klimaat
Het klimaat in Barcelona is mediterraan wat zoveel betekent als warme zomers
en milde winters waarin gemiddeld gezien meer regen valt. Toch is het ook 's-
winters aangenaam in Barcelona. De zon schijnt dan regelmatig en als het al
regent is dat vaak in hoosbuien. Dagenlang regen zoals wij in Nederland
kennen komen er zelden voor.  Barcelona heeft vanaf begin maart al
temperaturen boven de 20 graden en die warmte duurt meestal voort tot medio
november. Dit prettige klimaat maakt Barcelona een ideale stedenbestemming.
In juli en augustus kan het erg warm zijn, ook gedurende de nacht. Kun je daar
niet goed tegen ga dan niet in deze maanden naar Barcelona.
 
Barcelona in het kort
De stad Barcelona is ontstaan in wat nu de wijk 'Ciutat Velle' is. Het historische
centrum van Barcelona waar vele bezienswaardigheden en monumenten te
vinden zijn. In dit oude stadsgedeelte vind je o.a. La Rambla en Barceloneta (de
oude visserswijk) en Port Vell. In Ciutat Vella tref je een groot aanbod aan
winkels, restaurants, bars en een uitgebreid nachtleven. Eixample, Gràcia,
Barrio Gòtic en El Borne mag je ook niet overslaan. Het leuke aan Barcelona is
dat ieder stadsdeel een heel eigen karakter heeft. Het ene is wat Spaanser en
authentieker dan het ander maar in welke wijk je ook komt, je ervaart overal de
relaxte sfeer die zo kenmerkend is voor Barcelona. Deze stad is niet voor niets
één van Nederlands populairste stedenbestemmingen.
 
Meer informatie over Barcelona
Je hebt deze city guide gedownload op Youropi.com. Wist je dat je op
www.youropi.com nog veel meer informatie over Barcelona en ruim 80 andere
steden kunt vinden? Youropi.com, your personal city guide.
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Barcelona

Map

A - Bar de Pi B - Café L'Academia

C - Imprevist D - Rita Rouge

E - Limbo F - Bubo Bar

G - Mosquito H - Sagardi

I - Can Culleretes J - Bionic

K - Happy Pills L - Vaho Gallery

M - Holala N - Sky Republic

O - Natura P - Paramita

Q - Pipaneja R - Carmen Balada del Romero

S - Ciutat Vella T - La Sagrada Familia

U - Casa Mila V - Mercat de la Boqueria

W - Museo d'Art Contemporani X - Estadi Nou Camp

Y - Casa Batllo Z - Fietsen in Barcelona

Niet op de kaart:

1 - Caixaforum
2 - Cathedral de la Santa Creu
(La Seu)

3 - El Poble Espagnol 4 - Flamenco workshop

5 - Font Magica 6 - Jamboree

7 - Fellini 8 - Hotel Roma Reial

9 - Kerstmarkt Fira de Santa
Llucia
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Handige informatie

Wijken
De leukste wijken van Barcelona.
 
De wijken, die je tijdens je stedentrip aan Barcelona zeker niet mag
overslaan hebben we voor je in kaart gebracht. Hoewel Barcelona
behoorlijk uitgestrekt is liggen de leukste wijken relatief dicht bij
elkaar. In het historische centrum (Ciutat Vella) vind je de
wijken Barrio Gótico met haar monumenten en
bezienswaardigheden en de hippe wijken Raval en El Borne. In
Raval en El Born tref je vele kleine exclusieve kledingboetiekjes en
trendy bars. Ook Barceloneta, van oorsprong de vissersbuurt van
Barcelona, behoort tot het historische centrum disctrict.  Niet te
missen wijken zijnVerder zijn Gracia en Eixample. Hieronder vind je
een overzicht van belangrijkste wijken.
 
Barceloneta, Vila Olimpica & Port Vell 
Barcelonetta is het oude vissersdorp waar je heerlijk kunt rondlopen in
de kleine steegjes. In deze authentieke wijk leeft men echt op straat, de
buurtwinkels zijn tot laat open en in Barcelonetta proef je nog echt de
authentieke sfeer van Barcelona. Vanuit Barcelonetta loop je via de
boulevard naar Vila Olímpa, de wijk die uit de grond is gestampt voor de
Olympische spelen in 1992. De ligging van Vila Olímpica, vlakbij het
centrum en aan zee, maakt dat dit deel van de stad populair is bij de vele
toeristen die er verblijven. Je vind er luxe woningen, appartementen en
hotels en natuurlijk het beroemde strand van Barcelona. 
De oude haven van Barcelona, Port Vell heeft ook door de komst van de
Olympische Spelen een make over gekregen. Er is een houten brug,
Rambla de Mar, gebouwd die leidt naar een modern complex
Maremàgnum waar je winkels, bioscopen, cafés en
restaurants terugvindt. Verder bevindt het grootste aquarium van Europa
zich in Port Vell. TIP: flaneer net als de locals op zondag over de lange
boulevard.
 
Barrio Gòtico
Barrio Gòtico is één van de oudste en interessantste buurten van
Barcelona. Het lijkt af en toe of de tijd hier heeft stil gestaan. Je vindt hier
veel middeleeuwse paleizen en gotische gebouwen. De gotische
kathedraal is een echte publiekstrekker. Het toeristische centrum La
Rambla ligt rechts van deze wijk en is het bekendste deel van Barcelona.
De 1,5 kilometerlange boulevard loopt vanaf Plaza Catalunya tot aan het
Columbus standbeeld aan de haven. La Rambla bestaat in feite uit 5
straten die aan elkaar gelinkt zijn. Hou er wel rekening mee dat het
toeristgehalte hier hoog is. Dat zie je terug in de prijzen voor eten en
drinken.
 
Eixample
Eixample is voor bijna iedere toerist op stedentrip naar Barcelona een
niet te missen wijk. Mede dankzij Gaudi is Eixample wereldberoemd. Dit
stadsgedeelte is aan het eind van 19e eeuw bijgebouwd in Barcelona en
herbergt Barcelona's eleganste gebouwen. Het linkergedeelte van de
wijk (Eixample Esquerra) is voornamelijk modernistisch, hier vind je heel
wat architectonische kunstwerken van onder andere Gaudi terug. In het
rechtergedeelte (Eixample Dreta) ligt één van de beroemdste
bezienswaardigheden, de Sagrada Familia (de onafgebouwde kerk) die
gezien wordt als het meesterwerk van Gaudi. Eixample heeft tevens
chique uitstraling en behalve Gaudi's publiekstrekkers is dit vooral een
wijk met vele huizen en villa's. Eixample ligt een behoorlijk stuk van het
centrum vandaan maar als je van een stevige wandeling houdt dan is het
zeker de moeite waard om vanuit de Sagrada naar het centum te lopen.
Je komt onderweg leuke dingen tegen en er zijn voldoende leuke
plekken om even uit te rusten.

El Borne
El Borne is zonder twijfel de populairste wijk van Barcelona op dit moment. Ben
je op zoek naar de leukste restaurants in Barcelona en de nieuwste winkels?
Dan mag je El Borne niet overslaan tijdens je stedentrip Barcelona. Sinds de
middeleeuwen is El Borne al de plaats voor commerciële activiteiten en dat zie
tegenwoordig op een andere manier terug. Vlees en vishandel hebben er
plaatsgemaakt voor trendy designerwinkels, bars en hippe restaurants. Deze
populaire wijk trekt ook veel jonge mensen en kunstenaars aan en kent vele
kleine authentieke zaakjes en art galleries. Hier kun je ook prima shoppen tegen
betaalbare prijzen. TIP: Bezoek het museum van Picasso dat in deze wijk ligt,
daar moet je geweest zijn of je nu een echte kunstliefhebber bent of niet!
 
Gràcia
Gràcia is een typische Catalaanse wijk in Barcelona. Doordat de huurprijzen hier
wat lager zijn dan elders in Barcelona trekt de wijk een bepaald publiek. Hier
wonen en werken studenten, artiesten, acteurs, muzikanten, fotografen en
designers. Zij geven Gràcia het speciale karakter en zorgen ervoor dat hier vele
leuke restaurantjes, bars en winkels te vinden zijn. Op de vele kleine pleinen die
kenmerkend zijn voor deze wijk komen 's-avonds de bewoners te samen en dat
draagt bij aan het relaxte sfeertje dat hier hangt. Het beroemde Park Güell van
Gaudi ligt ook in deze wijk.
 
Montjuïc & Poble Sec 
De wijk Montjuïc is genaamd naar de 210 meter hoge berg Montjuïc in het
zuidwesten van Barcelona. Poble Sec is de wijk die de verbinding vormt tussen
Montjuïc en Eixample.
 
Raval
Raval is een wijk die enorm in opkomst is. Deze voorheen arbeiderswijk wordt
gekenmerkt door haar multiculturele karakter. Zoals vaak in opkomende wijken
tref je ook hier steeds meer hippe winkeltjes, restaurants en
uitgaansgelegenheden.
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Openbaar Vervoer
Openbaar
vervoer in
Barcelona. Wij
geven je alle
informatie over
hoe je jezelf het
makkelijkst door
deze stad
beweegt tijdens
je stedentrip
Barcelona. Het
openbaar
vervoer in
Barcelona is
prima
geregeld.  Als je van plan bent veel van de stad te gaan zien in een paar
dagen tijd dan kan het zinvol zijn een Barcelona Card aan te schaffen.
Deze kaart geeft je gratis openbaar vervoer en daarnaast korting op
atracties en musea.

Met de metro in Barcelona

Eenmaal in de stad kan je het best de metro pakken om je van de ene
plaats naar de andere te begeven. Barcelona heeft een zeer uitgebreid
metronetwerk, dat je snel en goedkoop naar de meest interessante delen
van de stad brengt. 
 
Met de bus door Barcelona

De stad heeft veel eenrichtingsverkeer en dat maakt de bus is niet het
snelste vervoersmiddel. Met bus reizen geeft wel een goede indruk van
Barcelona. Tickets voor de bus zijn los te koop of je kunt een targeta (T-
10) gebruiken.

Barcelona Bus Turistic

Een andere mogelijkheid om door de stad te reizen is met de Tourist
bus. Deze heeft 44 stops op 3 verschillende routes. Je hebt de rode,
blauwe en groene route. Het principe van de Bus Turistic is zoals in
andere populaire steden: Hop on and off. Je kunt dus zo vaak in- en
uitstappen als je wilt. Aan boord van de bus is een gids die meerdere
talen spreekt en je helpt om de stad te ontdekken. Je ontvangt bij
aankoop van een ticket een volledig informatiepakket over de
bezienswaardigheden en een overzicht van de haltes, waar de
Barcelona Bus Turistic stopt. Het ticket geeft je tevens korting bij diverse
gelegenheden. Je koopt de tickets online, direct in de Turistic bus, bij
VVV kantoren en TMB klantenservice punten. Een ticket kost €20,-
en een 2 (opvolgende) dagen ticket kost €26.

Met de tram in Barcelona
 

Barcelona heeft
ook een aantal
tramlijnen. De
trams brengen
je naar de
wijken aan
de rand van de
stad.
Of je nu met de
bus, tram,
metro of trein
reist in
Barcelona. Het makkelijkst is een tienrittenkaart te kopen oftewel de T-10
(Te-Diez) voor €6,90. Deze kun je uiteraard met meerdere personen
gebruiken. De T-10 kan je kopen bij krantenkiosks, Servi- Caixa en op
trein- en metrostations uit een automaat.

Met de trein in Barcelona

Wil je per trein naar andere steden in Spanje dan kan je het beste vertrekken
vanaf het grootste treinstation van Barcelona Estació de Sants. Je kan ook
vertrekken vanuit andere (ondergrondse) treinstations als je naar steden gaat die
binnen Catalonië liggen. Denk dan aan Girona en andere plaatsen aan de Costa
Brava. Vanaf de stations Passeig de Gracia, Plaça de Catalunya, El Clot-Aragó,
Sant Andreu Comtal en Arc de Triomf vertrekken de zogenoemde Rodalies
treinen.

Met de fiets door Barcelona

Een fiets huren behoort ook tot de mogelijkheden. Er is redelijk wat gedaan aan
fietspaden in Barcelona. Er is ruimte voor fietsers gecreëerd op de hoofdstraten
en langs de zee liggen ook fietspaden.

Met een Helicopter
door Barcelona

Doe het eens anders dan anders en bekijk de mooie stad Barcelona vanuit een
helicopter! Voor €80,- vlieg je in 10 minuten over de stad en zie je vervolgens
het World Trade Center, Port Commercial, Port Olímpic -Vila Olímpica,
Barceloneta, Fòrum, Torre Agbar, Sagrada Família, Eixample, Parc Güell,
Tibidabo en FC Barcelona/Nou Camp, Anella Olímpica de Montjuïc. Kijk op
http://www.youropi.com/nl/barcelona/tips/barcelona-per-helikopter-430 voor meer
informatie.
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Markten
Markten in Barcelona
 
Barcelona heeft zo'n 25 markten die 5 à 6 dagen per week zijn
geopend. Hou jij ervan lekker langs markten te struinen, dan kom je
in Barcelona zeker aan je trekken. De bekendste markt is La
Boqueria op La Rambla, maar ook Mercat de Sant Antoni, Els
Encants, Brocanters del port Vell, Mercadillo de la Plaça de Sant
Josep zijn een bezoek waard. Elke markt heeft zo haar eigen
karakter, kijk hieronder voor de locaties en openingstijden.
 
La Boqueria
Adres: Plaça de la Boqueria
Openingstijden: Maandag tot en met zaterdag van 8.00 - 20.30
La Boqueria is de bekendste markt van Barcelona. De markt is een
enorme publiekstrekker en ondanks de hordes toeristen die de markt
bezoeken heeft La Boqueria nog altijd een lokaal karakter. Het aanbod
verse vis op deze markt in overweldigend maar ook andere etenswaren
zoals de heerlijke serranohammen, olijven en groente en fruit. De
officiële naam is eigenlijk Mercat de Sant Josep, welke je ook terugvindt
in sierlijke letters boven bij de entree. Achter de markt is een
ondergrondse parkeergarage, de markt is ook prima bereikbaar per bus
en metro Liceu (L3).
 
Antiekmarkt 'Borcanters del port Vell'
Adres: Les Drassanes
Openingstijden: zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 - 20.00
Op deze antiekmarkt tussen het Columbus momument en de brug
Maremàgnum in, vind je porselein, munten, speelgoed, sieraden e.d. Wil
je echt je slag slaan ga dan vroeg in de ochtend. De markt is officieel
geopend van 10:00 tot 21:00 maar als je wat eerder gaat dan heb je de
eerste keus . Je kan deze markt prima bereiken per metro Drassanes
(L3).
 
Mercat Els Encants (rommelmarkt)
Adres: C/Dos de Maig 186
Openingstijden: Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8.00 -
18.00
Hou je van een gezellige rommelmarkt dan is Els Encants iets voor je.
Hier vind je werkelijk allerlei soorten prullaria. Voor de echte art nouveau
moet je er echter vroeg bij zijn. Vergeet hier niet te onderhandelen! De
markt is open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 08:00 tot
18:00 uur. De veilingen vinden vroeg in de ochtend plaats van 7:00 tot
9:00 uur. In augustus zijn veel kramen gesloten. Je kan hier prima
komen met de metro Glories (L1)
 

Mercadillo de la Plaça de Sant Josep
Adres: Plaça Sant Josep Oriol
Openingtijden: zaterdag van 11.00 - 22.00 en zondag van 11.00 - 14.00
Mercadillo de la Plaça de Sant Josep is niet echt een markt maar meer een
verzameling van Catalaanse artiesten in de schaduw van de kerk. De
kunstenaars vormen een schitterend plaatje samen met hun schildersezels
waarop ter plekke landschappen en portretten gemaakt worden. Laat er een leuk
portret maken van jezelf of scoor er een leuk schilderijtje. Bereikbaar met de
metro Liceu (L3).
 
Mercat de Sant Antoni
Adres: C/Comte d'Urgell 1
Openingstijden: Maandag tot en met zaterdag van 8.00 - 14.00u en van 17.00 -
20.00u. Zondags van 9.00 - 14.00
Mercat de Sant Antoni is de dagelijkse markt in de leuke wijk Eixample. De markt
is vergelijkbaar met La Boqueria maar dan groter en zonder de hordes toeristen.
De markt bevindt zich in een stalen hangaar dat wordt beschouwd als het
grootste architectonisch stalen kunstwerk van de stad. Hier vind je centraal de
viskramen en aan de zijkanten de verse groenten en fruit, vlees, kruiden en
specerijen. Uiteraard kun je ter plekke geniet van al dat lekkers bij de kleine
tapasbarretje midden op de markt. Hier sta je letterlijk tussen de locals! Op
zondag vullen de straten rondom de markt zich met boeken, magazines, munten
en postzegels kramen. Bereikbaar met metro L2 naar San Antoni.

Copyright 2011 Youropi.com 6/21 Powered by   



Barcelona

Handige informatie

Leuke straten
Barcelona is één van de steden in Europa op gebied van shoppen.
Maar waar moet je zijn? Volg onze tips en je komt gegarandeerd
thuis met de leukste aankopen!
 
Barrie Gotico, El Born en Raval

In de gotische wijk vindt je veel kleine speciaalzaakjes en winkels met
aardewerk, (Spaanse) merkkleding en de typische souvenirshops.
De minder bekende (dure) merken en art galeries zijn gevestigd in de
wijk El Born, de echte shopaholics kunnen hier hun slag slaan.
El Born behoort tot het oude centrum van Barcelona en is, net als Gotico,
rijk aan leuke straatjes met galeries, boetiekjes en af en toe een bekende
winkelketen. Je kunt hier heerlijk ronddwalen en de Catalaanse sfeer
proeven. In deze winkeltjes vind je juist de leukste kleding, mede door
het feit dat niet heel Europa met deze kleding loopt. Ga zelf op
onderzoek uit en laat je inspireren door Youropi.
Carrer de Pelai ligt aan de bovenkant van de wijk Raval en heeft
voornamelijk grote ketens. Verder zijn er her en der wel winkeltjes te
vinden, maar het is niet de wijk bij uitstek om te gaan shoppen.

Barceloneta

Behalve het grote en bekende centrum Maremagnum valt er in de wijk
Barceloneta niet echt veel te shoppen. Je vindt hier dan ook voornamelijk
de bekende winkelketens. Tevens vind je hier ook restaurantjes, cafés
en een bioscoop.

Eixample

In de wijk Eixample ligt de brede straat Passeig de Gracia. Hier kom je
voornamelijk de grote, bekende modehuizen zoals Burberry, Chanel
e.d. Houd je van outletshops dan zul je even een stukje moeten lopen. In
Carrer de Girona vind je hier namelijk de outletstore van Mango en nog 3
Spaanse winkels. Op de Rambla de Catalunya (verlengde van La
Rambla) zijn de schoenenwinkels te vinden. Deze wijk bestaat
voornamelijk uit grote, brede straten dus trek je loopschoenen maar aan
of huur een fiets en ga gericht te werk. Je zult in elke straat wel wat
winkels vinden, maar of die noemenswaardig zijn, kun je in twijfel
trekken.

Gracia

Gracia is een leuke wijk om doorheen te dwalen, maar wil je gericht
shoppen, dan raden wij je toch echt aan het centrum te pakken. Er zijn
hier zeker wel leuke winkeltjes te vinden, maar deze zijn waarschijnlijk
minder interessant voor de shopaholics onder ons. De straatjes die leuk
zijn in Gracia: Carrer de Gran Gracia, Carrer de Gracia, Traversera de
Gracia en Avinguda Diagonal (overdekt winkelcentrum L'illa). Verder
heeft de wijk Gracia ook genoeg te bieden, door de lagere huurprijzen
schieten hier de kleine zaakjes als paddenstoelen uit de grond.
 
Shoppen in Barcelona is erg divers, zowel koopjesjagers als diegene die
voor de dure en exclusieve merken gaan kunnen er hun slaag slaan. We
geven je hierna nog een overzicht van de belangrijkste winkelstraten:

Avenida del Portal de L' Angel
 
In deze straat zitten vooral de grote bekende (Spaanse) ketens gevestigd. Een
greep uit het aanbod; Mango, Calzedonia, Swatch, United Colors of Benetton,
Happy Books. De kleine boetiekjes ga je hier dus niet vinden.
 
Carrer de Argenteria 
 
Wij geven je graag een impressie van boetiekjes die je zult tegenkomen als je
door El Borne loopt. Aangezien de wijk El Born alleen maar uit kleine steegjes en
straatjes bestaat is het erg lastig aangeven naar welke straat je specifiek moet
gaan. Je moet in deze wijk gewoon lekker rondstruinen en dan vindt je
onbekende labels, nieuwe designers en allerhande boetiekjes. Voor de grote
ketens moet je hier niet zijn. Carrer Argenteria ligt midden in de wijk en is bij
deze gekozen als uitgangspunt om 'los' te gaan in deze leuke wijk. In deze straat
zitten veel leuke restaurantjes waar je even een hapje kan doen.
 
Carrer de Girona 
 
In deze relatief kleine straat (vergeleken bij de rest van de straten in Eixample)
vind je de outlets terug van Mango, Foche, SBT en Javier Gimorra. Je moet er
even de tijd voor willen nemen en goed willen zoeken. De Mango outlet
bijvoorbeeld is aardig groot, dus keuze genoeg!
 
Carrer de Gran Gràcia 
 
De grootste commerciële straat van de wijk Gracia is de Carrer Gran Gracia. De
naam van de straat zegt het eigenlijk al. In deze straat aardig wat leuke
boetiekjes gespot. Genoeg om je er te van overtuigen om er eens te gaan
winkelen.
 
Carrer de Pelai 
 
El Raval is niet per definitie een shoppingwijk, maar de grote, brede straat Carrer
de Pelai biedt je wel de kans om bij bekende winkelketens te winkelen. Ook vind
je hier aardig wat schoenenwinkels terug.
 
Diagonal Mar
 
Dit complex is speciaal voor het Forum 2004 gebouwd en is dan ook gelegen
tussen nieuwe appartementen en kantoorgebouwen. Je vindt hier voor ieder wat
wils en de grote merken zijn ook vertegenwoordigd, denk aan Calvin Klein,
Mango, Ikks, Bershka, Desigual. Je kan hier meer dan alleen kleren kopen, je
kunt het bijna niet zo gek bedenken of je vindt het terug in dit grote gebouw,.
Ook in dit winkelcentrum zijn restaurants gevestigd en je kan ook een filmpje
pakken in de bioscoop.
 
L'Illa Diagonal
 
Dit overdekte winkelcentrum heeft een voorkant van maar liefst 334 meter lang
en het ontwerp (liggende wolkenkrabber) is gebaseerd op het Rockefeller Centre
in New York. Je kan er met de auto heen. Er zijn namelijk parkeerplaatsen in
overvloed, maar je kan ook prima met de metro L3 Maria Cristina. Er zijn niet
alleen maar winkels te vinden in dit grote complex, maar ook een sportcentrum,
twee scholen, verscheidene restaurants en barren. Genoeg te zien en te beleven
voor een dagje uit!
 
Mare Magnum
 
Op hetzelfde terrein als Imax en het Aquarium vind je ook het moderne shopping
en uitgaanscentrum, welke bereikbaar is via een lange houten brug. Het is
eigenlijk een verlengde van de bekende boulevard La Rambla. Je kan hier prima
terecht voor tapas-bars (wel duurder dan elders), restaurants, clubs en winkels
van bekende modemerken.
 
Passeig de Gracia 
 
Hier vind je veel dure modehuizen terug. Houd er echter wel rekening mee dat
deze straat breed en lang is. Voor de echte fashionista is het zelfs aan te raden
om toch vooral makkelijke schoenen aan te trekken en een goed gevulde
portemonnee mee te nemen. Geen dikke portemonnee? Je kan altijd nog
window shoppen bij bijvoorbeeld Louis Vuitton, YSL en Burburry. Wees gerust
de Mango en de Zara vind je ook terug in deze straat.
 
Rambla de Catalunya 
 
Deze straat loopt parallel aan de Passeig de Gracia. Je vindt hier de wat
duurdere boetieks terug maar ze worden afgewisseld met goedkopere zaken.
Ben je op zoek naar schoenen, dan ben je ook in deze straat aan het juiste
adres.  
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Bezienswaardig
Barcelona is rijk aan historie en cultuur. Je kunt je hier dan ook
vergapen aan de mooie en bekende kunstwerken van Gaudi, maar
er zijn ook nog talloze kerken, pleinen en musea die zeer de moeite
waard zijn. Deze stad heeft voor ieder wat wils. Of je nu van het
strand, de stad of de cultuur en historie houdt. Barcelona heeft het
allemaal. De stad is niet voor niets één van de populairste steden in
Europa! Onderstaande bezienswaardigheden geven je een overzicht
van de bekendste, leukste en meest bijzondere dingen om te gaan
doen in Barcelona. Kijk op www.youropi.com voor nog meer
activiteiten en bezienswaardigheden.
 
Arc de Triomph
adres: Passeig Lluis Companys 1
Ook Barcelona heeft een Arc de Triomph. De bekendste staat natuurlijk
in Parijs, maar die van Barcelona mag er ook wezen. Deze is gebouwd in
1888 voor de wereldtentoonstelling en functioneerde als de hoofdingang.
 
La Sagrada Familia
Adres: Carrer de Mallorca 401
Openingstijden: dagelijks van 9.00 - 20.00u
De bekendste kerk van Barcelona, de Sagrada Familia is nog steeds niet
klaar. Mede om die reden is het één van Gaudi's meest bezochte
pronkstukken. De kathedraal typeert de gotische stijl en bestaat uit grillig
gevormde torens en ornamenten.
 
Aquarium de Barcelona
Adres: Moll d’Espanya del Port Vell
Openingstijden: Dagelijks van 9.30 - 21.00u (in de zomermaanden
juli/aug open tot 23.00u)
Dit immense aquarium is te vinden in de haven (port Vell) van Barcelona.
Als je van vissen en zee houdt is dit een niet te missen atractie in
Barcelona.

Gran Teatre del Liceu
Adres: La Rambla, 51-59
Gran Teatre del Liceu is één van de grootste theaters ter wereld en ligt
aan de beroemde Rambla. Er worden hier regelmatig optredens en
opera's gehouden, ook is er de mogelijkheid film te kijken.
 
La Rambla
La Rambla is waarschijnlijk de bekendste straat/boulevard van
Barcelona. Denk je aan Barcelona dan denk je aan La Rambla. Ondanks
het toeristische karakter van La Rambla is een bezoek aan Barcelona
niet compleet zonder dat je hier geweest bent.
 
Museu Gaudi
Adres: carretera del Carmel
Openingstijden: dagelijks van 10.00 - 18.00u
Museu Gaudi is ontworpen door een leerling van Gaudi, Francesc
Berenguer. Het museum is een mooi huis, waar Gaudi ooit zelf gewoond
heeft. Het staat dan ook vol met meubels uit de door Gaudi ontworpen
huizen en beschikt ook over een bibliotheek. Enkele vertrekken zijn
helemaal in originele staat bewaard gebleven.
 
Maremagnum
Adres: Moll d'Espanya, 5
Openingstijden: dagelijks (ook op zondag) van 10.00 - 18.00u
Maremagnum is een groot winkelcentrum dat op hetzelfde terrein als
Imax en het Aquarium ligt. Het is eigenlijk een verlengde van de bekende
boulevard La Rambla. Je kunt hier prima terecht voor tapas-bars (wel
duurder dan elders), restaurants, clubs en winkels van bekende
modemerken.
 
Park Güell
Adres: Carrer D'Olot
Openingstijden: dagelijks van 10.00- 18.00u
Eusebi Güell, lid van een rijke en adelijke familie gaf Gaudi in 1900 de
opdracht om een stadstuin aan te leggen naar het idee van de Engelse
tuinen. In dit park heeft Gaudi zich uit kunnen leven en je zult hier dan
ook weer versteld staan van zijn kunnen.
 
 

Plaça de Catalunya
Adres: Plaça de Catalunya
Plaça de Catalunya is een groot en druk plein dat wordt omringd door
monumentale gebouwen. Plaça de Catalunya verbind de oude stad van
Barcelona met Eixample. Het plein is centraal gelegen in Barcelona en op deze
plek komt al het verkeer; metro's, bussen, taxi's en voetgangers bij elkaar.
 
Plaça Reial
Adres: Plaça Reial
Plaça Reial is een mooi plein in Barrio Gotico vlakbij La Rambla. Het behoort tot
één van de mooiste pleinen van Barcelona. Hier vind je vele restaurantjes en
cafés met terrasjes. Met een fontein in het midden en natuurlijk de palmbomen is
dit één van de weinige pleinen van barcelona, die leuk zijn om te bezoeken. 
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Barcelona

Winkelen

Bionic

Carrer de Petritxol 18

08002

Barcelona

Tel:+34933015081

Bionic is leuke winkel voor vrouwen op zoek

naar stoere, nette en vrouwelijke kleding.

Alle kleuren zijn vertegenwoordigd en

voorzien van diverse printjes. Je kunt er ook

leuke accessoires zoals sieraden en tassen

vinden. Leuk detail is dat deze winkel een

Nederlandse eigenaresse heeft, dus wellicht

kun je je vraag gewoon in het Nederlands

stellen. Bionic ligt in de wijk Gotic en zit

verstopt in een leuk, smal straatje waar je

meerdere boutiques zult ontdekken.

Openingstijden
Ma 16:30 - 20:30
Di 16:30 - 20:30
Woe 16:30 - 20:30
Do 16:30 - 20:30
Vrij 16:30 - 20:30
Za 16:30 - 20:30
Zo 00:00 - 00:00

Happy Pills

Carrer dels Arcs

08002

Barcelona

Tel:-

Happy Pills is een grappig winkeltje in het

winkelhart van de wijk Gotico in Barcelona.

In deze smalle zaak heb je keuze uit

ontzettend veel medicijnen...maar dan geen

echte, maar lekkere zoette snoepjes. Als je

eenmaal binnen bent, is het het moeilijk om

alleen maar te kijken naar al dit lekkers. Geef

jezelf of je vriend of vriendin een steuntje in

de rug met lekkere medicijnen! Maak je

eigen samenstelling en doe ze in een potje

of ga voor een pillendoosje, zodat hij of zij

exact weet hoeveel 'pilllen' per dag

ingenomen moeten worden. Loopt het water

je al in de mond?

Openingstijden
Ma 16:00 - 20:30
Di 16:00 - 20:30
Woe 16:00 - 20:30
Do 16:00 - 20:30
Vrij 16:00 - 20:30
Za 16:00 - 20:30
Zo 00:00 - 00:00

Vaho Gallery

Placa Sant Josep Oriol 3

08002

Barcelona

Tel:+34933026657

Vaho Gallery is een stoere winkel met stoere

tassen. Dit zijn namelijk niet zomaar tassen,

deze zijn gemaakt van PVC reclamevlaggen,

waardoor echt ieder tas uniek is. Ook zijn er

verschillende modellen, waardoor je echt

een bijzondere tas om je schouder hebt

hangen. Daarnaast is het natuurlijk super dat

hetgeen normaal weggegooid zou worden,

gerecycled wordt, dus beter voor het milieu

is het ook nog. Je vindt deze leuke winkel op

het plein; Placa Sant Josep Oriol.

Openingstijden
Ma 16:00 - 20:30
Di 16:00 - 20:30
Woe 16:00 - 20:30
Do 16:00 - 20:30
Vrij 16:00 - 20:30
Za 16:00 - 20:30
Zo 00:00 - 00:00
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Barcelona

Winkelen

Holala

Carrer dels Tallers 73

08002

Barcelona

Tel:-

Holala is een grote, kleurrijke vintagewinkel

in de wijk Raval. Met de knaloranje vloer

en de stoere vespa in het midden van de

winkel wordt je naar binnen getrokken. Zowel

mannen als vrouwen die van vintage en 2e-

hands-kleding houden kunnen hier hun hart

ophalen. Van jasjes tot jurken, van broeken

tot schoenen, het aanbod is erg breed. Een

andere vestiging in Barcelona is Riera Baixa

11. Daarnaast is de derde locatie op Ibiza te

vinden.

Openingstijden
Ma 10:00 - 14:00
Di 10:00 - 14:00
Woe 10:00 - 14:00
Do 10:00 - 14:00
Vrij 10:00 - 14:00
Za 10:00 - 14:00

Sky Republic

Carrer dels Tallers 52-54

08001

Barcelona

Tel:-

Sky Republic is een leuke winkel voor

vrouwen, in de wijk Raval, schuin tegenover

Holala. Je vindt er leuke kleding, schoenen,

tassen en accessoires van verschillende

merken. Zoek je iets specifieks, of hangt je

maat er niet bij dan kun je gerust de

verkoopster vragen, zij helpt je graag!

Openingstijden
Ma 10:00 - 14:00
Di 10:00 - 14:00
Woe 10:00 - 14:00
Do 10:00 - 14:00
Vrij 10:00 - 14:00
Za 10:00 - 14:00

Natura

Carrer de Consejo de Ciento 304

08001

Barcelona

Tel:+34934881972

Natura is een hele mooie, sfeervolle winkel

in Barcelona. Dat vonden meer mensen,

want inmiddels is het een Spaanse keten

geworden die zich ook in Italië heeft

gevestigd. Natura is tot stand gekomen

nadat de oprichters tijdens hun reizen de

marktkooplieden hun kleding en

handelswaren zagen verkopen. Al meer dan

10 jaar worden deze mooie spullen naar de

winkels gebracht, waarbij ieder handelswaar

een persoon in het land van herkomst

vertegenwoordigd.

Openingstijden
Ma 10:00 - 14:00
Di 10:00 - 14:00
Woe 10:00 - 14:00
Do 10:00 - 14:00
Vrij 10:00 - 14:00
Za 10:00 - 14:00
Zo 00:00 - 00:00
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Barcelona

Winkelen

Paramita

Carrer Argenteria 6

08003

Barcelona

Tel:+34 93 2954738

Deze winkel heeft een unieke Spaanse

collectie. Paramita heeft t-shirts, jurkjes,

rokken, maar ook schoenen en tassen. De

kleding herken je meteen aan het aparte

design dat erg kleurrijk is. Er zijn 10 winkels

van in Spanje, waarvan 2 in Barcelona te

vinden zijn (Ramblas en wijk El Born). De

damesmode valt in het midden en

hoogprijssegment te scharen. Prijzen

beginnen vanaf een eurootje of 60, maar dan

heb je wel iets aparts en erg Spaans.  

Openingstijden
Ma 10:00 - 20:30
Di 10:00 - 20:30
Woe 10:00 - 20:30
Do 10:00 - 20:30
Vrij 10:00 - 20:30
Za 10:00 - 20:30

Pipaneja

Carrer Tantarantana 20

08003

Barcelona

Tel:+34 932 691 598

Dit is een heel leuk damesmode zaakje in de

wijk El Born met echt Spaanse kleding.

Kleurrijke kleding met veel prints, en aparte

designs. Als je hier iets koopt, weet je in

ieder geval zeker dat niemand anders het

heeft. De prijzen beginnen vanaf de 40 euro.

Let wel; de winkel is op zaterdag en zondag

tussen 14:00 en 16:30 gesloten.

Openingstijden
Di 16:30 - 20:00
Woe 16:30 - 20:00
Do 16:30 - 20:00
Vrij 16:30 - 20:00
Za 12:00 - 20:00
Zo 12:00 - 20:00

Carmen Balada del Romero

Carrer les Freixures

08003

Barcelona

Tel:+34 616025460

Deze pottenbakkerswinkel zit in de creatieve

wijk El Born. Je vindt hier allerlei

verschillende soorten maten schaaltjes en

vazen. De winkel dient tevens als atelier. De

eigenaresse geeft op vrijdag workshops en is

erg flexibel met de openingstijden. In het

weekend is ze eigenlijk gesloten, maar op

afspraak maakt ze hier graag een

uitzondering voor. De prijzen beginnen vanaf

12 euro. 

Openingstijden
Ma 16:00 - 20:30
Di 16:00 - 20:30
Woe 16:00 - 20:30
Do 16:00 - 20:30
Vrij 16:00 - 20:30
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Barcelona

Eten & drinken

Bar de Pi

Carrer de Sant Josep Oriol 1

08002

Barcelona

Tel:+34933022123

Bar del Pi was vroeger een bushuis, maar

tegenwoordig dus een restaurant. In 1936

werd de Vereniging Socialistische Partij van

Catalonië hier opgericht, waarvan het bewijs

nog steeds in het restaurant hangt. In de

kleine zaal staat een piano waar af en toe op

gespeeld wordt, wat zorgt voor een gezellige

sfeer. Bij Bar del Pi kun je ook heerlijk op het

terras zitten, aan de voet van de Església del

Pi.

Keuken:
Spaans
Ambiance:
Levendig, Populair
Voorgerecht:
€4,00 - €11,00
Hoofdgerecht:
€8,00 - €20,00

Openingstijden
Ma gesloten
Di 09:00 - 23:00
Woe 09:00 - 23:00
Do 09:00 - 23:00
Vrij 09:00 - 23:00
Za 09:30 - 23:00
Zo 10:00 - 22:00

Café L'Academia

Carrer dels Lledo 1

08002

Barcelona

Tel:+34933198253

Café L'Academia is een rustiek restaurant in

de wijk Gotico in Barcelona. Het restaurant

ligt enigzins verscholen in een smal straatje,

maar eenmaal gevonden kun je in een

romantische setting genieten van het menu

del dia of a la carte gerechten. Café

L'Academia doet chique aan en je zult

merken dat niemand echt luidkeels praat.

Ideaal als je rustig wilt dineren dus.

Keuken:
Lunch, Spaans
Ambiance:
Romantisch, Authentiek
Voorgerecht:
€9 menu del dia
Hoofdgerecht:
€10,15 - €19,75

Lunch Diner
Ma 13:30 - 16:00 21:00 - 00:00
Di 13:30 - 16:00 21:00 - 00:00
Woe 13:30 - 16:00 21:00 - 00:00
Do 13:30 - 16:00 21:00 - 00:00
Vrij 13:30 - 16:00 21:00 - 00:00
Za 13:30 - 16:00 21:00 - 00:00
Zo 00:00 - 00:00 gesloten

Imprevist

Carrer de Ferlandina 34

08001

Barcelona

Tel:+34933425859

Restaurant Imprevist is zowel bijzonder als

trendy.Ze is gelegen in het noorden van de

wijk Raval. Restaurant Imprevist laat je

genieten van de goede combinatie van

gezonde gerechten, gevarieerde muziek,

kunst (allemaal te koop) en een sfeervolle

ambiance. De keuken werkt met producten

afkomstig van een eigen landbouwbedrijfje

en moestuin, waardoor er gezonde

gerechten worden geserveerd.

Keuken:

Ambiance:
Trendy, Candlelight
Voorgerecht:
€ 9,50 menu del dia
Hoofdgerecht:
€ 8 - € 21,-

Lunch Diner
Ma 13:00 - 16:00 21:00 - 23:30
Di 13:00 - 16:00 21:00 - 23:30
Woe 13:00 - 16:00 21:00 - 23:30
Do 13:00 - 16:00 21:00 - 23:30
Vrij gesloten 21:00 - 00:00
Za gesloten 21:00 - 00:00
Zo gesloten 21:00 - 23:30
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Barcelona

Eten & drinken

Rita Rouge

Plaça Gardunya

08001

Barcelona

Tel:+34934813686

Rita Rouge is een trendy en leuk restaurant

waar je echt heerlijk in het zonnetje op het

terras kunt zitten, terwijl je 's middags geniet

van een menu del día voor maar €11,-! Je zit

er tussen veel Catelanen, wat zorgt voor veel

levendigheid en je de sfeer proeft van het

Spaanse buitenleven. Net zoals bij Ra zul je

wel geduld moeten hebben, want het duurt

even voordat je je maaltijd krijgt geserveerd.

Het interieur is strak en hip met gedurfde

zebrabanken en een enorm schilderij. Je

kunt hier tot laat eten, lekker loungen en

genieten van goede cocktails!

Keuken:
Fusion, Modern Europees, Spaans
Ambiance:
Trendy, Buitenterras, Populair
Voorgerecht:
€11,- menu del dia
Hoofdgerecht:
€8,00 - €19,75

Lunch Diner
Ma 13:00 - 17:00 20:00 - 01:00
Di 13:00 - 17:00 20:00 - 01:00
Woe 13:00 - 17:00 20:00 - 01:00
Do 13:00 - 17:00 20:00 - 01:00
Vrij 13:00 - 17:00 20:00 - 03:00
Za 13:00 - 17:00 20:00 - 03:00
Zo 13:00 - 17:00 20:00 - 01:00

Limbo

Carrer de Merce

08001

Barcelona

Tel:+34933107699

In de wijk Gotico is restaurant Limbo te

vinden, waar je een mix van oud en nieuw

zult ontdekken. Het restaurant heeft iets weg

van een kelder en je kunt plaatsnemen in

één van de intieme hoekjes. De keuken laat

je genieten van heerlijke vlees-, vis- en

vegetarische gerechten welke kunstig

worden opgediend. Drink er een lekker

wijntje bij en je hebt een heerlijke avond in

restaurant Limbo.

Keuken:

Ambiance:
Romantisch, Authentiek
Voorgerecht:
€11,- menu del dia
Hoofdgerecht:
€17,00 - €28,00

Openingstijden
Ma gesloten
Di 21:00 - 00:00
Woe 21:00 - 00:00
Do 21:00 - 00:00
Vrij 21:00 - 01:00
Za 21:00 - 01:00
Zo 21:00 - 00:00

Bubo Bar

Caputxes 6

08003

Barcelona

Tel:+34 93 268 72 24

De Bubo bar grenst aan het Plaza Santa

Maria Del Mar en ligt recht tegenover de

gelijknamige basiliek. Je hebt hier een

restaurantje met grijze banken en een

limoengroene muur. Je kan hier heerlijk

tapas eten in een hippe en mooi

gedecoreerde zaak. Het eten wordt ook

helemaal in stijl opgediend. Wil je een

dessert dan moet je eigenlijk echt even naar

de chocolaterie zaak van Bubo. Het lijkt net

een juweelzaak vol met juweeltjes van

desserts, koekjes en cakejes.

Keuken:
Spaans, Tapas
Ambiance:
Trendy, Eetcafé, Authentiek
Voorgerecht:
€2,5 - €9
Hoofdgerecht:
menu €16 2.pers.

Openingstijden
Ma 16:00 - 22:00
Di 11:00 - 22:00
Woe 11:00 - 22:00
Do 11:00 - 22:00
Vrij 10:00 - 01:00
Za 10:00 - 01:00
Zo 10:00 - 22:00
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Barcelona

Eten & drinken

Mosquito

Carrer Carders 46

08003

Barcelona

Tel:+34 93 2687569

Dit restaurant in de wijk El Born maakt

fusion- tapas met Chinese, Indiase, Thaise,

Japanse, Maleisische en Indonesische

(kortom Aziatische) invloeden. De aardappel

chaat is crunchy, kruidig met koriander en

onwaarschijnlijk lekker. Zo zijn er nog meer

tapas die je gewoon lekker zelf moet gaan

proeven. Laat je verrassen door de originele,

verse tapas. Je kan in dit tentje ook heerlijk

tot rust komen met een kopje thee, denk

bijvoorbeeld aan een rode thee met verse

munt.

Keuken:
Aziatisch fusion, Vegetarisch
Ambiance:
Levendig, Cocktailbar
Voorgerecht:
€3 -€12,50
Hoofdgerecht:
€3 -€12,50

Openingstijden
Ma gesloten
Di 17:00 - 01:00
Woe 17:00 - 01:00
Do 17:00 - 01:00
Vrij 17:00 - 02:30
Za 17:00 - 02:30
Zo 17:00 - 01:00

Sagardi

Calle Argenteria 62

08003

Barcelona

Tel:+34 93 319 9993

Pinxtos zijn Baskische tapas die normaliter

onder het genot van cider gegeten

worden. Bij Sagardi willen ze deze

traditionele Baskische levenswijze in ere

houden. Dat lukt ze aardig, je treft hier

goede, verse pinxtos. Wel veel van hetzelfde

maar de locatie is perfect. bij lekker weer kan

je heerlijk buiten op het terras eten in de

oergezellige wijk Borne. De Pinxtobar is zo

t/m do van 10:00 -00:30 geopend en op vr en

za zelfs tot 01:00. Bovenstaande tijden

gelden voor het restaurant.

Keuken:
Spaans, Tapas
Ambiance:
Levendig, Authentiek
Voorgerecht:
tapas € 2,-
Hoofdgerecht:
menu ong. € 30,- a €40,-

Lunch Diner
Ma 13:00 - 16:00 20:00 - 00:00
Di 13:00 - 16:00 20:00 - 00:00
Woe 13:00 - 16:00 20:00 - 00:00
Do 13:00 - 16:00 20:00 - 00:00
Vrij 13:00 - 16:00 20:00 - 00:00
Za 13:00 - 17:00 20:00 - 00:00
Zo 13:00 - 17:00 00:00 - 00:00

Can Culleretes

Carrer Quintana 5

08002

Barcelona

Tel:+34 93 317 30 22

Oudste restaurant van Barcelona (1786) en

op één na oudste restaurant van Spanje.

Traditionele Catalaanse keuken zonder

poespas tegen hele redelijke prijzen

voorgerechten vanaf zo'n €5 en duurste

hoofdgerecht nog geen €20. Niet geschikt

voor een romantisch etentje, maar heerlijk

om eens op zondag te gaan lunchen. Wel

reserveren of tussen de (bejaarden) locals in

de rij voor de deur gaan staan.

Keuken:

Ambiance:
Levendig, Authentiek
Voorgerecht:
+/- €5
Hoofdgerecht:
+/- €17

Lunch Diner
Ma gesloten gesloten
Di 13:30 - 16:00 21:00 - 23:00
Woe 13:30 - 16:00 21:00 - 23:00
Do 13:30 - 16:00 21:00 - 23:00
Vrij 13:30 - 16:00 21:00 - 23:00
Za 13:30 - 16:00 21:00 - 23:00
Zo 13:30 - 16:00 gesloten
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Barcelona

Uitgaan

Jamboree

Plaça Reial 17

08002

Barcelona

Tel:933191789 

Jamboree is een combinatie van een club en

een café met live muziek. De club is niet

altijd open voor toeristen, dus het kan zijn

dat je te horen krijgt dat de club gesloten

is....dat is deels waar, want de Catelanen

mogen wel naar binnen. Als je zorgt dat je

voor half 2 binnen bent, is de entree gratis

en dan kun je genieten van een (duur) biertje

en live muziek. Als je geluk hebt zijn ze

lekker aan het jammen, wat zorgt voor een

leuke ongedwongen sfeer. Je vindt Jaboree

op hetplein Placa Reial, vlakbij La Rambla.

Openingstijden
Ma 00:30 - 04:30
Di 00:30 - 04:30
Woe 00:30 - 04:30
Do 00:30 - 04:30
Vrij 00:30 - 05:00
Za 00:30 - 05:00
Zo 00:30 - 04:30

Fellini

C/ La Rambla 27

08002

Barcelona

Tel:+34 932724980

Fellini is een bekende discotheek in

Barcelona, die je kunt vinden aan de

Rambla. Er zijn verschillende zalen met ieder

een eigen karakter. Zo heeft de Mirror Room

tafels en stoelen, zodat je met een lekker

drankje kunt bijkletsen. Daarnaast is er een

ruimte waar je van techno, tech-house en

pure rock kunt genieten. De Bad Room heeft

een grote bar en een DJ die electro, punk,

rock, techno en house draait.

Openingstijden
Ma 00:00 - 06:00
Woe 00:00 - 06:00
Do 00:00 - 06:00
Vrij 00:00 - 06:00
Za 00:00 - 06:00

Hotel Roma Reial

Plaça Reial 11

08002

Barcelona

Tel:+34 (0) 93 2701062

In de kelder van dit hotel kun je leuk

stappen. Boven kun je de lekkerste cocktails

bestellen en beneden goed een dansje

wagen. Een prima locatie voor een goede

avond. De drank is wel aan de prijzige kant,

maar de sfeer is gezellig en de muziek die er

gedraaid wordt, is goed.

Openingstijden
Ma 10:00 - 01:00
Di 10:00 - 01:00
Woe 10:00 - 01:00
Do 10:00 - 03:00
Vrij 10:00 - 03:00
Za 10:00 - 03:00
Zo 10:00 - 01:00
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Barcelona

Hotels

Ciutat Vella

Tallers 66

08001

Barcelona

Tel:-

Een nieuw hotel dat haar deuren heeft

geopend in 2007 biedt stijlvolle en moderne

hotelkamers. Overal in het hotel heb je

beschikking over draadloos internet. Ook is

er een dakterras waar je heerlijk van het

zonnetje kan genieten. De naam van het

hotel zegt het al, Ciutat Vella betekent oude

stad en je zit dan ook dan maar enkele

stappen van de gotische buurt waar je

de beste musea en restaurants terug vindt. 

Een bijzonder mooi hotel op een toplokatie!

Stijl:
Zakelijk, Charmant, Bijzonder, Modern
Gemiddelde prijs: vanaf €180,- per 2
pers.kamer
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Barcelona

Activiteiten

La Sagrada Familia

Carrer de Mallorca 401

08013

Barcelona

Tel:+34932073031

Sagrada Familia betekent heilige familie en

is één van Gaudi's meest bezochte

pronkstukken. Zoals bij velen bekend is La

Sagrada Familia nog steeds niet af en het

zal ook nog wel even duren voordat er

helemaal geen hijskranen en groene netten

te ontdekken zijn. De kathedraal typeert de

gotische stijl en bestaat uit grillig gevormde

torens en ornamenten. Al zijn opvattingen

over architectuur heeft Gaudi verwerkt in

deze kerk. Neem je tijd even om er naar te

kijken, want dan zul je steeds iets nieuws

ontdekken. Ontdek bijvoorbeeld het fruit op

de rechter torens.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Casa Mila

Passeig de Gràcia 92-C

08008

Barcelona

Tel:+34934845900

Casa Mila oftewel La Pedrera (steengroeve

in het catalaans) is gebouwd tussen 1905 en

1910. In dit museum kom je meer te weten

over het werk van Gaudí. Zo kom je de

totstandkoming van zijn bouwwerken te

weten en kun je op het bijzondere en

herkenbare balkon zijn bekende 'poppetjes'

zien. Binnen krijg je een beeld van een

appartement welke is ingericht in oude stijl.

Je kunt gebruik maken van de 'audio guide',

die je met interessante informatie door het

gebouw leidt.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Mercat de la Boqueria

La Rambla 91

08002

Barcelona

Tel:+34933182017 

Mercat de la Boqueria is de grootste

versmarkt van Spanje en dat geloof je wel

als je binnen bent. Je vindt er een aanbod

van ver fruit, vis, vlees en brood verdeeld

over een oppervlakte van 2.583 m2.  Je

proeft de typisch Spaanse marktsfeer als je

er overheen loopt en dus erg leuk om te

bezoeken en wellicht iets lekkers te kopen,

zoals een lekker stuk fruit of echte Spaanse

ham.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo
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Barcelona

Activiteiten

Museo d'Art Contemporani

Plaça Àngels 1

08001

Barcelona

Tel:+34934120810 

Het Museo d'Art Contemporani de Barcelona

is een museum waar wisselende exposities

worden gehouden van verschillende

(voornamelijk)Catelaanse kunstenaars.

Alleen de buitenkant van het museum is al

indrukwekkend door de strakke, moderne

vormgeving. Het is een enorm wit gebouw

dat wel opvalt tussen de donkere gotische

gebouwen. De ontwerper is de Amerikaan

Richard Meier en hij heeft zich sterk

laten beïnvloeden door het modernisme.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Estadi Nou Camp

Carrer d'Aristides Maillol

08028

Barcelona

Tel:+34934963608

Estadi Nou Camp...is natuurlijk hét stadion

van voetbalclub FC Barcelona! Ook al is dit

stadion aan de andere kant van de stad, het

is wel een bezoekje waard. Het gras ligt er

mooi bij, je kan een kijkje nemen in de

kleedkamers van 'de heren' en het museum

laat je de geschiedenis van de club zien. Wil

je extra geld in het laadje van de club

brengen, dan kun je door middel van

photoshop, op de foto met je idolen. Hoe

leuk!!(?)

Openingstijden
Ma 10:00 - 18:30
Di 10:00 - 18:30
Woe 10:00 - 18:30
Do 10:00 - 18:30
Vrij 10:00 - 18:30
Za 10:00 - 18:30
Zo 10:00 - 14:00

Casa Batllo

Passeig de Gracia 43

08007

Barcelona

Tel:+34 93 216 03 06

Dit huis is een van Gaudi's meesterwerken.

Over de architectuur van dit gebouw is echt

nagedacht en de creativiteit spat er vanaf.

Bereid je wel voor op vele

medebewonderaars. Ondanks de drukte kan

je dank zij je audio-guide aardig meekrijgen

wat de gedachte achter het ontwerp van de

kamers is. Op het eind kom je op het dak uit,

waar je goed uitzicht over de wijk Eixample

hebt. Echter het dak is ook de moeite waard

met haar mozaïeken vloer en aparte

vormgeving. Voor een echte goede

impressie moet je natuurlijk zelf gaan kijken!

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Copyright 2011 Youropi.com 18/21 Powered by   



Barcelona

Activiteiten

Fietsen in Barcelona

Marques de Barbera 15

08001

Barcelona

Tel:+34 933 041 885

Je kan Barcelona lopend verkennen of de

metro gebruiken van A naar B te komen.

Maar waarom niet lekker op de fiets! Naast

de Rambla ligt een prima fietspad en langs

het strand is het ook lekker fietsen. Je

hoeft geen fietspaden net zoals in Nederland

te verwachten, maar het verkeer is er

inmiddels wel al meer aan gewend. Wil je

meerdere bezienswaardigheden op 1 dag

wilt bezichtigen is een fiets wel net zo

makkelijk. Budget Bikes verhuurt

Nederlandse fietsen en organiseert ook city

tours (bijv. Gaudi Tour, Flamenco Tour,

etc.) Wellicht een leuke invulling van je

stedentrip!

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Caixaforum

Avinguda del Marquès de Comillas 6-8

08038

Barcelona

Tel:+34 93 476 86 00

Deze voormalige textielfabriek is ontworpen

door Puig i Cadafalch in 1911. De afgelopen

eeuw was het gebouw grotendeels in

vervallen toestand. Fundacio La Caixa,

onderdeel van de grootste spaarbank, heeft

het gekocht en gigantisch verbouwd. Sinds

2002 zijn er, buiten de kleine, permante

hedendaagse kunstcollectie op de

bovenverdieping, nog 3 ruimtes voor tijdelijke

exposities. Deze exposities zijn vaak

interessantste van de stad. In de gaten

houden dus!

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Cathedral de la Santa Creu
(La Seu)
Pla de la Seu 3

08002

Barcelona

Tel:+34 93 315-1554

De cathedraal trekt per jaar meer dan 3

miljoen bezoekers. Dagelijks worden er

Spaanse en Catalaanse diensten gehouden. 

De eerste steen werd in 1298 gelegd en de

laatste aan het einde van de 19e eeuw! Laat

je imponeren door de bouwstijl, de kleuren

van het glas en lood, de lampen, de

verschillende altaren, het orgel en de fontein

met de ganzen op het binnenplein. Neem de

lift naar het dak voor een een geweldig

uitzicht over de oude stad. Het is de moeite

waard even binnen te kijken en eventueel

een kaarsje aansteken (kleine kaars €1,

grote kaars €2).

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo
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Barcelona

Activiteiten

El Poble Espagnol

Av. Marquès de Comillas, 13.

08038

Barcelona

Tel:+34 935 086 300

Barcelona heeft veel dingen overgehouden

aan de wereldtentoonstelling van 1929. Zo

ook dit openluchtmuseum, waar heel Spanje

in kaart is gebracht. Deze miniatuurstad met

echte straten en pleintjes is een afspiegeling

van de Spaanse architectuur. Er kunnen

geen auto's komen en het is gelegen op de

berg Montjuïc. Prima om hier rond te lopen

en te onthaasten. Ook zijn er veel winkels,

restaurants en discotheken te vinden.

Je hoeft je dus niet te vervelen.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Flamenco workshop

C/ La Rambla 55-59

08002

Barcelona

Tel:+34 66 4814242

Op speelse en interactieve wijze biedt deze

workshop je een unieke flamenco ervaring in

Barcelona. De docente streeft ernaar de

historie van de flamenco, een geheel van

zang, muziek en dans, door te geven aan jou

en je tegelijkertijd jezelf te laten zijn in het

dansen. De workshop kent een goede

lesopbouw en wordt aangevuld met live

gitaar en zang. Je waant je in Andalucía!

Zorg er wel voor dat je tijdig reserveert.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Font Magica

Font Magica

Barcelona

Tel:

De Font Magica (magische fontein) is een

toeristische trekpleister aan de Avinguda de

Maria Christina. Van mei tot september na

20.00 kun je hier een prachtig verlicht terras

aanschouwen. De fontein spuwt verlichte

kleuren en vanaf 21.30 is er elk half uur een

show waarbij de fontein ''danst'' op muziek.

Er worden muziekshows en

dansdemonstraties gegeven waarbij het licht

gesynchroniseerd wordt met de muziek.

Wees er wel op tijd bij aangezien veel

mensen een mooi plekje willen hebben om

de show te kunnen bekijken. Gegarandeerd

een gezellig avondje!

Openingstijden
Do
Vrij
Za
Zo

Copyright 2011 Youropi.com 20/21 Powered by   



Barcelona

Evenementen

Evenementen in Barcelona
Alle informatie over evenementen in Barcelona. Deze stad is een levendige en bruisende stad, waar veel georganiseerd wordt. Door de vele musea die

Barcelona herbergt en het artistieke karakter van de stad zijn er veel verschillende exposities te bezoeken. Het heerlijke Mediterraanse klimaat vraagt om

buitenactiviteiten en die zijn er dan ook in overvloed. Youropi.com heeft het een en ander voor je uitgezocht.

Kerstmarkt Fira de Santa Llucia

Begin: 26-11-2011 Eind: 22-12-2011

Adres: Avinguda de la Catedral

Fira de Santa Llúcia is de oudste, de grootste en de meest traditionele kerstmarkt van

Barcelona. Deze sfeervolle kerstmarkt beschikt over meer dan 300 kraampjes, een

prachtige kerststal en een muzikale parade.
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